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CUMHURİYET BİLGELERİ 


ÖNSÖZ 


14. yüzyıldan başlayarak Türkiye, gerçek fiziksel boyutlarıyla Avrupa'ya ortaktır. Eğitimiyse İslami ağırlıklı olarak Rönesans Avrupa'sını dışlamıştır. Osmanlı, Avrupalı bir Müslümandır ancak Rönesans'a katılmadığımız için batılı olamadık. 
Gerçi 18. yüzyıldan başlayarak Avrupa kültürüne intibak etmeye çalıştık fakat Avrupa'ya yaklaşmaya çalışmak, Avrupa'yla bizi çağdaş bir düzeye getirmedi. Bu ancak Cumhuriyet döneminde kabil oldu. Cumhuriyet bütün boyutları, Avrupa'yı örnekalan bir öğretim programı geliştirdi ve uyguladı. 

Üniversitenin açılmasıysa bilimselleşsen bir kültürü dünyayla eşit standartlara yükseltmeyi öngörüyordu. Bu amaç, program itibariyle Atatürk'ün ölümüne kadar uygulandı. 
Fakat İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra olasılıkla Amerika'nın İslam dünyası için uygulamaya başladığı amaçlara uygun olarak, Türkiye de eğitimde İslami altyapının sınırlarına tekrar dönmeye çalıştı. 1980 başkaldırısından sonra eğitimin Batılılaşma çabası baltalandı. Bugün Türkiye'de cumhuriyeti tamamen dışarıda bırakmış bir gerici çaba var. Bu çaba Türkiye'nin çağdaşlaşma ilkeleriyle çatışıyor. Oysa Türkiye'de 80 milyon kişinin ticari köle olmaması için eğitim sorununa tamamıyla din dışı bir yaklaşımı olması gerekir. 

2010-2016 arasında kaleme alınmış yazıları içeren bu kitabın konusu, yeni bir program önermiyor fakat Avrupa'nın geliştirdiği programlar karşısında çağdaş olmamıza yetecek kavramları içeriyor. Osmanlı döneminin Rönesans'ı dışlaması 


gibi yeni öğretim programları için öne sürülen yöntemler de öğretimin önünde yeni çukurlar açıyor. Bu kitabın içeriğini oluşturan gözlemler bugünkü Türk eğitiminin geleceği için gerekli olan batılı kavramlardır... 

Kitabın yayımlanmasında çabaları olan Herkese Bilim Teknoloji (HBT) dergisi çalışanlarına teşekkür ederim... 


Doğan Kuban 
İstanbul, Ocak 2018 


Bugün var gibi görünse de eski ideolojiler yok. Gerçekte milliyet, din, demokrasi, insan hakları, birkaç yalnız adamın dilinde kaldı. Bugün ayakta kalmak zor. Dünya çok kalabalık. Her şey kapanın elinde kalıyor. Geri alacak vakit yok. Ortalıkta fırsat kollayan, aslanlar ya da emperyalist ülkeler, uluslararası şirketler var. Bütün aradıkları açlar, aptallar, afyon yutmuşlar. Anadolu kıyılarında, Yunan adaları için lastik bot sıralayan çakallar, bütün dünya sularında boy boy, av bekliyorlar. İnsanlar güneye göç eden zebra, antilop sürülerine benziyor. 


ULUSAL KİMLİĞİN SORUNLARI 


Bir ülke kendini yadsıyacak kadar değişemez. Arap'ın Araplığı, Alman'ın Almanlığı, Amerikalı'nın Amerikalılığı, tarihin toplumlara verdiği ve kazandırdığı niteliklerdir. Üzerlerinde olumlu, olumsuz sonsuz yorum yapılabilir. Bunlar kişiye özel değildir. “Bunlar beni ilgilendirmez,” diyenler, kendilerine Tanrı da diyebilirler. Fakat bu sadece doktorları ilgilendirir. 

Batılılar, 150 yıl önce Türkleri Anadolu'dan kovmayı planlıyorlardı. Din de onları ilgilendirmiyordu. “Ben Çerkezim, Gürcüyüm, Lazım, Kürdüm,” desek de dünya yine “Bilmem ne kökenli Türk,” der. İskoç, İtalyan, Yahudi, Rus kökenli olmak ne Amerikalıyı Amerikalı olmaktan, ne Fransiz’1 Fransız olmaktan çıkarır. 

Babam Ruslara esir düşmüş bir Türk subayıydı ama Çerkez'di. Bu bağlamda her şey günümüzde anlamını yitirmiştir. Müslüman pasaportu yok. Yabancı ülke sınırında “Ben Müslüman ya da Osmanlıyım,” diyemezsiniz. Bunu değiştirecek gücünüz yok. Çinli, Bizanslı, Arap, Rus ve Avrupa tarihleri bize “Türk” dediler. Osmanlı ise Türklere “Etrak-ı bi-idrak” (Akılsız Türk) diyordu. 

Dünya ansiklopedileri bizden Türk olarak söz ediyor. Araplar Irak'ta Türkleri esir aldılar, Osmanlıları değil. Erbakan bir Türk otomobili yapmak istemişti. Paramız, Türk Lirası-TL. “İstanbul is not Constantinople” ve Ayasofya bir Türk camisi degil. Biz Türk pilavı, Türk baklavası yiyoruz. Bunların milliyetçi ideoloji tartışmalarıyla ilgisini kuranlar bir şey bilmeyenlerdir. 


Milliyetçilik, solculuk, dincilik, radikallik, liberallik; tümü çağdaşlık değil sadece aymazlıktır. 

Bu evrensel olgular üzerinde ileri geri söz söylemek, tarihi değiştirmez. Beğensek de beğenmesek de bu varlıkları yok etme gücü kimsede yok. Türkiye'yi dünya tarihinde adı Türk olan Müslüman Türkler kurdu. Osmanlıyı da onlar kurmuştu. 

Türkiye içinde ve dışında, kendilerine Türk denen ve Türk diyalektleri konuşan 125 milyon insan var. Bu kadar Yahudi, Rum, Ermeni, Gürcü, Hollandalı, Norveçli, Finlandiyalı, Danimarkalı, Macar, Polonyalı Sırp, Bulgar ve İrlandalı, Vietnamlı, Afganlı, Kürt yok. Bu hatırı sayılır bir tarihi varlıktır. Dünya tarihinde Türkler kadar çok devlet kuran, oturduğu coğrafya Çin'den Karadeniz'e uzanan bir başka insan grubu da yok. Bu tarihinin yadsınamaz olgusudur. Ama bir yücelik olgusu değil. Kişi ya da partilerin tavrı bu uzun tarih içinde bir nokta bile değildir. 

Biz Müslüman Türklerin kurduğu ve Türkiye adını taşıyan ilk çağdaş İslam ülkesinde, eğri büğrü de olsa yaşıyoruz. T.C,, ordu, bakanlar, cumhurbaşkanı, meclis, Türkiye ve Türk adsıfatını taşıyor. Ne anayasayı değiştirerek, ne heykel kırarak, ne de imam-hatip okulları açarak bu evrensel gerçeği değiştirecek bir güç oluşur. Sadece dünyaya katılmayı zorlaştıran kargaşa olur. Bu, kendi aramızda çözemezsek, dünya konjonktürünün temizlemek zorunda kalacağı bir evrensel pürüzdür. 

Bu tarihi varlık ve onun değişmeyen tarihi adı, zaman içinde oluşan başka gerçekleri yok etmez. Kürt, Gürcü, Süryani, Sünni, Şii, erkek, kadın, farklı olan, farklı kalan ve başka şeyler isteyenler çağdaş toplumun özgür ortamında onu dile getirebilirler. Ama tarihin tanımladığı bir olgu yok olmaz. Yok etme çabaları da hemen hiçbir zaman işe yaramadı. Gerçi kavga da eksik olmadı. Bunu da yadsımamak gerek. 

Ne var ki çağımız daha önemli ve acil sorunlarla boğuşuyor. O günlük bir elektrik kesintisi bütün Türkiye'yi On yıllık Ortadoğu Savaşı kadar etkileyebilir. 

Bizim örneği olmayan tarihimizin, kahramanlık hikâyeleriyle ilişkisi yok. Arkasında bozkır yaşamının, coğrafyanın, 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sayısal olguların, nedenlerini saptamak olanaksız tarihi koşulların yarattığı 2000 yıllık karmaşık, olasılıkla bazı boyutlarıyla karanlıkta kalacak bir insanlık tarihi var. Bunun bugüne ulaşan bir bölümünü Türkiye ve Türkçe konuşan insanlar oluşturuyor. Bu 2000 yıllık gelişmenin, yoğun olarak biriktiği Türkiye'de bu toplumu bütünleştirmek için yeterli olmaması- nın nedeni akıl almaz cehalettir. Bunun arkasında uzun süren Osmanlı geri kalmışlık tarihi var. Türkiye'nin temel sorunu çağa yetişmek için sorması gereken sorular yerine modası geçmiş politik kategoriler içinde, çağdaş durumu sorgulamaya çalışmaktır. Oysa dünyanın bütün ölçütleri son yarım yüzyılda tümüyle değişti. 

Türkiye'de hâlâ ne geçmişin, ne günümüzün ne de geleceğin doğru değerlendirilmesi yapılıyor. Televizyonlar içi boş hamasi programlardan geçilmiyor. Bilim ve teknoloji neredeyse yok. Sanat yerine sadece yüzeysel eğlence. Tarihlerde yazılı gerçekleri, milliyetçiliği, Müslümanlığı sorgulamak günün sorunu değil. Müslümanlığın kendisini değil bugünkü durumunu sorgulayan ve sorgulatanlar, Hıristiyanlar. Osmanlı'nın Etrak-i bi-idrak'ini hâlâ doğru buluyorlar. Bu yoz düşünceler emperyalizmim ve eskimiş bir sömürü düzeninin bulandırdığı sularla besleniyor. 

Milliyetçilik eskimiş bir ideoloji olabilir. Fakat “Türk olmak beni ilgilendirmiyor,” demek, “İçinde yaşadığım toplum beni ilgilendirmiyor” anlamına gelir. O toplumla birlikte yaşadığımız sürece anlamsızdır. Söyleyeni sadece insan düşmanı yapar. Arkadaşınızın, ailenizin, sevgilinizin, sokaktaki adamın varlığına tahammül ediyorsanız, kendinizi aldatıyorsunuz. 
Duygulardan bağımsız özel bir yapınız varsa, psikolojik bir hastalığınız var demektir. Bazı vahşi hayvanlar yalnız başlarına yaşıyorlar ama insan yaşamıyor. Bana kalırsa acımayan insanlar da hastadır. Bunlar da bilimin üzerine eğildiği psikolojik rahatsızlıklar. 

Fakat pratik sorun ideolojik nedenlerle bu tavırları takınanların, bir yandan, ülkenin geleceğine ilişkin ciddi endişeler 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taşımalarıdır. Toplumdan soyutlanmış bir çözüm söz konusu olmadığı için ülkenin durumundan dertlenen herkesin toplumun kimliğine sahip çıkması gerekir. Bu modası geçmiş bir milliyetçilikle karıştırılmamalıdır. Aynı dili konuşan milyonlarca insanla iletişim bağlarını reddetmek mümkün olmadığı için bu topluma ulaşmak bir insanlık görevidir. Bunu yapmak kişinin kendine özgü düşüncelerini, sevgi ya da nefretini değiştirmesini de zorlamayabilir. 

İnsan toplumsal konumunu, hasta olmadıkça yadsıyamaz. 
Eğer dertleniyorsanız zaten reddetmiyorsunuz. O zaman tek bir çözüm var: Sorunları, yapısını anlayacağı şekilde topluma ulaştırmak. Kuşkusuz milyonlarca insana ulaşamazsınız. 
Herkes örgütlü çalışmak istemez. Fakat şimdiye kadar gerçekleşmemiş bir söylem ağının yaratılması için böyle bir çaba gerekiyor. Çağın sorunu budur. Gençler Facebook, Twitter ve benzer iletişim kanallarıyla böyle bir bilgi ağı kuruyorlar. Dünyada bu bağlamda çekişmeler var. Fakat bu çağdaş yaşam ve konjonktürün bir parçası olmak zorunludur. Karşı çıkmak da olanaksızdır. Onun için eski dünyanın söylemleriyle yaşayan kurumlar son günlerini yaşıyor. Ama bu son ne kadar sürer? 
Bunu bilmiyorum. 

Alman Reich'ının diktatörlüğünün son yıllarında Berlin Filarmoni Orkestrası'nın çalışmalarına dair, ünlü yönetmenler ve müzisyenlerin konser anıları, savaş sonu Avrupası, yok edilmiş Berlin'in görüntüleri, Goebbels ile Hitler'in teatral ve artık komedi haline gelmiş tavırlarıyla örülmüş olağanüstü bir film seyrettim. Nazi Reich'ı müzisyenleri bir propaganda aracı olarak kullanmak için savaşa katılmaktan muaf tutmuş, fakat büyük bir baskı altında, savaşın son gününe kadar çalıştırmıştı. Bu Almanya gibi uygarlık merkezinde insanlığın düşebildiği zavallılığın acı verici bir gösterisiydi. 
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PARÇALANMAYA KARŞI DİRENİŞ 


Parçalanmış bir toplum bilinci Türkiye'yi tehdit eden iç ve dış odakların elini güçlendirir. Ülke halkına, ülke bütünlüğünün bize kazandırdığı jeopolitik güç ve uluslararası konjonktürdeki yeri ötesinde yapısal varlığının şikayet ettiğimiz fiziksel nitelikleriyle bile, dünyada önemli bir yeri olduğunu anlatmak zorundayız. 

Etiler'de bir kahveye girdim. Bütün dünyanın gençleri gibi canlı ve neşeli üniversiteli gençler kendi güncel sorunlarından, havadan sudan konuşuyordu. Yarım saat önce evde Güneydoğu Anadolu'da acı verici ve huzur bozucu savaş haberlerini okumuş, boş kentlerin harap sokaklarının fotoğraflarını görmüş, iç karartan yorumlarla karşılaşmıştım. 

Yarım saat farkla iki ayrı ülkede yaşıyordum. 

Kahvedeki gençlerin ülkenin öbür ucundaki insanlık dramından bihaber olması söz konusu olamazdı. Onları suçlamak da aklımın köşesinden geçmedi. Çünkü sadece bu gençler değil bütün dünyanın insanları da kaygıları kendi boyunlarına dolanmış olarak yaşıyorlar. 

Fakat değişik ortamlarda yaşayan bu insanlar ve davranışlarının ülkenin parçalanmışlığını simgelediğini düşündüm. 
İnsanlar kendi sorunlarının yükünü ancak taşıyabiliyor. Barış kavramıyla yan yana gelemeyecek dehşet verici cinayet haberleri insanları etkilemiyor mu? 

Gerçi sadece yol kazalarında yılda 10 bin kişinin öldüğü bu ülkede, halkın, ülkenin öbür ucundaki cinayetlere kaygısız, az 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okumuş ve beyni yıkanmış şizofren kesimleri olabilir. Dünyanın hali olan biteni bir kader gibi görenlerin sayısını artırıyor. 
Bu yaşam düzeninde, gününü kurtaranlar kendilerini mutlu bile sayabilirler. Ne var ki bu tutum, toplumların ortak davranışına dönüşürse insanlığın geleceği güven altında olamaz. 
Türkiye gibi ülkelerin sorunu da budur. 

Benim gibi fazla uzun yaşamış insanların öğrendiklerine ve duyarlılıklarına bu tavır uymuyor. Biz bütünleşmiş bir toplum idealiyle yetiştirildik. Ülkenin nüfusu daha 20 milyon olmamıştı. Acıda ve neşede bütünleşmek istiyorduk. Ulusu yaratmaya çalışıyorduk. 

Bugün bütünleşmek için bütün araçlara sahibiz. Telefon, bilgisayar, internet akıl almaz bir bilgi ağı oluşturuyor. Ulaşım ülkenin iki ucunu birkaç saatte yan yana getiriyor. Fakat güncel yaşamda bu olanaklar, insanları bölmeye yarıyor gibi görünüyor. İletişim ve ulaşım, sanki parçalanma aracı olmuş. Dışarıdan ve içeriden kimi güçler insanlar arasındaki doğal farklılıkları onları ayrıştırmak için kullanılıyorlar. Ülkeyi ayakta tutacak sağduyu ve bilinç yerine dayanışmayı yok eden tarihi ayrıştırma yöntemi, Filistin, Lübnan, Afganistan, Pakistan, Irak, Suriye'den sonra Türkiye'de de çalışıyor. Bütün İslam ülkelerini saymayalım. Aklı başında bir insan Diyarbakır, Mardin, Hakkâri'den ve doğuda yaşayan Kürt vatandaşlardan çok daha büyük Kürt nüfusunun Adana, Mersin, Ankara, Ege kıyıları ve İstanbul'da oturduğunu unutabilir mi? 

Biz harakiri mi yapıyoruz? Emperyalizmin Irak ve Suriye'yi bizim ülkenin dengesini bozmak için araç olarak kullandığını düşünmek zor değil. Batının elinde politik, ekonomik ve fiziksel çok araç olduğu meydanda. Doğrusu istenirse Rusya da Türkiye için, Batı'nın parçasıdır. 

Eric Hobsbawm Batı'nın en barbar olduğu dönemin 20-21. 
yüzyıllar olduğunu söyler. Batı'nın egemenliğinde yeni bir dünya strüktürü planladığını düşünün. Türkiye politikacıları ve gazetecileri sorunu kör bir iktidar ve muhalefet kavgasına indirgediler. Pratik sorunların boyutlarını sanki yabancı basın- dan dinliyoruz. 
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Türkiye'deki 2.2 milyon Suriyeliyi Arap petrolcülere sattığımız yapılarda mı konuk edeceğiz? Bunların bir yıl karınlarını doyurmak için Angela Merkel'in vereceği paranın 3'te 1'i ikametleri, gerisi sağlıkları, eğitimleri için gider. Bu masrafın ne kadarını Suriyelileri karın tokluğuna çalıştırarak geri alırız? O sırada işsiz kalacak Türk halkı ne olacak? 

Amerika ve Avrupa'nın ve şimdi de Rusya'nın burnunu soktuğu ve bir tarafın Arapları, diğerlerinin İran'ı kullandığı Irak ve Suriye savaşları, Libya'nın yok edilmesi, hatta Yemen ve Sudan, Kuzey Afrika, Müslüman ülkelerde olanlar Türkiye'ye de bulaşmadı mı? Bu artık bir varsayım değil. Hint'ten Mali'ye kadar İslam dünyasına bir göz atın. Bunlar demokrasi için mi oluyor!? Rusya'da, Çin'de, Amerika'da Hıristiyan dünyası içinde öyle bir mücadele var mı? Oralar demokrasi içinde mi yaşıyor? 

Batı Müslümanlara kendi kendilerine acımamalarını ve birbirlerinin boğazını Müslümanlık için kesmeyi öğretti! Bunun için onlara silah verip para bile kazanıyor. Petrolcüler ve Mısır Batı'yla, İran ve Asya'nın eski Rus sömürgeleri Rusya'yla ortaklık ediyorlar. Biz de yakın zamana kadar Rusya'yla flört edip, Amerika ve Avrupa'yla kırıştırdık. Arap ve İranlılar Türkiye'nin parçalanmasından memnun. 

Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti sadece Avrupa için değil İran ve Araplar için de bir baş ağrısıdır. Bunu aklınızdan çıkarmayın! Birinci Dünya Savaşı'nda Arapların Türklere nasıl davrandıklarını okuya okuya bitiremedik. En aptal Türk bile Arapların Lawrence'ını anımsayabilir. Gerçi bilmeyecek kadar cahilimiz de çok şükür var. Bunlar iktidar kozu bile olsa, Türkiye'yi tehdit eder. 

Yine çağdaşiletişim ortamına dönelim. Telefonun, televizyonun, bilgisayarın, internetin sağladığı iletişim kendi içine kapalı gruplar arasında oluyor. Kimse bilişimi, bilgisini artırmak, dünyanın köşesini bucağını ya da kendi tarihini öğrenmek için kullanmıyor.Tatlıreklamlarlauyutuluyor.İletişimaraçlarını, telefon yarenliği, internet oyunu için açıyor. Daha ciddi olanlar azınlık. 
Bilinçsiz, afyonlanmış bir yaşamın saptadığı bir iletişim düzeni 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içinde yaşıyoruz. Üyeleri eski kasabalardaki bir mahallenin sakinleri gibi. Şimdi evden eve seslenmiyor ya da bakkalda buluşmuyorlar. İstanbul'la Van ya da İzmir Te Los Angeles arasında telefonda buluşuyorlar. Bu düşünsel bir ilişki değildir. 
Birbiriyle koklaşan hayvanlarınki gibi fakat çağdaş ve elektronik bir koklaşma oluyor. 

Kuşkusuz insanı hayvandan ayıran bazı özellikler kaldı. 
Bunlar insana özgü pozitif empatiler olabilir. Eskiden toplum üyelerini, cemaatleri, ulusu birleştiren dini ya da ulusal ideolojiler, bugün basit menfaat ve ihtiyatkâr dayanışma ilişkilerine dönüştü. Bunun adına da uygarlık diyoruz. 

İnsanların bu özelleşmiş sevgisi, tıpkı doğada olduğu gibi sırtlanlaşmış, tilkileşmiş, çakallaşmış, onları yalnız yakalayıp yemek isteyenlerin işine geliyor. Dünya politikası da böyle çalışıyor. 

Yalnız kalanları, parçalananları tehdit ederek kontrol etmek kolaydır. Aslan ve kaplanlar bile sürüden biraz ayrılan yalnız hayvanları parçalarlar. Toplumların kendi içlerinde dağıtılmaları da benzer bir yöntemdir. 

Politikacılar, yardım pozlarında, menfaat dağıtarak boş kafaları yönlendirirler. Yalan, insanın korunma içgüdüsüne bağlı genetik bir özelliktir. İnsan kendini korumak için yalan söyleyebilir. 

Bugün var gibi görünse de eski ideolojiler yok. Gerçekte milliyet, din, demokrasi, insan hakları, birkaç yalnız adamın dilinde kaldı. Bugün ayakta kalmak zor. Dünya çok kalabalık. 
Her şey kapanın elinde kalıyor. Geri alacak vakit yok. Ortalıkta fırsat kollayan, aslanlar ya da emperyalist ülkeler, uluslararası şirketler var. Bütün aradıkları açlar, aptallar, afyon yutmuşlar. 
Anadolu kıyılarında, Yunan adaları için lastik bot sıralayan çakallar, bütün dünya sularında boy boy, av bekliyorlar. İnsanlar güneye göç eden zebra, antilop sürülerine benziyor. 

Saman alevi gibi yanan sönen cilalı, yavan sözler söyleyen bu adamlar toplum yararına ne konuşuyor? Gazeteler ne işe yarıyor? Partiler ne işe yarıyor? Devlet ne için çalışıyor? 

Seneca, “Bugünü yaşa, onu yarına feda etme,” der. Bu, “Elindekinin değerini bil,” demektir. 


16 


HALKA ULAŞMAK VE YALAN HABER ÜZERİNE 


Medyanın amacı haber iletmektir. Eğer iletilen doğru ise ödevini yapıyor demektir. Yanlış ise haber adı altında yanıltmak için kullanılmıştır. Yorum, bir tarafın düşüncelerini yansıtır. Fakat yorum habere karışırsa propaganda amacı taşır. 

Gazete, dergi, radyo, televizyon, haber ulaştırma görevi yaptıkları zaman, haber adı altında topluma haber, yalan haber, yönlendirici haber, politik propaganda ve reklam haber yapar. Bunların birincisi profesyonel amaçlarıdır. Bunu yaptıkları oranda görevlerini yerine getirdiklerini kabul edebiliriz. 
Onun dışındakiler başka amaçlara hizmet eder. 

Haber almanın uluslararası standartları, etiği, uluslararası yasaları, kuralları ve gazeteci-habercinin dünyaca tanınan dokunulmazlıkları var. Haber özgürlüğü, uygar olduğunu düşündüğümüz toplumların en önemli özelliğidir. Ne var ki Türkiye hakkındaki doğru haber, yabancı kaynaklarda. 

Haber kaynağını en az ikiye ayırmak gerek: 

Doğal afet, iklim değişiklikleri gibi politikacıların değiştiremeyecekleri olgular. Başbakan İstanbul'da kar yağarsa, yağmadı diyemez. Gerçi onu bile söyleyen idareciler var ama iş bu denli çığırından çıkmadı. Deprem olursa, olmadı diyemezler. Fakat onların sonuçlarıyla ilgili bilgileri saptırmak, sonuçlarını tahrip etmek, güvenlik gibi uydurma bir kavramla halka ulaşmasını sağlamak, bir yangında 50 kişi yanarsa onu 30 yapmak, ahlaki ve yasal olmasa da olayın öğrenilmesini engellemek olanağına sahiptir. O zaman bu yalan haber olur. Yani haber değildir. 
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Medyanın ve basının taraf tutması doğaldır. Fakat bunu haber manipülasyonuyla yapmak ahlaka aykırıdır. Medyanın soyut etik yasalarına da aykırıdır. Bir ülkede bu ne kadar yaygınsa o ülkenin basını o oranda görevini kötüye kullanıyor anlamına gelir. Gerçi dünya o kadar ahlaklı bir yer olmadığı için bu yaygın bir uygulamadır. 

Ne var ki bu yozlaşma önce uygarlığın, sonra demokrasinin, basın özgürlüğü olarak tanımlanan ölçütlerine aykırıdır. 
Haber alma özgürlüğünün evrensel ilkelerine de aykırıdır. Bu tutum, diktatörlüğün, Batı emperyalizminin, kapitalist sömürünün temel aracı olmuştur. 

Uygar olduğu düşünülen ülkelerde, çağdaş özgürlüğe kavuşmuş devletlerin halkları bu özgürlüğe sahiptir. O ülkelerde, tek tarafa çalışan ve medya adı altında örgütlenmiş bir yalan makinesi halkı aldatmayı başaramaz. Kaldı ki bu yanıltma olanağı toplumun cehaletiyle orantılıdır. Cahilin en büyük özelliği, doğru ve yanlışı ayıramamaktır. Batı toplumunu yanıltmak olasıdır. Özellikle onun kültürel eğilimlerine uygun olursa daha kolay inanabilir. O toplumlarda da diğer toplumlara ilişkin sayısız önyargı vardır. Ermeni sorunu bunlardan biridir. Bugün çıkan gürültü bundan 150 yıl önce de vardı. 

Fakat o toplumları kendi bünyeleri içinde, Türkler kadar kolay aldatmak olası değildir. Batı ülkelerinde insan hakları bağlamında da bizde halkın çoğunun kulağına gitmemiş başka haklar var. Tarihi deneyimleri ve bu deneyimler konusunda bilgileri var. Türkiye'de medya adı altındaki hokkabazlık sırtını cehalet sömürüsüne, ortaçağ batıl inançlarına dayamaktadır. Avrupa'da ve Amerika'da yalanı sahibinin yüzüne vuran bir basın özgürlüğü var. 

Bugün Türkiye'de medya ağırlıklı bir yalan haber sıkıntımız var. Bu bize özgü olmasa bile, uygar toplumlarda olanaksızdır. Bazen ülkenin güvenliği adı altında halk bilgisiz bırakılıyor. Çünkü olumsuz toplumsal haberler, hükümetlerin lehine çalışmaz. Japonya'da Fukuşima felaketi hükümeti zor durumda bırakmıştı. 
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Soma faciası, su baskınları, tren kazaları, kesin görüntü ve şemalarla halka yansıtılmadı. Bu yanıltmalar, halkın güvenliği için değil politik idarenin güvenliği içindir. Halk güvenliği bağlamında zararlıdır. Çünkü halkın gelecek için hatta yarın için tedbir almasını engeller. En son deniz felaketi! İtalya'nın ve Avrupa Birliği'nin kararlarının neye mal olduğunu dünyaya hatırlattı. 

Fakat sadece hatırlanması değil boyuna yenilenmesi gereken bir şey var. Görünüşte demokratik hakların bu en dokunulmazı olması gereken ilkesine aykırı davranılması, uluslararası anlaşmalara aykırılığın en çok tepki alanıdır. Tarihte bütün zorbaların kalkanı, toplumun cehaleti, yani karanlıkta yaşatılmasıdır. Osmanlıyı yıkan Osmanlı devlet despotizmi ve toplumun cehaleti, Türkiye'yi dünya sıralamalarında aşağı çeken de ortaçağ önyargıları ve despotizmin demokratik (!) modelidir. 

Türkleri ilk kez düşünmeye sevk eden, Avrupa'ya giden ya da oradaki düşüncelerden haberi olanların yurda taşıdıkları özgürlük nefesidir. 11. Abdülhamit dönemi bizim yakın tarihimizde öğrendiğimiz ilk özgürlük çağrılarının çıktığı ve küçük bir çevrede yayıldığı dönemdir. Bugün bunlar olanaksız olduğu için, yerini medya şirketi denen yalan ya da yönlendirilmiş haber sistemine bırakmıştır. 

Bu şirketlerle inşaat ya da ihracat şirketleri arasında bir fark yoktur. Serbest ticaret kurallarına uyarak çalışıyorlar. Fakat zorluk çalışanların sırtındadır. Onlar gazeteci olarak doğru haberi halka ulaştırma sorumluluğu taşıyorlar. Özel meslek kartları var. Halkın cahil bölümü haber analizi yapamaz. Onun için doğru haber gerçek bir toplumsal sorumluluktur. Propaganda ve reklama dönüşebilmesi bu toplumun uygarlık düzeyiyle orantılıdır. 

Doğaya, sağlığa, yiyeceklere, iklime, kentsel yaşam koşullarına ilişkin bilgilerin topluma doğru ulaşma koşullarının engellenmesi yaşamın her boyutunu rahatsız etmektedir. 


1 6 Nisan 2011”de Lampedusa açıklarında Afrikalı göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu, 150 kişi yaşamını yitirdi e.n. 
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Haber çağdaş yaşamın ve uygarlığın olmazsa olmazıdır. 
Yürüdüğünüz sokağın elektriklerinin söndürülmesi, yaşam hakkınızı tehdit eden bir durumdur. Bu bağlamda yalan söylenemez. 

Çağdaş yalan makinesi “medya” basit bir iş alanına dönüşünce, toplumsal sorumluluğunu yitirebilmektedir. Bu kurumsal bir çözülmedir. Toplum bunun işveren ve hükümetlerin bilgilenmeyi kısıtlayarak, kamuoyunu şekillendirmeye çalışmak için olduğunu anlıyor. Fakat bu uygulamanın geleceği yok! 
Çağdaş dünya yaşamı bu dayatmaya olanak verdiği zaman, bunun acısı o toplumdan çıkıyor. 

Haber bağlamında muhalif gazeteler, muhalif politikacılar tarafından yapılan bir büyük yanlış var: Bir yalanı teşhir ederken aynı zamanda onu duyuruyorlar. Fakat yalan haber etrafında bir tartışma alanı açıyor, ona bir statü sağlıyor. 

Savcı'yı kim öldürdü? “Canım, biri böyle söylüyor, öteki böyle söylüyor.” Olay birden politik çekişme konusu oluyor. 
Savcı'nın ölmesi ikinci planda kalıyor. 

Bu bağlamda içerik, üslup, boyut olarak üç farklı sorun var: 

Soma'da 301 yerine 291 ya da 307 kişi ölseydi olayın rezaletinin doğası değişmezdi. Acı çeken insanların durumu, ihmal, yetersizlik ayrı konulardır. Yetersizliğin teknolojik ve ekonomik içerikleri de değişik olgulardır. Bunların halka yansımasının üslup ve ağırlığı da başkadır. Kuşkusuz medyada bu boyutlar da işlenmiştir. Fakat dengesiz, önemli — önemsiz karışımı yarım bilgiler sadece halkı yanıltmaya yaramıştır. Halk ancak şimdi felaketi öğreniyor. 

Elektrik kesintisi çok büyük bir teknoloji yetersizlik uyarısıydı. Millet savcının öldürülmesi olayına kilitlendi. Bu haber kargaşası ülkenin geleceği için tehlikelidir. Haberin içeriğini iktidar yönlendirirse bu zararlı haber ya da eksik haberdir. İktidarın ileri geri kendine göre biçimlenmiş haberini tarafsızlık adı altında yayınlamak da mantıksız ve zarar vericidir. İktidar kaynaklı haber, propagandadır. Söyleneni değil, söylenmeyeni vurgulamak gerekiyor! 
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Türkiye eskidiyse Osmanlı'ya dönmek isteyen “Yeni Türkiye” ne anlama gelir? Bir Kâbe resmi ya da maketi etrafında dönen insanlar, kimin yarattığı gariplerdir? Hac bir dini farizadır. Eskiden insanlar Kâbe etrafında dönmek için çöllerde ölmüşlerdi. Şimdi Üsküdar'a gitmek yeterli mi olacak? Kâbe bir tiyatro konusu olabilir mi? 
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UYGARLAŞAMAMANIN NEDENİ: CEHALET 


Toplum aydınlanması 80 milyonluk toplumun her katmanı- nın katıldığı bilinçlenme süreci olursa anlam taşır. Cumhuriyet'le başladı, 1980'de stop etti. Bu kökten değişimin içeriğini ve boyutlarını yeterince öğrenemediğimi şimdiye kadar düşünmemiştim. Sahipsiz köpeklerin uygar bir kent görüntüsüyle çelişik ve sonuçta tehlikeli olabileceğini, bizden daha çok köpek besleyen ve uygar denen ülkelerde böyle bir durumun olmadığını sorumlulara duyurmak için yazdığım bir yazı, köpek düşmanlığı olarak kimilerince yorumlanınca birden aydınlandım. 

Fakat nasıl bir düşünce karmaşasının akı karaya çevirdiğini hâlâ kestirmiş değilim. Belediyeye şikâyet ettim. Kimileri beni köpek düşmanı olarak yorumladı. Bunu Facebook okuyan genç öğrencilerden öğrendim. Facebook gençlerin kullandığı bir iletişim aracı. Yani belediyeye yapılan bir çağrıyı köpek düşmanlığı olarak yorumlayanlar genç insanlar. Gerçi öyle düşünmeyenler daha çok, ama ben gençlerin insanı dehşete düşüren yorum çarpıklığından çok etkilendim. Özellikle bir eleştiri beni çok rahatsız etti. Bir okuyucu “Hiç hayvan ellediniz mi,” diye soruyordu. 

Biz ailece beş köpek büyüttük, dördü bahçemde gömülü. 
Bir tanesi bizim bahçeye iltica etmiş küçük, çok sevdiğimiz bir güzel köpekti. Sokaklarda öbür köpeklerle oynamaya giderken bir araba çarptı, ailece matem tuttuk. 

Bütün yaşamımız boyunca sayısız kedi besledik. Bahçede iki kedimiz var. Kışın yeni doğmuş bir kedi yavrusu getirdiler. 
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İki hafta omuzumda besledim. Küçükken Anadolu köylerinde yaşadım. Kuzu, tavuk besleyip büyüttüm. Amerika'da evimiz- de bir tavşanımız vardı. Eşek ve ata binerek çok gezdim. İlkokul üçüncü sınıfta ipekböceği yetiştirmeye başladım. Tırtılların nasıl koza ördüklerini, çıkan kelebekleri, yumurtlamalarını öğrendim. Tırtıl ve kelebeklerin gerçekten ipek kadar yumuşak vücutlarını ve kanatlarını okşadım. 

Bana cani diyen bu köpek koruyucuların bunları bildiğini sanmıyorum. Ama köpekleri bu denli çok sevenler başka hayvanların ve doğanın yaşamına bu kadar sürekli ilgi duysalar başka bir Türkiye olurdu. 

Sonradan bu köpek tutkusunun değişik açılımları olmadığını anımsadım. Kimse kesilen koyunlara, ineklere, develere acıyor mu? Hayır! Çünkü dini bir sorun olarak görüyorlar. Kuş cennetlerinin yok oluşuna acımıyorlar. Kışın gelen bıldırcınların avlanmasına, leyleklerin İstanbul'dan yok olup gitmesine, kimi balık türlerinin yok olduğuna üzülmüyorlar. 

Yılda 10 bin kişinin araç kazalarında ölmesine içleri yanıyor mu? Suların kirlenip, derelerin kuruduğuna, ormanların kesildiğine, zeytinlerin kuruduğuna, pamuğun yok olduğuna üzülüyorlar mı? Yılda on binlerce köpeğin evlerden dışarı atıldığını biliyorlar mı? Sokağa atılan köpekleri toptan kaçırıp derisinden battaniye yapıldığı hikâyeleriyle ilgilenmiyorlar mı? Köpek tutkusunun doğa ve hayvanlara uzanan yanı Facebook'a yansımıyor. 

Benim yazımı okuyan eğitimli bir okuyucunun, yazımdan köpek düşmanlığı çıkarması olanaksız. Fakat okuduğunu bu kadar ters anlayanların hangi düşünce ortamında yetiştiğini anlamaya çalışmak önemli bir güncel sorun olarak görünüyor. 

Bunun nedeni, politik ortamın kavga ve yalan dolu bulunmasının dengeli düşünceyi ortadan kaldırması olarak yorumlanabilir. 

Bu beni yaşamımda toplumun geleceği konusunda ilk kez karamsarlığa düşürdü. İnsanlardan, belediyeden, uygarlıktan söz eden bir yazıyı köpek düşmanlığına çeviren bir toplumda 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yaşadığımı şimdiye kadar düşünmemiştim. Kaldı ki ben, köpek sevenlerin daha uygar, daha çok doğaya düşkün, daha sevecen insanlar olacağını düşünürdüm. Her şeyin tersini anlayan ya da hiçbir şey anlamadığı için aklına ne gelirse söyleyen bir toplumda mı yaşıyoruz? 

Hayvan sevgisi bir uygarlık göstergesi diye biliyordum, gerçekten şaşırdım. Kenti sokak köpeklerinden, hele insanları tehdit eder hale geldikleri zaman kenti onlardan arındırmak gerek ama bunu bizde belediyelerin yaptığı gibi “itlaf” etmek şeklinde anlayıp öldürmemeli. “Sizin yazınız, bizim ortamımızda böyle düşünceleri tetikleyebilir. Uygar bir davranış olarak bir an gerekli barınakları yaparak bakmalı” denseydi, böyle bir karamsarlığa düşmezdim. 

Bizim toplumun hayvan düşmanı olmadığını biliyorum. 
Gerçi Anadolu'da dolaşırken köy köpekleri üzerinize saldırır. 
Otlanan sürülerin köpekleri de korkutucudur. Ama kedi, köpek, eşek, katır, at, inek, öküz, manda, koyun, keçi, tavuk.. Bizim insanlarımız bunları doğuştan yaşamın parçası kabul eder. 
Tabii, hem sever, hem yer. 

Eskiden İstanbul'un serseri köpeklerini toplayıp bir adaya bırakırlardı. Kent büyüyünce toplayamadılar, barınak yapmayı denediler ama halk yardım etmedi, sonra itlaf ettiler, yani zehirlediler. Neden olarak da kuduz tehlikesini gösterirlerdi. 
Şimdi daha kolay bir yol bulmuşlar: Sokağa bırakıyorlar. 

Gelişmemiş toplum kendi yaşamını zorlaştırıyor. Televizyonlar, alışveriş merkezleri dünyanın nasıl olduğunu ve olmasını gerektiğini gösteriyorlar. Bu küresel etkinlik kapitalizmin evrensel propaganda aracı. Cahil insanları savaş ve cinayetten daha çok etkiliyor. Halkın amacı sadece o tüketim araçlarına sahip olmak. 

Toplum birden evinde köpek besleyen, sokakta köpek gezdiren pseudo-burjuva bir sınıfa sahip oldu. Bugün pahalı ve güzel köpekler satın alıyorlar. Birçoğu birkaç yıl ya da birkaç ay sonra sokağa bırakıyor. Yılda on binlerce köpeğin sokağa bırakıldığını biliyor musunuz? Bu sorunları akıllarına 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getirmeyenler, sokakları köpeklerden temizleyelim deyince kahvedeki ördek adam gibi davranıyor. 
Size eski bir dörtlük anımsatayım. 


“Tahir efendi bana kelp demiş 
İtikadı bu sözde zahirdir 
Maliki mezhebim benim zira 
İtikadımca kelp Tahir'dir.” 


Malikilik, Sünni mezheplerden biridir. Onlar köpeği temiz kabul ederler. Ama Hanefiler köpeği evine almaz. Çocukluğumda evinde köpek besleyen sadece tek tük yabancı vardı. 

90 yaşından sonra umutsuzluktan söz etmek bize yakışmaz. 
Dünyada her şey, yaşamı bilgiyle birleştiren için, aynı değerdedir. Köpek sevmek, kent sevmek, düzen sevmek, düzensizlik sevmek, yaşamı sevmek. Sevmek çok şeyi, bazen nefret etmeyi bile içerebilir. Fakat kin ve ölümü içermez! Düşünmek yaşamda seçim yapabilmenin aracıdır. Bu arada yaşayan varlığa acımak da insanın özelliğidir. Kaldı ki acımak ve onun sonucu olan bağışlamak, Allah'ın da özellikleridir. Ne var ki bunlar uygar yaşamaya yetmiyor. Bu toplumun gençleri düşünmenin soru sormakla başladığını öğreniyorlar mı acaba? 

Ünlü İngiliz tarihçisi ve Harvard Üniversitesi'nde hoca olan Neil Ferguson'un 2011'de Civilization (Uygarlık) adlı bir kitabı yayımlandı. Kitap şu cümleyle bitiyor: 

“Batı uygarlığına en büyük tehdit başka uygarlıklardan gelmiyor. Kendi korkaklığından kaynaklanıyor.” 

Bunu kendi durumumuza uygularsak şöyle diyebiliriz: 

“Türkiye'nin uygarlaşamamasının nedeni kendi cehaletidir.” 
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İNSAN VARLIĞINA SAYGI 


Yıllardır uygarlık basamaklarında asılı kalan Türk toplumunun kültürünü kendime göre tarihi analizler yapıp, dünya kültürüyle karşılaştırarak anlamaya çalışan biri olarak, hep iyimser bir tavırla insanlarımızın eskiden ve şimdi yaptıklarını öğrenmeye çalıştım. Fakat güncel olayların küçüğü ve büyüğü, 90 
yaşına kadar iyimser kalan bir düşünceyi bir yıl içinde devirdi. 

Bu kötümserliğe neden olan ve birbirleriyle ilgisiz gibi görünen olaylar, eğer nalına, mıhına girişirseniz, saymakla bitmez. 

Para akışının en yoğun olduğu ve neredeyse bütün halkın, şu ya da bu şekilde, “Kaçak” sözcüğü çevresinde, katılmak zorunda kaldığı, bilgi yoksulu, arsız bir gayya kuyusu olan inşaat sektörü başta olmak üzere temelde tümü, uygarlaşamamış bir toplumun, kişi ve grup boyutunda gelişmemiş güncel davranışlarını, bilgisizliğini ve entelektüel hamlığını yansıtıyor. 

Kişi boyutunda bu anlattıklarımın karşıtları da kuşkusuz var. Fakat onların varlığı, bu üst üste biriken ve kabaran bilgisizliklerin, kabalıkların toplumu neredeyse boğan etkilerini azaltmaya yetmiyor. Toplum boyutunda, bazen alay konusu olan, fakat komikten çok dramatik boyutlara ulaşan kaygı verici bir bunalım dönemde yaşıyoruz. 

İşte bazı gözlemler: 

Bir kadın fırına girdi: “Şu kırık krakların tadına bakabilir miyim?” Fırıncı, “Alacaksan alırsın. Ben aldıklarımın tadına bakmam,” cevabını verdi. Kadın “Ben bir doktorum,” dedi; 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“Ukalalığından belli!” yanıtını aldı. İçimde insana saygıya ilişkin bir uygarlık boyutu kırıldı. 

Bir dost, evimize bahçesinden bir kutu elma göndermişti. 
Güzel bir jest! Yarısından fazlası çürük çıktı. Jeste anlam kazandıracak dikkat noksandı. 

Gençlerin yaşlı meclislerinden uzak durmaları doğal. Fakat aile güçlü bir birimdi. Köylüler arasında hâlâ önemli. Toplum dayanışmasını sağlayan bir bağ. Bugün çok zayıfladı. Oysa ahlâkın ve uygarlığın da geriden gelen kanalları bunların açık olmasına bağlı. 

Ticari ürünlerle ilgili haberler ürkütücü. Ünlü firmalardan birinin son kullanım tarihi geçmemiş süt kutusunu açtık. Bozuk çıktı. Elma kesmek için eve yeni alınmış gösterişli bıçaklardan beş tanesi işe yaramadı. 

Bir gazete açtık. Polis silahsız birini vurmuş. PKK iki polis infaz etmiş (?!). Kin sınırsız. Birkaç gün önce Suruç'ta bir canlı bomba tarafından 32 Türk genci öldürüldü, 100'ü yaralandı. Bir politikacı ölenleri suçladı. Acımak kavramını sözlüğünden silmiş. 

Jetler, PKK ve IŞİD kamplarını bombalamışlar. Adres belli değil. Bunu Amerika da yapıyor. Onlarda adres belli. Cinayet, maskeli soygun, kaza, intihar, cenaze törenleri. Bunlar günlük kıyamet haberleri gibi. Ama “reyting” yapıyorlar. Her gazete onlarla dolu. Sayfalarını açmaya cesaret edemiyorsunuz. Hükümet kurulamıyor. Politik pazarlık, ulusun iradesinin hakkından geliyor. Mecliste muhalefet çoğunlukta imiş? Vadesi geçmiş hükümet savaş kararı alıyor. Özgürlük sözcüsü CHP koalisyon hesabı yapıyormuş. 

Metroyu su basmış. Yapı ve toprak spekülasyonu haber değil Türkiye'de. Çünkü gazete sayfalarına sığmaz. 400 bin lise öğrencisi sınavları kazanıp üniversiteye girememiş. Ama 
1 milyonuncu İmam... Hatip diyorlar ama ne Türkçe ne de 
Arapça bildikleri için ben inanmıyorum. 

Akdeniz'de 40 kaçak göçmen boğulmuş. Kaçmasalardı. Geçiş ücretini de peşin ödüyorlar. Tam bizim fırıncının istediği müşteri. 
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Gazeteler “zihne küşayiş veren” haberleri de ihmal etmiyor. 
Sosyete güzelleri, sakallı dostları, dekolte giysileri ve iç gıcıklayıcı pozlarıyla gazete sayfalarında arzı endam ediyorlar. İngiliz ya da Hollanda futbolcusu törenle karşılanıyor. Yılda bilmem kaç milyon dolar alacakmış. Türkiye'de 5 milyon işsiz var. 

Avrupa basını “Türkiye politika değiştirdi,” diyormuş. Yani uçaklar başkalarını bombalayacak. 

Yanında kara çarşaflı kadınlarla dolaşan sakallı biçimsiz kılıklı adamlar görürsek IŞİD'li olup olamadıklarını bilemeyeceğiz. Ama içimize bir ateş düşecek! Acaba allame-i kiram ne öneriyorlar? 

Gerçi Mercedes'in içinde altın kaçıranları da bilmiyoruz. 
Bu ülkede her gün işitip, içeriğini öğrenmediğimiz o kadar çok şey var ki! 

Doğrusu biz anayasayı, yasaları, tarihimizi, coğrafyamızı ve dilimizi de bilmiyoruz. Onun için bütün bu olanlara ne diyeceğimizi de bilmiyoruz. Nedenleri değişik. Fakat temel cehalet. 

Yaşlandığımız dünyanın sonuna gelmiyoruz. Yeni bir şeylerin başına geliyoruz. O yeni şeyi görüyoruz. Ama ona tam katılamıyoruz. İletişim çağı böyle bir başlangıç. Biz gençlere yetişemiyoruz. Onlar da bizim sorunlarımızı tam anlamıyorlar. 

Fakat şimdiye kadar insanların en akıllı olanlarının ulaşma- ya çabaladıkları bir düzey var. Çünkü insanoğlu kendi varlığı üzerine kurulu bir özgül değer taşıyor. Bu çağdaş uygarlığın da ulaşamadığı bir düzey. Belki de bir hayal. Belki de insana gerektiğinden çok değer veriyor. Aklı yüceltiyor. Sevgi ve ahlakı yüceltiyor. İnsan yaşamının önemini vurguluyor. Bazen ölümsüzlük hayalleri kuruyor. Felsefede, sanatta, edebiyatta aklı şaşırtan duygusal zirvelere ulaştığımızı düşünüyoruz. 
Bunlar genç kuşakları, bundan böyle, bizim gibi etkilemeyebilir. Bilimsel olarak, bunların geçmiş koşullar içinde ulaşılmış halüsinasyonlar olduğunu keşfedebilirler. 

Fakat geçmiş kuşakların bugüne kadar hala gerçekleşememiş idealleri çok somut. Bu, fiziksel yoksullukları atlatmış, sömürülmeyen ve öldürülmekten korkmayan bir insanlık. Bu 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basit amaçlar, eski ve yeni kuşaklar için, hâlâ ulaşılmamış bir uygarlık aşaması. Yaşlılarla gençlerin iletişimini hâlâ sağlayan da bu konu. Türk insanı, yaratılış olarak ve zekâsıyla başka toplumların insanlarından daha kötü değil. Böyle bir genelleme hiçbir ülke için söylenmemeli. Sorun, bazı olumsuzlukların üst üste geldiği ya da örtüştüğü ve buluştuğu bir tarih arakesitinde bulunmamız. 

Türklerin tarih grafiği 1300-1453 yılları arasında maksimumdaydı. İmparatorluğun çöküşünde bir minimumda, Kurtuluş Savaşı ile 1938 arasında bir maksimumda, 2019'te 65 yıllik bir azalan eğrinin minimumunda bulunuyor. 

Bugün ülkenin bünyesi, bir yobazlığı, bir PKK”yı, belki de bir IŞİD'i doğuran olumsuzluklar içeriyor. Ve bunun semptomları bu yazının başındaki, irili, ufaklı uygarlık dışı bütün davranışların temel nedenidir. Bir toplumun tarihini matematiksel bir olasılık eğrisine indirgemek fazla abartı olur. Bu sadece bir metafor. Fakat burada söz konusu etmediğim sayısız olumsuz davranışın her gün bir köşede patlak vermesi dikkatimizi, belki normal koşullarda ikinci plana bırakacağımız bazı sorunlar üzerinde yoğunlaşmamızı gerektiriyor. 

65 yıldır ilk kez sağcı bir iktidara karşı çıkan bir çoğunluk 
var, mecliste. Fakat bu olağanüstü sonucun mecliste koalisyon konuşmalarıyla geçmesine neden olan partiler var. IŞİD denen sözde bir dış gücün, Türkiye içinde etkinlikte bulunması, HDP'nin seçim başarısına karşın devam eden PKK terörü. Amerika ve Avrupa karşıtı bir politika sürdüren desteksiz bir hükümetin İncirlik üssünün kullanılmasına izin vermesi gibi garabetler var. Bu sivri olguların ötesinde bunları destekleyen toplumsal hastalıklar, kişilerin kabalığından, güçlü bir “dezenformasyon” dalgasına ve ekonomik çöküntüye düşüş var. Bu yeni bir tarihi minimumdur. Yükselme işareti olabilir mi? Bu gerçekleşmeyebilir. Ama umut hâlâ son seçimin işaret ettiği yöndür. Örgütlü politika bu düzeyden aşağıda olduğu izlenimi vermektedir. 
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SEÇİM VE HALK İRADESİ 


Eğer politik partilerin lider ve sorumluları ülkenin bugün içinde bulunduğu durumu uzun bir işkence dönemi olarak görmezden gelirlerse, seçim boyunca meydanlarda Cumhuriyet'e karşı haykırılan ve işlenmiş suçlara ortak olmuş olurlar. 
AKP'yle koalisyon yapan onun çamuruna da bulaşır. AKP'nin kurtarıcısı, kendi varlığının katili olur. Büyük koalisyon gibi düzenler vatanı değil, batanı kurtarma operasyonudur. 

Bunu meclis başkanlığı ve birkaç bakanlık için yapmayı düşünen herhangi bir parti, halkın 1950'den sonra ilk kez açık olarak belirttiği amacı ve iradeyi anlamamıştır ya da çoktan geride bırakılmış olması gereken ilkel politik düşüncelerin tutuklusu, ülkenin içine düştüğü çukurun derinliğini bakanlık ve iktidar hesaplarıyla ölçen, bir başka AKP'dir. 

Bütün o mitingler, o törensel toplantılar yerlere saçılan pis çamaşırlar, halkın çektiği eziyetler, ülkenin içine düştüğü insanlık ve çağdaşlık dışı durum ve halkın 65 yıl sonra, sağduyulu kararı ve iradesi bir iktidar senaryosu için feda edilebiliyorsa, seçim söylemlerinin sadece bir oyun olduğuna inanmak gerekecek. 

Buna teşebbüs eden partinin AKP'den şikâyeti bir yalan olur. Hırsızlığın, adaletsizliğin, yolsuzluğun, daha sürecin başında ortağı olacak bir parti olacağını hayal edemiyorum. 
Halkı aldatan sürekli bir sahtekârlık, bu halkın kaderi olmamalıdır. Bu halk, ne kadar cahil olursa olsun, böyle bir karakterden uzak olduğunu seçimde gösterdi. 65 yıl önce başlayan 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Cumhuriyet'i sökme çabasının, son 13 yıl sonunda nereye geldiğini bir kez daha anımsayalım: 

Türkiye'de hükümetin bütün etkinlikleri tek bir ağızdan çıkan emirlerle yerine getiriliyor. Buna dünyanın hiçbir yerinde demokrasi ve çağdaş hükümet sistemi denmiyor. Seçimde bunları haykırarak söyleyenler koalisyon hesabı yapanlar olamaz! Daha 
10 gün önce TBMM'de sadece bir parti ile figüranlar vardı. Zorba devlet tiyatrosu sergileniyordu. Öğretim ve adalet çökmüştü. 
Asker ve polis kapıkulu rolünü oynuyorlardı. Yeni Osmanlı hayalleriyle alay ediliyordu ama sistem çoktan uygulamaya konulmuştu. Bilim ve teknoloji askıda, kentler inmeli, tarım sürünüyor, sanat rafta, uluslararası itibar sıfır. Ekonomi tiknefes. 

AKP ile hükümet kurarak nelere ortak olacaksınız? 
CHP'den iki kat, MHP'den üç kat kalabalık. Bunu politika sanan partilerin vatan sevgisi, politik zekâsına mı inanacağız? 

Türk halkı hep politik sahtekârların kurbanı mı olacak? 

Osmanlı'nın bu rejime iki büyük mirası kaldı: Cehalet ve ülkenin her şeyini, toprak, ürün ve kurum olarak pazarlamak. 
Halk seçimde bunlar için oy vermedi. Partiler hangi tezgâhın pazarlığını yapıyor olabilirler? 

Gazeteler, televizyonlar 50 yıllık yoz politik söylemlerine devam ediyorlar. Bu ülkenin politik kırılganlığının ve adam olmazlığının uyku kaçıran, utanç veren yapısıdır. Seçim sonrası pazarlıklarının AKP döneminin görüntüsünden ne farkı var? 
Aynı çoban köpeği yöntemi mi konuşuluyor? 

Türk halkı seçimde ulusal bayram statüsü kazanan çağdaş bir irade göstermedi mi? Bunu sayılarla gazeteler, televizyonlar yayınlamadı mı? 

Neden bir Allah'ın kulu çıkıp da “Sorun parti sorunu değil, bu iradenin yerine getirilmesidir,” demiyor? Sorun partilerin hangi mekanizmalarla iktidara geleceği mi, halkın isteği ve iradesinin kararları yönlendirmesi mi? CHP, AKP'yle koalisyon yaparsa RTE ve Kılıçdaroğlu söyledikleri sözleri tekrar edip yutacaklar mı? MHP liderinin söyledikleri sadece seçim şovu muydu? Hiçbir gerçeği yansıtmıyor muydu? 


31 


AKP, MHP'yle koalisyon yaparsa o da söylediklerini yutacak mı? Böyle utanç verici bir sonuç gerçekleşirse, HDP Türkiye'nin partisi olarak görev yapabilir mi? Türk, Kürt bu topluma yazık değil mi? Biz birkaç kıt akıllı politika yamağının kuklaları mıyız? 

Türkiye halkı 92 yılda sadece iki kez iktidara karşı çıktı. 
1950'de CHP'yi devirdi. Bunun arkasında İkinci Dünya Savaşı sıkıntılarının istismarı ve Amerikan parmağı vardı. Bu bir parmak değil, bir parmaklar ordusudur. Bütün dünyada var olmakta devam ediyor. Bilimsel ve evrensel bir mekanizmadır. Yine de 1950'de oylar halkın istediği yolda bir politikayı iktidara getirdi. Şimdi de bir halk iradesi var. Bunu gereğini yerine getirmek iyi niyetli insanların (kaldılarsa) görevi değil midir? 

Eğer 1980'den bu yana yıkılmaya çalışılan bir devlet sisteminin işlemeyen bütün çarkları işletilmeye başlanmadan onu yıkan mekanizmalar ve kafalar, koalisyon hesapları denen kumarhane düşüncesiyle, yaşamaya devam edecekse, halkın iradesini kim buharlaştırmış olacak? Bunu yanıtlayamayan partiler neyin kavgasını vermiş oldular? Halk onları miting meydanlarında dinledikten sonra AKP'yle koalisyon yapın anlamına gelen bir mesaj mı verdi? 

Türk halkının yüzde 60'ı, 1950'den bu yana ilk kez sağduyusuyla demokratik bir yaşama dönme yolunu açtı. Bunun bedelini hesaplamak demokrasiyi sorgulamak olur. 

Toplum, gazete bilgiçlerinden daha üstün bir sağduyuya sahip olduğunu gösterdi. Sorguluyor: 

Seçim sistemini, öğretim sistemini, soygunları, kent kargaşası ve spekülasyonu, adaletsizliği, fakirliği, işsizliği, lüksü, zorbalığı... 

Her şeyi bilim adamı gibi sorgulayamaz. Ama ayrıntıları ne kadar açık ya da kapalı olursa olsun, düzeni değiştirdi. Parti, politikacı, gazeteci, bunun formalitelerini tartışamaz. Gücüne göre yerine getirir, getiremez. Gene halka gidilir. Demokrasinin tek yolu var. 
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AKP dışındaki partilerin de tek görevi var: Seçim öncesi konuşmalarına sahip çıkarak yürümek ve halkın iradesinin gerçekleşmesini sağlamak. 

Şimdiye kadar söylenenleri unutmak sadece yalancılık degil, AKP’lesmek demektir. Bu da bataklığa geri dönmek anlamına gelir. Çünkü AKP'nin iktidar yapısının içinde kalmak, suçu yok demekten farklı değil. Halkın yüzde 60'ı böyle düşünmüyor. Böyle bir koalisyon yapan parti, suçladıklarıyla işbirliği yapıyor, yani suçun saklanmasına yardım ediyor demektir. 

Bir şeyin daha farkına varmak gerek. İktidar sus pus, ama hükümet hâlâ AKP. Birçok resmi işlem ve etkinlikler yavaşladı. Bu psikolojik de olabilir, seçimin olumsuz etkisi olarak da yorumlanabilir. Ülkenin bir yalan atmosferi içinde olduğunu, bu durumun seçim sonucu olarak gösterileceğini düşünmek gerekir. 

Büyük koalisyon gibi yaftalar halkı yine AKP ipiyle bağlamak demek. Bu çözülmüş gözüken Kürt sorununu da yeniden ortaya çıkarır. Bu kadar hatayı yapan politikacıların sonu da çabuk gelir. 

Halkın yüzde 60”ının iradesi her zaman demokrasi arkasında toplanmıyor. 

Demokrasi, adalet, çağdaş öğretim, bilimsel düşünce, özgürlük yaralıdır. Uydurma parti hesaplarına, ilkel önyargılara bu iradeyi ve geleceği kurban etmeyelim. 

Bu seçim, 1950'den bu yana, en büyük halk aydınlanması- nın gösterisidir. Bu aydınlanma gençlerin olağanüstü cesur ve şiddet içermeyen direnişleriyle başladı. Bu seçimle devam etti. 
Türkiye'de canlara kıyıldı. Demokrasiye, adalete, öğretime, ekonomiye kıyıldı. Adi hesaplarla halkın iradesine kıyılmasın! 
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SEÇİM VE HAK 


Herkes bilmiş bir tavırla “Bu halkla olmaz, bu cehaletle olmaz,” diyordu. Ben de halkın cehaletinin toplumun en büyük handikapı olduğunu düşünen biriyim. Fakat cehalet kadar önemli bir kalite var: Yüzlerce yıllık bir yaşamın sağladığı sağduyu. 7 Haziran 2015 seçimlerinde sağduyunun varlığını gördüğümüz için çok mutlu olmalıyız. 

Şimdi en büyük tehlike, bu uyanmayı, seçim sonu oy analizleri, 65 yıldır klişeleşmiş yargılar ve içinde doğup büyüdükleri az gelişmiş toplum algılarıyla yolundan saptırmak, engellemek isteyenlerdir. Gazete ve televizyonlar bunlarla dolu. 

Türkiye, 12 Eylül 1980'deki yıkımından sonra bocalaya bocalaya, son 13 yılda ülkeyi diktatörlüğün eşiğine getiren bir koyu cehalete teslim olmuştu. Bugün de seçmenlerin yüzde 40'ı bunun farkında değil. Bunda da şaşılacak bir durum yok. 
Öyle olmasaydı zaten bu günlere gelmezdik. 

Halkın yüzde 60'ının seçimdeki politik iradesinin odağı, kanımca AKP'yi devirmekten çok, kendisini ülkenin kaderi gibi gösteren RTE'ye karşı sağduyulu, fakat daha çok sezgisel tepkiydi. Halk iradesini kanıtladı. Partiler bu akan nehrin kanalları oldular, toplumun yüzde 60’1nin bu sezgisi ülkeyi uçurumun kenarından uzaklaştırdı. 

Cumhuriyet'in bütün uygar kazanımlarının 10 yıl içinde yok edildiği bir cehennem yaşadık. Bu yıkımın, toplumun eğitim ve öğretimine, ahlakına, hatta dinsel kurumlarına getirdiği alışılmamış davranışlar ve kontroller; adalet mekanizmasını, 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orduyu, neredeyse doğal işlevlerinden uzaklaştıran ve onları adeta köleleştiren idari müdahaleler, dış politikasına, kentsel gelişimine, ülkenin doğasına ve genel ekonomik yapısına getirdiği hasarlar düşünülürse, halkın bu tepkisini ilahi bir aydınlanma olarak görmek olasıdır. Kimse, AKP de dahil bunu beklemiyordu. 

Bu mucize direnişi ucuz politik tartışmalara kurban etmek günah olur. Akıl almaz bir ters gidişi durduran bu aydınlık gösterinin yok edilmesi, harcanan enerjinin boşa gitmesi, kazanılmış bir savaşın kaybedilmesi demektir. Bugün politik tartışma zamanı değildir. Kanımca, Cumhuriyet tarihinde mücadele Sakarya Savaşı kadar önemlidir. Bu hükümet 1 milyon gencin geleceğini imam-hatip okullarıyla yok etmeyi göze alabilen bir öğretim politikasını bir yıl içinde, kimseye sormadan ve bu gençleri nasıl kullanacağını bilmeden gerçekleştiren bir programı uygulamaya koyan bir politikanın yürütücüsüdür. 

Halkı harekete getiren, AKP = RTE idaresinin, çağdışı, ülkeyi dünyanın diline düşüren diktatoryal eğilimiydi. Halk güdülmek istemediğini kanıtladı. Tehlikeyi savuşturdu. Kendisine inanmayanların da yanıldıklarını gösterdi. 

Gerçi yüzde 40'ı AKP ye oy veren halk kesiminin varlığı aydınlanmış bir toplumun varlığını kabul etmeyi zorlaştırıyor. 
İçinde yaşadığı karanlığın farkına varmayan 22 milyon insan var. Bu Türkiye'nin yaşamını tehlikeye sokan bir oran. Çünkü bunların üzerine gelişmiş bir ekonomi inşa edilemez. Bunun altı-yedi milyonu bilinçli bir menfaat grubu olsa bile, 15 milyon dünyada habersiz vatandaşımız var. Onları bilgilendirmemiz, dünyadan haberdar etmemiz gerekiyor. Ülkenin geleceği henüz güvende değil. Eski çarkları çevirmek isteyen milyonlar var. 

Cehaletin gelişen ülkeler kategorisindeki ülkelerde suça teşvik eden nedenlerini bilimsel olarak saptamak, istatistiklerini hazırlamak, yeni bir öğretim devrimine girmek gerek. Bu toplum yıllarca politik, psikolojik beyin yıkama yöntemleriyle uyutuldu. 
Tüketim tutkusu kurbanı yapıldı. Halk fakirleştikçe ülke daha 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zengin gösterildi. Üniversiteler arttıkça eğitim kalitesi düştü. Bu ortamda cezalanmayan suç sayısıyla ülke ekonomisi arasındaki ilişkinin ne olduğunu kimse bilmiyor. Çağdaş bir toplumda ekonomik bir araç olan istatistik, Türkiye'de güvenilmez oldu. 

Kanımca çağdaş yaşamı rayından çıkaran suçların frekansını ölçmek yeni bir bilim dalı gerektiriyor. Çünkü irili ufaklı suç işleyen insanlardan oluşan garip bir toplum olduk. 

Ekonomi, adalet, eğitim ve sonuçta demokrasi, AKP rejiminde tek bir mikrofondan dikte ediliyor. Seçim sürecinde bütün ülke bunu izledi ve istatistikler bu performansı büyük bir dikkatle saptadılar. 

Diktatörlüğe gidişe “Dur!” diyen milyonların gerçekleştirdiği sonuç 1950'den sonraki olanların hesabını sormayı, düşünmeyi ve tartışmayı gerektirmiyor. O zaman olan oldu. 
Tarihçiler yazsın... Bugünkü Türk halkının bilinçli olarak ulaşabileceği en erken tarih 1990'dan sonra bir yerden başlıyor. 
Bunun ağırlığı AKP dönemidir. 

Türk toplumunun yüzde 60'ının bu aydınlık açılımını feda etmek, partilerin yapacakları en büyük hata ve günah olur. Bu, Kurtuluş Savaşı'nın daha zor bir aşamasıdır. Böyle bir fırsat yarım yüzyıldan fazla bir sürede elimize geçmedi. 

Bugün yolların açık olması, hep açık olacağı anlamına gelmez. Halkın açtığı aydınlık yolda yürümek, yani onun iradesini sürdürmek istiyorsak, son 13 yılın tekerlemeleriyle konuşmamak gerekiyor. Televizyonlarda hâlâ o küçük hesaplarla dolu tartışmalar, bilgiç gevezelikler, insanın gözünün içine baka baka söylenen yalanlar var ki bunların adı politik yorum oluyor. Eski menfaatler, yıkılan yapılara asılı kalmış söylemlerini sürdürmeye çalışıyorlar. 

Partilerin başkanları ve üyeleri seçimde gösterdikleri cesaret ve sağduyuya devam etmeliler. Amaç partiler değildir, toplumdur. Millet Meclisi demokratik bir meclise benzesin. Böyle bir meclisi uygarlık gösterisi olarak çok özledik. 

Demokrasi karşıtı barikatları yıkalım. Başta seçim olmak üzere, üniversiteyi, iletişimi, adaleti, güvenliği idarenin kölesi 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olmaktan, kentleri spekülasyondan kurtaralım. Politikacının gasp ettiği bilimsel otoriteyi, yerine koyalım. Herkes halk için çalışırsa kendi partisi için de en büyük işi yapmış olacaktır. 

Bu arada Kürt sorunu da kendinden çözülecektir. Çünkü HDP Türkiye'nin partisi oldu. Bu, tartışmaların ulusal sınırlar içinde yeniden tartışılmasına olanak verecektir. Bundan korkmaya da gerek yok. Kürtler vatandaşsa sayıları oranında partileri olacak. Bu Türklerin de daha bilinçli olmalarını sağlar. Her şey birkaç liderin sağduyusuna bağlı görünüyor. Yeni Kurtuluş Savaşı'nı onlar yönetecek. 

Seçimden başarıyla çıkan sağduyulu liderlere teşekkür ediyor, halkın iradesi etrafında kilitlenmelerini beklediğimizi duyuruyorum. 
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HER DÜŞMANLIK BİR CEHALETTIR 


Seçim sandıklarına kafanızda bir silah ve düşman imgesiyle gitmenizi isteyenler insanlığa da dine de zarar veren cahillerdir. Acımak ve bağışlamak sempati duymak demek. Türkiye insanları birbirilerine sempatiyle bakan bir toplum olsaydı, acaba daha ahlaklı bir toplum olmaz mıydı? Her işe Bismillahla başlayan cahilin acımakla ve bağışlamakla ilgisi yok... 

Bir felsefe profesörü olan İngiliz A.C. Grayling, felsefi konuları sıradan okuyucunun anlayacağı düzeye ve boyuta indiren çok etkili bir yazar. Bir makalesinde David Hume ve o çağ İngiliz filozoflarının, ahlakın temelinde sempati yattığını vurguladıklarını anımsatmış. 

Türkiye'deki politik mücadelenin ön planında din geliyor. 
Türk toplumu da bundan nasibini almış, ağırlıklı olarak Müslüman bir toplum. Seçime din kavgası vurgulanarak giriliyor. 
Bugün Almanya'da ya da Fransa'da Protestan-Katolik karşıtlığı üzerinden bir seçim yapılması komik olur. Dünya kamuoyunda IŞİD, Müslüman ve Hıristiyanlara uyguladığı terörle Engizisyon'u anımsatıyor. Dünya basını bu sorunu oldukça ayrıntılı olarak yorumladı ve yayımladı. Türkiye basını da, küçük bir bölümüyle bunu halka anlattı. 

Ama din tartışmaları yapan ya da ona taraf olan toplum katları Kuran'ın Allah'ın en güzel adlarıyla başlayan surelerinin neden “Rahman ve Rahim” (Bağışlayan ve Koruyan) bir Tanrı'dan söz ettiğini hiç akıllarına getirmiyorlar. Her işe Bismillahla başlayan cahilin acımakla ve bağışlamakla ilgisi 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yok. Fakat insanoğluna ve canlıya acımak ve onu bağışlamak, Allah'ın sıfatları olduğuna göre öncelikle Müslüman'ın da sıfatları olmak zorunda. Acımak ve bağışlamak sempati duymak demek. Türkiye insanları birbirilerine sempatiyle bakan bir toplum olsaydı, acaba daha ahlaklı bir toplum olmaz mıydı? 

Biz İslamiyet'te, İngiliz filozoflarında 1000 yıl önce, “Sempati insan davranışlarının, yani ahlakın temelidir” düşüncesini kutsal kitabın her suresinin başına koymamış mıyız? 

“Tatlı söz şeytanı deliğinden çıkarır!” demesek bile, acımak ve bağışlamak, sempati ve sevgi başlangıcıdır. Bu da bizim dini inancımızın ve ahlakımızın temelidir, diyebiliriz. 

Bağışlayan ve koruyan Tanrı, İslam'ın Müslümanlara en büyük hediyesidir. Ne yazık ki camilerde din propagandası yapanlar Kuran'ın her surenin başında inananlara sempati ve sevgi emrettiğini öğrenmemişler ya da unutuyorlar. Vebal onların. 

Sempati ahlakın temellerinden biri mi? İnsanların büyük çoğunluğu insanı, kediyi, köpeği, kuşları, kelebekleri, çiçekleri, ağaçları, korkmadığı her şeyi, güzel şeyleri sever. Ya da onlara sempati duyar. Daha bilimsel olarak buna pozitif empati diyoruz. 

Kimisine karıncaezmez deriz. Nazik, kimseye eziyet etmeyi akıllarından geçirmeyenler var. Fakat bilim adamları acımasız, sempatisiz adamların var olduğunu, sadistlerin yaygın olduğunu saptamışlardır. Eskiden büyüklerimiz insafsız adamlara “gâvur” derlerdi. Gâvur sözcüğü açıklayıcıdır. Müslümanlar, yani gerçekten Müslüman olanlar acıyan ve bağışlayan olmanın Allah'ın “esma-ül hüsna” (güzel adları) yani güzel özellikleri olduğuna inanırlar. Tanrı'nın güzel özelliklerini (99 tane) taklit etmekten daha iyi Müslüman özelliği olmaz. Onun için, “gâvur”, acımayan, katı yürekli, kaba, Müslüman sıfatına sahip olmayan, acımasız, insafsız adama söylenir. 

Onların kalpleri yumuşamaz. Acımasız, insafsız adamlara “dinsiz,imansız” dendiği de olur. Acıma duygusuyla donanmış bir Müslüman için katı yüreklilik kötü bir vasıftır. Bir işe “Bismillahirrahmanirrahim” diye başlayanın, bağışlamaya da hazır olması gerek. Eğer öyle değilseniz, Müslümanlığınız da su götürür. 
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Sempati, sevgi, acımak, insanların acı çekmelerini önlemek için çaba göstermek, karşılıksız yardım eli uzatmak insanoğlunun özellikleridir. Toplumsal dayanışma, insanların birbirleriyle kavga etmelerini engellemek, kavga edenleri ayırmaktır. 
Bazı insanlar bunun için ölümü bile göze alırlar. Bunlar gerçek kahramanlardır. Davranışları sevgi ve acımadan kaynaklanır. 

Nifak, yani bölücülük, İslami ve dini bir özellik değildir. 
Birleştirici olmak insanın ahlaki bir özelliğidir. Tanrılar insanları birleştirmek için gelmişlerdir. Bu tür mesajlar dini ve insani mesajlardır. 

Din neden insan nezdinde böyle önemli? Sevgi önerdiği için. 

En büyük insanlık göstergesi sevgiyse, silah yapan, gerçekte dindar değildir. Din adamları ellerine silah almazlar. Silah üretenler, nifak çıkaranlar dindar olamaz. Haçlılar İsa'nın temsilcileri değildi. İnsan hem kendisini aldatabilir, hem de başkalarına karşı hiç sempati duymayabilir. Her şeyin iyisi kötüsü var. İnsanın da akıllısı var, delisi var. 

Sempati, ahlakın temelidir. Sevgi olmazsa insanlık olmaz. 
Sempati akılla sevgiye dönüşür. İnsanları bir araya getiren sevgidir. Sevimli, yüzü gülen insanlar, kalabalıkları bir araya getirir. Kendinize yakın bulduğunuz insanlar var. Bir iyilik gözlerinizi yaşartır. Boğulan birisini denizden kurtarmak ve bunun için yaşamını tehlikeye atmak, uçaktan bomba atmaktan daha kahramanca bir davranıştır. 

Gülen ve yardım eden insanlarla ortak olun. Güzeli sevenlerle ortak olun. Yardım edenlerle ortak olun. Çocuklarınız daha iyi bir dünyada yaşasın. Sevgi ve yardımseverlik dağıtın. Buna da yardımcı bir davranış var. Yetinmek ve alçakgönüllü olmak bunları yapmanızı kolaylaştırır. Dünyayı gönlünüzün gözüyle görmeye başlamak, insanları Tanrı'ya yakınlaştırır. İslam tasavvufu bu düşünce ve davranışın bütün çeşitlerini sergiler. 

Onun için Hume, “Sempati ahlakın temeli,” demiş. Acıyan, canlı varlığa acır. Onu kendini tamamlayan olarak görür. Sempati bundan kaynaklanır. Ahlak bundan kaynaklanır. Buna da insanlık ya da uygarlık diyoruz. 
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Hayvanlar gibi insanlar da birlikte yaşamak zorundalar. 
Toplumu birlikte yaşatan sempatiye dayalı saygıdır. Bu genel bir hoşgörü mekanizmasıdır. Arkasında toplumda farklı insan ve grupların varlığını kabul etmek yatar. 80 milyon insan başka türlü birlikte yaşayamaz. Peki, insanlar birbirlerinden farklı olduklarını öğrenmeye nasıl başlayacaklar? Bunun yöntemi öğretim ve kolaylıkla ulaşabildiğimiz medya, televizyon, radyo gibi iletişim araçlarıdır. Farklılığın bilincine ulaşmak, uygarlığın temel özelliklerinden biri. Birlikte yaşamak demek, bilerek yaşamak demektir. Biz tavuk ya da at değiliz, onların birlikteliği içgüdüsel. Bizimki bilinçli. 

Birlikte yaşamak, bir ortak varlığın parçası olmak demek. 
Çağdaş politik söylemin hastalığı bu ortak söylem gerekliğini varlık bilincini yarattığını unutmak ya da anlamamak. Bu ortaklıkta insanların duyarlılıklarını keskinleştiren edebiyat, sanat ve müzik gibi etkinlikler var. Bunlar ortak duyarlılıkların gelişmesini sağlar. 

Bunların birikimi dünyayı zenginleştiriyor ve uygarlaştırıyor. Evler, camiler, kiliseler, düşünceler, melodiler, inançlar, değişik entelektüel estetik ilgi ve duyarlılıklar uygar toplumu tanımlar. Bunlardan ne denli çoğuna sahip olursak, o denli dünyanın zenginliğine ortak oluyoruz. 

Bizim gibi düşünmeyen Japon ve Çinliyi kesip atmıyoruz. 
Birbirleriyle aynılaştırmak diye dünyanın bir sorunu yok. İnsanlık varsa bu çoğulculuktan kaynaklanıyor. Uygarlık varsa bu çokluğun kabulünden kaynaklanıyor. Dünyanın insanları bu olanağı sürdürmek için çabalıyorlar. İnsan bilmediği şeyi sevmiyor, hatta onu doğru kullanamıyor. Oysa Fiat yerine Honda seçmek için bile bilgi gerekiyor. Bu biliçlenmeyle insanlığınız başlıyor. Horlamak ve dışlamak akıl işi değildir. Her düşmanlık bir cehalettir. 

Seçim sandıklarına kafanızda bir silah ve düşman imgesi ile gitmenizi isteyenler insanlığa da dine de zarar veren cahillerdir. 
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CEHALET PARAMETRELERİ 


Başkalarının size geri kalmış demelerini kendiniz de onaylıyorsanız, bu özeleştiriden daha ağır bir durum demektir. Bundan söz edince kendimi, vatandaşları umutsuzluğa düşürme suçu işlemiş gibi hissediyorum. 

Cehalet ve geri kalmanın dünyadan haberi olmamakla, aldatılmakla ilgili olduğunu da biliyorum. Bugün dünyada pek çok düşünür bunun endişesini taşıyor. Umberto Eco'nun son yazdığı romanlardan biri La misteriosa fiama della Regina Loana'da (Kraliçe Loana”nın Gizemli Alevi) romanın sonuna doğru İngilizce bir alıntı var. Ben de İngilizcesini aldım. Çünkü Türkiye'de İmam Hatip sayısını on kat arttıran hükümet ilkokuldan başlayarak İngilizce öğretiyor. Yani İngilizce bilen bir gençlik var karşımızda. 


I'll build a stairway 

To paradise 

With a new step everyday, 

I’m going to get there at any price 
Stand aside, I’m on my way. 


(“Yaşlılar” için çeviri: Her gün bir basamak ekleyerek cennete bir merdiven inşa ediyorum. Neye mal olursa olsun oraya varacağım. Çekil önümden, ben yolumdan gidiyorum) 

Gerçi Eco, romanı yine de “Güneş niye kararıyor?” diye bitirmiş. 
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75 yaşına kadar bugün olanları göreceğimi aklıma getirmemiştim. İkinci Dünya Savaşı sonundan başlayarak, giderekartan çok rezalet, cehalet ve zorbalık gördüm. Ama Türkiye'nin uçurumun kenarında asılı kalacağını hayal edemedim. Dengesini yitiren toplumda sağduyulu tartışma olanağı kalmadı. Toplum kendini toplayabilir mi? Bilmiyorum. Ülkenin bu duruma düşmesi özel olarak geliştirilmiş bir “science-fiction” öyküsüne benziyor. Bu ancak kör cahil bir toplumun başına gelebilir. 

Liseyi savaş içinde Ankara'da bitirdim. Oradan başlayan bazı saptamalar yapacağım. Bunu Almanya'yla bir karşılaştırma bağlamında irdeleyip nereye geldiğimizi görmek öğretici olabilir: 

1943'de nüfusu 200 bini geçmeyen başkent nüfusu bugün 
65 milyon. Berlin'in nüfusu 3 milyon 750 bin. Almanya'nın 
nüfusu 81 milyon. Bu kimseye anlatamadığımız acıklı bir gelişme! 

Batı uygarlığının kalelerinden biri Berlin'dir. Hitler Almanya'sını 1945'te bırakalım. Berlin'in trafiği olağanüstü rahat, geniş kaldırımların yoldan yükseklikleri 5 santimetre. Caddeler bizimkilerin iki katı. Park eden otolarla tıkanan yollar yok. 
Kaldırıma çıkan otomobil yok. Yolun herhangi bir yerinde geriye dönüp trafiği aksatan, kırmızıda geçen, yayaların üzerine gelen araçlar da yok. Hız yapmasını seviyorlar, ama gaz pedalı hastası ve insan düşmanı değiller. Almanya'da bizden belki on kat fazla otomobil var. Fakat yollarda ölen sayısı bizim onda birimiz kadar. Berlin'de gökdelen de pek yok. 

Onlar mı ileri, biz mi geriyiz? Oraya uygar ülke deniyor. 
Berlin bir bahçe içine inşa edilmiş gibi. Benim gençliğimde Ankara da öyleydi. Şimdi ileri görüşlü çağdaş belediyelerimiz var. Ağaç kesecek vakitleri var. Dikecek vakitleri yok. 

Berlin'in çağdaş yapıları dünyanın en ünlü mimarlarının elinden çıkmış. Neredeyse her yeni yapı dünya mimarları için örnek. Savaşta bombardımanlarla yok edilmiş anıtlar mükemmel uygulamalarla restore ediliyor. Yaratıcı mimarların yaptıkları kimi yeni ekler olağanüstü bir ustalıkla eskiyle bütünleşiyor. 
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Müzeler, konser salonları dünya çapında. Berlin Filarmoni Orkestrası'nı, Pergamon Müzesi'ni ve başka müzeleri anımsayıp dertlenmeye başlarsak duyarlı bir mimar, biraz eğitilmiş bir aydın İstanbul ya da Ankara'yı aklına getirince ağlayabilir. 

İstatistiklere göre Almanya'nın Türkiye'den 4-5 kat fazla, adam başına geliri var. Aslında Almanya'nın ülkeye yatırılmış serveti Türkiye'yle karşılaştırılamayacak kadar fazla. Teknolojisi dünyanın en önünde. Eğitimi, bilimi, araştırması da bizden birkaç kat yukarıda. Kitapçılar arasında bizim AVM'ler kadar büyük olan var. Fakat bizim kadar çok AVM'leri yok. Otomotiv üretiminde dünyanın başı çekenlerinden. Uçak, silah, elektronik de öyle. Garip bir cumhurbaşkanları var. Ona verilen küçük tarihi sarayı sadece resmi toplantılar için kullanıyor. 150 
metrekarelik kendi evinde oturan bir filozof. Üç polisle yaya olarak dolaşıp halkla kahvelerde konuşuyor. Ya Almanya çok geri, ya biz çok geriyiz. 

Heidelberg Üniversitesi 14. yüzyılda Osmanlı Beyliği'yle hemen hemen aynı zamanda kurulmuştu. Hiç kapanmadan bugüne gelmiş. Hâlâ dünyanın en büyük üniversiteleri arasında. 
Kent nüfusunun yarısı öğrenci. Biz Cumhuriyet'e kadar doğru dürüst üniversite kuramadığımız için Fatih Medresesi'ne üniversite adı verdik. Şimdi üniversiteleri ona benzetmeye çalışıyoruz. 

Heidelberg dünyanın en güzel kentlerinden biri. Kentte yeni bina bulmak için kent dışına çıkmak gerekli. Sakın tarihi dokuyu camiyle eşdeşleştirdiğimiz için bizim kentler yok olmuş olmasın? 

Berlin'de genç bir Gaziantepli şoför tanıdım. Erdoğan hayranıydı. Liseyi bitirmiş. Fakat Almancası iyi olmadığı için üniversiteye gidememiş. Şoför gence “Madem Erdoğan'ı o kadar seviyorsun, neden memlekete dönmüyorsun,” dedim. “Burası daha rahat,” dedi! 

40 yıl önce Kreuzberg'e yerleşip Almanca öğrenmeyen kadınlar var. Çocukları da iyi Almanca öğrenemiyorlar. Fakat Babalar yeni bir olanaktan yararlanıyor. Almanlar çocuklara 1.5 


44 


yaşından liseyi bitirene kadar 300 Euro burs veriyorlar. Baba erken emekli oluyor, çocuklarının burslarıyla geçiniyorlar. 

YaAlmanlar şaşkın ördek ya da biz. Fakat Almanya'da Türk markalı araba görmedim. Bizde ise Volkswagen, Mercedes, BMW, Audi vb. markalardan geçilmiyor. Adidas" unutmayalım. Bu zenginler kim ola ki? Acaba hangi ülke şaşkın ördek? 

Bugün kapitalist kurallara göre üretiyor ve tüketiyoruz. Bütün tarihimiz boyunca alıcı olduk. Göçer için zorunluydu. Yerleşince kozmopolit toplumun Türk olmayanları, ordudan hareme, ticaretten inşaata işimizi gördüler. 300 yıldır da Avrupa'ya öykünüyoruz. Bugün marka diye “Görmemişler” aş eriyorlar. 

Cahillerin öğrenmesi gereken bir gerçek var. Gelişmiş ülkelerinin kentleri büyümelerini yüz yıl önce bitirdiler. Dünyanın fakir, gelişmemiş ülkelerinin kentleri devleşiyor. Nüfusu patlayan ülkenin halkı kentlere doluyor. Bunları beslemenin en kolay yolu ucuz, ikinci sınıf, insan enerjisi kullanan sanayilerin gelişmesi. O da inşaat, yapı, yol, maden. Kazma, taşımak ve ithal makine kullanmak müteahhite yeterli. Kent toprağını da ucuza kapatırsan köşeyi döner, lüks Alman otomobilleriyle kaldırımlara park edersin. 

Fakir halkı da köle düzeyinde çalıştırmanın kolay ve ucuz yolunu keşfettik. Toprağını terkeden halk özgürlüğünü yitirirken, ülke de tarımsal temelini yitiriyor. 

Fakat bu arakesitte çok önemli bir dönüşümü gözden kaçırmamak gerek! Halk kentlere gelince yeni bir dünya olduğunu öğreniyor. Televizyonda, telefonda ve çevrelerinde ve alışveriş merkezlerinde dünyayı seyrediyorlar. Sahip olmasalar bile, sahip olma umudu taşıyorlar. Çünkü kentin en kötüsü bile Anadolu köyünden iyi. Onun için durumlarından şikâyetçi değiller. 
Fakat bu yeni dünyaya nasıl ulaşacaklarını bilmiyorlar. Bilgi ve bilinçleri Mercedes'li kaldırım işgalcilerinin kendi geleceklerinden çaldıklarını anlamalarına olanak vermiyor. Kapitalizm bilimsel yöntemlere dayanarak, dünyada egemenlik kuruyor. 

Geçen gün bir taksi şoförüne Almanya'yla ilgili birkaç sayısal bilgi aktarırken “Ama hocam, geçen gün arabaya kerli ferli 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biri bindi. Almanya'nın ekonomik durumunun bizden daha kötü olduğunu söyledi,” dedi. O zaman “kafayı yeme” deyiminin ne olduğunu anladım. Uçurumun kenarına ne kadar asılı kalacağımızı kentlileşememiş vatandaşlar çalmak ve çalışmak arasındaki kurdukları paralelliğin olanaksız olduğunu anladıkları zaman bitecek. 
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TOPLUM NEDEN CAHİL? 


Uygar denilen ülkelerin egemenliğindeki dünyada, insanlık diye öğrendiğimiz ve savunduğumuz her şeye aykırı, para şakırtılı bir bataklık. Dünya egemenlerinin ve ortaklarının sürdürdüğü bu oyun sona erer mi? 

Akıl, insan beyninin ürettiği yaşamı sürdürme (survival) mekanizması. Fizyolojik olarak beynin primatlarla aşağı yukarı aynı nitelikte bir eski bölümü var. Buna eski beyin deniyor. 
İçgüdüsel ve “yaşamı korumaya ilişkin” spontane tepkileri içeriyor. Bir de çok sonra gelişmiş bir neokorteks, yeni beyin var. 
İkisi, bir tür ağ sistemi içinde, aklı oluşturuyorlar. Onun için musiki besteleyen akılla, silah yapan akıl, bir bütüncül sistemde, aynı fabrikada üretiyorlar. Bir konuda bilgisi olmayan o konunun cahilidir. Hiç okumamış, kara cahildir. Dünya hakkında çok az deneyimi ve bilgisi olana da cahil denir. Toplumsal yaşam cahili de var. 

İnsanlar, binlerce yıldır, yaşamlarını sürdürüyorlar. Doğaya ve birbirlerine karşı savaş vererek dünya yüzünde sayılarını milyarlara yükselttiler. Yaşamı sürdürmenin kişi ve toplum olarak gerektirdiği çarelerin bazılarını öğrendikleri ve her gün dogaya karşı bir savaş kazandıkları için, değişik düzeyde de olsa, ideal tanımlara uymasa da, uygarlık denen bilgilenme ve toplumsal davranışlara değişik düzeylerde sahipler. 21. yüzyıl, 19. 
yüzyıldan daha gelişmiş, insana daha çok değer veren bir çağ. 

Homojen, aynı olanaklara ve kültüre sahip olmayan, değişik bilgi ve davranış basamaklarında yaşayan toplumların 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uygarlık performansları eşit değildir. Başta Avrupa, toplumlar değişik kültür ve uygarlık katlarında yaşıyorlar. Fakat toplumların aydın geçinenleri uygarlığın kategorileri olduğunu kabul etmez, değişik uygarlıklara sahip olduklarını savlarlar. Genelde bu tepki üst düzey uygarlık aşamasına ulaşamamış, ekonomik olarak sömürülen bir toplumun işaretidir. Türkiye için de karakteristik bir tepkidir. 

Ulaşım ve iletişimin gelişmemiş çağlarından kalan davranışları sürdüren toplumlar kuşkusuz var. Fakat dünyanın ortak yaşamından bağımsız yaşayabileceğini düşünen insanlar kör cahildir. Bir yandan çağdaş dünyanın ürettiği her şeye sahip olmak, öte yandan bağımsız kültür çığırtkanlığı yapmak çelişik ve komik bir tavırdır. 

Otomobil için kuyruğa giren adamın kendi özgün kültürüne inanması cahilliğin eski beynin içgüdüsel tepkilerinin etkisine bağlanabilir. En geri toplumda en uygar insan da yaşar. 
Varlıkları toplumu daha uygar yapmasa da yerkürenin her köşesine ulaşan bir iletişim çağında yaşadığımızı hatırlatır. 

Böylece dünyanın her köşesine ulaşan evrensel uygarlık bilinci insanlarının daha iyi bir gelecekten umutlarını kesmemelerine olanak verir. Onun için umut edenlerle umut yitiren cahiller arasında bitmez, tükenmez çekişme, tartışma sürer gider. Bunlar terör ve savaşın da temel nedenleri olmasa bile motivasyon sloganlarıdır. 

Evrensel iletişim, dünyada geleceği umutla bekleyen milyarlar yaratmıştır. Çağdaş iletişim bir uygarlaşma aracıdır. 
Yeni bir dünya vizyonu yaratmış, eskinin belini kırmıştır. Yine de pek çok kurumun dağıttığı, bilgiye değil, inanca dayalı propaganda dünyadaki karmaşayı ayakta tutuyor. Desteğini de dünyanın en uygar ülkelerinin ekonomilerinin kuramsal ve ideolojik temeli olan kapitalizmden alıyor. 

Burada insanlığın çözmek zorunda olduğu bir ikilem var: 

En uygar ülkeler kapitalist. Bilim ve teknolojiye sahip olan kapitalist dünya uygarlıkla birlikte en barbar ölüm araçlarına da sahip. Alfred Kroeber bunun insanın doğasını oluşturan 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ilkel beyin ve neokorteks arasındaki uyuşmazlığı gösteren bir çelişki olarak görmüş ve çağdaş insanlığın dramını iki yüzü olan Roma tanrısı Janus’la simgeleştirmişti. 

Çağımızın güncel gereksinimlerini karşılayan mekanizmaları işleten milyonlarca insan var. Çöpçüden cumhurbaşkanına uzanan bir merdiven. Bunların ödeve getirilmesi uygarlık düzeyi sınavından geçmiyor. Bürokratik ve politik kurallara dayanıyor. Toplumun bilgi yetersizliği, fakirliği, işsizliği, açlığı, dünyanın her köşesinde, demokratik oy sistemi denilen kontrolü zor, güç sahiplerinin politik mekanizmalarla, yasalarla kolayca yönlendirdikleri işlemlerle gerçekleşiyor. Onun için dünyanın yarı kentleşmiş, Türkiye gibi ülkelerinde, demokrasinin sadece adı var. Bir tiyatro gibi oynanıyor. 

Bu sistem çok uzun süredir oynanan bir oyun olduğu için halk bunun içeriğini sorgulamıyor. Bu kapınızda akşamları yemek verileceğini bilen kedi ya da köpeğin davranışına benzer. 
Bu gözlem insanları aşağılamak için değildir. Beynimizin yarısının, yani eski beynin hayvanlarla ortak olduğunu kanıtlayan biyolojik bir gözlemdir. 

Çağdaş yaşamımıza egemen olan teknolojidir. Teknoloji bilimsel düşüncenin güncel yasama yansıyan pratikleridir. Bilim neokorteksin ürettiği bir üründür. Pratik güncel yaşam ise neokorteksle birlikte eski beynin de katıldığı sadece rasyonel olmayan, duygusal ve içgüdüsel tavırların da ortak egemen olduğu bir süreçtir. 

21. yüzyılın iç çelişkisi teknolojinin kontrol ettiği bir yaşamda insan davranışlarının rasyoneliyle eski beynin içgüdüsel tepkilerinin çatışmasının yaşamı çığırından çıkarmasıdır. Kuşkusuz bu durumda insanı irrasyonel davranışlara sürükleyen bağlamda sadece insan fizyolojisi değil toplumsal gelişmenin, çok nüfuslu ve sorunları çözümlenemeyen toplumların, özellikle zengin ve fakirler arasındaki eşitsizlikleri, açık haksızlıkları teşvik eden ortamını da unutmak olanaksızdır. 

Eşitsizlikleri korumak için açılan savaşlardan, barbarlık katsayısı, öldürülen ve aç kalanların artan sayılarıyla oransal 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olarak yükselen, bir dünyadan söz ediyoruz. İdeal bir uygarlık tanımı ve bu düzeyde yaşayan bazı insanların varlığı, hayvansal dürtüleri azaltmıyor. Bu, insan yapısının belki de çözümü olmayan bir hastalığı olarak kalacaktır. 

21. yüzyıl teknolojisi yaşam konforunu artıran olanaklar sağladı. Fakat insanlık için büyük, belki de ölümcül tehlikeler içerdiğini de haber verdi. Dünya enerjisinin bugün kullandığı kaynakların (kömür, petrol ve doğalgaz olarak) ürettikleri CO2 gazı nedeniyle dünya ısısını artırdığını ve kuraklık tehlikesiyle birlikte büyük iklimsel değişiklikler getirerek yaşamı tehlikeye soktuğunu öğrendik. Bu vesileyle, liberal kapitalizmi yaşatma- nın insanları yaşatmaktan daha önemli olduğunu öğrendik. 
Zengin ülkeler enerji kaynaklarından, hatta hepsinden daha tehlikeli olan atom enerjisinden bile vazgeçemediler. 

Bu çağdaş ve uygar denilen insanın, milyarlarca insanın geleceğini, kendi rahatı için tehlikeye atacağını ve insanın egoist, irrasyonel ve hayvan gibi duyarsız olabildiğini de kanıtladı. 
Bütün tarihi geçmişini kolayca çöpe atacak milyonlar yaşıyor aramızda. 

Günümüz uygarlığının bunu kontrol edecek bilimsel kuramları, yasaları, kuralları var. Fakat bunlara karşı çalışan güçler de var. Çağımızın hepimizin bildiği bu tehlikelerine karşı mücadele etmek çağdaşlıktır. Çağdaş bilim ve teknoloji bize daha iyi bildiğimiz bir dünyada insanın daha güvenli yaşaması için formüller öneriyor. Bu sadece bir değerlendirmedir. 

Eski yollarda direnen insanlar yer yer bilime kulak tıkıyorlar. Fakat bilime dayalı bir teknolojinin kendilerine sağladığı her konforu elde etmek için kuyruğa giriyorlar. Başka bir deyişle, insanlar bilime kendilerine kolayca elde edebilecekleri bir menfaat sağladığı zaman dört elle sarılıyorlar. Fakat bu yeni araçları kullanmanın sonuçları ve koşulları hatırlatıldığı zaman, duymak istemiyorlar. Bu dünyanın geleceğini olduğu kadar, her ülkeyi de bağımsız olarak tehlikeye sokuyor. 

Bunların başında, Türkiye gibi cahil ve geri kalmış ülkeler geliyor. İslam dünyasının hali yeterince açık ve acıklı. Milyonlarca 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insan yurtlarından kaçıyorlar. Yollarda ölüyorlar. Bunların sefaletlerini hangi topraklarda sürdürecekleri konusunda tartışmalar oluyor. Uluslararası rüşvetler teklif ediliyor. Fakat ülkeleri savaş sahnesi olmaya devam ediyor. Uygarlar kendi aralarında pazarlık ederken, silah satmaya, hatta savaşa devam ediyorlar. 

Uygar denilen ülkelerin egemenliğindeki dünyada, insanlık diye öğrendiğimiz ve savunduğumuz her şeye aykırı olan para, şakırtılı bir bataklık. Dünya egemenlerinin ve ortaklarının sürdürdüğü bu oyun sona erer mi? 
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CEHALET BİR BİRİKİMDİR 


Cehalet, kuşkusuz öğretimsizlikten kaynaklanır. Öğretimsizlik öğretilecek bir şey olmamasından değil bilginin var olmamasından, ya da varlığının zararlı görülmesinden kaynaklanır. 

Yaşamın her an öğrenilecek bir şey sunduğu bir dünyada öğretecek bir şey bulmayanlar ya aptallar ya da ön yargılılardır. Hiçbir insan o kadar aptal olamayacağına göre, bilgiyi dışlama coğrafi ya da tarihi, beyinde damar tıkanmasına benzer toplumsal aklın tıkanmasıdır. Bu kutupta ya da Amazonlar'da olduğu gibi izole edilmiş olarak yaşamak, bir dini zorlama, kölelik, diktatörlük, herhangi bir ideolojik nedenle toplumun tümünde ya da bir grubunda bir tür körleşmedir. Bazı bilgi yollarının kapalı olması, kapalı tutulması bu nedenle öğrenilecek şeylerin saklanması sonucu da olabilir. Bütün bunların dün ya da bugün, dünya tarihinde örneği çok. 

Osmanlı tarihi tümüyle cehaletin hizmetinde biçimlenmiştir. 
İç nedenlerle bazen yozlaşan bir otokrasi, toplumun kul, yani köle statüsü, dinin şeriata dönüşmesi, kentlileşmemiş toplum, toplumu aydınlatacak bir ulusal ordu olmaması, bürokrasi ve edebiyat dilinin halk dilinden farklı oluşu bu nedenlerin başında gelir. Osmanlı toplumunda, büyük çoğunluğu köyde oturan insanlara öğrenme olanağı açık değildi. Okuma yazma bilmeyen ve okulu olmayan köylerde yaşayanların öğrenme çarkına girmeleri olanaksızdı. Yakın zamanlara geldikçe bu olgu daha karmaşık duruma gelir; “Tavuk mu yumurtadan, yumurta 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mı tavuktan çıktı?” hikâyesine dönüşür. Örneğin bugünlerde okullarda bazı derslerin kalkması toplumun cehaletinden değil cahil kalmış karar mekanizmalarından kaynaklanır. 

Dünyanın içinden geçtiği neredeyse 3000 yıllık insanlık tarihinin bazı performanslarından haberi olmamak kişisel değil toplumsal bir olaydır. Osmanlı cehaletinin tortusu toplumun bazı kesimlerinde yaşamaya devam ediyor. Bazı ayrıcalıklı insanların ya da grupların varlığı bunu değiştirmiyor. Bu bağlamda, özellikle bizim gibi geç uyanmış toplumlarda, henüz düşüncenin ulaşmadığı bakir topraklar ya da ormanlar var. 
“Nasıl olur, daha dün bu adam Almanya'daydı?”, ya da “Bu adam üniversitede profesör!” demek cehaletin olasılığını değiştirmez. Çünkü bazı insanların renk körü olmaları gibi, geçirdiği bir kaza nedeniyle körleşmiş insanlar da vardır. Bu kazalar tarihseldir. 

Sözünü ettiğim toplum biziz. Gerçi çeşitli boyutlarda cehalet sendromu Türklere özgü değil. Fakat bize benzeyen 1.5 
milyar Müslüman var. Olasılıkla dünya nüfusunu cahiller ve onun bir aşama üstünde olanlar diye ayırırsak biz cahiller grubundayız. Bu, sömürülenler grubu anlamına geliyor. Aramızda dünyanın en aydınlık insanları arasında olanlarımız da olabilir. Bugünün dünyası birleştirici. Buna gelecek için bir umut olarak bakabiliriz. Fakat bu birleşme ve bütünleşme değişik düzeylerde oluyor. Entelektüel düzeyde, bilim düzeyinde, sanat düzeyinde, alışveriş düzeyinde, otomotiv düzeyinde, gökdelen düzeyinde, sömürü düzeyinde. Bazen bunlar kafayı karıştıracak kadar karışıktır. 

Osmanlı cehalet mirası, taşınması bu çağ için olanaksız bir yüktür. Bu toplum 100 yıl öncesine kadar okumuyordu, okuyanlar da zaten kitap bulamazlardı. Okumayı bilmedikleri bir dille yazılan Kuran'ı da okumadılar. Kuran, muska gibi bir kenarda dururdu. Okumayı biraz sökenlerin okudukları mızraklı ilmihal kitaplarını anımsıyorum. Halka namaz, oruç, hac ve dinin farzlarını anlatır, Allah'a ve peygambere inançlarını vurgulatırdı. 
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Halkın maksimum din bilgisi budur. Fakat toplum dindardır ama kendi dinini ve tarihini bilmez. Milliyetçi olanları var, milletinin tarihini bilmez. Padişahçıdır, padişahın anasının Türkçe bilmediğini bilmez. Padişahın Türk olmayı istemediğini de bilmez. Bu toplum tutucuymuş, peki neyi tutuyor? 

Türkiye'de Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde, yüzyıllardır süzüle süzüle gelmiş cehaletin hikâyesini anlatmak için kitap sayfaları yetişmez. Fakat geriye bakınca insanın içini karartan olaylar var. Bilim ve felsefe tarihiyle ilgilenen bir okur olarak nedense İbni Sina'nın (Avicenna) öyküsü çok gücüme gider. İbni Sina dünya bilim ve felsefe tarihine girmiş pek az Müslüman'dan biridir. Buhara'da İranlı Samani evlet idaresi altında yetişmiş bu İranlı Abbasi Rönesansı denen aydınlanma döneminin yetiştirdiği en tanınmış Müslüman düşünürü ve bilim adamıdır (Bazı Tarih bilmeyen Türk tarihçilerinin “Orta Asyalı, demek ki Türk!” demekten vazgeçmelerini de vurgulamak gerekir) . 

Dünya tıp tarihinde Hipokrat, Galen, İbni Sina bir üçlü oluştururlar. Dünya tıp tarihinde bir Osmanlı ya da Türk yok. 
Cumhuriyet döneminden söz etmiyorum. Fakat 12. yüzyıldan başlayarak Avrupa'da İbni Sina'nın Kanun fi “t-Tıbb adlı büyük ansiklopedisi Latinceye çevrilmiş, 16. yüzyılda İtalya'da 22 kez basılmıştır. Bizde matbaa olmadığı için zaten basılamazdı. Fakat Türkçeye kazandırılması için bu toplum 19. yüzyılı bekledi. 
İbni Sina'nın en tanınmış İslam filozoflarından biri olduğunu da anımsayalım. Osmanlılar ise felsefenin yanından bile geçmediler. Bugünlerde felsefe dersini yine programlardan kaldırmışlar. 12. yüzyıla geri dönmüşüz. Cumhuriyetin restorasyonunu yok ederek hangi akla hizmet ettiklerini anlamak olanaksızdır. 
Türkiye'de kimin kafasını düşünmekten ve felsefeden uzaklaştırabileceklerini de bilmiyorum. Ama Osmanlı'dan süzülen cehalet kavramı budur. Yolu da Eğitim (!) 

Acayip şık Zorlu Center'ı gördüm. Kahvelerini dolduran gençlere İbni Sina”ın adını işitip işitmediklerini sormak aklım- dan geçti. Yadadahainsaflı olmak için Katip Çelebi'nin Mizan-ül 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Hakk fi ihtiyari'-Ahakk kitabından haberi olup olmadıklarını sorun! Okuyan Türk ne kadar? Okuduğunun ne kadarını anlıyor? Bunun bir istatistiği var mı? Bütün bu davranışların tümüne kara cehalet deniyor. Fakat kendinin kara cahil olduğunun farkında olan var mı? 

Türkiye'de 18. yüzyılın sonuna kadar sadece 80 kitap basıldığını, medreseden başka okul olmadığını biliyorlar mı? (Bereket Askeri okullar vardı. O sayede Cumhuriyet'i kurduk!) 

Kendinize “Medreselerde bugün gazetelerde okuduğumuz çağdaş bilginin bir damlası okunuyor muydu” diye sordunuz mu? “Her gün bir imam-hatip okulu açılırsa üniversite medrese ne zaman olacak,” diye de sormamız gerek! Hadi devlet üniversiteleri neyse ama alışveriş merkezi gibi açılan özel ve vakıf üniversiteleri ve onların yüzbinlerce öğrencisi ne olacak? 
İstanbul'un trafiğini bu kadar iyi çözen onu da çözer, diye bir umudunuz var mı? 

Biz imam-hatip okulunda kızları bile okuturken, Kore veya Japon arabalarını, telefonlarını, kameralarını, televizyon ve bilgisayarı, Çin'den akla gelecek her malı alacağız. Yahudi portakalı, Arjantin buğdayı yiyip, İtalyan marka elbise giyip, Amerikan filmi seyredip, gökdelende oturup dolar, euro hesabı yapacak ve İngilizce öğretimi ilkokula kadar indireceğiz! 20 
dakikalık yolu üç saatte geçip evimize gideceğiz, kırmızı ışıkta arabamızı dilenciler muhasara edecek, kaldırımlarda köpekler ve park etmiş arabalar arasında dolaşacağız. Bir yere girerken selamunaleyküm, çıkarken bye bye diyeceğiz. Aptallarla birlikte yaşayanlar giderek aptal olmasalar bile, aptal gibi davranmak zorundadırlar. Gerçi dünya konjonktüründe bu kadar aptallığa kredi açılmıyor. 

Ayağınızın altındaki karanlık uçurum toplum dokusunun onulmaz cehaletidir. Hızlı çürüme aşamasına geldiğinizin farkında mısınız? 
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İLKEL POLİTİK SÖYLEM 


Türkiye'de her kavram, konturları belirsiz, sıvılaşmış bir toplumsal kargaşada yüzüyor. Kaygan ve ele avuca gelmiyor. 
Her tür hak ve özgürlük var ama alan ve veren belli değil. Şaşılacak bir dönüşümle, 1980'den bu yana içeriksiz bir kültür ortamında toplum düşünsel dengesini yitirdi. Sınırları belirsiz bir otorite çukurunda, ayakta durmaya çalışıyor. Gerçi ülkede 1946'dan bu yana çiviler çıkıyordu. 

İkinci Dünya Savaşı yeni ve değişik bir Anglosakson İmparatorluğu doğurdu. Ama Türkiye'nin yeniden şekillenemez, yeniden yoğrulamaz, yeniden bir biçim kazanamaz duruma dönüşeceğini ve çağdaş toplum amaçlarını dışlayacağını düşünememiştik. Türk toplumunun sayısal büyümesine paralel bir bilgi ve olgunluk dönemine ulaşacağından kuşku duymamıştık. Bu bizim gibi doğuştan Cumhuriyet kuşağının asil üyesi olan yaşlılar kuşağında, politik, dini, ulusalcı ideolojilerden çok farklı bir çağdaşlık, dünyaya yetişme ideolojisi, bir tür Kızıl Elma'ydı. 

Çünkü sadece Türkiye'ye özgü değil dünyanın geleceği hakkında bilimsel öngörüleri dinleyen politikacılar, sanayicileri dinleyen toplumlar, gazete okuyanlar, sokaklarda aç dolaşanlar, dünyayı idare ettiklerini sananlar da bir şey anlamıyorlar. Bozulmuş makinayı bir gün çalıştırdıkları zaman sevinen tamircilere benziyorlar. Bir gün sonrasını göremeyenlere de uzman deniyor. Türkiye'de de dünyada da “Böyle başa böyle tıraş” deyimine uygun bir ortam var. Dünya bu kadar kırılgan 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durumlara 1918'de, 1945'te, Komünist Rusya çözüldüğü zaman da düşmüştü. Arap Baharı da bunun üzerine tüy dikti. 

Plansız kentlere dolmuş, ömürlerini yollarda harcayan insanlar, kardan adam gibi yükselen, boş alanları, kesilen ormanları dolduran gökdelenler, eğitim yaftası altında içeriksiz masal öğretimi, maçlar, reklamlar, tüketim, yolsuzluk ve cinayet, güncel konular... Otomobiller Afrika'dan boşanmış çekirge sürüleri gibi hepimizi esir etmiş. Her dakika sizi soyacak bir tüketim etkinliği, dünyanın birileri için çalışan bir pazar olduğunu, telefonunuzu çaldırarak anımsatıyor. Bu, cahil ve geri kalmış toplumun görünümü. Toplumların, milyarlarca insanın içine düştüğü zavallılık, bu durumun sorumluları gibi görünenlerin gazetelere düşen zavallı serüvenlerinden binlerce kez önemli. 

Gazeteler, televizyonlar, telefonlar, sirenler, motor sesleri, mitingler, birtakımı sakin, birtakımı gürültücü kalabalık. Herhalde eski çağlarda, hele top olmadığı zaman savaş bile böyle bir gulgule değildi. Bu hastalığın ne hastanesi var ne de doktoru. 

Toplum kendisi kaburgasız olduğu için, tümel kaburgasızlığı ve kırılganlığı anlamıyor. Fakat yanlısı, yansızı, karşıtı koyu bir afyon sersemliğinde, anlaşılan hoş rüyalar bile görüyorlar. 

1970'lere kadar (yaklaşık 50 yıl öncesi) Türk insanının hiçbir şeyden haberi yoktu. Uyanmış genç insanların çabaları kalabalıklara ulaşmıyordu. İletişimin yoksulluğu bilgisizliktir. Bu, uzun vadede okulları bilgi veren kurumlar olmaktan uzaklaştırdı. Bugün iş dünyasının ve politikacıların satın aldığı iletişim kurumları reklam levhası niteliğinde. Dünya, kişilerin çektikleri acılar dışında, bir gezici komedi sahnesi gibi çalışıyor. İnsanlar köle, robot, budala ve kaburgasız oldular. Bu, her olanağı geri tepmiş, her şeyi illüzyona çevirmiş, bitmiş bir dünyadır. İnsanlar ortada hayaletler gibi dolaşıyorlar. Gülen de çok. Umutsuzluktan neredeyse göbek atacaklar. 

“Ne olacak halimiz?” dendiği zaman gülmeye başlıyorum. 
Ortalıkbukadarkaburgasızsözledoluncainsanciddidüşünmeyi beceremiyor. İşi, Evliya Çelebi gibi, lubiyyata yani güldürüye 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vuruyorum. Güldürü insanı çakır keyif yapıyor. Can sıkıntısına iyi geliyor. 

Eminönü meydanında gazeteci ve bir AKP'li konuşuyorlar: 

Gazeteci: “Bu tapelerde başbakan ve oğulları arasında geçen olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz?” 

AKP'li: “Çalıyor olabilir, ama çalışıyor.” 

Çal-mak, çal-ışmak 

Dilimizi öğreniyoruz. Türkçe de çal-mak, çal-ışmak aynı kökten geliyormuş. Halkımızın açıklaması uyarıcı. Bu bir göçer yorumu. İki tür çalmak var: İş yapmadan çal-mak, iş yaparak çal-mak. İkisi de çal-ışma gerektiriyor. Örneğin ça-pul için komşu kabilenin ça-dırlarını bastınız. Kadın, çocuk, hayvan, eşya ne varsa götürdünüz. Bu ça-pul yaparak, yani ça-ba göstererek çal-mak oluyor. Ama geçerken tezgâhtan bir şey yürüttünüz. Bu düz çal-ma. Rüşvet de düz çal-ma. Bu yerleşik dönem etkinliği. Eh, bugün de yerleşik bir yaşamımız var. 

Oysa göçer yerleştikten sonra örgütlenip bir beylik kurduğu zaman yaşam zorlaşmıştı. Çalışmak gerekiyordu. Uzun yüzyıllar düşündükten sonra çaresini buldular. Ülkenin yarısı hassa mülkü oldu. Çalışanlar da Müslüman olan dönmeler. 
Türk dili uzmanlarından özür dilerim. 

Bunlar kuşkusuz şaka. Fakat yaşamımı ve özellikle Türk geçmişini düşününce bu etimoloji (İştikak) hikâyesi hoşuma gitti. Şoför “çalıyor” ama “çalışıyor” dedi. Ben de ona “Sen de çalışkan bir adamsın!” dedim, hoşuna gitti. “Ne kadar çalıyorsun?” diye sordum. Arabayı durdurdu, küfretti. 

O zaman anladım. İdare edilen fakir, fukara için çalmak kötü şey. Fakat idare eden için uygun. Osmanlı padişahlarını düşününce ayıldım. Onlar da haklıydı. Haraç ve çapul geliri- nin hatırı sayılır bir yüzdesi sultanın. Devlet-i Seniyye'nin bekası için. Çalışan esir de parayı ona getirecek. Padişah haklı. 
Haremde 200 kadın, sarayda 5000 kişi çalışıyor, aşağıdakiler çalışıyor. Çalışıyorum, çalıyorum. Çalışıyorum demek ki çalıyorum. Türklerin çok çalışması gerekiyor. Bütün bu felsefeye kılıf giydirmek gerek. 
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Bunları düşünerek “Eski dünya bitti,” demek iki anlam taşıyor: Adaleti, özgürlüğü, öğretimi yeniden tanımlayın! Ya ilerisi için, ya geriye dönmek için. Geriye dönmek daha kolay. Onu bildiklerini sananlar geriye dönmek istiyorlar. Ne var ki geriye otomobile binerek dönülmüyor. 

Bu eğri büğrü ortamda şaşırıp etrafa bakarken, Türk dili beni bir kez daha aydınlattı. Ya-lan ve ya-nlış sözcükleri de “Ya”yla başlıyor. Bunu yorumlarsak “Yalan söylemek istemedi,”, “Yanlışlık yaptı,” anlamına geliyor. Böylece Türk dili ile yaşam arasındaki organik ilişkinin Türk ulusunun namusunu temize çıkaracak bir gerçeği aydınlattığını görüyorsunuz. 

Bunun son açıklaması sayın birinden geldi: “Günah özgürlüğü” de dinimizde var,” demiş. Bu tarihi ve dinsel yorumları temel alırsanız, Türk ve Müslüman olarak istediğiniz kadar çalabilir ve yalan söyleyebilirsiniz. 

Yalnız bir sorun var: Türkiye'nin dışında Türk ve Müslüman olmayan yedi milyar insan yaşıyor. Bizim gibi düşünmeyebilirler. Bu da “yalan” olabilir mi? 
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PARÇALANMA SÖYLEMİ ÜZERİNE 


Avrupa halkları ve devletleri arasında Kürtlerin bağımsız bir devlet kurmasını isteyenler çoğunluktadır. Belki de hepsi. Onlar için Müslüman Ortadoğu'da gelişmemiş, zavallı bir Batı aracı daha olması sadece bir pozitif gelişme olur. Birleşik Amerika bir Kürt devletini Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana politikası için daha uygun görmüştür. Bu onların İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da kesinleştirdikleri bir politik doktrindir. 
Nedeni İsrail'in varlığı ve Arap petrolüdür. 

Kürt devletine engel, Kürtlerin İran, Türkiye, Irak ve Suriye'ye dağılmış olmalarından kaynaklanıyor. Fakat aynı coğrafyayı, yani Yukarı Mezopotamya ve Kuzey Suriye'yi (Harran) işgal ediyorlar. Araplar ve İranlılar arasında Hint-Avrupa kökenli dillerini Antik çağlardan bu yana koruyorlar. 
Ksenofon Onbinlerin Dönüşü adlı ünlü kitabında onlardan söz eder. Bu, bütün Çağdaş Batı'yı onlardan yana getirmek için yeterlidir. 

Tarihi açıdan diğer iki özellik var: Müslümanlık ve Haçlı savaşları. Sonuncusu bir Ortaçağ hikâyesidir. Yahudi sorunu ve Filistin yüzyıllık ve Batı lehine çözülmüş bir hikâyedir. Temelde İslam ülkelerindeki fiili sömürgeciliğin sona ermesi karşılığı olarak görülebilir. 

Bugünkü durum değişik: Irak gitti. Kuzey Irak Barzani'nin, Musul petrolleri de Kürtlerin elinde. Kuzey Suriye'ye de Kürtler egemen. Türkiye en kalabalık Kürt nüfusun yaşadığı ve en büyük alana ve ünlü kentlere sahip oldukları temel ülke. Kürtler 
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19. yüzyılda üç kez Osmanlılara isyan etmişler, Cumhuriyet döneminde Dersim İsyanı'nı yapmışlardı. Çok uzun yıllardan bu yana da PKK’lar var. Cumhuriyet döneminde, Osmanlı döneminde de olduğu gibi, yeterli bir toprak reformu yapıp aşiret düzenini ortadan kaldıramadık. 

1934'te ilkokul üçüncü sınıfta Elaziz'de okurken dağdan Kürtler inecek diye korktuğumuzu anımsıyorum. O yıllarda kış geldiği zaman Elaziz”den Diyarıbekir'e gidilemezdi. Ona karşın, İkinci Dünya Savaş içinde üniversiteye giderken en iyi arkadaşlarım arasında Kürt de vardı. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin görkemli günleriydi. O yıllarda Türkiye'de yaşayan sayısız etnik grup arasında etnik, dinsel ve dil açısından ayırım yapmadık. 

Cumhuriyet bunu çok uzun yıllar korudu. Fakat 1950 dincilik akımlarıyla birlikte başlayan ırkçılık akımları giderek güçlendi. Din, dil, ırk, mezhep kavgaları 1970'den sonra politik kavga araçları olarak topluma şırıngalandı. Bunun dış odaklı olduğuna inanıyorum. Fakat buna parasal ve politik nedenlerle alet olan iç odaklar olduğunu da unutmuyorum. 

Çoğu kez, tarih ve strateji yoksunu, ilkel yerel politikalar ürünü olan kavgaların, ülkenin dengesini bozması ve giderek ülkenin parçalanmasına yol açacak bir yara olması, kapitalist ekonominin her şeyin satın alınması yöntemine uygun yaşamın ülkeye yerleşmesi ve Irak Savaşı sonrasında Amerika'nın yeni Ortadoğu planlarının uygulanması sonucudur. 

O dönemde Türkiye ideoloji olarak cumhuriyet ilkelerini dışlamış, pek çok Ortadoğu ülkesi gibi Amerikan politikasının piyonu olmuştur. Bu bağlamda ABD'yi suçlamak anlamsızdır. 
Bu işbirlikçilik, gelişmemiş ve aç ülkelerin yapısından kaynaklanıyor. Bu da çağdaş sömürünün ekmeğine bal sürüyor. 

Ortadoğu'yu Amerika ve İsrail politikalarının yönettiğini söylemek harcıalem bir bilgi. Arkalarında Yahudilik, Hıristiyanlık, onlara bağlı Müslüman düşmanlığı ve petrol var. 

Filistin gideli çok oldu. Kala kala Müslüman Gazze kahramanları var, her ülkede birkaç tane. Ama İsrail'in kişi başı 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geliri Suudi Arabistan'dan daha fazla. Bunun nedenini de bilmeyen varsa, Müslüman halklara akıl öğretmeye kalkmasın. 
Lübnan ve Suriye'de önemli Hıristiyan azınlıklar var. Mısır'da da büyük bir Kopt (Kıpti) Hıristiyanlığı var. Bu ülkelerin hem iç, hem dış statüleri ve Batı'yla ilişkileri kendine özgüdür. Osmanlı Devleti de öyleydi. 

Bu statü, özellikle azınlıklara karşı davranışlar, 1970'ten sonra düşmanlık yönünde değiştikten sonra, Türkiye, Batı gözünde, barbarlığına ek olarak, Suudi Arabistan düzeyinde bir dinsel kategoriye indirildi. Bunun sonuçlarını Batı'yla ilişkili bütün Türkler öğrenmiştir. 

Eğer Türklere yurt dışında biraz saygı gösteriliyorsa bu sadece Cumhuriyet'i kurmalarından gelen niteliklere saygıdan kaynaklanır. Laiklik, kadın statüsü ve modern eğitim bunun başlıca araçlarıdır. 

Günümüzde bunların hiçbiri Türkiye'nin özelliği değildir. 
Onun için evrensel ekonomik yaşamda bir tüketim sömürgesi olarak algılanan Türkiye'nin, sınırlarının değişmesi dünyada kimseyi ilgilendirmiyor ve rahatsız etmiyor. 

Bu bağlamda Kürt bağımsızlığı dünya ajandasında, Türkiye'dekinin tersine, bir kurtuluş savaşı olarak algılanıyor. 
PKK'nın bir terör örgütü olarak kabul edilmesiyse Kürt halkının Türklerle eşit haklara sahip olması ve Kürtlerin parlamentoda bulunmalarından kaynaklanıyor. Fakat bu yasal ve formal eşitlik, çok uzun yıllar Kürtlerin Doğu illerinde gördükleri baskının anılarını ortadan kaldırmıyor. 

Bu arakesitte bize özgü bir özellik var: Fakirlikten, kendi aşiretlerinin baskılarından, devlet baskısından kurtulmak için Batı'ya göç ederek Türklerle bütünleşen orta sınıf, ya da Batı'ya yerleşen büyük göçer grupları Türkiye'deki Kürt nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturuyor. 

Bunların çoğunluğu Kürt topraklarında değil büyük kentlerde ve batıda yaşıyor. En eğitimli onlar. Türk üniversitelerinde okudular. Profesör, doktor, avukat, büyük iş adamı, zengin müteahhit oldular. Türk parlamentosundalar. İçlerinde 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cumhurbaşkanı olan bile var. Aslında değişik etnik kökenlilerle kaynayan Anadolu'da bu doğal bir gelişimdir. Almanya'daki Türkler gibi, İstanbul Kürtleri Hakkari'ye dönmek istemiyor. Bu da Kürt sorunun çekirdeğini oluşturuyor. 

Bugün yörelerinden uzaklaşmamış köylü ve kentliler ve yörelerine politik nedenler, milliyetçilik ve kökeni karışık nedenlerle dönmüş olanlar, PKK terörüne karşı çıkma cesareti gösteremezler. Türkiye'nin hiçbir köşesinde kimse, kökeni ne olursa olsun, zorbalığa karşı çıkacak cesarete fazla sahip değildir. Gazeteler bu konuda her gün yeterince örnek veriyor. 

Kürtlerin yurt içindeki durumu İngiltere'de İskoçların, İspanya'da Bask'ların durumuyla aynıdır. Fakat orada demokratik ortamda çözülen sorunlar, Türkiye'nin demokratik olmayan ortamında, politik oyunlara alet olmuş, oy kazanma aracı olarak kullanılmış, çözülmeden ve topluma pahalıya mal olarak, kapatılmıştır. Bu gözlemleri, ayrıntılı olarak çok iyi yapan araştırmacılar var. 

Geçmişi ve yurt dışı gelişmeleri anımsamadan gelişen düşmanlık söylemi ve cinayet ve terör eylemi akıl dışıdır. Bunu politik olarak yapmak Türkiye'yi parçalamaya itmek ve 12. 
yüzyıldan bu yana, şu ya da bu şekilde, birlikte yaşamış halkları Müslüman olmayan emperyalizmin kucağına atmak demektir. Bu hiç bir İslami ya da yöresel politikanın temeli olamaz. Dünya hiç aldırış etmeden Türkiye parçalanır. AB'nin bir Asya adası olan Kıbrıs'ı, bir Hıristiyan ülkesi olduğu için, Avrupa Birliği'ne kattığını unutmayalım. Bugün Türkiye lehine her kararda bir Kıbrıs vetosu var. 

Amerika ve Avrupa'nın petrol ortakları Arap şeyhleridir. 
Bizim hükümetin en iyi dostları da onlar. Büyük İslami kültür ülkeleri Mısır, Suriye, Irak ve İran iyi dost değil. Araplar Türkleri sevmez. Onları Müslüman saymayan da gördüm. Arapça konuşmayanı bile Müslüman saymayan bir Faslı imamı anımsıyorum. 

Arapların Türk düşmanlığı örneklerini Birinci Dünya Savaşı'nda görmüştük. Zaten tarih bilmeyen kırsal kültürlünün 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Lawrence of Arabia (Arabistanlı Lawrence) adlı filmi görmediği de kuşkusuz. Halifenin Osmanlısını düşman bilen Arap, bugün cumhuriyet dostu mu oldu? 

Türk'ün cahil politikacısı için bunları öğrenmenin yolu tkalı mı? 


ÇAĞDAŞLIK 


Bu cilalı, renkli, ölümlü, gökdelenli, AVM'li, üniversiteli, hastaneli, imam-hatipli, futbollu, otomobilli, telefonlu, televizyonlu, bilgisayarlı, Facebook'lu, Twitter'li, uçaklı, turistli, yıldızlarla dolu otelli, lokantalı ve kahveli, fakat kitapsız, boş kafalı insancıklarla dolu modern tüketim toplumu, sıkışık, gecekondu üsluplu dev dünyasında nefes alamıyor. Aslında hapis. Bu fizikselden çok zihinsel bir hapishane. Gardiyanlar da hapis. Türkiye'nin sorunu şişinen kişiler değil, savrulan toplum. 


HALKA DAYANMAK 


“Hâkimiyet kayıtsız, şartsız milletindir.” 

Bu, Cumhuriyet'in mottosu ve çağdaş devletin de temelidir. 
Bütün çağdaş demokrasilerin ulaşmak istedikleri son nokta budur. 600 yıllık kul devletine karşı ülkesi işgal edilmiş Türk toplumunun tarihi tepkisinin varmak istediği amaçtır. 

Çağdaş dünya, insanın bir takım koşullarla başka bir insan otoritesine bağlı olmasını kabul etmeyen dünyadır. Fakat bu ideal, milyarların zorbaların kölesi olarak yaşamalarını henüz engellemedi. 

Cumhuriyet mottosunu çağdaş dille tekrarlarsak, “Egemenlik hiçbir koşula bağlı olmadan ulusundur.” Bu Türk insanının çağdaşlık andıdır. Cumhuriyet'in dünya vizyonunun temelidir. Halk arasından seçilmişlerin görevlendirildiği yönetici sisteme hükümet diyoruz. Ödevi halka hizmet etmektir. 
Bu görevin yanlış anlaşılması pratikte halkın görev verdiği bir hizmet sisteminin, Osmanlı'dan kalan alışkanlıklar, biraz da insanların doğasından kaynaklanan davranışlarla, egemenliği çalmasıyla başlıyor. Bizim görev verdiğimiz hükümettir. Hükümet, hükmeden demek. Fakat hükmettiği şey nedir? İnsan mı? Yoksa insanlar arasındaki toplumsal ilişkiler mi? 

Asıl egemen halk olduğuna göre, yöneticinin görevi, kendisine tanrı tarafından verilen egemenlik statüsü değildir. Halkın ona verdiği bir görev ve onun gerektirdiği sorumluluktur. 

Bu onun herhangi bir kişiye egemen konumda olduğunu ifade etmez. Kişilerin yaşamlarını ilgilendiren genel ya da özel 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konularda sistemin çalışmasından sorumlu bir görevlidir. Kişiye baskı yapma hakkı yöneticilere verilmemiştir. 

Bu bizim anayasamızın tanıdığı, çağdaş ve uygar bir insanlık anlaşmasıdır. Bir bakan, vatandaş olarak bir köylüden daha önemli değildir. Fakat toplumsal statüsü, kendisine değil devlete karşı gösterilen saygı ve sevginin odağı olabilir. 

Bu bağlamda abartılı tutumların kökeni imparatorluk geleneğinden kaynaklanır. Bu aşiret reisi, bey ya da sultan adını taşıyan tesadüfi yönetici ile halk arasında tesadüfi bir egemenlik durumudur. Bu gelişme sürecinde bir menfaat alışverişi sistemine dönüşmüş, kimi yöneticilere neredeyse tanrısal statüler kazandırmıştır. Çağdaş toplum, bu statüleri ortadan kaldıran toplumlara deniyor. 

Kulluktan yeni çıkmış, dünya görgüsü sınırlı bir toplumda, bu statü Cumhuriyet'le ortadan kalkmıştır. Çünkü insan onurunun yaralayan ilkel bir durumdur. 

Halkın mutlak egemenliği sorunu toplumların dünya bilgisi ve öğretim düzeyi, toplumsal gelişmesiyle orantılıdır. 

Cumhuriyet Türkiye'si yitik imparatorluğun harabesi üzerine, bazı deneyimlerin varlığıyla başladı. Batı'yla buluşmaya çalışan bir geç Osmanlı yapısından, Batı'yı kesin örnek alan Cumhuriyet yapısına uzanan süre 18. yüzyılda başladı. Türk halkı Cumhuriyet'e seçim, mebus, muhtar, hâkim, savcı, öğretmen, vali, jandarma gibi hükümet kurumları temsilcilerini tanıyarak geldi. Cumhuriyet dönemi Ankara'da düzenlenen programlanan etkinliklerini yurt yüzeyine yaydı. Eğitim ve öğretimle ve büyük bir vatanseverlikle güçlendirdi, seçimler cumhuriyet ideolojisini pratiklerle yaygınlaştırdı. Anadolu-Rumeli halkı o dönemin hâlâ sömürge rejimi altında yaşayan Müslüman ülkeleri halklarından çok farklıydı. Halk Tanzimat'tan bu yana, dünyayla bir şeyler paylaştığını biliyordu. Gerçi kul henüz vatandaş olmamıştı. Fakat ülkenin kalbi olan İstanbul'da, belediye, yeni öğretim kurumları, Avrupa üslubunda konut ve yapılar vardı, 100 bin yabancı pasaportlu Avrupalı yaşıyordu. 
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Türkiye katı bir İslam toplumu değildi. Müslüman olmayanların sayısı Anadolu ve Rumeli'nin kent ve köylerinde çok büyük orandaydı. Bu birikim, Osmanlı kozmopolit imparatorluğunun son yüzyılının mirasıdır. Biz 1950'den önce çağdaş bir hükümet, yapısı ulusal ve laik bir devlet kurduk. 1938'de Mustafa Kemal Atatürk ölmeden önce Cumhuriyet, bütün kurumları ve potansiyeliyle kurulmuştu. 

Politik kavga 1950'den sonra Batı güdümlü İslamcılık ideolojisinin manipülasyonuyla başladı, bugün de devam ediyor. 
Cumhuriyet bürokrasisinin gücünü kıran, yeni kurulan partilerin, Amerikan kaynaklı İslami toplum programlarını sisteme aşılamalarıyla başladı. Bir ölçüde başarılı oldu. Bunun sonucu, bugünkü durumdur. 

Ne var ki tüketim, teknoloji, küresel ekonomi ve çağdaş iletişim, Suudi Arabistan'da bile Batı'nın Müslümanları çekmeye çalıştığı ilkel ideolojilerle uyuşmuyor. Bizde hükümetler dolaylı ve dolaysız olarak bu mücadelelere araç oldular. Birleşik Amerika ve Batı'nın 150 yıllık Ortadoğu politikalarının piyonu olarak, bilinçli bilinçsiz çalıştılar. Fakat iletişim ve tüketim dünyası eski usul emperyalizmin belini kırdı. Teknoloji egemenliğinin Asya merkezli ortakları Batı'nın gücünü sınırladılar. İletişim, yerli zorbalığın sınırını kısıtladı. 

Yine de bir yandan tüketim üzerinden haraç alan, öte yandan egemenliğini cehalet üzerine kuran hükümetler ile bu toplumları şimdi içinde bulundukları kaosa sürükledi. Teknolojik geri kalma, örneğin hükümetin uzmanlık düşmanlığı, din vurgusunun politika aracı olarak kullanılması ve teknoloji müşteriliği ve eğitime din baskısı, toplumu çağdaşlıktan uzaklaştırıyor. Hükümetlerin devlete yüklediği borcu ve onunla birlikte işsizliği en üst düzeylere yükseltiyor. 

Bu durum insanları kaygısız veahlaksız yapan bir faktör olarak toplumun belini büküyor. Keyfilik ve despotizm bunun hüküme- te yansıyan sonucudur. Kuşkusuz bu sonuçta toplumsal cehaletin olanak verdiği bilinçsizliğin de etkisi büyüktür. Bu yargılar benim kişisel yorumlarım değil, genelleştirilmiş nesnel gözlemlerdir. 
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Bu durum, özet olarak, bir tarafta bütün kademeleriyle kazan kapaklarının, öte yanda halkın rahatsız olduğu bir kavga ortamı yaratıyor. 

Toplum büyük bir kriz geçiriyor. Geleceğin tarihçileri toplumun belini büken çağdaşlık dışı cehaletin, dış kışkırtmalarla güçlenerek ve çağdaş medya ve reklamın teknik olarak gelişmiş yardımlarıyla toplumu uyutarak ya da afyonlayarak, nasıl bu sonuca ulaştığını bilimsel olarak kanıtlayacaklardır. 

Gerçi bu sadece bize özgü değil, özellikle İslam dünyasının hali bu. Her ülkede toplumun dokusuna ve dış etkilerin gücüne göre durum değişiyor. Milletvekili, müdür, başkan, polis, jandarma zorba ise halkın “Adam sen de,” demesi doğaldır. Bu yozlaşmış demokraside uydurma imgeler icat ediliyor. Eski imgeler yeni amaçlarla kullanıyor: Rüşvet, sosyal yardımla örtüşüyor, yalan devlet sırrıyla örtüşüyor. Eğitimde gericilik, demokrasiyle örtüşüyor. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet halkın egemenlik bilinci kazanması amacını güdüyordu. 
Bu bilinç Türk halkının çağdaş uygarlık düzeyine gelmesini sağlayacaktı. 

Neden olmadı? 

Çağdaşlık, imgenin yozlaştırılması yöntemi, din düşmanlığıyla eş görüldü. Bu yöntem cahil halk üzerinde her zaman etkilidir. Çünkü cahilin bildiğini sandığı tek şey din. Aslında Türkiye bunu aşmıştır. 

Şimdi savaş, cehalet ve uzun sürmüş bir beyin yıkamaya dayalı vurdumduymazlıkladır. Cehalet boş bir sav değil, bir Osmanlı gerçeğidir. “Osmanlı olalım” sözünün arkasında şu gerçekler var: 

- Avrupa'da ilk üniversiteler 13. yüzyılda açıldı. Osmanlı Türkiye'sinde üniversite açma çabası Abdülmecit'le başlamış; 1896-1916 arasında aralıklarla 10 yıl çalışmış. Sonra Cumhuriyet'le yenisi açılmış. 

- Avrupa'da 1447-1500'de (53 yıl) 30 bin kitap basılmış. Osmanlı Türkiye'sinde 1728-1800 (72 yıl) 80 kitap basan sade bir matbaamız var. 
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Bugünkü Türkiye'nin hali, 15. yüzyılda daireyi kareleştirmeye çalışan Alman Kardinal Nicholas of Cusa'nın savına benzer. Cusa, felsefi olarak “minimum” ile “maksimum” arasında bir ilişki olduğu savını matematik olarak kanıtlamaya çalışıyordu. Bunun olanaksızlığı ispatlanmıştır. 

Olanaksız hayallerle halkı oyalamaktansa halka çağdaş gerçekleri ulaştırmak bir kutlu görevdir. Hayal kurmayı bıraksak ve Türkiye'yi kaostan çıkarmak için politikadan başka şeyler düşünsek. Örneğin dünya üniversiteleri içinde 500-600'ler arasına düşen ODTÜ ve İTÜ'yü eski düzeylerine getirmek için çaba sarfetsek! 
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HÜSEYİN RAHMİ'NİN ÇAĞDAŞLIK ÖYKÜSÜ 


Hüseyin Rahmi'nin bugünlerde yeniden basılan Şıpsevdi romanının girişini okursanız şoka girebilirsiniz: Aradan yüzyıl geçtikten sonra, çok farklı ekonomik ve fiziksel koşullar içinde AKP kendi ağzıyla yineleyip durduğu Osmanlılığı, görünüşte IL. Abdülhamit rejimini, bugünkü koşullarda yinelemeye çalışıyor. İstenilen Osmanlılık buymuş anlaşılan. Bunu uygun gören başka parti olduğunu da bilmiyordum. Onu da öğrendim. 

Bugünlerde gazetelerde çığlıklar arttı. Fakat çığlık yetmez. 
Gazetelere yansımayan çığlıklar çok daha fazla. Bugün kanımca gazete yazarının, yorumcunun çok daha önemli bir görevi ortaya çıktı. Artık filancanın ne söylediği, falancanın ne yaptığı, birinin hırsızlığı, diğerinin yalanı, doğru inşaat izni gibi şeyler önemli değil. 

Yıkılan bir sistemde hangi kiremitin nereye düştüğü, taşın kimin kafasını yardığı, binlerce insanın öldüğü otomobil kazalarında kimin bacağının koptuğu haber, ama Türkiye'nin kaderi ona bağlı değil. 

Bütün bunları bir arada yaşatan cehalet sisteminin politikaya egemen olan sultasını kırmak için, düşüncenin daha üst düzeylerinde çözüm araması gerek. Seçim öncesi ve seçim sonrası, MHP başkanını anlamak benim idrakimi aşar. Bir gün önce hırsız dediklerini bir gün sonra koalisyon olanakları içinde düşünen CHP başkanı da benim idrakimi aşar. Bütün bunlar, kanımca politikanın halkın yaşamından soyutlanmış, sadece onun şikâyetlerinin manipülasyonu üzerine kurulu zavallı 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bir iktidar oyunu olmasından kaynaklanmaktadır. Bu oyuna indirgenmiş politik ortamda, Türkiye, devlet olarak hayal bile edemeyeceğimiz Yemen, Sudan ve IŞİD'le içiçe yaşıyor. 

Bu yozlaşmanın 19. yüzyılda başladığını gösteren bir yazar olarak Hüseyin Rahmi'yi tesadüfen seçtim. Eğer okuyucular dilini anlarlarsa çok eğlendirici bir yazardır. 

1911'de Alafranga adı altında tefrika edilmeye başlayan roman kısa bir süre sonra yayından men edilmişti. Rejimi eleştiriyordu. Abdülhamit devrildikten sonra 1914'te yeniden basıldı. 
Yeni adı Şıpsevdi oldu. Bunu “Alafrangalığa”, yani çağdaşlığa karşı bir eleştiri olarak görenler çıktı. Hüseyin Rahmi de romanın başına bir açıklama yazmak zorunda kaldı. Bu girişin bazı bölümlerini günümüz diline çevirdim. 

“Benim çağdaşlığı kötülemek için yazdığım sanılıyormuş. Bu yanlış ve kaba bir kanıdır. Fakat çağdaşlığı züppelikten ayırmak gerekir. Türklüğümüz ve Osmanlılığımızla iftihar ederken, yükseliş nedeni olacak şeyleri kötülemek, yurdunu yücelmek amacı taşıyan bir yazara yakışır mı?” diye başlamış Hüseyin Rahmi. 

“Batı uygarlığı bizi aydınlattı. Bundan sonra da gelişmemize yol göstecektir. Despotluk yıllardır kitaplıkları engelledi. 
Çocukların kalplerinde vatan sevgisini yücelten dersleri kaldırdı. Öğretim düzenini bozdu. Bütün okulları sıbyan mektebine çevirdi. Ülkenin manevi gıdası, varlığı ve geleceğinin temeli olan yayınları yasakladı. Ülkenin gazetelerini despotu öven, yalanları telleyip pullayan kâğıt parçaları haline soktu. 
Hep bozdu, yok etti, gurbete yolladı. Fakat bu kahredici, sindirici tavra karşın hiçbir şeyi yenilemedi...” 

“Maarif müfettişlerinin, gümrük memurlarının şiddetli teftişlerine karşın özel kitaplıkların en saygın köşelerinde gençlerin düşüncelerini güçlendiren yabancı kitaplar var. Bu bağlamda bir şey ilgimi çekiyordu. İkbal, Tefeyyüz, Şafak gibi parlak yayıncıların gösterişli, resmi izinlerle yayımlanmış kitapları, yaldızlı ciltlerine karşın vitrinlerde sinek avlarken, yabancı yayın satan kitapçılar karınca yuvası gibi işliyordu. Babıâli'de buların sayısı birden dörde çıkmıştı...” 
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“Ülkenin eğitimi iflas edince imdadına yabancı eğitim yetişti. Gözler dışarıya çevrildi. Avrupa filozofları, tarihçileri, yazarları, şairleri bizimkilerden fazla tanınır ve okunur oldular. 
Avrupa yayınları rafları dolduruyordu. Zorbalıktan kaynaklanan yasaklardan dolayı Türkçesini ihmal etmiş, Fransızca öğrenmiş gençlere rastladım. Avrupa edebiyatı -üzülerek söylüyorum- yetenekli gençlerimiz üzerinde çok etkili oluyor...” 

Bu arada Hüseyin Rahmi, Poincaré’nin kitaplarını cebinde taşıyan bilim düşkünü gençlerin varlığından mutlu olduğunu da yazar. 

Kuşkusuz bu gözlemler, İstanbul'un küçük bir bölgesinde yabancı dil bilenler arasında yapılmıştır. Fakat bu ülke sorunlarının kapsamı bağlamında açıklayıcıdır. Bugün biz öğretimi İngilizce yaptık. Bu bana kasabın satırının altına kendiliğinden giden koyunu hatırlatıyor. 

Daha sonra alafrangalığın, yani çağdaşlığın, baskı rejiminin neredeyse söndürmek üzere olduğu düşünce özgürlüğü ateşi- ne Batı'dan gelen ve umut getiren bir kıvılcım olduğunu söyler. 

Hüseyin Rahmi, Şıpsevdi'de bizim bugünkü alaturka alafrangalarla alay eder. Alafrangalara çağdaşı zevzeklik, züppelik, hoppalık ve cehaletle karıştıran ve halka çağdaşı yanlış tanıtan zararlı yaratıklar olarak bakar. 

Onun bin bir ayrıntıyla alaya aldığı o küçük alafranga grup bugün Türkiye'yi istila eden modern görünüşlü geri kafalı milyonların yanında bir damladır. Ve artık alay konusu olmayacak kadar ciddidir. Bu sayısal, niceliksel sıçrama, niteliksel bir değişmeyi de beraberinde getirdiği için Hüseyin Rahmi'nin analizlerinden bugün için bir sonuç çıkaramayız. Fakat onları yaratan politik baskının bugün de var oluşu toplumun cehalet ve davranışlarında değişmeden kalmış bir kültürel niteliğe, ya da niteliksizliğe, en azından bugünün dünyasıyla uyuşmayan bir tortunun toplumsal gelişmeyi engellediğine işaret eder. 

Çağdaş nedir? Hüseyin Rahmi bu konuda kendisini yeterli bulmaz. Fakat kendince verdiği yanıtları da sıralar. 
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O sırada ülkelerin geleceğinin belirsiz olduğunu ve hiçbir ülkenin de bunun dışında kalamayacağını düşünür. Manda altında yaşamak gibi düşünceleri anımsatır. Böyle durumlarda akıllılar ile ahmakların her zaman kavga ettiklerini söyler. Bunun kültürel dengesizlik ve toplumun zayıflığından kaynaklanan utanılacak bir durum olduğunu vurgular. Güce güçle, ticarete ticaretle, ekonomiye ekonomiyle, eğitime eğitimle karşı gelineceğini, fakat Osmanlı ile büyük devletler arasında büyük eşitsizlik olduğunu belirtir. 

Bugün o farklar duruyor. Ama bunu yineleyen Hüseyin Rahmi'ler çok değil. 

Kimi sivri akıllının “Biz de onların kadınlarıyla evlenelim,” dediğini söyler. Çocukları Avrupa'da okutmak, Fransızca konuşmak, ata binmek, kumar oynamak, salon adamı olmak gibi özellikleri olan bu “monşer”lerin bir kongrede ince menfaatleri belirtmekten aciz olduklarını söyler. Diplomasiyi ağızdan dinleyerek öğrenen diplomatlara bunun okulları olduğunu anımsatır. 
“Bizde doğuştan şair, doğuştan yazar var. Ama doğuştan bilimadamı, doğuştan maliyeci olmaz. Bizde divan kâtibinden diplomat oluyor. Dün istibdatçı olan bugün meşrutiyetçi oluyor,” der. 

Bu bizim, son seçim sonuçlarından sonra kimi parti başkanlarının tutumlarıyla aynı. Abdülhamit döneminin burnundan düşmüşler. “Bizim zadegânın bütün marifeti poz, jest, kostüm. 
Güya öğrenmek için Avrupa'ya milyonlar döküyorlar. Bunlar yerine öğrenci yetişseydi,” der Hüseyin Rahmi. 

Türkiye'deki niteliksel değişiklik bu bağlamda çok açık. Bizim bugünkü zadegânlarımız partilerden yetişiyor. Avrupa'da okumuyor. Sokaklarda ve parti binalarında büyümüş halktan çocuklar. Avrupa'da okuyanlar çoğunlukla dışlanıyor. Bu bakımdan bir halk egemenliği var. Hatta okumuşun horlanmasını da son zamanlarda değerli büyüklerin ağızlarından dinliyoruz. Bu demokrasi açısından iç açıcı olurdu, eğer halktan çıkan yeni zadegânlar halka hürmet etseler, halka insan muamelesi yapsalardı... Fakat sokak çocukları gibi “A...a....” ile başlayan yüz kızartan, çok elegan konuşmaları var. 


75 


Hüseyin Rahmi bu alafrangaların kendi düşüncelerine meftun olup, suyun akıntısına kapılıp gidenler olduğunu ve onların dünyasında yaşadıklarını söyler. Biz de akıntıya kapılanlarla birlikte gidiyoruz. Laz'ın “Binmişiz bir alamete, gidiyoruz kıyamete,” diye anlattığı hikâyeye benziyor. 
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İLETİŞİM ÇAĞININ BİZDEN İSTEDİĞİ 


Sanayi Çağı'nın ikinci aşamasına geldik. Bu iletişim çağıdır. 
Artık insanların İstanbul ve Ankara gibi hantal arsa ve yapı spekülasyonu kentlerine üşüşmesi gerekmiyor. Ününü geçmişinden alan İstanbul'da Cumhuriyet Türkiye'si sanayi, eğitim ve kültürünü kurdu. Bugünün İstanbul'unda ise dünyaya övünerek göstereceğimiz yapı, kentsel düzenleme, yeşil alan yok. 
Bilim ve sanat da yok. Neden? 

Çünkü kentin insanları bu niteliği taşıyan bir çevreyi isteyen bir dünya vizyonuna henüz sahip değiller. 

Megalopolis birkaç iyi yetişmiş insanın varlığıyla şekillenmiyor. Küçük sanatçı ve aydın gruplarının dev bir kentin biçimsel düzenini ve estetik niteliğini saptayacak etkileri yok! 

Geleceğin kapısında olduğumuzu topluma duyurmak ve Türkiye'nin dünyayla birlikte başka bir çağa girdiğini anlatmak zorundayız. Sanayi Çağı parametreleri artık geçerli değil. Dünyaya egemen olan tüketim çeteleri, sömürüye devam edebilmek için halkın kendine olan güveninin de altını oyuyorlar. Bunu anlamak için uzun tartışmalara gerek yok. Günlük gazete okumak ve Türkiye ile dünyayı karşılaştıran istatistikleri incelemek yeterli. 

Bundan önceki dönemin tartışılmasının yararı yok. Türkiye'nin geleceği, modası geçmiş ve ülkeyi bir çöküntüye sokmuş bir sistemin restorasyonu üzerine kurulamaz. Bu koalisyon tartışmalarına benzer. 

İçine girdiğimiz iletişim çağının sorunlarının tümü yenidir. İletişim teknolojisi dünyayı bilgisayar ve telefonların içine 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soktuktan sonra, insanların büyük kentlere gereksinimi kalmadı. Bugün büyük kent gelişmemiş bir iletişim ve ulaşım çağının kanseridir. En büyükleri fakir ve az gelişmiş ülkelerdedir. Bizde bu kentler köylü sınıfının toplum yaşamına geç katılması sonucudur. Gelişme İstanbul ve Ankara gibi, kontrolsüz insan yığınlarının kaotik yapılaşmasıyla sonuçlandı. İstanbul'un sanayi kenti olarak şimdiye kadar başaramadığı işi, bundan sonra yapma olanağı kalmamıştır. Buna dayanacak bir Türkiye yok. Ülkenin iletişim çağı için yeniden örgütlenmesi gerekiyor. 

Durumu anlamak için başka ülkelerin gelecek için aldıkları tedbirleri anımsayalım: Danimarka enerji üretimini Baltık kıyılarında inşa edilen rüzgâr türbinlerine yükledi. Alman hükümeti nükleer enerjiyi yasakladı. O da Baltık'ta büyük rüzgâr enerjisi santralları kurdu. Çin hükümeti CO2 salınımını azaltmak için kömürden elde ettiği enerji programını, sanayi üretimini azaltmak pahasına, kısmaya karar verdi. Bu Çin gibi bir sanayi devi için çok radikal bir karardır. Amerikan eyaletleri alternatif enerji için Kongre'yle savaşıyorlar. 

Bütün enerjisini dışardan alınan petrole ve kömür madenlerinin sınırlı potansiyeline dayamış Türkiye, çok sınırlı yerel kullanım için HES projeleriyle ülkenin en güzel doğal sitlerini tahrip ediyor ve halkla kavga ediyor. Atom santrali yaptırmayı planlıyor. Türkiye'de rüzgâr ve güneş enerjisi potansiyeli ülke gereksinmesinin neredeyse on katı iken bu yola giremiyor. Neden olduğunu uzmanlarına bir sorun! Propagandayla dünyadan soyutlanmış toplum kesimleri bunları politik tartışma konusu sanıyor. Oysa bu tutumlar ülkeyi dünyanın kölesi yapan, ekonomik sıkıntıya sokan sorunların başında geliyor. 

Kaldı ki CO2 salınımsız enerji elde etmek, dünyanın başındaki en büyük doğal bela olan iklim değişikliği tehlikesinin temel engellerinden biri olarak bütün dünya tarafından kabullenilmiş bir olgu. Büyük petrol şirketlerinin engellemelerine karşın giderek güç kazanıyor. Uluslararası bu olgular devletlerin enerji ve onunla ilgili iklimsel değişim konusunda büyük endişelerle çok ciddi tedbirler aldıklarını kanıtlıyor. Biz bunun 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da dışında kalıyoruz. Bedelini çok ağır ödeyerek bizi bunun dışında kim tutuyor? 

Fakat daha kökten gelişme, iletişim çağının büyük kent kaosunu yok etmeye olanak veren ve ülkeyi bir çöküşten kurtaracak potansiyelidir. Bu yeni bir devrimdir. İletişim ve yeni ulaşım olanakları, üretim odaklarının yayılması (desantralizasyonul), ülkenin tümünün üretime katılımı, ülke nüfusunun yurt yüzeyine dengeli yayılımı, terkedilen tarım arazisinin daha verimli kullanılmasına da olanak verecek. Bunlar sanayide nal toplayan çok geri kalmış bu ülke için bir imdat simidi. 
Alternatif enerji olanaklarıyla birleştirince 80 milyon insanın geleceği için bir bayram müjdesi olabilir. 

Sanayinin, insanların ülkeye homojen yayılımı bugünden yarına olacak bir şey değil. Fakat zor da değil. Üniversiteyi Bayburt'ta açıp Kocaelili öğrenciyi oraya gönderiyoruz. Van'da hastane açıp Batı'daki doktorları orada zorla çalıştırıyoruz. Ülkede milyonlarca mevsimlik yer değiştiren toprak işçisi var. 
Yaşamak için büyük kentlere gelip sokaklarda işsiz dolaşan milyonlar var. İstanbul'da işsiz sayısı milyonlarca. Sınırdan girip Batı kentlerinde sürünen Suriyeli zavallıları saymayalım. 
Üniversiteler, hastaneler, insanlar gidecek, fakat sanayi gitmeyecek. Kaldı ki, o da olanak verilirse, Anadolu'da gelişiyor. 

Her şeyin merkezi sayılan İstanbul, Ankara, Kocaeli, Batı Anadolu kocadılar. Sanayi Türkiye'si de oluşmadı. Ankara merkezli politika demokrasiyi ortadan kaldırdı. Eğitimi yok etti. Yöreselin yaşamsal özgürlüğünü kısıtladı. 

Türkiye son 50 yılda kırsalın kentlere yığılması sürecine paralel olarak, kökten bir değişim geçirdi. Bu değişimin karmaşık sosyal, ekonomik, kültürel ve politik bir tarihi, hikâyeleri, masalları, gerçeği, yalanı, mitosu, akıl almaz boyutsal değişimleri, geleneksel insan davranışlarını allak bullak eden toplumsal yenilikler, hortlayan bir ortaçağ efsanesiyle birlikte, ahlaksızlık ve cehaletin dans ettikleri ülke büyüklüğünde bir sahnesi var. 
Birlikte oynuyoruz. Bazıları daha aktif. Kimilerinin ipleri dışarıda. Bunları kimin oynattığı bazen belli, bazen değil. 
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Bu cilalı, renkli, ölümlü, gökdelenli, AVM'li, üniversiteli, hastaneli, imam-hatipli, futbollu, otomobilli, telefonlu, televizyonlu, bilgisayarlı, Facebook'lu, Twitter'lı, uçaklı, turistli, yıldızlarla dolu otelli, lokantalı ve kahveli, fakat kitapsız, boş kafalı insancıklarla dolu modern tüketim toplumu, sıkışık, gecekondu üsluplu dev dünyasında nefes alamıyor. Aslında hapis. Bu fizikselden çok zihinsel bir hapishane. Gardiyanlar da hapis. 

Türkiye'nin sorunu şişinen kişiler değil, savrulan toplum. 

Türkiye'nin sorunlarını bir süre düşününce, bilimsel düşünme gücüm azalıyor. Aziz Nesin'in üslubunun bu olup biteni hazmedebilmek, hatta halka yansıtmak için tek üslup olduğunu keşfediyorum. Onun becerisine sahip olmasam da mizahın dışında, ciddi bir söylem bazen üretemiyorum. Aşağıdaki benzetme de o nitelikte. 

Komşunun, 100 tavuk, iki horozlu bir kümesi var. Ben de tavuk besledim. Fakat bu türü bilmiyorum. Neredeyse bir hindi büyüklüğünde alaca koyu renkli tavuklar. Hindi kadar büyük ikiak horoz. Korkunç yem ve atık yiyorlar. İyi yumurtluyorlar. 
Yumurtalar bildiğimiz yumurtalardan küçük. Fakat içlerinde iki sarı var. Bu birbirinden ayrılmayan büyük bir tavuk aşireti. 

Türk toplumunun homojen olmayan toplum dokusunda farklı gruplar var. Üniversitelerde, iş çevrelerinde, politikada boy boy, renk renk farklılaşmalar pek çok deformasyonun habercisidir. Güç odakları, amaçlarına uygun yasa ve yönetmelikleri, bilimsel ve yasal üslupla yazılmamış bir dille, uzman olmayanlara yazdırır, bunları da kısa aralarla değiştirirlerse bugünkü yasal ve procedural (usül) kargaşa ortaya çıkar. 

Eğer uzman olduğunuz alanda yazılmış yasa ve yönetmelikleri bilim, mantık, gramer ve sözlük açısından incelerseniz, şaşkına dönebilirsiniz. Toplumsal deformasyon, vücudunuzda olduğu gibi, moleküler boyutlarda olursa, bunu estetik ameliyatla çözemezsiniz. Bu koalisyon oyununa benzer. 
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ÇAĞDAŞ SEÇİM 


1980'den bu yana demokratik süreçlerle cahilce, bazen zorbaca, bazen ahlaksızca oynanan politik oyunlar yüzünden seçim, halkın rahatça katılıp politik eğilimini özgürce ifade ettiği, uzun yıllar önce bir bayram havası içinde katılıp kendini çağdaş bir Türkiye vatandaşı hissettiği mutlu günlerden çok uzakta. 

Oy verme neden endişeli insanların birbirlerine kuşkuyla baktıkları bir pazar rekabetine dönüşsün? Biz partilerin müşterisi miyiz? Partiler bize veresiye hesap açan bakkallar mı? 
Bugüne gelmemizde halkın sağduyusunu bulandıran, cehaletini kullanan seçimi bir ucuz satış ortamına döndüren parti propagandaları rol oynadı. Bu günlere gelmemizin arkasında 1950'den bu yana oynanan bir uluslararası oyun var. 

Bu oyun İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra şekillenmeye başlayan, ABD ve Rusya arasındaki Soğuk Savaş'la güçlenip, ABD ve Avrupa'nın Orta ve Yakındoğu politikasına yamalanan bir emperyalist politikanın yan ürünüdür. 1980 darbesi ve demokratik rejimin budanması, Turgut Özal ve Kenan Evren işbirliği, kentlere kitlesel göçe paralel olarak toprak ve yapı spekülasyonuna dayalı ilkel kapitalizm ve sonunda en büyük Cumhuriyet savunucusu olarak görülen ordu ve üniversiteye, dışarıdan yönetilen saldırı. 

AKP”denönceki50yıl,zorunlu olarak, yenifakatgelişmemiş kent planlarıyla toprak ve yapı spekülasyonunu Türkiye”nin birincil ekonomik etkinliği haline getirdi. Anadolu ağaları yeni 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bir rantiye sınıfı (daha doğrusu kliği) oluşturdular. Belediyeleri ellerine geçirdiler. Politika bu etkinlik üzerine kuruldu. 

Bu 50 yıl, artan nüfustan dolayı eğitimin geliştiği intibası verse de gerçekte daha önce varolan eğitim sisteminin yozlaşmasına yol açtı. 

Politika ve ekonomideki gelişme ABD”nin genel çizgileriyle yönettiği az gelişmiş devlet imgesine uygun inşa edildi. 

Bunun Cumhuriyetçi demokratik, özgürlükçü boyutları hiçbir zaman hükümetlerin amacı olamadı. Hızla artan kırsal nüfus, tarlasını bırakıp kentlere yığıldı. Kentlileşemedi. Gününü kurtarmaya çalışan, yetersiz örgütlenmiş, az gelişmiş bir toplum oldu. Kent yaşamı insanlara özgürlük ve demokrasi değil acımasız bir yaşam kavgası, dinsel ve ideolofik kamplaşma öğretti. Aynı olgunun farklı sahneleri belediyelerde, partilerde de oynandı. Türkiye, Irak Savaşı başında 21. yüzyıla, 1950'den daha az olgun, kent soygununun kurbanı bir nüfusla başladı. 

Bu çözülme eğrisinin hızla 2014-2015'te maksimuma ulaşması toplumun 1950'den bu yana yeni bir dünya düzenine hazırlanması sürecinin başarısız son aşamasıdır. 

Çözülme temelde partiler üzerinden değil cahil toplumun tümü üzerinden geçerek gelişti. Arkasında karmaşık ve usta işi, uzun vadeli bir dış program olması gerek. Türkiye'de bunu planlayacak toplu politik irade, bilgi ve örgütlenme gücü yoktu. Toplumda kimileri bu komplo kuramlarından hoşlanmazlar. 

Kanımca 21. yüzyılın en gözde, en gelişmiş kuramları, geç kapitalizmi yaşatmak için geliştirilen bu programlardır. Uygulandıkları ülkelerde toplumsal kültürün eğilimlerini ve algılama potansiyelini, çağdaş dünyanın yapısını tanımış olmanın derecesini, ekonomik yapıyı ve halkın ekonomik tepkisinin şiddetini, din ve milliyet duygularının yoğunluğunu incelemiş olmalarıdır. 

Bu her zaman mükemmel olmayabilir. Bu gazetelere yansımaz. Politik ortam olanak verdiği zaman küçük bir düğmeye basarak mekanizma harekete gelebilir. Ona bağlı iç, dış, örgütsel, 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kişisel odaklar günlerce aylarca araştırma, tartışma konusu olabilir. Fakat kurbanları hazırdır. Buna benzer örgütlenme her yerde var. Fakat toplumlar buna hazırlıklı değildir. Kurban verip, şok geçirdikleri zaman, politik propaganda yalan sistemini harekete geçirir. 

Türkiye gibi ülkeler halklarını demokratik, bilgili ve özgür bir düzeye ulaştırmak için hiçbir şey yapmadıkları halde, bu örgütlerin işine yarayan ortamı hazırlamakta zorluk çıkarmazlar. Örneğin bir sınav, bir cinayet kadar düzgün hazırlanamaz. 

1950'den bu yana hiçbir dönemde hükümetler (1960 devrimi dışında), Türk toplumunu çağdaşlaştırma aracı olarak demokratik cumhuriyeti, özgürlüğü, laikliği halkın bilincine yerleştirecek bir etkinlikte bulunmadı. Ama ölüm, tarikat, din, Osmanlılık konularını politikalarına yardımcı olarak kullandılar. Çağdaş dünyaya ulaşacak bütün kanallar, alışveriş dışında, tıkandı. 

Dünya halka bir pazar olarak tanıtıldı. Cahil ve fakir kalabalıklar çağdaşlığı bilgi olarak değil satın alınacak süslü mallar olarak algıladılar. Otomobil sahibi olmak, özgür insan olmaktan daha önemli oldu. Bu bağlamda ilginç bir gözlem bu aşıyı topluma yapanın daha önce kendisini de aşılatmasıydı. Böylece aşılı tüketimcilerin temsilcisi oldular. 

Tüketici sayısı arttığı oranda politik garanti de sağlanıyordu. Bu mekanizmanın çalışması için hükümetlerin tek işi, diğer alanlarda ne kadar yanlış yaparsa, ne kadar pot kırarsa kırsın, çağdaş kapitalizmi yaşatmaktı. Bu toplumun geleceğini planlamaktan daha kolaydır. 

Bizim gibi sürü dışında kalanların anlamadıkları şey, bu mekanizmanın uluslararası ilişkileri ne kadar kolay işlettiğidir. 
Burada paranın ötesinde ideoloji yoktur. Para aktıkça politika değirmeninin çarkı da döner. Su kesildiği zaman dönmez. Fakat çağdaş dünyanın nüfusu, aç karınların sayısı arttığı için, su arasıra kesilmeğe başladı. Bunun tersi de olası değil. AKP kuraklıktan önceki döneme rastladı. Susuz kalınınca ne yapılacağını da halka anlatmadı. 


83 


Onun için bu seçim değil, Türk toplumunun çağdaş, yani geleceğin dünyasında Batı'nın kölesi olmadan kalma referandumudur. 

Aslında seçim ile referandum arasında ne fark olduğunu halk bilmez. Seçimde yüzde 40 oy alan bir partinin hangi trüklerle seçim sonucunu iptal ettiğini anlayamaz. Çünkü demokrasi halka öğretilmemiştir. Türk halkının yüzde 60 kazandığı seçimde neyi kazandığını ya da neden kazanamadığını kendine sorması demokratik bir Türkiye için iyi bir başlangıç olabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin bu duruma düşmesinin sayısız taktik nedenleri olabilir. Kürtler, Yakındoğu kargaşası, petrol, Batı'nın planları, AKP'nin kötü idaresi, 17 Haziran seçimini kazananların pısırıklığı, Anayasa ihlalleri vb. Fakat buraya kadar nasıl gelindi? 

Bir ülkenin 25 milyon seçmeni dünyanın bütün konjonktürleri bağlamında, ülkenin ormanda kaybolduğunu ve geleceklerinin kuşkulu olduğunu hala bilmiyorlar. Çağdaş dünyanın farkında değiller! Bu güne onlar öyle geldi, Türkiye de böyle geldi. Fakat bu sonucu cahillerin partisi olduğu için iktidara yüklemeyelim. 

Sorunumuz, geleceğin dünyasından uzak kalmamızdır. Bu Osmanlı artığı bir toplum kesiminin direnci sonucudur. Ne var ki onu ayakta tutan kendi varlığı değildir. Evrensel bir “survival” sisteminin parçası olarak çalışıyor. Doğal olarak içimizde de ortakları var. Dünya hem insanlar, hem de ideolojik sistemler için çok tatlı. 

Bu seçim çok önemli. Çünkü toplumun yüzde kaçının düşünce olarak Ortaçağ'da kaldığını gösterecek. 

Son günlerde, seçim nedeniyle alınan iki karar hükümetin de ortaçağda yaşadığını kanıtlayan basit, fakat çok önemli göstergelerdir. Ortaçağ”dan başlayarak “Zaman” insan ve yaşam- dan bağımsız matematiksel bir evrensel-bilimsel ölçü olarak kullanılmaktadır. Saat de, para gibi, organik ölçekler değildir. 
Bir ülke seçim nedeniyle evrensel zaman değişimini otomatik 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dünya sisteminden farklılaştıracağını, herhalde bir kaç oy fazla alacağını düşünerek değiştiriyorsa ve halk da bunu algılamıyorsa toplum, bir yönüyle Ortaçağ'da yaşıyor demektir. 

Bir özelliğimiz daha olacak: Öğretime Arapça olarak başlayıp İngilizce olarak bitireceğiz! 

Bu Ortaçağ damgasını da yiyecek miyiz? 
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ÇAĞDAŞLIĞIN ÜYESİ OLMAK 


Kimileri Türk toplumunun uygarlığından söz edilince aslan kesiliyor. Fakat “uygar” kavramının hiçbir boyutundan haberleri yok. Türk tarihini ve uygar dünyayı tanımıyorlar. 
Türkiye'yi Türk Milli Takımı gibi tutuyorlar. Büyük bir toplumun cehalet ve patavatsızlığı ülkeyi çağdaş dünyadan uzaklaştırıyor. 

Durumu bu insanlara, çağdaş ve uygar ülkelerle Türkiye'yi karşılaştırarak anlatmak yararlı olabilir. Kente gelmiş, fakat kentlileşememiş toplum, televizyonda, sinemada, reklamda ve alışveriş merkezinde taklit ettiği, yani varlığından haberdar olduğu bu dünyayı seyrediyor. Hangi koşullarda yaşadığını öğrenirse kendi yaşamına eleştirel bir gözle bakmayı belki akıl eder. Hollanda uygarlığının, Osmanlı'da ve Türkiye'de olamamış çağdaş özelliklerine ilişkin birkaç gözlem sunacağım. Sanırım kolayca anlaşılabilir. 

Uygarlık basit ve tek boyutlu bir olgu değil. Bileşenleri içinde kültürün bütün verileri, bilim ve teknoloji, üretim, toplumsal örgütlenme, toplumsal davranışlar, toplumsal dayanışma var. Bunlar günümüze özgü bir çağdaş çerçevede, birbirlerini tamamlayan bir bütün olarak örtüşüyor ve kendilerine özgü bir yaşam düzeni yaratıyorlar. 

Toplumun uygarlığı dediğimiz zaman, tarihte var olan bir ürün ya da niteliklerden değil günümüzün bilim, sanat ve güncel davranışlarından, etkinliklerinden ve onlarla bütünleşen bütün toplumsal yapıdan söz ediyoruz. Böyle bir karşılaştırmada 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Mozart'ın musikisinden söz ettiğimiz zaman bugünün yaşamında hala yeri olan bir varlıktan söz ediyoruz. “Bizde de İtri vardı” demek çağdaş uygarlık bağlamında anlamsız. Bugün Itrı'nin ne adını bilen var ne de onu dinleyen. 

Geçmiş kültürle ilgili bilgiler birkaç uzmanın rafında ya da dolabında olabilir. Doğrusu istenirse, geçmişte var olduğunu söylediğimiz kültürel ve uygar varlığımız, eğer bugünün yaşamına olumlu bir katkı getiriyorsa anlam taşır. Yoksa boş bir övüntü olur. Ne Türk tarihinden ne de İslam tarihinden haberi olan sokaktaki adamın “Ben İslamcıyım, Türkçüyüm,” demesinin de anlamı yok. Yahudiliği kabul eden Hazerlerin ne olduğunu anlamadan, hatta nerede, hangi tarihte yaşadıklarını bilmeden, “Hürrem Sultan”ın bir Hazer casusu” olduğunu Türkiye televizyonlarının serilerinde seyrederek kültürleşen bir toplumda, uygarlık savlarının çok komik boyutları var. 

Bu toplumun dünyaya katılması için Anadolu halkının İstanbul'a gelmesi, hatta hali vakti yerinde olanların Paris'e gitmesi yeterli değil. Otomobil, gökdelen tarlası, elin uzantısı telefon, televizyon dizisi de yeterli olmuyor. Uygarlık konusunda aydınlanmak gerek. Batı dünyasını tanıyan biri olarak beni etkileyen bazı çağdaş özelliklerden söz etmek istiyorum. 

Hollanda-Türkiye kaşılaştırması... Hollanda, Konya ili kadar küçük bir ülke. Nüfusu İstanbul”un yarısı kadar. Toprağını Kuzey Denizi'nin istilasından duvarlarla koruyor. İklimsel değişikliğin getireceği felaketleri şimdiden düşünen Hollanda hükümeti yıllardır Kuzey Denizi'nin yükselmesine karşı gereken setleri yenileme için bütçeye para koyuyor. Bu denizden çalınmış topraklar üzerinde Hollanda'nın tarım ürünleri ihracatı, kendisinden on kat kalabalık Türkiye'ye neredeyse eşit. 

Orada toprak gerçekten vatan toprağı; Âşık Veysel'in “sadık yârim” dediği vatan toprağı. Çünkü yüzünü baltayla parçalasa bile halkı zenginleştiriyor. Bizim köylünün yüzüstü bırakmağa mecbur kaldığı ya da bir hayal uğruna terk ettiği tarlalar gibi çorak kalmıyor. Orada toprağın ve tarımın ülke ekonomisine bu katkısı sadece bir teknoloji farkı değildir. Bir uygarlık 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farkıdır. Hollandalı toprağının potansiyelini en üst düzeyde kullanmaktadır. Bu toplum yaşamında “aklın egemenliğini” göstermektedir. Türkiye'de tarımın sefaleti toplumsal aklın yeterince çalışmadığını kanıtlamaktadır. Bu fark akıl, bilim, teknoloji, insanlık ve uygarlık farkı olarak anlaşılmalıdır. 

Hollanda Kuzey Denizi'ne setler yükselterek toprağını koruyor. O denizin rüzgârıyla elektrik üretiyor. Bizim ülkenin aklını kullanmayı öğrenememiş insanı Karadeniz'de rüzgâr esmediği için (!) köylerdeki dereleri kurutarak toprağı susuz, köylüleri aç bırakıyor. Sellerin taşıdığı toprağı da Hopa'nın ortasına yığıp insanları öldüren kent planları yapıyor. 

Bu tür olaylarda sadece bilgisizlik ve plansızlık söz konusu olsa neredeyse onu bile bir başarı olarak görecek cahil-ötesi bir kamuoyu var. Fakat bunun da ötesinde bir de önlemeyen bir spekülasyon hırsı var. Karşılaştırma ölçütleri anlamını yitiriyor. Bu noktada cehaletin hoş gördüğü ahlak boşlukları ortaya çıkıyor. Bu ahlak boşluğu fakir bir ülkede en kolay aktığı çukuru dolduran su gibi, doğru dürüst yapılaşamamış kentlerde can alıyor. 

Türkiye'nin en büyük uygarlık boşluğu yapılaşmanın çirkinliği ve ülke kentlerinin tarihi doku ve karakterinin yok edilmesidir. Bu çağdaş Türk kültürünün vebasıdır. 

Türkiye'nin 19. yüzyılı, İstanbul ve bir iki liman kentindeki gelişmeler dışında, Anadolu kentlerinde bir vilayet binası, tren yolu, varsa bir istasyon, bir iki okul ve kışla yapılarından ibarettir. Kentler nüfus olarak büyümezler. Kasabalar bir iki mahalleden oluşur. Köyler hiç değişmez. 

Cumhuriyet'in ilk aşamasında özellikle Ankara'daki yatırımlar dışında, Atatürk ölene kadar fazla bir şey yapılamazdı. 
İkinci Dünya Savaşı tehlikesine karşı 1936'dan başlayarak ülke yeniden bir hazırlanma dönemine girdi. Bu duraklama 1955'e kadar sürdü. Türkiye yapılaşmaya Menderes'le ve İstanbul'da başladı. O zamandan bu yana aynı ağırlıkla devam ediyor. 
Kente göçün 1980'den sonra hızlanmasından sonra, Türkiye ekonomisi yapı spekülasyonuna kapılandı. Bu ekonominin 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motoru olarak devam ediyor. Kente akan köylü hareketiyle örtüşerek günümüzün uygarlık standartlarını saptıyor ve saptırıyor. 

Hollanda'yla bir uygarlık karşılaştırılması bağlamında iki tipik konuyu anlatmaya çalışacağım. Bunlardan biri tarihi kentlerin korunması sorunu, diğeri musikinin toplum yaşamı içindeki yeridir. 

Avrupa'nın bütün uygar ülkelerinde olduğu gibi, Hollanda”da da büyük küçük kentlerin tarihi karakterlerinin korunması, Avrupa uygarlığının en duyarlı olduğu konudur. Hollanda kentlerinin en eskisi Roma çağında kurulan Maastricht'tir. 
2000 yıllık bir tarihi var. 2000 yıllık yapıtları ve dokusu kuşkusuz şimdi yok. Fakat bu bilinç ve algı, Maastricht gibi bir kente gittiğiniz zaman, kentin ve doğal çevrenin halk tarafından nasıl korunduğunu ve sayıldığını yabancı gözlemciye iliklerine kadar hissettiriyor. 

Avrupa kentlerinde, İtalya başta olmak üzere, kentler arkeolojik sitler olarak değil, toplumun tarihle bütünleşmesinin simgeleri olarak yaşıyorlar. Kent halkları tarihlerinin bir dönemine ya da bazı dönemlerine, kendilerine tarih içinde bir yer ve bir statü sağlayan bir kutlu belge olarak bakıyor. Anıtlar ve konutlar, o toprağın tapuları, kendilerine uygarlık statüsü sağlayan belgelerdir. 

Batı uygarlığının bu fiziksel çevre duyarlılığına uygarlığın olmazsa olmazı olan musikiyi de katmam gerek. Maastricht'in nüfusu 122 bin. Bir konservatuarı ve dünya çapında bir tip fakültesi olan üniversitesi var. Bir musiki kenti, ünlü bir bilim ocağı. Dünya çapında bir hafif klasik orkestrası da var. 

Amsterdam, müzeleri, konser salonlarıyla bir dünya kenti. İstanbul'da 18. yüzyıl sonuna kadar sadece medrese vardı. 
Ama bir Osmanlı Erasmus'u yok. Felsefe yok. Spinoza da yok. 
Brueghel, Rembrandt, Van Gogh da yok. 

Amsterdam kanallarında 17-18. yüzyılın küçük evleri var. 
Bizim Haliç kıyısında evimiz kalmadı. Boğaziçi'nde birkaç ahşap yalı restorasyonu kaldı. Hollandalıların Philips'i var. 
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Endonezya'ya gidip koca İslam ülkesini sömürge yapmışlardı. 
Cezayir Korsanı Barbaros olmasaydı donanmamız da olmayacaktı. 

Musiki yok, resim yok... Bilim yok... Sanayi de yok... Felsefe de yok. 

Yasak var! 
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ÇAĞDAŞ TOPLUM 


Çağdaş uygarlığın vardığı en üst düzeyde bir Türk toplumu yaratırsak ulaşabileceğimiz tek bir gelecek var. Türkiye'yi bir sömürgeye dönüştürme programının gercekleştirilmesi sürüyor. Gelecek umudu, toplum ve onu idare edenlerin bu durumu bilinçlendirmesinden başlayacak! 

Buna ulaşamazsak alternatifi gelişmiş ve üreten ülkelerin müşterisi, yani sömürüleni, yani kölesi olmaktır. Bunu dışında bir başka dünya yok. Gelişmişlerle gelişmemişler arasında sürüp giden mücadele ve savaş, kendini köle ve aşağılanmış hissetmenin tepkisi olan terörizmle sonuçlandı. 

Uygar yaşam parametreleri en yüksek düzeyde olan Batı toplumlarının 20.yüzyıl boyunca yaptıkları barbarlıklar yanında bu günkü Arap terörizmi çok hafif kalır. 

Bu yargıları Batılı olmayan bir tarihçinin suçlamaları olarak düşünmeyin. En önemli çağdaş tarihçilerden biri olan Eric Hobsbawm Batı'nın ve dünyanın giderek artan barbarlığının 20.yüzyıl hikâyelerini bütün açıklığıyla anlatmıştır. Kanımca Doğu, insan aklının kötülük ya da iyilik bağlamındaki marifetlerini Batı kadar geliştirememiştir. Terörizm ve işkencenin parlak örneklerini Avrupa'dan öğrendik. Arasıra Müslümanlar da yaratıcı oluyorlar. 

Bu, Batılı emperyalistler tarafından tarafından ekonomik çukura itilme, hor görülme ve sömürülmenin yarattığı ezilmiş ve korkunun ya da girdaba kapılıp denizin dibini boylama korkusunun sonucudur. Bunun ahlaki boyutları, dünyanın hiçbir yerinde farklı olmamıştır. 
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Yapılanları insanlığa yakıştıramıyorum. Fakat bu şiddetin arkasında ya da yanında, günümüzde temel nedeni olan kapitalizm dikiliyor. Egemenlik kavgaları, insan yaşamını yönlendiren para uşaklığının yaşamın “leitmotiv”i olmasından kaynaklanıyor. İnsanlık tarihinde paraya tapmak yeni değil. İslam tarihi, Osmanlı tarihi bu hikâyelerden geçilmez. Paraya tapmanın dinle imanla ilgili olmadığını, Yahudi'den, Hıristiyan'a, Çinliden Türk'e değişmediğini biliyoruz. 

Ne var ki para nerede ve hangi koşulda olursa olsun, ortak yaptığı bir şey varsa, onun saflığını bozar. İster lokanta aç, ister bilim yap, ister devlet yönet. Örneklemek gerekmeyecek kadar açık. Zenginlik güç gösterisine dönüşüyor. Kovboy filminde de böyle, devlet idaresinde de. 

Bu göstergeler çağımızda, uygar düşünce ve davranışların hakkından gelemediği bu hırsın, bütün sahtekârlık ve barbarlıkların nedeni olduğunu gösteriyor. Örnek olarak İslamcı partilerin neden yüksek oy aldığını anlatan bir gözlem: 

Toplumun çoğunluğunu oluşturan, kentlere dolmuş köy kasaba kökenli cahil kalabalıklar, değişmelere ayak uydurmuş gibi görünseler de gelişmelerin onları ezip geçen hızından ve tanık oldukları değişikliklerden korkuyorlar. Sonuç, Dünya için ortak dini gelenek direncidir. Her ülkede cahil toplumu ayakta tutan dinin en basite indirgenmiş tanımıdır. Eğitilmemiş toplumun bilgi diye bildiği, tarlasını ekmekten öte, dünya hakkında din doğmanın geliştirdiği dini kozmogonidir. Cahilin güvendiği akıl değil inançtır. İnanç, toplum psikolojisinin yerine daha güçlü hiçbir şey geçmemiş en önemli ve eski olgusudur. 

Din tüccarı dünyanın ayaklarının altından kaydığını sanan fakir kalabalıklara güvenlik hissi veren din işaretlerini, cami, namaz, ezan, başörtüsü gibi şeyleri put haline getirerek, halka güvenlik hissi kazandırırır. Böylece güvenlik hissi dağıtarak oy toplar. Bu sloganlaştırılır. Din bunlar arasında en uygar toplumlarda bile önemli bir yer tutar. 

Din tüccarı din güvenliği verip, ya da satıp, oy alıyor. Sonra aynı kalabalığa araba satıyor. Oydan öte para da kazanıyor. Bu 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çifte vurgundur. Türkiye bu mekanizmanın çalıştığı tek ülke değil. Bütün İslam ülkeleri aynı. Katolik ülkelerde de var. Dünyanın üçte birine güvenlik hissi satıp, para kazanabilirsiniz. Silah, tank, uçak satmak da bundan farklı bir şey değil. 

Bütün İslam dünyasının durumuna bakıp gelişmiş dünyanın sömürdüğü şamar oğlanı olduğumuzu anlamamak için aptal olmak, ya da sömürenler arasında görev yapmak gerekir. 

Nüfuslarının yarısı Çinli olan Endonezya, Malezya gibi, Türkiye jeopolitiğinde yeri olmayan ülkeleri ve Çin Müslümanlarını bir yana bırakırsanız, Hindistan'ın 170 milyon müslümanı Hindularla savaşır ve sürünür. Pakistan kendi azınlıklarıyla savaşan ve Hindistan'dan da fakir bir ülkedir. O da sürünür. 
Afganistan'ı önce Rusya, sonra Amerika ve NATO, işleyen bir toplum olmaktan çıkardılar. Afganlı Türkmenler boğaz tokluğuna, ailelerini ülkelerinde bırakıp Türkiye'de çalışıyorlar. 

ABD önce Saddam'a arka çıktı. İran'a saldırttı. Sonra Irak'ı parçaladılar. Sonra Suriye'yi parçaladılar. Lübnan'a hücum edip iç savaş çıkardılar. 

Filistin'i zaten ele geçirmiş, bizim domates tohumları satın aldığımız ve uçaklarımızı tamir eden İsrail'i kurmuşlardı. Sonra Mısır'la savaş çıktı. “İslam Baharı”nda Mısır'ı karıştırdılar. 
Libya'yı yok ettiler. Sudan ikiye bölündü. Yemen'de iç savaş var. İran, Rusya ve Çin sayesinde kurtuldu. Kuzey Afrika her zaman Fransa ile bağlantılı kalmış, kendi içinde bir kavga ülkesidir. Fakat Tunus, Burgiba'dan bu yana devam eden Türkiye ve Mustafa Kemal hayranlığından ötürü Türkiye ve parça parça edilen Batı'nın büyük dostu Kaddafi'nin ülkesi Libya'dan sonra, üçüncü laik Müslüman ülke oldu. 

Petrol şeyhlerini zaten Batı'nın el ulakları olarak bu tabloya sokmaya gerek yok. Şimdi onlara Türkiye'yi de katma- ya çalışıyorlar. Hem havuç veriyorlar. Hem sopa vuruyorlar. 
Türkiye'nin en can dostları Suudi Arabistan ve Katar oldu. 

Anglosakson Ortadoğu projesi 19. yüzyıldan başlar. Amerika'nın Wilson doktrinini anımsayın. Bugün İslam Dünyası delik deşik ve acınacak durumdadır. Bir de Atatürk 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döneminde Sadabad Paktı'nın Türkiye'sini anımsayın! 
Kore'ye giden Türk ordusunu, Afganistan'a giden Türk ordusunu, fakat Irak ve Suriye'ye giremeyen Türk ordusunu, Avrupa Birliği'ne giren Kıbrıs'ı, fakat kapısına yaklaşamayan Türkiye'yi düşünün! 

Bunları cahil ve fakir İslam toplumlarını bir yandan onlara silah satarak parçalayan Batı'yı düşünün. 

Neden bu kadar zavallı olduğumuzu anlayabiliyor musunuz? 

Bu durumun arkasında 1950'den bu yana “zorlanmış, geri bıraktırılmış bir Türkiye” var. İç ve dıştan birlikte tezgâhlanan Türkiye'yi bir sömürgeye dönüştürme programının gercekleştirilmesi sürüyor. Gelecek umudu, toplum ve onu idare edenlerin bu durumu bilinçlendirmesinden başlayacak! 

Bu yüzyılda bağımsız yaşama olanağı yok. Biz teknoloji çağında yaşıyoruz. Ulusal Kültür dediğimiz sedirdeki halı ve şilte, seccade ve namaz, ayran ve halk şarkısı, köfte ve dürüm türünden şeylerdir. Biz dünya tarihine mal olan görüş, bilgi ve sanatlar üreten bir ulus hiç olmadık. 

Bu toplum, bütün dünya toplumları gibi, televizyonda gördüğü dünyayı yaşamak istiyor. Motor, elektronik, telefon, otomobil, uçak istiyor . Müslüman köylü, ya da Amazon ormanı vahşisi, Boşiman, Çinli, katolik, Parisli aynı eşyaların ve konforun arkasındalar. Bizim köylü, bıraktığı tarlasına dönmek istemiyor. 

Bütün dünyanın insanları, yalanları da dahil, kapitalist ekonominin müşterileridir. Satıcılar egemen, müşteriler köledir. 
Pazarlayanlar ya egemen ya da kahyadırlar. 

Bu afyonlanmış dünyada köle olanların ülkelerinde, paraya tapan idarecilerin elinde CO2 gazı tehdidi altında; fakir, susuz, enerjisiz ve pazarlanan her yalanı sünger gibi emen cahil milyarlar, cahil, yalancı politikacıların elinde bu yüzyıl içinde aynı çöp çukurunda buluşacaklar. Kültürlerini de aynı çukura gömecekler. Küresel ekonomi o çukurdur. Biz Müslümanlar ona gayya kuyusu diyebiliriz. 
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Çağdaşlık, değişmeyen, çaresiz tek geçerli olgudur. İnsanlar zaten abone olmuşlar. Cami sayısı artınca bu değişmez. Ya o ortaklığa ulaşacaksınız ya da ortak bir çukura düşeceksiniz... 

Çağdaşlık bir yağma ortamı değil doğaya karşı bir avunma, evrensel bilinçlenmedir. 
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YENİDEN BAŞLAYACAĞIZ! 


Her zaman ölümsüz bir ağaç gibi, yeniden başlayacak gücümüz olacak! Dumlupınar Savaşı başladığı günden tam beş yıl sonra doğdum. Yeniden başlamak yaşam işaretidir. Kuruduğunu sandığınız ağacın filizlenmesi gibi. 

İslam ülkelerinde, toplumları etnik köken ve mezhep kavgalarıyla ayrıştırmaya ve kabilse parçalamaya yönelik bir emperyalist program 150 yıldır uygulanıyor. Cahil ve aptal olmayanlar Pakistan'da, Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da, Filistin'de, Mısır'da, Sudan'da, Yemen'de, Libya'da bunun sonuçlarını gördüler. 

Afganistan, Irak, Suriye, Libya iskambil kağıdı gibi neden devrildi? Ürdün, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan'da neden bu olaylar yok? Türkiye'nin son yirmi yılını inceleyin! 

Ben Türk olarak doğdum. Türk olarak da öleceğim. Türkçe konuşuyor, yazıyorum. Dilim, ulusal kimliğimdir. Bu kimliğin içeriği Anadolu'nun küçük kent ve köylerinde oluştu. Ama etnik olarak damarlarımda Türk kanı dolaşmıyor. 

Babam saf Çerkez. Kuzey Kafkasya'nın Şapsıh kabilelerin- den bir baba ve saraydan çıkma bir çerkes halayığının oğlu. 
Babası Nakşıbendi. Anneannem Midilli’li Müslüman, kökeni belli değil. Ama Türkçe kadar Rumca da biliyordu. Anneannemin babası da, Midilli'de Şeriat Mahkemesi baş katibi bir toprak ağasıydı. 

Annemin babası Erzurumlu ama kökeni Orta Asya”dan Çelebi adıyla gelen din adamlarıydı. Amcası bir İttihat Terakki 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Şeyhülislamı'ydı. Dört karısından biri Yemen'de aldığı Sudan kökenli bir zenciydi.Annemin amca çocukları arasında melez kuzenleri vardı. Biri subay, biri öğretmendi. Biri de Büyük Millet Meclisi'nde katipti. Benim en sevdiğim bu amca annemin de en sevdiği kuzenlerindendi. 

Ailenin tümü İstanbul'da yaşıyor. Evleri var. Biz İstanbulluyuz. Annem ve Babam İstanbul doğumlu. Kendimizi İstanbullu kabul ediyoruz. 

Babam Paris'te Fransız Kurmaylık okulundayken Paris'te doğmuşum. Paris, Ankara, zor hatırladığım Berlin ve İstanbul'da geçen ilk yedi yıldan sonra, subay babamla 9 yıl Anadolu'da öğretim gördüm. Liseyi bitirdiğim 1943'ten bu yana yeniden İstanbulluyum. 

Saf, fakir, ama doğa kokan bir Anadolu'da büyüdüm. O yıllar benim ulusal kimliğimi dokudu. O zaman gördüklerimi anımsıyorum. Yediklerimi yemeğe devam ediyorum. 

Elaziz'de dut kurusu, kayısı kurusu ve keçi boynuzu yedim. Çelik çomak oynadım. Sekiz yaşımda ata binmeyi ve Kürtlerle yaşamayı öğrendim. Eğirdir'in Yazla köyünde buğday haşlaması, buğdaylı yoğurt çorbası, çekirdeksiz üzüm, pekmez köpüğü, çitlembik, taze badem yemesini, eşeğe binmeyi, sallama sapan yapmayı, uzun eşek ve aşık oynamayı öğrendim. Ve askerlerin mahfelinde halka gösterdikleri sessiz filmleri seyretmeye başladım. Denizli'de Pamukkale'nin sıcak su havuzlarında yüzdüm. Türkiye'nin en eski liselerinden biri olan o lisede orta okulun birinci sınıfında okudum. 

Denizli 10-15 bin nüfuslu, evleri bahçeler içinde, iki katlı sokaklarında su kanalları açıkta akan, zengin bir Anadolu kentiydi. Cumhuriyet'in sanayi aşamalarından biri olan Nazilli Dokuma fabrikası o sıralarda kurulmuştu. Bu fabrikaların birer futbol takımı olduğunu Denizli-Nazilli maçını seyrederken öğrenmiştim. 

Bütün bu kent ve kasabaların okullarında gencecik Anadolu kızlarından hocalarım oldu. Onlar Türk toplumunun çağdaşlaşma kahramanlarıydı. 
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Sadece üç tane lisesi olan ve üniversitesi olmayan Ankara'da liseyi bitirdim. Üç ana yolu, bir kalesi ve eski çarşısı, istasyon binası, Büyük Millet Meclisi ve modern konservatuvarı, Sergi Evi, Radyo Evi, Kız Enstitüsü, Merkez Bankası, Sümerbank, Belediyeler Bankası, Güven Parkı, Sıhhiye Bakanlığı, Orduevi, Kızılay, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay, tümü nerdedeyse tek bir caddeye dizilmişti. Kent dışında Çankaya, Gazi Orman Çiftliği, iki dış mahalle, Keçiören ve Etlik vardı. 

Çiftlik'te Marmara ve Karadeniz yüzme havuzları ve orman vardı. Bahçeli Evler mahallesi de ben lisede okurken yapılmıştı. 

Ankara'nın nüfusu 150 bindi, bahçeli bir iki katlı evleri, dört beş katlı apartmanları vardı. Yeni asfalt yollarında tekerlekli paten kayar, bisiklete binerdik. 

O göz bebeğimiz kent yeni gelin olmuş bir geç kız gibiydi. 
Bugün ne öyle bir Ankara ne öyle bir Anadolu ne de öyle insanlar var. 'Ankara, Ankara güzel Ankara' şarkısı da yok. Görmek içimden gelmeyen karayaoturmuş bir gemiye benzedi. 

O sıralarda Cumhuriyet'in genç kuşaklarını ulusal devlet bilinci ile yetiştirmeye çalışıyorduk. 

Batı kapitalizminin Ortadoğu vurgulu politika girdabına kapılan aşağı yukarı 1 milyar Müslüman bugün perişan durumdadır. Aralarında petrol zengini şeyhler, emperyalizm ve uluslararası kapitalizmin ajanı olarak çalışan iş adamları ve politikacılar var. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki kargaşada bu emperyalist baskı kırılmak üzereydi. Savaşı kazanan Türkler de bu tehlikenin ağırlığını hissetmiyorlardı. Fakat bu ahtapot 1946'dan başlayarak birincisinden daha büyük bir hırsla İslam dünyasını sardı. Kurtuluş savaşını kazanan Türkler baskıdan kurtulabilceklerini düşünüyorlardı. 

20. yüzyılın birinci yarısının en büyük devrimi Türk devrimidir. Cumhuriyet, bütün sıkıntılarımıza karşın ayakta. Alman Nazizmi dünyanın en üstün teknolojisinin ve Rus Komünist devleti de Avrupa düşüncesinin sosyal devlet konusundaki 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üstün felsefe geleneğinin ürünleriydi. Bu gün yaşamıyorlar. 
Ama biz Türkiye'yi Birinci Dünya Savaşı galiplerinin elinden koparıp almıştık. 

Türkler yüzlerce yıllık kültür ve teknik yokluğunu dev bir irade ile aştılar. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Türkiye'nin sanayi ve altyapı kalkınmasının hikâyesi büyük bir büyüme destanıdır. Bugün yılda yapılan bir kaç asfalt yol, bir kaç kilometrelik metroya karşın, Cumhuriyet 15 milyonluk nüfusuyla ve ekonomisiyle yılda 200 kilometre demiryolu döşüyordu. Bu ilk sanayileşme devrim yapan diğer ülkelerin potansiyeli ileoranlanırsa, 20. yüzyılın en görkemli devrim atılımı sıfatına hak kazanır. Modern İslam'da da örneği yok. 

Sanayi alt yapısı, eğitim ve öğretim örgütlenmesi, güzel sanatlar ve musiki, kuldan vatandaş olan ulus o destanın ürünleridir. Laik Cumhuriyet İslam tarihinin Batı'yı, bazı boyutlarıyla yakalayan büyük destanın çağdaş gösterisidir 

“Her şeye yeniden başlayacağız!” dediğimiz zaman o birikimin on milyonlarca yeni Türk'ün atlama tahtası olacağını anlatmaya çalışıyoruz. 

Unutmayalım! O sırada hemen bütün İslam ülkeleri sömürgeydi. 

Hitlerbirsivil diktatör olarak iktidara gelip 13 yılda Almanya'yı tarihinin en büyük yenilgisine ve yıkımına mahküm etti. 

Atatürk'ten sonra İsmet Paşa ülkeyi savaştan koruyarak 1920'lerdeki yok olma tehlikesinden ikinci kez kurtardı. Atatürk kuruluş döneminin, İsmet Paşa 2. Dünya Savaşı döneminin “Tek Adamı”ydılar. Onların yaşamları üzerinde yapılan soysuz tartışmaların tek anlamı Osmanlı cehaletinin günümüze uzanan köklerinin varlığıdır. 

Bugünkü durumun nedeni de o köklerin filizlenmesidir. O filizleri besleyen de 700 yıldır aşılamamış cehalet birikimidir. O cehalet, kentleşememiş bu toplumda, çağdaş teknoloji ve üretimle karşılaştığı zaman dengesini koruyamadı. 

Almanya Avrupa'nın, teknik açıdan en önde gelen ülkelerinden biridir. Rus komünizminin arkasında ise Batı felsefesinin 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sosyalbilimlerinin yarattığı bütün düşünceler vardı. Bizim ne düşünce olarak, ne de teknik olarak Devrim savaşımız arkasında bu birikimler oldu. Fakat kurtulma iradesi vardı. Herhalde derin bir tarihin bir yana koyduğu bir bilgelik de olabilir. 

Her zaman ölümsüz bir ağaç gibi, yeniden başlayacak gücümüz olacakl 

Günümüzün iletişim ortamında başka sonuçlar hayal edenler aldanıyorlar. 
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TANPINAR SENDROMU 


Ahmet Hamdi Tanpınar Cumhuriyet döneminde yetişen en önemli düşünürlerden biri, bence başta gelenidir. Osmanlı edebiyat tarihine, Tanzimat'a eleştirel bir bakış getirmiştir. 
Onun bütün analizleri yaptıktan ve sorunları ortaya koyduktan sonra Osmanlı'nın ve Cumhuriyet'in 27 yıllık yarım kalmışlığının temel nedenini söylememesi, ya da yeterince dile getirmemesine “Tanpınar Sendromu” diyorum. 

Bu Cumhuriyet aydınına özgü çekingenlik, olasılıkla, tarihte “Türk” imgesini yaratmakla kendini sorumlu hisseden bizden önceki, bizim, hatta bizden daha genç kuşakların özel bir tutumudur. Bugün bunun zarar verdiği bir aşamaya geldik. 
Toplumun gerici kültürel bağlarından kurtulmasını engelliyor. 

Tanpınar milliyetçi, içinde yaşadığı toplumu ve onun tarihini seven bir düşünürdü. Bugün yaşları 65'e ermiş, geçmişi dışarıdan seyreden, milliyetçiliği yadsıyan ya da takma Müslüman, takma milliyetçi bir düşünür değildi. Ulusal kültürün boşluklarından endişe duyan bir vatanseverdi. Bugün vatanseverlik, postmodernistTer için modası geçmiş bir nitelik oldu. Ben ve olasılıkla benim öğrencilerim olan daha yaşlı bir grubu, vatanseverliği hâlâ kalkınmanın motoru olan bir birikim olarak görüyoruz. 

Fakat ulaştıkları sonucu dile getirme açısından, pek çok Osmanlı ve Cumhuriyet aydınında var olan suskunluğa, Tanpınar Sendromu adını koydum. Bu, Tanpınar'a saygımdan. 

Demokrat partiyi iktidara getiren Halk Partisi karşıtı eleştirileri, ve bir Osmanlı özlemini ortaya çıkaran gelişmeleri 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açıkça ortaya koyan düşüncelerini 1951'de yazdığı makaleler- de buluyoruz. 

Tanpınar'ın Ülkü dergisindeki “İnsan ve Cemiyet” (Ocak, 1944) ve Cumhuriyet gazetesinde “Kültür ve Sanat yollarında gösterdiğimiz devamsızlık”, “Medeniyet değiştirmesi ve iç insan” (Ocak-Mart 1951) adlı iki makalesi var. Bunları tamamlayan bazı düşünceleri de 1960'da yazdığı bir başka yazıda buldum. 

İlk Türk Akademisi Abdülmecid'in de katıldığı bir tören- de Mustafa Reşit Paşa'nın Nutku'yla açılmıştı. Encümen-i Daniş akademinin danışma grubuydu. Encümenin ilk kararı bir Osmanlı tarihinin yazılmasıydı. Bu tarih Hammer'in tarihinin bittiği noktadan başlayacaktı. Cevdet Paşa Tarihi bu amaçla yazılmıştır. Bu karar o zamana kadar Osmanlıların Hammer'den sonra kendi tarihlerini bile yazmadıklarının kanıtıdır. Encümen İbn Haldun çevirisi yapılmasına da o zaman karar vermişti. Bu da Osmanlıların bir İslam klasiğinin farkına 
400 yıl sonra vardıklarını gösteren ilginç bir örnektir. 

Bu arakesitte Tanpınar nasıl bu kadar geriden geldiğimiz konusunda düşüncelerini açıklamıyor. Bu belki bugün bir sorun haline geldi. Türkiye'de kendilerinden icazetli allameler var. Fatih Medreseleri'ni Bologna ve Cambridge üniversiteleriyle eşdeşleştirdikten sonra her şey yerli yerine oturmuş görünüyor. İstanbul Üniversitesi de Cambridge gibi algılanabilir. 
Biz kendimizi aldatıyoruz! 

Encüme-i Daniş, uzman bilim adamlarından, düşünürlerden oluşmuyordu. Kaldı ki o dönemde İstanbul'da bilim adamı, filozof türünden tanınmış bir bilim adamı ve düşünür de bilmiyoruz. Üyeler, vezirler, medrese hocaları ve yüksek bürokrasiden seçilmişti. Bu günümüzün davranışına da uygun görünüyor. Bu üyeler arasında birkaç yabancı oryantalist ve dil uzmanı vardı. 

Adı bugüne gelmiş iki kişi biliyoruz: Ahmet Cevdet Paşa ve Ahmet Vefik Efendi (henüz paşa değildi). Bu sözde akademinin çoğu tayinle gelen memur olduğu için idarede terfiler, değişiklikler oldukça üyeler değişiyordu. Bunlar toplantılarda 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birbirleriyle tartışıyorlardı. Bu, günümüzdeki YÖK, Koruma Kurulları ve devlet memurlarından kurulan kurullara benziyordu. Cevdet Paşa, bu işe yaramaz Akademi'nin Ali Paşa tarafından ortadan kaldırıldığını yazıyor. Akademi'nin kaldırılması bir tasarruf kararıydı. Akademi'den başka her şey olan Encümen-i Daniş sadece gereksiz bir masraf kapısıydı. 
Fakat idari davranışların o zamandan bu güne değişmemesi de açıklayıcı. 

AKP hükümeti TÜBA'yı (Türkiye Bilimler Akademisi) neden ortadan kaldırdı? TÜBA”dan birbirlerini seçen tanınmış akademisyenler vardı, maaş da almıyorlardı. Herhalde Osmanlı Encümen-i Daniş'ine benzemediği için ortadan kaldırılmıştır. Çünkü kapıkullarından oluşmuyordu ve özgürdü. 

1840 11е 2010 arasında geçen 170 yılın ardından Türkiye'nin 
başında bir Osmanlı hükümeti mi var? Belki olamıyor ama gelmişti. Biz onu Cumhuriyet hükümeti sanıyorduk. İlginç olan, kimsenin “Böyle bilim, düşünce kurulu olur mu,” dememesidir. Cevdet Paşa böyle üye olur mu, demiştir ama kendisi de üye olduğu zaman bir şey demediği anlaşılıyor. Nasılsa bugün de aynı olduğunu düşünürsek, AKP'nin Osmanlı hayaline yaklaştık sayılabilir. 

Tanpınar, Encüme-i Daniş'in akıbetinden sonra hep bir Türk akademisinin açılmasının düşünüldüğünü söyler. 1993'te açılan Türk akademisi 10 yıl içinde kapatılmıştır. Bu Osmanlı cehaletinin bugünün Türkiye'sinde devam ettiğini gösterir. 

İtalyan, Fransız akademileri 16-17. yüzyıllarda, Ruslarınki Büyük Petro tarafından 18. yüzyılda kurulmuştu. Bunlar gerçek bilim adamı ve düşünürlerden oluşuyorlardı. Bu, yüzlerce yıl açılamamış Türk Akademisi sorunu bugün sorgulanıyor mu? Hayır! Bunun toplumun bilimsel gelişmesine olumsuz etkisi tartışılıyor mu? Hayır! 

Tanpınar, Cevdet Paşa'nın birçok örnek verdiğini ve bütün bu göstermelik kapıkulu kurullarının benzer nedenlerle kapandığını söyler. Ne var ki Tanpınar gibi bir düşünür de bunun nedenini kurcalamak istemez. 
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İstanbul'da bir üniversite açılması da bir komedidir. Avrupa'da ilk üniversiteler 13. yüzyılda açılmıştı. Bizim allamelere sorarsanız Fatih medresesi de bir üniversiteydi. Eğer bir akademisyen 15. yüzyılın Oxford ya da Heidelberg üniversitesini Fatih Medresesi'ne benzetiyorsa, kendisi bir medreseliden ileri gidemediği içindir. 

Üniversite açılması Encümen-i Daniş tarafından kararlaştırıldığı halde açılamayan ilk üniversite, ikinci kez 1870'de (Avrupa dan 600 yıl sonra) Abdülaziz döneminde açıldı; iki yıl sonra Mollaların müdahalesiyle kapatıldı. Abdülhamit döneminde varlığı anlaşılmadan kapatıldı. 1905'de tekrar açıldı fakat 14-18 savaşına girdik, kısacası bu ülke hiç üniversite görmeden Cumhuriyet'e geldi. Aslında orta mektep ve liseler de (Rüştiye, idadi) Tanzimat'tan sonra açılmış, fakat yeteri kadar gelişmemişlerdi. 19. yüzyılda Osmanlı eğitiminin durumunu bugün kimse bilmez. Kaldı ki Cumhuriyet başında nüfusun okuma yazma bilmeyeni yüzde 90'dı. Köylüler oluma yazma bilmiyorlardı. 

Osmanlı Anadolusu ise kentsel yapı açısından gelişmemiş bir ülkeydi. Öğretim de bir kent kurumlaşmasıdır. Avrupa'ya yakın öğretiyi 18. yüzyıldan sonra sadece askerler gördüler. 

19. yüzyılda Osmanlı'nın batılılaşma programı içinde tiyatro vardı. Abdülmecid, Batı müziği ve tiyatroyu getiren sultandır. Dolmabahçe Sarayı'nın arkasında bir tiyatro yapılmıştı. 
Tiyatroya muhalefet, onu ortadan kaldırdı. O tiyatroyu kim yaktı? Bugün Türkiye'de tiyatroya karşı olan gibileri. Abdülhamit dönemi başında bazı tiyatrolar vardı. Namık Kemal'in “Vatan Yahut Silistre” oyununun yarattığı coşku nedeniyle tiyatrolar kapandı. 

İttihat Terakki döneminde ve Cumhuriyet yıllarında Türk kadını sahneye çıkar. Cumhuriyet döneminde serpilir. İlk opera 1940'larda yapılır. Bunlar Avrupa'ya her alanda birkaç yüzyıl geri olan temel eğitim alanlarıdır. 

Osman Hamdi Bey'in arkeoloji müzesine karşın İstanbul'da bir resim-heykel müzesi henüz yapılıyor, yıl 2015. Bu ülkede 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bugünlerde toplum eğitimini yönlendiren üç büyük kurum var: Üniversite, Gökdelen, Alışveriş merkezleri. Politikacılar için üçü arasında fark yoktur. Ama çağdaş medresenin 1 milyon öğrencisi var. Fakat kadının arkasında namaz kılınmaz. 
Yakında kadınlar için sözel mescit düşünen yaratıcı müteşebbisler çıkabilir. Kültürel intiharın çok değişik yöntemleri var. 
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ÇAĞDAŞ'IN ORTAÇAĞ'LA MÜCADELESİ 


İletişim Çağı sınıf mücadelesinin anlamını değiştirdi. Bugün yine fakir, orta halli ve zengin var. Yine sömüren ve sömürülen var. 

Fakat çağdaş iletişim olanaklarının zenginlere sağladığı inandırma ve saptırma araçları sınıf kavgasının egemen olduğu bir yüz yıl öncesinden çok farklı. Kaldı ki sömürücüler kazançlarının bir bölümünü fakir sınıfları kandırmak için eski- ye göre çok daha cömertçe ve sistematik olarak kullanıyorlar. 
Yozlaştırma, kandırma ve yönlendirme, bilimsel boyutlar kazanarak tüketim ekonomisinin programlarına hizmet ediyor. 
Üniversite müfredatında bile yeri var. 

Günümüzde 19 ve 20. yüzyıllardaki gibi ekonomik üretimden hakkını alamayanlarla, onların emeklerini sömürenler arasında kavga yer yer varolsa da bu kavga değişik gelir seviyelerindeki insanların haklarını arayacakları sınıf kavgalarına dönüşmüyor. Eski politik kurumlaşma bu işlevi yerine getiremiyor. 

Tüketimi pompalayan çağdaş iletişim sistemi, insanları daha bilgili kılsa bile, tüketim olanaklarının bir gün varlıksızlara da açılacağını muştulayan zengin senaryoların etkilerini ortadan kaldıramıyor. 

Çağımızın televizyon proramlarının ve basılı medyasının yarattığı görsel ortam, özellikle az gelişmiş ülkelerde, kesin ve açık bir yalan mekanizmasıdır. Kentleri yok edici bir mikrop olarak istila eden otomobillerin reklamları bu görsel 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bombardımanın propaganda boyutlarını, biraz aydınlanmış olanlara, rahatsız edici bir yoğunlukta gösteriyor. 

Eline bir kullanılmış otomobil geçiren fakir, omzuna yeni bir rütbe takılmış bir subay gibi kendini sınıf atlamış sanıyor. 
Tüketici psikolojisi beyni yıkanmış aptallar sınıfının oranını yükseltti. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada. 

Anlamını artık yitirmiş bu toplumsal statü hastalığını bastıran önemli ve umut verici bir çağdaş gelişmeden söz etmek gerek. Gelir düzeyine hapsedilmiş sınıflar oluşturan toplum katları yerine, eski sınıfların hangisine mensup olursa olsun, ileriye ve geriye bakan toplum katmanları oluştu. İnsanlar fakir ya da zengin olduklarına bakmadan, çağdaş dünyanın kendilerine sağlayacağı olanakları daha doğru bilinçlendiriyorlar. 

Bunların karşısında, daha cahil ve bilinçsiz, hâlâ geçmiş bir dünyadan umut bekleyenler de var. Batılıların ve onların yerel ortakları tarafından bu tuzağa çekilmiş insanlar var. Bunlar tüketim dünyasının müşterisi olmak için savaşıyor ve her yeniliğe sahip çıkarken, bu isteklerle çelişen davranışlarıyla yok olabileceklerini anlamıyorlar. 

Bugün dünyadaki kavgalar yine varsıllarla yoksullar arasındaki dengesizlikten kaynaklansa bile, bunun ileriye bakanlarla geriye bakanlar arasındaki mücadeleyle örtüşen yanları var. Bu değişim, Batı dünyasında, proleterin burjuvalaşması olarak yorumlansa bile, geri kalmış ülkelerde bunun ileriye bakanların sayısının artması anlamına geldiğini söyleyebiliriz. 

Zenginlerin kazançlarından daha fazla sadaka dağıtmaları, iletişimin sağladığı aydınlanmayı ortadan kaldıramıyor. Bu sürecin hızını saptamak zor. Tüketim ve parlak gelecek imgelerinin etkili olması yanında, dünya üzerinde daha fazla bilinçli olmanın yönlendirdiği insanlar da çoğalıyor. Fakat benzer gelişmeler geçmişte olmadığı için gelişmenin hızı ve nitelikleri üzerinde fazla bir şey bilmiyoruz. Bu bağlamda gelecek üzerindeki gözlemler hipotez düzeyini aşamıyor. 

Düşünmeyi yönlendirecek olanaklardan biri İslam dünyasının içinde bulunduğu durumdur. Ekonomik egemenliğini 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yitirmiş, fakir, cahil, eğitimi, bilimi, teknolojisi ve üretimi gelişmemiş 1.5 milyar müslümanın yaşadığı büyük coğrafyadan söz ediyoruz. Ülkelerinde dünyanın büyük enerji kaynakları var. Olasılıkla bu kaynağı satamadan, gelişmiş dünya bu kullanımı kısıtlayacak ve engelleyecek. Bedelini Müslümanlar ödeyecekler. 

Bugünden yarına olamaz. Toplumlar tehlikeye karşı bu kadar çabuk örgütlenemiyorlar. Fakat Almanya gibi bir sanayi devinin atom enerjisini yasaklaması enerji sorununa insan toplumunun geleceğini korumak açısından bakılabildiğini gösteren büyük bir dönüm noktasıdır. Obama'nın alternatif enerjiyle ilgili olarak getirdiği öneriler, Paris Konferansı, ağır aksak da olsa, giderek bilinçlenen bir dünyanın, kapitalist şirketlerin bütün savunmalarına karşın, gelecek perspektiflerini daha rasyonel, daha güvenli yapmayı öngördüğünü açıkça kanıtlıyor. 

Türkiye bu bağlamda ayak sürtüyor. Geleceğin hava kirliliğine, enerji sıkıntısına, susuzluğuna, kuraklığına karşı hiç bir tedbir düşünmeyen bir idare dışında, yeni atom santralıyla kömüre dayalı enerji üretimini sürdürek, ormanları yok ederek, denizleri kirleterek, su kaynaklarını HES'lerle tahrip ederek, neredeyse bir Ortaçağ davranışı havasında, bütün bir geleceği, bugün çoktan gelişme programlarından silinmiş, önemini yitirmiş ve yakın geleceği zora sokan kararlar alarak karşılamamız, ancak bir yavaş intihar kararıdır. 

Dünyanın 15. yüzyılda sanayide en ileri olan ülkesi olan Çin'in ve 12. yüzyılda bilimde en ileri düzeyde olan islamın, aynı nedenlerle 19. yüzyılda sömürge olmaları ve 15. yüzyılda Rönesans'ı dışlayarak, 19. yüzyılda ekonomik olarak batan ve 
20. yüzyıl başında yok edilen Osmanlı İmparatorluğu'nun akibetlerini anımsatan bir süreç içinde yaşıyoruz. 

Antropolog Jared Diamond'un Collapse, Guns, Germs and Steel, The Fates of Human Societies adlı kitaplarıyla dünya kamuoyuna malettiği, toplumların kendilerini yok etme semptomu bugünün Müslüman toplumlarında büyük bir dalga. Bu dalgayı geriye bakmak, önüne bakmamak, eski beynin kurbanı 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olmak, liberal kapitalizmin oyuncağı olmak, bilimi ve teknolojiyi dışlamak, insanlığa saygıyı yitirmek diye de adlandırabilirsiniz. 

Aslında bunların hepsini içeren evrensel bir tüketim akımına kapılmış cahil bir toplumuz. Gerçi toplumun bu hataya düşmesi Türkiye'ye özgü değil. Çağdaş kapitalist dünya görüşünün geç kalmış egemenliği. 

Gerçi bu davranış Türkiye gibi cahil bir ülkede bile toplumun ancak yarısının aklını çeliyor. Kendi içinde de sayısız çatlak barındırıyor, insanlığı uçurumun kenarında dolaştırıyor. 

Bu durumu çevrenizde, her gün işittiğiniz haberlerde , cinayetlerde kazalarda, bombalarda, dengesini yitirmiş adamların sözlerinde, ülkelerinden kaçan milyonlarda, Türkiye'yi terketmek isteyen genç çiftlerde, güncel istatistiklerde görüyorsunuz. 

Bütün bunlara karşın günümüz dünyasının geçmişe göre ne kadar büyük potansiyellere sahip olduğunu da algılıyoruz. 
Yaşamaktan utandığım İstanbul kentinde değişen çevreye, yeni teknolojilere, iletişimin akıl almaz gelişmesine, kullanılan malzemelerin çokluğuna, ve geleceğin belirsizliğine karşın, milyonlarca genç insanın dolup taşan enerjisine bakarak şaşırıyorum. 

Eğer bu enerji ve yeniyi yaratma potansiyeli daha akıllı, daha bilimsel, daha insancıl amaçlara yöneltilse, daha çok insan, birbirlerini artık sonuç vermeyecek kavgalarda boğazlamaya çalışmasalar, pörsümüş ideolojilerin kurbanı olmasalar, geleceğe dönük, çocuklarının daha aydınlık günleri için insanlık tarihinde pek çok kez görüldüğü gibi hayaller kursalar, daha iyi bir dünyada yaşamaz mıyız? 

Tarihin bütün ütopyaları bugün bilim ve teknolojinin sunduğu somut olanaklar yanında çocuk oyuncağı kadar basit kalır. 

Dünyanın bütün eski klişelerden kurtulması gerek. Bütün ideolojiler, kimisi çok eski, politik, düşünsel, ekonomik menfaatları, egemenlik alanlarını korumak için, dünya nüfusununun 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küçük bir azınlığı tarafından çıkarılıyor. Bu azınlık yüzlerce yıl birikmiş bir maddi ve manevi güce sahiptir. Bunu olan bitene tümüyle karşı olanlar da bilirler. 

Ne var ki egemenler mutlu değildir. Obama, Putin, Erdoğan, başkanlar, diktatörler, patronlar, bir köşede, iddiasız, hatta dünyadan habersiz yaşayan bir emekçiden daha mutlu değiller. Olamazlar da. Çünkü bekledikleri çok fazla. Her gün istediklerinin bir bölümünü gerçekleşmemesi ve kafalarını duvara çarpmaları neredeyse alınlarına yazılmış kaderleri. Dünyada hesaplanamayan çok olasılık içeriyor. Bunların bir bölümü hepimizin ortak geleceği. 

Bundan egemenler muaf değil. Bu ölümden de beter. 
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KÜLTÜR 


Yeni ekonomide, yeni, özgünün yerini aldığı için süreklilik yok. Saati, günü, telefonu, parası, bilgisayarı esir edilmiş insan korunmak için tarihte görülmemiş bir çaba göstermek zorunda. Yaşamınızın ne kadarını yollarda harcıyorsunuz? Devlet ekonomisinin öngörüsüz israfa dayalı olduğunu biliyor musunuz? Hayır! Çağdaş ekonomi sömürü üzerine kurulu. Kalabalık dünyada 1000 kişi açlıktan ölüyorsa 10 kişi de ölenlerin balını yiyor. İletişim ve bilişim teknolojisi bu soygunu gerçekleştirmek için kullanılıyor. Adı reklam ve propaganda. Üniversitelerde bilim olarak okutuluyor. 


SORGULAMAYAN KÜLTÜR 


Parasal amaçlı eylemler entelektüel idealleri gettolara tıktılar. Hepsinin arkasında Osmanlı İmparatorluğu'nu batıran ve hiç bir yaratıcı gösterisi olmayan korkunç bir cehalet birikimi ve bunun kentlere dolmuş okuma yazmasız taşıyıcısı olan halk var. Liberal ekonomi ve demokrasi allameleri (her kimseler) cehalet despotizmini çağdaş demokrasi gibi sunma marifetini de gösteriyorlar. 

Safsatanın içinde yüzen halka dünyanın gerçeğini anlatmak hiçbir zaman bu kadar zor olmamıştı. Beyin, akıl, düşünce, algı, bilinç üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar hayvanlar gibi içgüdüyle yaşamak zorunda olmadığımızı gösteriyor. Dilimizde ve belleğimizde herkesin anlayacağı sağduyu birikimi var. 

Tarihte milyonlarca akıllı ve namuslu insan parıldayan düşünceler üretmişler, örnek yaşamlar sergilemişler. Bugün yüz milyonlarca insan uygarlık denilen davranış kurallarına uyarak yaşıyor. Fakat milyarlarca insanın içinde bulundukları durum uygarlığın bir azınlık hayali olarak kaldığını gösteriyor. 1914- 
1945 arasında 100 milyonu aşkın insan uygar (?) Avrupa devletleri arasındaki savaşta öldürüldü. George Orwell 1984 adlı romanına başlangıçta “Avrupa'da son adam” adını vermeyi düşünmüştü. Bizim toplum, Kurtuluş Savaşı başında büyük bir umutsuzluk içindeydi. Bunu aştık. Umut Mustafa Kemal'in ölümüne kadar sürdü. İslam Dünyası'nın en büyük devrimini 15 
yılda gerçekleştirdik. Bugüne kadar ayakta kalan şeylerin temeli o 10-15 yılda atıldı. Bugün uygar olduğumuzu savunmak zor. 
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Dünyanın gelecek için tek güvencesinin bilim olduğu kesin. Mustafa Kemal'in vizyonu da aynı yöndeydi. Cumhuriyet o temel üzerine kurulduğu için bugüne ulaştık. Gerçi George Snow çok ünlü İki Kültür adlı kitabında çağdaş insanların bilim karşısında “Taş Devri” insanları kadar cahil olduklarını yazıyordu. Aynı şeyi bugün Türkiye'de kendini aydın sayanların çoğunluğu için de doğru. Fransız fizyolog Claude Bernard “Sanat “ben”im, bilim ‘biz’iz,” der. Bilim henüz bizim olmadığı için bilim toplumu olamadık. 

Düşüncesi bir merakın ya da şüphenin ortaya koyduğu soruya aklın bulduğu yanıt ve o yanıtın yol açtığı karar mekanizmasıyla iş görür. Gözlemsiz soru, sorusuz yanıt, yanıtsız karar olmaz. Türkiye bunun dışlandığı bir cehalet çukurunda. 
Plansız büyüyen İstanbul ve alışkanlıkla kent denen aglomeralar, İstanbul trafiği gibi bir kaos toplumsal cehaletin göstergesidir. Kentler, yaşamın kargaşası, aklın (ve bazen namusun) ve bilimsel düşüncenin dışlanmasından kaynaklanan kültür göstergeleridir. 

Yılda binlerce kaza bilinçlendirilmemiş gözlem yetersizliğinden kaynaklanıyor. İnsanlar, iklimini değiştirecek kadar dünyayı zorladılar. Sorun insanlığın geleceği için o kadar ciddi ki Çin ve Amerika gibi düşman kardeşler bile CO2 gazını azaltmak için uzun vadeli anlaşmalar yapıyorlar. Türkiye bu bilinçlenme düzeyine henüz ulaşamadı. 

Para ekonomisiyle örtüşen teknoloji dünyayı bir köle pazarına çevirdi. Bunun dehşet verici hikâyesini Soma felaketinde öğrendik. Beyni yıkanmış kalabalığın kendi durumunu anlaması Zor. 

Yeni ekonomide, yeni, özgünün yerini aldığı için süreklilik yok. Saati, günü, telefonu, parası, bilgisayarı esir edilmiş insan korunmak için tarihte görülmemiş bir çaba göstermek zorunda. Yaşamınızın ne kadarını yollarda harcıyorsunuz? Devlet ekonomisinin öngörüsüz israfa dayalı olduğunu biliyor musunuz? Hayır! Çağdaş ekonomi sömürü üzerine kurulu. Kalabalık dünyada 1000 kişi açlıktan ölüyorsa 10 kişi de ölenlerin 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balını yiyor. İletişim ve bilişim teknolojisi bu soygunu gerçekleştirmek için kullanılıyor. Adı reklam ve propaganda. Üniversitelerde bilim olarak okutuluyor. 

Cahil halklar uygar, demokrat, namuslu, akıllı, yardımsever, hatta dindar görünen reklamlarla uyutuluyor. Büyüleyici teknolojinin patronları her gece beyninizde davul çalıyor. Akılsız insanlar otomobillere, otobüslere, metrolara, para makinelerine hapsedilmiş, telefonlarına, televizyonlarına kelepçelenmiş, Türk toplumunu “gözlem-soru-akıl-yanıt” aşamalarına ulaşamamış. Uydurma parlamenter demokrasi ve kapitalizm buna izin vermiyor. 

Belki dünya henüz çürümedi. Bir Alman şarkısında söylendiği gibi, bir yerlerde nasıl, ne olursa olsun bir küçük mutluluk kalmış olmalı. Eğer o köşede akıl da kaldıysa. 

Sabahattin Eyüboğlu ile Yaşar Kemal'in derledikleri küçük şiir hazinesini bilirsiniz: Gökyüzü Mavi Kaldı. O şiirlerde yaşayan insanlık Beyoğlu'nda mı? Büyük Millet Meclisi”nde mi? 
Gökdelenlere mi taşındı? Ekranlara mı kilitlendi? Şimdi o insanlık dolu hisleri duyabilenin kaldığını düşünüyor musunuz? 

Binlerce yıl insanların akıllı olanları dünya toplumlarına uygarlık dediğimiz bir idealin amaçlarını tanımladılar. İnsanlara kasap gözüyle bakmayanlar birikmiş bilgeliklerin sözcüsü olarak, iradelerini dünyaya kabul ettirdiler. Fakat uygar dediğimiz toplumlar doğaya saygılı oldukları kadar başka toplumlara saygılı değiller. Kendi vatandaşları için uygar yaşam parametrelerine uyuyorlar. Bizim de içinde olduğumuz insanlığın büyük çoğunluğu eşitsizlik, şiddet, adaletsizlik içinde yüzüyor. 

En uygar ülkeler öldürmek için silah üretiyor. Cinayet aleti üretmek uygar bir uğraş mıdır? Fakir ülkelerin yaşama hakkını çalıyorlar. Uygar denenler zirvede ama, çalmak ve öldürmek de zirvede. Çalmak ve öldürmek. Tetikte parayı Tanrı ilan eden kapitalist ekonominin parmağı var. 

Bu evrensel panoramada değişmeyen şudur: 

Aklın çevreyle ilişkisi gözlemle başlar; yaşamak için gerekli soruyu sorar; ona yanıt bulur; ona göre davranır. Sorunun aklı 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budur. Bilimsel gözlemin sınırları bir yandan gezegenler arası evrene, öte yanda hücreye ulaştı. Google dünyanın uzak bir köşesindeki sokağın içindeki evlerin fotograflarını gösteriyor. 
Ne güzel! Gizli yok, sır yok! Onun yerini yalan almış! 

Sorunlarla baş edemediğimizi gösteren, yüzlerce yıllık birikime ve mücadeleye dayalı düşüncelerin ve insancıl davranışların parça parça olmasıdır. 

Bugünün egemen gerçeği paranın diktatoryasıdır. Bir metafor olarak anlatmak istersek, dünya ekonomisi ayakta tutan evrensel sistemi tek kemerli ve harap bir köprüye benzetebiliriz. 
Üzerinden sömürü ağları ve eşitsizlik geçer. Kemerin kilit taşı dünyanın zenginleridir. Temellerini ise hayvansı içgüdülerle yaşayan kitleleri oluşturur. Cehalet bu kitlenin harcıdır. Kemer taşlarını zenginler ve onların yabancı ortakları oluşturur. 

Bunlar yerlerinde durur ama haraptır. Pek çoğu kırılgandır. 
Çünkü çağdaş iletişim saf cehaleti ortadan kaldırıyor. Onun için kapitalizmi taşıyan köprü de kırılgandır. Kapitalizmin göklere çıkardığı hayali gelecek bu köprüden geçiyor. Yeni köprüye engel olan kapital sahibi batılılardır. Onlar için kemerin ayakta durması yıkılıp yeni yapılmasından daha önemlidir. 
Dünyanın yoz rejimleri, yani çürümüş kemer taşları onun için ayakta duruyorlar. 

Dünyanın gelecek aşaması köprünün yenilenmesi! 

Aklın toplumların yaşamına egemen olması daha uzun sürebilir. Bu kestiremeyeceğimiz bir olasılık algoritmasıdır 

Yıllarca önce Walt Disney'in çok ünlü Mary Poppins adlı müzikal filmi küçük bir masalla bitiyordu: Biriktirdiği parasını kuşları beslemek için harcamak isteyen çocukla, parayı bankaya yatırmak isteyen bankacı babası arasında, kapitalistlerin hoşuna gitmeyecek bir son oluyor, baba çocuğun arzusunun daha önemli olduğuna inanıyordu. 

Dünyaya hasta olarak bakmak kötü bir duygudur. Sevgiyle bakın! 
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GELECEĞE HAZIRLANMAK 


Hiçbir düşünce, hiçbir din, hiçbir ideoloji toplumları bugünden yarına, hatta bütün tarih boyunca düzeltemediğine, insanları bir araya getiremediğine göre, dünyanın ve Türkiye'nin içine düştüğü bunalıma çare bugünden yarına bulunmayacaktır. 

16. yüzyılda Osmanlı ülkesini görmeye gelen Avrupalılar, Osmanlı ülkesinin geri kalmışlığı karşısında hayrete düşer; Osmanlı ordusu karşısındaki çaresizliklerini, kendi günahları sonucu Tanrı'nın onlara verdiği bir ceza olarak görürlerdi. 

Bütün büyük insanları bütünleştirici yönelmeler, doğru olduğu kabul edilen tek bir noktadan başlıyor. Büyük dinler Tanrı kavramından, bilim doğanın matematiksel yapısı ve evrimi kavramından, sanat güzellik kavramından başlıyor. 

Bu düzeltmeye birkaç yüz bin oy nasılsa toplayan yeni partileri kurarak başlamak söz konusu değildir. Yeni politik ideolojiler üretilerek, kapitalist sistem onarılarak, banka faizlerini indirip çıkararak, gökdelen yaparak, rejim değiştirerek, insanları o işten bu işe aktararak olmayacak. Partileri değiştirerek, akıllı ya da deli adamların düşündüğü hiçbir şekilde olmayacak. Tarihte de olmamış. Kaldı ki bütün insanlar için ortak bir inanç da yok, hiçbir şeye inanmayanlar da çok! 

Günümüz dünyasında bu bağlamdaki evrensel bilinç çağdaş uygarlığın temelidir. Fakat insanları birleştirmeye yetmiyor. Acısını dünya ortak olarak, değişik boyutlarda da olsa çektiğine göre, bunalımın olmadığını savunmak sadece yalandır. 
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Orman yangınına bir kova suyla gitmek politikacılarının göz boyama tekniğidir. 

Büyük insani olgular tek bir doğru noktadan başladığına göre toplumun sağlığına kavuşması bir tek güzel adla başlayabilir. Bizim toplum buna en çok inananlardan değil mi? Bir günde Türkiye'de yüz milyonlarca kez “Bismillahirrahmanirrahim” denmiyor mu? Fakat güncel ölümlere, felaketlere, yalanlara, şikâyetlere bakarsanız Tanrı bizi pek işitmek istemiyor. 
Tanrı insanlara inanmazsa dinlemez. Türkiye'nin ve İslam'ın hali, inanmadığını gösteriyor. Yazıda kuşkusuz dindar bir başlangıç amaçlamıyorum. Ama dindar olanlar da toplumu sağaltma görevine katılma zorundalar. 

Herhangi bir güzel şeyin adıyla dünyayı düşünmeye başlasak diyorum. Yeni açmış, güzel kokulu bir gülü koklayarak güne başlarsanız ne olur? Bir şey olmaz. Gideceğiniz yere, daha çabuk varamazsınız. Ama güzel bir tomurcuk koklayarak başlanan bir günün farklı olacağını düşünüyorum. Bunu açıklamam gerek. Hayalci ya daromantik bir adam sayılmam. 
Fakat her sabah yeni bir dünyanın nasıl başlaması gerektiğini düşünüyorum. Benim gibileri çok olsa gerek. Güzel bir şeyle güne başlamak ne anlama gelir? 

Herkes bir şey düzeltmek için çözümler düşünebilir, dünyanın rın, peygamberlerin, bilgelerin, filozof ve şairlerin, bilim adamlarının vaktiyle söylenmiş sözlerinden esinlenmiyor muyuz? 

Onun için gelin, güzel bir şeyden başlayarak dünya düzeni kurma denemesini düşünelim. Ne isterseniz ondan başlayın. 
İster Allah'ın adı, ister güneş, ister gül olsun hatta isterseniz sevgilinizin adı olsun. Güzel bir ad! 

Bunun iyi kalpli, temiz aynı zamanda iyi olduğunu düşünmediniz mi? Eğer bunu yaşamınızda görmüşseniz dünyanın karmaşasının güzeli ve ona bağlı iyiyi aramakta geçeceğini de düşünebilirsiniz. Öyle ise güzel bir şeyin adını söyleyerek başlayabiliriz. Parti kurarak, gökdelen dikerek, kötülükleri sayıp dökerek başlamayacağız. 
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Kara para, kesilen ağaç güzel ve iyiyi başlatmıyor! Ama gazeteleri açınca güzel ve iyi olmayan şeyleri yok sayarsanız, ne kadar iyi şey var. 

Bir adım daha atalım; güzel ve doğru varsa aklın iyilik yönünde, çirkin ve yanlış varsa aklın kötülük yönünde çalıştığını kabul etmek gerekir. Her iki yönde de başarılıdır. Belki bu düşünceler rasyonalist, pozitivist, pragmatik kılıçları kınından çıkarır. Çağdaş gerçekçilik adına “riposte”larını (çabuk cevap), kendilerini savunmaya geçeceklerini ya da “riposta”larını (hazırcevap) bekleyebiliriz. 

Ne var ki insan düşüncesinin ve uygarlığın gelişmesi evrilerek ve birikimle olmuş. Kanımca Hegel diyalektiğini bir baş belası yapan, karşıtların sözde sentezidir. Bu söz konusu değil. 
Doğru daha doğru, yanlış daha yanlış olabilir. Ama biraz doğru, biraz yanlış olmaz. Yalancılar bile daha güzel, daha ekonomik, daha yeni diyor. Güzeli ve doğruyu yadsıyan yok! Dünya tarihinde kimse doğru yaptığı, güzel yaptığı için mahküm olmuyor. Yanlış, kötü yaptığı için oluyor. Söylediklerimiz yalan bile olsa kimseyi doğru yaptığı, güzel yaptığı için kesip biçtik demiyoruz. İnsan kendini böyle aldatıyor. Güzele ve doğruya sahip çıkmayınca onlara suçlar biçiyor, gönlünce, ama “Vay sen doğruyu söylersin ha!” demiyor. “Benim doğruma gel, iki diyor. Adalet de buharlaşıyor. 

Biz bunca yüzyıl doğru ve güzeli aradık da nasıl oldu buraya geldik? Dilemma da bu! 

Doğruyu bulamayız. Doğru boş bir çerçevedir. İçini herkes 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kendine göre doldurur. Onun için güzelden başlamak gerek. 
Güzel, doğrudan önce gelir. Başka gül yok, başka papağan yok, başka güneş doğuşu yok. Bunlara çirkin diyen çıkmaz. 
“Bıktık bu güneşin doğuşundan, batışından!” diyen birine rastladınız mı? Öylelerine deli diye bakarlar. Bu bilinç en aptal adamın doğasında da var! “Gül berbat kokar,” diyen biri çıkmaz, ama gözünün önünde olan gerçeği görmemekte ısrar eden inatçı ve budala, dolu. Çünkü ikiyüzlülük çıkarcılığın tamlamasıdır. 
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Onun için güzelden başlamayan doğru yok. Fakat timsah ve akrebin varlıkları da gerçek. Aslan ne kadar güzel, yıla- nın derisi bir şaheser. Demek “güzel”in kendisi doğru, fakat “doğru”nun kendisi güzel değil. İnsan öyle algılamaz. Güzelden başlamak reddedilemeyecek ya da yadsınamayacak kadar gerçek. Fakat bu düşünmekten üstün olmak anlamına gelmiyor. 

Düşünmek güzel. İnsanı hayvandan ayıran özellik bu. Ama her düşünce güzel değil, doğru da değil. Bu, düşüncenin, aklın ya da beynin dilemması. Beyin doğru da üretiyor, yanlış da. 

Beynin bu çarpıklığından insan yaşamında ve insanlık tarihinde zorbalık kavramına geliyoruz: Güçlü kendini doğru bulursa, güçsüzün doğrusu yok olur. Engizisyon güçlü, Galileo güçsüz ama Galileo doğru söylüyor, bu da tarihin dilemması. 
Tartışma bu aşamada çatallaşıyor. Hitler'in, Putin'in doğrusu, falancanın filancanın doğrusu. Güçlünün doğrusu diye bir şey yok! Peygamberin mücadelesini düşünün. Çıkarını düşündügünü de kimse söyleyemez. 

Gerçi güzelden başlayarak düşünüp yanıtlamak babayiğitlik ister. Ozaman bir beyinsel araç var: Matematik. Yanıt ancak istatistik yaparak ortaya çıkar. Örneğin; kaç müzisyen ve kaç müteahhit daha çok cinayet işlemiş? Böyle konulara girdiğiniz zaman işin içinden çıkamazsınız, ama gülün güzelliği tartışılmaz! 

Leonardo'nun La Belle Ferroniere portresine bakın! Bu adam nasıl cinayet işlesin? Leonardo kendine saray ya da gökdelen yaptıramazdı. Çünkü onun sarayı beyniydi. 
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OSMANLI KÜLTÜRÜ 


Türkiye'deki kargaşaya paralel bir uyku, rüya ve uykusuzluk gecesinin sabahı 05.00'te tarihle Şair Eşref- Neyzen Tevfik-Aziz Nesin karmaşası bu potporiyi yazdım. Üslubun dağınıklığıyla ülkenin dağınıklığı örtüşüyor. 

Neden Avrupa'da 1780'de başladığı kabul edilen Sanayi Devrimi, Türkiye'de 2015'de daha hâlâ gerçekleşmedi? Biz saray yapıyoruz, ama neden otomobil ve uçak yapamıyoruz? 
Bu bağlamda Osmanlı'dan geriyiz. Çünkü onlar daha güzel ve daha küçük saray yapabiliyorlardı. Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları Ankara'daki, saray denilen azman büro binasından çok daha güzel. Mimar dostlar alınmasın! 

Gökdelen yapıyoruz, ama onu 19. yüzyıl malzemesi olan betonarmeyle inşa ediyoruz. Çelik strüktürü daha benimseyemedik. Karayolu yapıyoruz, ama sualtı metrosu ya da asma köprü yapmak için yabancılara muhtacız. 1780'den 2015'e, 235 yıl. 

Avrupa'nın ilk üniversitesi 13. yüzyıl, Osmanlı'da 19. yüzyıl. Avrupa'da matbaa 15. yüzyıl, İstanbul'da 18. yüzyıl, gazete ilk kez Venedik'te 16. yüzyılda başlamış, İstanbul'da 19. yüzyılda. 

Niall Ferguson ünlü bir İngiliz tarihçisi, şimdi Birleşik Amerika'da Harvard'da hocalık yapıyor. 2010'da Civilization, the West and the Rest (Uygarlık, Batı ve Gerisi) diye bir kitap yazdi. Bu kitabında 18. yüzyıl Osmanlı Hükümdarı III. Osman'la (1699-1757) Prusya Kralı Büyük Frederik'i (1712-1787) karşılaştırmış. 
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Büyük Frederik çocukluğunda felsefe, musiki, edebiyata ilgi duyan, iktidar hırsı olmayan ve ülkeden kaçmaya kalkıştığı için babasının iki yıl bir şatoda hapsettiği bir Prusya Prensi. 
Fakat Kral olunca Kuzeydoğu Avrupa'da küçük Prusya devleti ordusunu Avrupa'nın en güçlü ordusu yapmış. Sayısını 
80 binden 195 bine çıkarmış. Savaş taktiklerinde yaratıcı yenilikler getiren bu derviş kral, Avusturya İmparatorluğu'ndan Silezya'yı alarak Prusya'yı iki kat büyütmüş. Kendisine yaptırdığı Potsdam'daki Sans Souci Sarayı bizim Topkapı Sarayı'ndaki Mecidiye Köşkü”nden biraz büyük, fakat çok güzel bir saraycık. Burada derviş gibi 20 kadar adamıyla yaşayan bir kral. 

Frederik bir besteci. Makyavel'e karşı bir Anti-Makyavel kitabını yazmış. Berlin'de Devlet Operası'nı kurmuş. Onun zamanında halkın okuma-yazma oranı çok yükselmiş. Kant onun çağının filozofu. Sarayı bilim insanı ve filozofla dolu. Bir süre Voltaire de orada. 

Ш. Osman'ın en bilinen marifetiyse haremde kadınlara demir topuklu ayakkabı ya da takunya giydirmek. 57 yıl haremde hapis olan Osmanlı Sultanı kadınlardan nefret ediyor, yakınına gelmelerini istemiyormuş. 

Osmanlı eğitimsizliği bugüne yansıyor. Eğitimin felaketi- nin boyutu üniversite giriş sınavlarında matematik sorularının ancak yüzde S'inin yanıtlanmasıyla belli. 18-19. yüzyıllarda dünyanın bilim ve teknoloji üreten ülkelerinin bilim adamları, düşünürleri ve yazarları içinde bir tane Osmanlı yok. Kaldı ki bugünkü listelerde de yok. Başka bir deyişle, Türkiye'nin üniversitelerinin dünya kültürüne katkı bağlamında, 18-19. yüzyıllar Osmanlısından pek farkı yok! 

Soruna kendi sınırlarımız içinden bakarsak, Cumhuriyet'in yaptıkları Osmanlı'nın 400 yılda yapamadığından fazla. 
Edirne-Kars arasında çok ileri gitmişiz. Çünkü Osmanlı hep sıfırda. Fakat dünyayla karşılaştırınca işler değişiyor. Üniversiteyle medrese karışımı bir eğitime yönelmişiz. Kimileri için güven verici bir sarhoşluk. Aklı başında olanlar için kaos. Bu 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ülkenin gerçek bilim adamları var. Bilimi amaç edinmiş yüz binlerce genç öğretmen ve akademisyen var. Fakat devletin çağdaş bir öğretim politikası yok. 

Türkiye'nin uygar dostları Almanya, İngiltere, Fransa degil, Suudi Arabistan, Katar, Rusya ve başkaları. Ne olduğunu söylemek zor olan bir Amerikan dostluğu da var. Dolar ve otomobil bağlamında eşit bir duygusallık. Fakat bizim ulusun anlamadığı bir olgu var: Onlar sanayi üretiminin hâlâ başını çekiyorlar, biz de kuyruğunu çekiyoruz. Onlar dünyanın bilimsel araştırmalarının birincisi biz de kuyrukta olanlardan. 

Her şey 15. yüzyıldan sonra Rönesans'ı dışlamakla başladı. 
Fritz ve Osman'la devam etti. Şimdi de imam hatip ve ilahiyat fakülteleriyle devam ediyor. Bunlar benim söylediklerim değil. Bütün suç Batılıların yazdıkları kitaplarda, yayımladıkları gazetelerde ve kör olası istatistiklerde, kullandıkları çelik- te, sattıkları uçakta, bastıkları dolarlarda, korudukları tarihi kentlerde... 

Büyük Frederik'in yaptırdığı Sans Souci Sarayı ile Dolmabahçe'yi yahut Ankara Sarayı'nı karşılaştırınca Prusya ve Osmanlı farkı anlaşılır. O da bugüne Almanya-Türkiye farkı olarak yansıyor. Tabii bunu bizimle Batı ülkeleri arasındaki kadın cinayetleri oranıyla da karşılaştırabilir paraleller kurabilirsiniz. 

Böyle konularda karşılaştırma yapmak istiyorsanız Le Monde, The Guardian, La Repubblica, The New York Times gibi gazeteleri karıştırın. Adı İngilizce Star olan bir gazetede bulmazsınız. Çünkü okuyanları Türkçeden başka dil bilmiyorlar. 
Bu gâvurlar başka bir dünyadan söz ediyorlar biz başka bir dünyadan. 

Biz Batılı mıyız, Müslüman mıyız? Yeniçeri miyiz, gazlı polis miyiz? Testere ile kafa kesen miyiz, sırıtan politikacı mıyız, altı kredi kartlı fakir miyiz, yarı kentli miyiz? Çağdaş mıyız, yoksa şiirden başka hiçbir düşünce yaratamayan bir Ortaçağ toplumu muyuz? Japonların 250'de 1”i kadar kitap okuyan mıyız? Bir çağdaş Türk kültürü var mı? Yoksa bu çağımıza kadar uzanan Karagöz oyunu mu? 
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Osmanlı tarihini doğru okursanız bizim toplumu, okuldan (pardon mektepten) kaçan öğrencilere ya da imzasını parmağıyla basan insanlara benzetebilirsiniz. Bugünkü kargaşa bilimsiz, felsefesiz, edebiyatsız, müziksiz, sınırlı sanatlı Osmanlı 
500 yılının mirasıdır. Gerçi görünüşte bütün dünya bize hizmet 
ediyor. Yemeği, elbiseyi, silahı, makineyi bize satıyorlar. Onun için dünyanın en borçlu ülkelerinden biri Türkiye. Belki de bu iyilikleri bu gâvurcuklar hâlâ Osmanlıdan korktukları için yapıyorlardır. Bizde onları korkutmamak için ne Viyana'ya hücum ediyoruz ne de korsanlarımızı İtalyan sahillerine gönderiyoruz. Batıyla satıcı-müşteri ilişkileri içinde, barış içinde yaşıyoruz. Gazeteler böyle yazıyor. 

Türkiye'yi kadınlar ve erkekler için ortadan bölmeli diyenler var. Boğaza 10-15 tane daha köprü yapıp Anadolu Yakası'na kadınları, Rumeli Yakası'na erkekleri yerleştirsek acaba bu bir çözüm olur mu? 

Böyle rüyalar görmeye başlayınca sonunda Şair Eşref, Neyzen Tevfik, Aziz Nesin gibi düşünmeye başladım, aklım dengesini yitirdi. Uykusuz geceler kültür tarihi yazmaya bazen elverişli olmuyor. 

Biz Osmanlının çocukları olarak Frederik'e elbette benzemeyeceğiz. Örneğin, Alman Cumhurbaşkanı 150 metrekarelik evinde oturmaya devam ediyormuş. Vay kendini bilmez. Yine de bunlara inanmayın! Bunlar emperyalist ve kapitalist gazetelerin yalanlarıdır. 


124 


OSMANLI'DA İKTİDAR OYUNU 


Yavuz'dan sonra peygamber halifesi olan Osmanlı Sultanı dünyanın en sorumsuz otokratıydı. Kendi seçtiği kullarından sadrazam, enderun, yeniçeri ağaları ve şeyhülislam aracılığıyla devleti idare ediyordu. Sistem, sultan, sadrazam, enderun ve yeniçeri ağaları ile şeyhülislamın katıldığı ortak bir menfaat mekanizması üzerine kurulmuştu. Devlet ve Osmanlı sülalesi eşdeğerdeydi. 

Bu devlet kurgusunda şeyhülislam ve ulema, dönemin güç parametrelerine göre değişse bile, statükoyu korumak için sülale yerine sultanı feda etmişlerdir. Devletin bekası, Hıristiyan devşirmesi bir ordunun mali statüsünü korumak üzerine kuruludur. Yeniçeri, menfaati ya da canı için sultanın her kararına karşı çıkmıştır. Ulus yoktur. Sadece sultan diye bir kavram vardır. Devlet idaresi karşılıklı cephelerin hamleleri arasında bir savaşa dönüşebilir. Bunun temeli de komplo ortaklığıdır. 
Bu çark iç ve dış ilişkilerde makam ve para üzerine kuruludur. 
Osmanlı tarihini biraz okuyanlar bunu bilirler. 

Sultan bütün tarafları ortadan kaldırabilir ama yeniçerilere kafa tutamaz. O zaman varlığı tehlikeye girer. Osmanlı İmparatorluğu, sultan-enderun-yeniçeri arasında bir güç dengesidir. 
Saray (yani sultan ve enderun)-yeniçeri ikilisini dengeleyecek, İstanbul karşısında bir yerel varlık, bir kent, bir burjuvazi ve bir aristokrasi yoktur. İmparatorluk vücutsuz bir baştır. Yeniçeri, sultanın mutlak otokrasisinin uzantısıdır. Fakat geriye kıvrılıp efendisini öldürdüğü olur. Ш. Mehmet'ten IL Osman'a ve 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oradan Köprülüler'e uzanan tarihi ön yargısız okumak bunu aydınlatır. 

Bu çürüme ve geçici çökmenin utanılacak hikâyesi, III. 
Mehmet'in, nizamı âlem için, 2-13 yaşlarındaki 19 kardeşini boğdurması ve hamile cariyeleri Marmara'ya attırmasıyla başlar. Buna çağımızda “psikopat bir cinayet” denir. Ama III. 
Mehmet Osmanlı tarihine “Eğri fatihi” diye geçer. Sultanların yaşamında cinayetlerini, bereket versin, zafer diye kutlamamışlar. 

Oğlu L Ahmet (1603-1617), onun kardeşi Deli Mustafa (1618'de 97 gün), IL Osman (1618-1622) onu izlemiştir. Bir cani olan dedesini, 13 yaşında tahta geçen babasını, 97 gün tahtta kalan deli amcasını izleyerek padişah oldu. Fakat Darüssaade ağası Mustafa Ağa, Deli Mustafa'yı tahttan indirebilmek için I. Mustafa'nın, dedesi III. Mehmet gibi, bütün şehzadeleri öldürmeyi planladığı söylentisini yaymış ve o büyük cinayetin tepkilerini ustalıkla yöneltmişti. Sadrazam seferdeydi. Kaim-i makam (kaymakam) Sufi Mehmet Paşa ve Şeyhülislam Esat Efendi divanda karar alarak Deli Mustafa'yı hareme hapsettirdiler. IL Osman da amcasını öldürtmedi. Deli zararsızdı. 

İran seferi kötü bir tuzağa düşen ordunun bir bölümünün yok edilmesi sonunda İranlılardan bazı hediyeler (100 ipek kumaş, filler, gergedanlar) alınarak sona erdi. Osmanlı ordusu İran'a sefer yapmış, fil ve gergedanlarla dönmüştü. Kimse bir şey sormadı. 16 yaşında padişah olan II. Osman'ın bir şeyden haberi yoktu. Fakat kendisi yerine deli amcasını sultan yaptığı için Sadrazam Sufi Mehmet Paşa'yı azlederek yerine başka bir sadrazam atadı. Birkaç ay sonra Sultan'a ya da çevresine hediyeler veren Güzelce Hasan Paşa Sadrazam oldu. Böylece 16 yaşındaki yeni sultan içi boş bir savaş ve yenilgi ve iki sadrazam değiştirerek iktidarının ilk aylarını geçirdi. 

İmparatorluğun Polonya sınırlarında, Erdel, Bogdan, Kırım Tatarları, Kazaklar ve Beylerbeyler arasında süregelen kargaşada zayıf Polonya karşısında 17 yaşındaki sultan büyük fetih rüyaları görmeye başladı. Beş on bin kişilik birliklerin Rus 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bozkırlarındaki kavgaları İstanbul'a Osmanlı zaferleri olarak yansıyordu. Hele bunlarla birlikte biraz altın flori ve hareme güzel kızlar hediye olarak gelirse zafer hülyaları arşa çıkıyordu. 

Devlet büyüklerinin olumsuz tepkilerine karşı Osmanlının fetih ve yağma bağlamındaki ateşi delikanlı padişahın arzularını dizginleyemedi. Ordu İran'da kaç asker kaybettiğini düşünmeden tekrar sefere hazırlandı. Bu sırada Sadrazam Ali Paşa öldü. IL Osman'ın üçüncü sadrazamı Ohrili Hüseyin Paşa onun yerine geçti. Delikanlı sultan, sonuçsuz bir İran seferin- den sonra ordusuyla Lehistan seferine çıktı. Seferden önce II. 
Osman kardeşi Şehzade Mehmet'i boğdurdu. Bunun için istediği fetvayı eski Şeyhülislam İslam Esat Efendi vermediği için, fetva şeyhülislam olmak isteyen Taşköprülüzade Kemaleddin Efendi'den alındı. 

Ordu büyük zorluklar ve özellikle hayvan kayıplarıyla Buldan'a ulaştığı zaman yeniçerilerin bir bölümü, herhalde buralardan toplananlar, kaçmaya başlamıştı. Osmanlı ordusu Leh ordusu karşısında fazla bir başarı gösteremedi. Fakat Türk tarihçileri Doğu Polonya'nın adam akıllı yağmalandığını yazarlar. Osmanlılar hiçbir şey kazanmadan İran'da olduğu gibi geri döndüler. Fakat hava koşullarından büyük zarar gördüler. Yeniçeriler de emir dinlemez duruma gelmişlerdi. Fakat üç gün, üç gece İstanbul bu zaferi kutladı. Vakanüvisler de öyle yazdı. Ama Osmanlı savaş taktiklerinin artık eskidiğini yazmadılar. 

IL Osman'ın yeniçerilerle arası bozulmuştu. Söylendiğine göre onlara yeterli bahşiş vermiyordu. Osmanlı sultanları arasında onu özel bir konuma getiren bir rivayet ve onu destekleyen girişimleri vardı. IL Osman, sultanlar arasında yeniçerilerin bir bela olduğunu anlayan ilk sultandır. Ve onların dağıtılmasını düşünüyordu. Hac görevini yerine getirmek bahanesiyle Suriye'ye gidecek, yeni bir ordu toplayarak yeniçerileri dağıtacaktı. Sultanın, düzen bozan yeniçerilere karşı sert davranması ona karşı tepkiyi artırıyordu. Olasılıkla bazı enderun ağaları da buna katılıyordu. Çünkü II. Osman'ın başka hiçbir sultanın 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aklına gelmemiş bir düşüncesi daha vardı: Haremi de yeniçeri ordusu gibi ortadan kaldırmak. Doğru bulmadığı, Müslümanlığa aykırı gördüğü bu durumu, birisi Şeyhülislamın kızı olmak üzere iki Müslüman kadınla evlenerek kanıtlamıştı. 

Ne var ki, kardeşini öldürüp, dört yılda üç sadrazam ve bir şeyhülislam değiştiren, bir yenilgiden çıkan devleti ikinci bir savaşa sokan delikanlı sultan 19 yaşında yeniçeriler tarafından parçalanarak öldürüldü. Kendisinden önceki sultanın bir deli ve dedesinin 19 kardeşini bir gecede boğduran bir cani olduğu düşünülürse, Osmanlı devletinin o kadar uzun yaşamasının da bir mucize olarak kabul edilmesi gerekir. 

IL Osman, Osmanlı sultanların olumsuz özelliklerine de sahipti. Fakat yeniçeriler ve harem konusundaki aydınlık düşünceleri imparatorluk için bir şans olabilirdi. Bu bağlamda Osmanlı sülalesinin yetiştirdiği en aydın sultandır. Bu nedenle de yeniçerilerin ve haremin komplolarıyla 1622'de 19 yaşında yok edildi. Bu olayı Osmanlı tarihçilerinin yazılarından özetledim. 
Ben uydurmadım. 

Cadde, sokak adları yazılmamış, yapı numaraları olmayan, sokaklarında köpekler oynaşan, nüfusunu bilmediğiniz, İstanbul denen kanserde neden sıkışıp kaldığınızı anlamak için, önce Osmanlı tarihi denilen uzun kargaşayı doğru değerlendirinl 

Bugünkü durum akıl almaz bir cehalet mirasına oturuyor. 
Üniversiteye sıçrayan cehalet insanın kanını donduracak bilgisizlik gösterileri sergiliyor. Mimarlık tarihi, restorasyon alanlarında uzun süre eğitim yaptığım için, olan biten yaşamımı boşuna geçirdiğimi düşünmeme neden oluyor. Hiç tanımadıkları dönemlerin, hiçbir analizini yapmadan hazırlanan restorasyon profeleri, yok edilip yerine yeni binalar yapılan anıtlar, yerini bile bilmedikleri binaları, gelişmesini bilmedikleri teknikleri anlatan hocalar ve ilk ve orta öğretimde karanlık gelişmeler. 

İyimser olmak zor. Fakat her fırtınadan sonra güneş açtığını biliyorum. Ve yineliyoruml 
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AYDINIMIZ 


Türkiye aydınlarının çağdaş dünya konusunda yeni uyananları ve uyandıklarını sananları, 10-15 yıl kendilerini aldatıp yeniden uyandıklarında, son 10 yılda Türkiye'nin özgür bir demokratik yasaya tümüyle sırtını dönmüş bir ülkeye dönüştüğünün farkına vardı. O zaman liberalizm ve özgürlüğün soyut bir şey olmadığını ve despotizmin sade askerlere özgü bir davranış olmadığını, geç de olsa herhalde anladılar. 

Aslında olaylar asker ya da sivilden değil halkın ortalama kültüründen kaynaklanıyor. Bu halkın tarihi doğru yazılırsa yüzyıllarca ithal düşünceyle yaşadığını, özgün düşünemeden kentlere dolduğunu herkes anlayacak. Tarihçilerimiz Osmanlı İmparatorluğu tarihini doğru ve ayrıntılı yazdılar ama Osmanlı halkının ve kültürünün doğru bir yorumu, bazı duyarlı ve entelektüel yazarların kitaplarındaki sayfalarda kaldı. 

Kentlere taşınmış, yarı kentleşmiş, giyimi, kuşamı, evi, çevresi ve dünyaya ilişkin hayaller kurup turistik gezilere çıkanları kendilerini çağdaş uygarlığın ortağı olmuş sanıyor. Bu sonradan görme çağdaşların kültürel kaygısızlığı ise ülkenin geleceği için çok ürkütücü. Bu halkla politik partiler arasında temel bir ayrılık yok. 

Bu toplum, yeni iletişim teknolojisinin, ekonomiyi de etkileyen yeni bilgilerin, kendini aydınlanmaya zorladığını, bugün yaşamını tehdit eden kaosun kendi cahil davranışlarından beslendiğini anlamakta zorluk çekiyor. Çelişkiler içindeki ülkede sosyal, ekonomik ve politik çöküşleri biraz hissedenler bunun, 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dünyada yaygın bir hastalık olsa da Türkiye'ye özgü farklarını göz ardı ediyor. Ama dünyayı eleştirel bir gözle görmüyorlar. 
Kozmopolit karar merkezlerinin ve uluslararası menfaatlerin yönlendirdiği hareketlerin, evrensel coğrafyalarda yaratacağı çatlaklardan haberleri yok! Tek tepki, biraz daha duyarlı ve uyanık olanların “Ne olacak bu ülkenin hali,” tekerlemesi. 

Sizin bildiğinizi sandığınız ülke yok. Devekuşu gibi kafanızı kuma gömseniz de davullar kapınızın önünde çalıyor. Eskimiş dünyanın bir çaresi yok, ha bugün ha yarın diye dış savaş, ekonomik çöküntü hatta içsavaş sözü ediliyor. Yaşam aynı düzeyde devam ediyor ya da kimine öyle gözüküyor. 

Türkler “Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar,” der. İki çocuktan biri çikolata yerken öteki yutkunarak bakarsa sonu kavgayla bitebilir. Bir aşiret ötekini esir alırsa ortada ölümcül bir kıyamet vardır. Asya göçerlerinin kahramanlık nişanları, kurdukları imparatorluklardır. Türkler büyük sömürgeci devletlerin prototipleridir. Çöl Arapları da öyledir. Biz fetih yaptık, onlar cihat. Avrupalılar dünyada sömürge kurdular. Bir taraf yedi, diğer taraf baktı. Başta ve sonda kıyamet vardı, şimdi sömürücüler yiyor, sömürülenler bakıyor ve kıyamet kopuyor. 

Coğrafi koşullar, tarihi koşullar, toplumsal ilişkiler değişir; “biri yer öteki bakar,” bu sonucun tanımıdır. Yiyen ve bakan önce kavga ederler, bu ilk kıyamettir. Daha sonra bakan ikinci kıyameti koparır, kıyametin sonucu belli değildir. Yiyen ve bakan aynı işi yapmaya devam eder. Dünya tarihi yiyen ve bakanı birlikte içerir. Bu, Karagöz ve Hacivat gibi iki kimlikten oluşur: Sömüren, öldüren işkence eden zorba bir yandadır, kurbanlar öte yanda. Gerçekte bunlar birbirlerinin komşularıdır. 

Çağdaş uygarlık tarihi çok kısadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlar; galip, mağlup, yenen, yenilen; fatih, köle, aşiret reisi, köylü, sultan sayısız hikâye ve tiyatro var. Bu ön plandaki kavga- nın arkasında toplumların sanatı, kültürü, bilimi teknolojisi hatta uygarlığı gelişmiştir. Sonsuz ilişkiler içinde bu gelişme devam eder. Şiirler, felsefeler yazılır, resimler heykeller yapılır, musiki bestelenir. Fakat birileri yemeye, diğerleri bakmaya devam ederler. 
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1950'den sonra dünyada “insanları eşit haklara sahip” olarak gören bir aşamaya girdik. Düşünsel özgürlük, demokrasi çok moda oldu. Bu arada kapitalist sisteme bir şey olmadı. Sömürme ve sömürülme yasallaştı. Fakat hastalık çok nedenli bir insanlık hastalığı olarak uluslararası boyutlarda kanlı ve kansız devam ediyor. Bu hastalığa daha iyi çare bulan toplumlara uygar deniyor. Hastalığı kaosa dönüşenlere de az gelişmiş. 

Uygar denen toplumlar sömürüye kendi içlerinde daha kontrollü, dışlarında daha acımasız devam ediyorlar. Bu bir tarih teorisi değil bir gerçek gözlemi. Sömürü, silah ya da uluslararası finans ile devam ediyor. Sonunda kahramanlar aynı: Bir yiyen, bir de arada bir dayak yiyen var. O şiirler, yapılan heykeller, resimler, dinler, felsefi düşünceler sonunda sahnenin iki oyuncusu değişmiyor: Yiyen ve bakan. 

Bir Orta Amerikalı diktatörü, “ABD” besler. Afrikalı bir diktatörün, Belçikalı bir hamisi vardır. Daha küçük boyutlarda bir zorba valinin ya da polis müdürün üzerine politika gölgesi düşebilir. Dünyanın bütün coğrafyalarında ve tarihlerinde sonsuz örnek var. Dünyanın en tanınmış coğrafyacısı ve sosyal kuramcılarından biri olan David Harvey 2009'da yayımlanan Cosmopolitanism and the Georgraphies of Freedom (Kozmopolitiklik ve Özgürlüğün Coğrafyası) adlı kitabında, masada oturup dünyanın ürettiklerini tıkıştıranlar ile masa etrafında dizilip onları seyredenler konusundaki tiyatronun küresel coğrafi yaygınlığını çok iyi anlatıyor. 

Toplumu şekillendiren ve yönlendirenler, politikacılar, gazeteler, beyin yıkama mekanizmaları; kendilerinden menkul medya allameleri değil. Çünkü düşüncelerinin ve söylemlerinin halka inen versiyonunu da yine kendileri yayıyor. Halkın vurdum duymaz, günlük rutini içinde yaşayanlar kimin ne dediğine pek kulak asmadan, sürü içgüdüsü içinde yaşarlar. 
Bu Ortega y Gasset'in dediği gibi, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de aynıdır. 

Halkı uyandıran ve bir parça gözünü açan, kendi başına gelen, doğrudan malını canını alan olaylardır: Su baskınları, 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depremler, asker-polis şehitler, okullara giremeyen çocuklar, eşlerini öldüren yabani adamlar, pazar fiyatları, borçlar, işsizlik, gelecek... Kentleri ve imarın kargaşası, kentsel trafik, tüketim tutkusunu yerine getirememek, gelecek güvensizliği... 

Aydınlanmak için başkalarını okuyup dinlemek gerekmiyor. Bunlar yaşamsal çevrenin kendine özgü evrensel hastalıkları. Toplum, doğuştan rahatsız bir insanın ruh haliyle, alışık olduğu hasta ortamda yaşıyor. Denizdeki balık gibi. Denizin üstünden haberi yok. 

Akıl erdiremediğim, ülkeyi yöneten kimi sorumluların da benzer davranışlar göstermeleri. Bu bağlamda iktidar ve diger partilerin bu halkın içinden çıktıkları ve onu temsil ettikleri mutlak bir gerçek. İktidarda olanların bundan kendilerine bir pay çıkarmaları da anlamsız. Çünkü diğer partiler de aynı. 
Tencerenin kapağı kendisinin. Tencere düşüp kapağını bulmadı. Kapak düşüp kirlenmiş ya da çamura bulanmış olsa bile kendi kapağı. 

Dinci ile devrimci ya da özgürlükçü ya da milliyetçi arasında, sokaktakilerden daha duyarlı bir söylem henüz işitmedim. 
Fikirler, hatta amaçlar farklı da olsa, tümünün çağdaş dünya konusundaki saflığını sergilemek açısından çok homojen. 
Partilerin bazı klişeleşmiş jargonları var. Orada, “Günaydın”, “Aleykümselam” gibi sözcükler kullanılıyor. Fakat “bye bye” ortak. Osmanlı döneminde de “bonjour” vardı. 

Bunları işittikçe bu toplumun yüzyıllar boyunca Doğu'dan ya da Batı'dan, ithal ettikleriyle yaşayan geri kalmışlığının damgası gibi görüyorum. Aklı başında kalanlar, toplumun içine düştüğü bu vurdumduymazlıktan çok acı duyuyorlar. Sayıları az değil. Ama sesleri davul zurna kalabalığının çıkardığı sesi bastıramıyor. 

Sonuçta halkın partileri. Ama demokrasi yokmuş. Ne gam! 

Biz zaten çağdaş da uygar da olamadık. Sormaya devam edin! 
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AYDIN, ENTELEKTÜEL Mİ? 


Güncel sözlükte “Aydınlanma”, İngilizce “Enlightenment” sözcüğü karşılığı kullanılıyor. “Aydın” ise iyi öğretim almış, bazen entelektüel, bazen de aydın kafalı, ileri düşünceli, çağdaş anlamında kullanılıyor. Bizde “entelektüel” karşılığı bir sözcük yok. Bu da doğal. Çünkü felsefeyi yadsımış bir gelenekte dünyayı kavramsal düzeyde yorumlayacak adam yetişemezdi. Batılıların kullandığı “entelektüel” sözcüğü, okumuş, iyi yetişmiş ya da çağdaşın üstünde kavramlarla düşünen, felsefi düzeyde düşünen bir aydın demek. 

Biz önce din kökenli Arapça, sonra Fars edebiyatından Farsça bir sözlük aldık. Sonra bunlardan bir “hybrid” Osmanlıca icat ettik. Fakat Osmanlıca yazılmış, özgün entelektüel ve bugün okunan hiçbir yapıt yoktur. Belki medreseyi hortlatma- ya çalışan İmam-Hatip okullarında olabilir. 

Düşünce tarihimizi incelersek Osmanlı'dan İslam'a geçmiş ya da Cumhuriyet çağına uzanmış, uluslararası bir değer taşıyan hiçbir kavram yok. Varsa Arapça ve Farsça kökenlidir. 
Osmanlı'nın düşünce ve yayın tarihinde kopya etmediğimiz hiçbir fikir yok! Kopya etmediğimiz bir teknik de yok. Dolayısıyla ürettiğimiz, patenti bize ait, araç da yok. 

Bu gözlem şok edicidir. İrdelenmelidir. Günün birinde, göçer döneminde yarattığımız, “üzengi” türünden bir araç belki bulunur. Bunlara karşın bizim birçok dilden önce gelişmiş ve hâlâ gelişmeye devam eden olağanüstü bir dilimiz var. Dilin bu özel durumu ile göçerin her şeyi taklit etmesi arasında bir 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ilişki kurulabilir. Sosyal antropologlar ve dilciler bu konuya aydınlık getirebilirler. 

Lale Devri'nden başlayarak imparatorluğun batışına kadar Osmanlı dünyası her alanda sadece alıcı ve taklit edicidir. Bunun Cumhuriyet yolunu açtığını yadsıyamayız. Cumhuriyet'i kuranlar Osmanlı askerleridir. 

Bilimsel aydınlanmamızı ve İslam dünyasında başka eşi olmayan çağdaşlık devrimimizi doğru anlamayanların birçoğu, geçmişi geleceklerine üstün düşünen tutuculardır. Bunların çoğunluğu ne aydın ne de entelektüeldir. İslam dünyasının dış dünyayla ilişkilerini kuranlar, işadamları ve politikacılardır. 
İlişkiler ise içeriden dışarı değil, dışarıdan içeri doğru kurulur. 
Başka türlüsü olanaksızdır. Çünkü biz hiç satıcı olmadık. Hep müşteri olduk. 

Bu sorunlara entelektüel açıdan, yani kavramsal boşluklar açısından bakarsak, dünyayla ilişkilerimizi daha doğru bir yola sokmak olanağı olabilir. Türkiye'deki kaosun 1950'den bu yana kamuoyuna empoze edilmiş, parçalayıcı ve çağdışı, kavramsallaşamamış ikilemlerden kaynaklandığına inanıyorum. 

Türkiye'de ideolojinin kuruluğu ve yavanlığı, daha doğrusu politik pragmatizme feda edilmiş varlığı, partilere egemen olan düşüncenin entelektüel düzeye çıkamamasından ve halkı uyutacak sloganlara indirgemesinden kaynaklanır. 

İslam dünyasındaki eşsiz devrimci hareketi gerçekleştiren Kurtuluş Savaşı sonrası rejiminin, Avrupa'da moda olan politik ideolojilere saplanmadan imparatorluktan arta kalan fakir ve cahil Anadolu'da, saplantısız bir çağdaş demokrasi ideolojisini yerleştirmeye çalışması, dünya tarihinde eşi olmayan bir politik ve pragmatik deha eseridir. Ve Türkiye bunu Mustafa Kemal'in dehası kadar ona yardımcı olan genç Osmanlı kuşaklarının sağduyusuna da borçludur. Bu devrim sade İslam tarihinde değil, dünya tarihinde de eşsizdir. 

İkinci Dünya Savaşı galipleri önce CHP'yi devirerek yerine İslam'a taviz vererek iktidarda kalmaya çalışan bir idealsiz politik grup oluşturdular. O günden başlayarak Türkiye'deki 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partiler Batvdan içeriksiz olarak alınan etiketler arkasında torbalar içine sıkıştırılan kütle partileri oldu. Halk demokrasi sözcüğünün ne anlama geldiğini bugüne kadar öğrenmiş değil. 
Başımıza gelen ve adına hükümet dediğimiz yönetim kurguları demokrasi sözcüğünü de sık sık tekrarlayarak, İslam dünyasının tek çağdaş devriminden taviz verdiler. 

Bugünkü kaos, Batılı emperyalistlerin her zaman destekledikleri ortaçağda kalmış ilkel ve tavizci bir İslamcı hareketin başarısıdır. Fakat İslami bir başarı değildir. Neo-kapitalizmin ayakta kalmak için son şansı ya da yaşamını uzatma şansı olan 1.55 milyarlık İslam dünyasının “sömürge statüsünü uzatma stratejisinin” karmaşık oyunlarının sonucudur. 

Türkiye bu oyuna hayır diyebilecek bir ekonomik güce ve entelektüel olgunluğa, 1960”dan bu yana devam eden ve 1980'de bir fırtınaya dönüşen politik süreç içinde erişememiştir. Gerçi benim gibilerin bu yorumları yapabilmeleri bile İslam dünyasına Cumhuriyet devriminin açtığı pencerelerden olmaktadır. Ne var ki bu pencereler demokrasi komedisinde oynayan son aktörlerin kafalarında henüz açılmış değildir. 

Türkiye'nin içinden geçtiği uluslararası politik macerada Batılı politikanın oyuncağı olan aydın sınıfının olayları az gelişmiş etki-tepki ve korku mekanizmaları içinde nasıl geçirdiğini biyografilerden, röportajlardan, romanlardan, biliyoruz. 

Bu kişisel işkence, cinayet, eziyet öyküleri ve bunlara eklenen hukuki ve politik komediler gelişememiş bir toplum manzarası sergilemek ötesinde, ilkel bir entelektüel ortamı teşhir ediyor. Bu ilkelliği hemen her gün idarecilerin ve politikacıların iç karartıcı, utandırıcı davranış ve konuşmalarında izliyoruz. Bunların gazetelerde sergilenmesi onları etkilemiyor. O zaman Türk toplumunun sadece bilgisinden, duyarlılığından değil, daha önemlisi, kesinlikle geri kalmış entelektüel yetersizliğinin, içine düştüğümüz kaosun nedeni olduğunu hissediyoruz. Türkiye'de gerçek aydının umutsuzluğu bu noktada başlıyor. Sömürücüler çok acımasız, halk çok bilgisiz ve kaygısız, halkın temsilcileri de çok gaddar olabiliyor. 
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Bizim gibi toplumların (milyarlar), iklimsel felaket bekleyen bir dünyada kurtuluşları mucizelere bağlı. Bunlar da ilkel politik örgütlenmenin değil, toplumların entelektüel güçlerinin yoğunlaşıp etkili olmasını gerektiriyor. Bu gerçekleşmezse sonuç önce sömürge olmak. Sonra dünyanın sonunu beklemek. 

Bu yorumlar size çok ürkütücü gelmesin. İnsanların çoğu, farkında olmasalar da zaten bu koşullarda yaşıyorlar. Sömürülüyorlar. Hem içeriden, hem dışarıdan. Yarınlarından emin değiller. Gelecekleri ve politikacı ya da güvenlik güçlerinin elinde değil. Devletleri idare edenler de insanların yaşamıyla kumar oynayabiliyorlar. 

Dünyanın birçok ülkesinin, İslam dünyasının ve Türkiye'nin yakın geleceğinin uçurum kenarında olmasına karşın bazı ülkelerin, özellikle kuzey yarım kürede yaşayan Avrupa, Kuzey Amerika ve Kanada'nın (buna Asya ve Japonya da katılabilir) daha dengeli, biraz daha güvenli bir gelecek umut etmeleri, bugünkü egemen konumu elde etmeleri, entelektüel gelişmelerinin bize göre çok uzun bir dönemde oluşmasının sonucudur. 

Bunu dünya tarihçileri “Rönesans'tan bugüne uzanan 500 
yılın ürünü” olarak görür. Bu gelişme kendini bilen tarihçinin yapıtında ya da düşüncesinde bir askeri zaferler tarihi değildir. 
Doğu Asya'nın Batı'ya bilim ve teknolojide yaklaşmış olması Avrupa'nın öncülüğünü değiştirmiyor. Bir ortaçağ davranışı ile buna dini motivasyonla karşı çıkmak, İslam dünyasının geri kalmış olmasını ve zavallılığını da ortadan kaldırmıyor. 

Türkiye İkinci Dünya Savaşı sonrasını Batı'nın bir piyonu olarak oynamanın cezasını çekiyor. Bunun politik boyutu yanında, ondan da ağır bir kültürel boyutu var. İslam'ın en parlak çağını yaşamamış olan Türkler Osmanlı döneminde ne İslam'ın gerçek kültürel mirasçıları oldular ne de Avrupa Rönesansı sonrası Batılı gelişmelere ortak oldular. Osmanlı, İslam kültür tarihinde marjinal bir fenomendir. Avrupa kültür tarihinin bir parçası olmamıştır. Dünya kültür ve uygarlık tarihinde de adı geçmiyor. 
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15 yıllık Cumhuriyet dönemi bize bir basamak atlattı ve 
orada kaldık. Bu geride kalışın en önemli nedeni çağdaş uygarlığa ulaşmamızı sağlayacak entelektüel düşüncenin gelişmemesidir. Bunun sonucu da kavram üretme kısırlığıdır. 
Cumhuriyet'in çağdaşlık ölçütleri ad olarak kullanıldı. Fakat kavramlaşmadığı için sadece içi boşalan kabuk olarak kaldılar. 
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DÜŞÜNCE 


Tanımı basit ama çözümü neredeyse olanaksız. Bizim toplumun çağdaşlık macerası, başta kente göçmek olmak üzere, Hüseyin Rahmi'nin Osmanlı döneminin sonunda “İki Hödüğün Seyahati” adlı hikâyesinin bir varyasyonu gibidir. İki hödük ellerinde yabancı bir banknotla Büyükada'ya gezmeye giderler. Hikâye onların bu banknotu bozdurma macerası üzerine kuruludur. Bu bizim çağdaş serüvenimize çok benziyor: Elimizde dolar'lar, avro'lar ne yapacağımızı şaşırmışız. 


DÜŞÜNCE İNSANDA YOĞUNLAŞMALI! 


Koca ülke neden debeleniyor? Çünkü yaşam düşünce odaklı değil nesne odaklı. Bu tavır çağdaş dünyaya paralel. Çağdaş dünya da hayvana paralel. Bu durumu biraz rahatlatan, binlerce yıldır orada burada birikmiş bilgelikler. En az biriktirenler debeleniyor. 

Türkiye'de binlerce yıldır bu coğrafyada yaşayan, 12-13. 
yüzyıldan başlayarak Türk dilli olmaya başlayan sayısız etnik grup var. Ortak dilleri Türkçedir. Türkçe, Türkiye denen cumhuriyetin ortak dilidir. Ama Türkiye'de Kürtçe, Arapça, Lazca, Rumca, Ermenice, İbranice, Bulgarca, Çerkez dillerinden herhangi birini Türkçeden daha iyi konuşan milyonlar olduğunu gördüm. Bu sadece Türkiye'nin değil sayısız ülkenin, belki de her ülkenin, başta ABD olmak üzere, tarihi gerçeğidir. Kültürel kimlik daha geniş kapsamlıdır. Dili de içerir. Fakat politik bütünlük için yeterli değildir. Bu da günümüz dünyasında yeteri kadar açık. Geçmişte ve günümüzde bu da bilinen bir gerçek. 

Öte yandan, dünyanın ortaçağdan bu yana Türkiye diye bildiği bir ülke var. Günümüzde de aynı adla tanınıyor. Tarihte Türklerin kurduğu çok devlet var. Ama sadece bir Türkiye Cumhuriyeti var. Kimse onlara sen Laz”sın, Kürt'sün, Arap’sin, Çerkez”sin, Yahudi”sin demiyor. Sadece nüfus cüzdanına ve pasaportuna bakıyorlar. Dünya o kadar uygar sayılmaz. Ama bu sorunu aşacak kadar uygar oldu, diyebiliriz. 

Avrupa”nın hasta adamının ölüp parçalanması için bütün Avrupa işbirliği yaptı. Cumhuriyet'i kurduğumuz zaman 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adını Türkiye koyduk. Türkçe bir bey adını Osman'a çevirenler yüzünden Osmanlı Devleti olan ülke, Avrupalıların ortaçağdan bu yana bildikleri “Turchia” oldu. Bunu tartışan cahillerin neyi yalanladıklarını bilmiyorum. 

Son nefesindeki hastaadamı (yani Osmanlı Devleti'ni) gömmek için bütün Avrupa seferber oldu. Türkiye'yi Osmanlı'dan ve düşmanlarından kurtaran, yeniçeriden temizlenmiş Osmanlı ordusu oldu. Cumhuriyet'i kuranlar da Türkçe konuşan Anadolu Müslümanları. 

Yavuz Selim, Kureyşli Arap son Abbasi halifesini İstanbul'a getirip, Kuran'ın açık “Halife Kureyş'den olur,” emrine karşın, halifeliğe el koyduğu zaman biz Arapça konuşmadık. Türkçe konuşulduğu için Avrupalılar bizi Türk diye nitelediler. Türkiye Cumhuriyeti'nin dili Türk dilidir. Bu, başka diller yok anlamına gelmez. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra artık sultan kulu değil Anadolu halkı olduk. İspanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, İsviçre'de, İtalya'da, Amerika'da, Brezilya'da, Hindistan'da, Pakistan'da, Güney Afrika'da Kanada'da değişik diller konuşan azınlıklar var. 
Ama birbirleriyle kavga etmiyorlar. Ülkelerin de ortak bir dili var. 

Mezhep kavgası sade gelişmemiş ülkelerde var. Bu kavganın Müslümanları sömürmek için Batının icadı olduğunu İslam dünyası hâlâ anlamadı mı? Cihad Allah'a ve Peygamberine inananların kavgası değildir. Kaldı ki çağdaş ekonomi insanları parçalanmaya değil birleşmeye sürüklüyor. Gökdelen müteahhitleri Türk, Kürt, Laz, Yahudi vb. hepsi büyük kentlere kilitlenmişler. 

Bugün kültürel nedenlerle ülke bütününde idari ve politik düzenlemeler yapılabilir. Bir dilin yaşaması bir hayvan türünün yaşamasından daha az önemli değildir. Fakat bölünerek büyüyen bir ekonomi yok! Zengin olan toplum da yok! 

Türk olduğunu ulusal maçlarda anımsayan garip bir toplumuz. O zaman, bayrak, marş, “Türkiye, Türkiye” diye haykırışlarının bini bir para! Bu ilkelleşmedir. Yozlaşma da denebilir. Toplumu dünyadan soyutlayan ilkel düşünceler olduğuna inanmak gerek. Yoksa bu olguların anlaşılmayacak bir tarafı 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yok! Onun için toplumu bu hale getiren nedenin toplumsal cehalet olduğunu söylüyoruz. Bu da ancak yönlendirilen bir cehalet olabilir. Bunun temelinde imparatorluğun neden çöktüğünü bilmemek var. Birinci Dünya Savaşı öncesinin tarihini bilseler, bugünkü durumu da anlarlardı. Bu öncül cehaletin çağdaş dünyayı anlamayı da zorlaştırdığını ve sömürü düzenin işlemesine yardımcı olduğunu da bilince çıkarmak gerekir. 

Dünyada yaşayan 1.5 milyar Müslüman'ın karşısında sadece 320 milyon nüfusu olan ve onların tümünden daha zengin olan Birleşik Amerika'da kaç tane din, mezhep, dil, etnik grup olduğunu bu halk biliyor mu? Washington D.C.'de bir sokakta 
10 tane değişik kilise olduğunun işitmişler mi? Osmanlı toplumunun kaç din barındırdığını, İstanbul'un kilise ve sinagoglarını işitmişler mi? Cihadın Allah'a ve Peygambere inananlara karşı yapılmadığını biliyorlar mı? Amerika'nın kuyruğuna takılıp giden, kahvelerini Starbucks'ta içenlerin “Biz neden sürünüyoruz? Neden Amerikalılar gibi bilimsel araştırma yapmıyoruz?” diye düşündükleri oluyor mu? 

Türkler dünyanın geç göçerleri olarak ilişkiye girdikleri her toplumun, İranlıların, Hintlilerin, Arapların, İtalyanların müşterisi oldular. Egemen oldukları topraklarda bile Hıristiyanların, Rumların, Ermenilerin ve Yahudilerin müşterileriydiler. Güçlü iken dünyayı kendilerine çalıştırdılar. Müşteriliğin başka tür ilişkilere dönüşeceğini akıllarına bile getirmediler. 
Sonunda askeri egemenlik yok olunca, müşteriliğin el açmak olduğunu da anlamamakta direniyorlar. 

Napolyon'un Kahire'yi almasına karşın, Osmanlı Avrupa'yı Fransa'dan öğrendi. Batı teknolojisini ve ikinci derece Batı uygarlığını da Fransız ve Almanlardan öğrendik. Günümüzde de Amerika burnumuzdan çekip götürüyor. 

Bu geçmiş serüvende ulusun tarihi anılarına sürekli Rus savaşlarının ve Doğu Anadolu işgalinin ve Türkiye'ye göç eden Kafkasyalıların büyük etkisi oldu. 

Rusları Osmanlı İmparatorluğu'nu tehdit eden en büyük düşman olarak bellediğimiz için Marx'ın düşünceleri üzerine 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kurulu Batı düşünsel açılımlarını da hep dışladık. Marx'ı tümüyle unutup, onun fikirleriyle yoğrulmuş Fransız, Alman, İngiliz, Amerikalı sayısız düşünür ve yazarın 20. yüzyılı nasıl etkilediğini Türkiye'nin aydınları pek öğrenmediler. Çağdaş Batılı akademisyen ve ekonomistlerin anlattıkları da bu yüz- den dışlanıyor. 

Türkiye'nin her alanda sorunu olması geri kalmışlık olgusundan kaynaklanıyor. Aslında bunun tanımı çağdaş gelişmiş ülkelerin ulaştığı entelektüel düzeyin altında yaşamaktır. 

Tanımı basit ama çözümü neredeyse olanaksız. Bizim toplumun çağdaşlık macerası, başta kente göçmek olmak üzere, Hüseyin Rahmi'nin Osmanlı döneminin sonunda “İki Hödüğün Seyahati” adlı hikâyesinin bir varyasyonu gibidir. İki hödük ellerinde yabancı bir banknotla Büyükada'ya gezmeye giderler. Hikâye onların bu banknotu bozdurma macerası üzerine kuruludur. Bu bizim çağdaş serüvenimize çok benziyor: Elimizde dolar'lar, avro'lar ne yapacağımızı şaşırmışız. 

Geri kalmış ülkeler paralel olgularla eşitliği birbirine karıştırıyor. Araba kullanan Türk, araba kullanan Amerikalı'yla paraleldir ama araba yapan Amerikalı'yla eşit değildir. Türkiye Amerikalı gibi gökdelen yapıyor. Paralel bir iş. Ama plan yapamıyor. Okullar ve üniversiteler artıyor. Fakat öğreti düzeyi düşük. Kaldı Amerika'da her 80 milyon nüfusa 800 üniversite var. 

Türkiye büyük bir yalan ortamında yaşıyor. Buna olanak veren, toplumun cehalet mirasıdır. Bu, kavramsal düşüncenin gelişmemiş olmasından kaynaklanıyor. Büyük kente gelen köylü birkaç yılda ne kadar kentli olabilirse biz de o kadar çağdaş olabiliyoruz. 


144 


DÜŞÜNME İNSANIN İŞİDİR, 
FAKAT HER İNSAN DÜŞÜNMEZ 


Akıl, ayırdetme, düşünme, bilinç, bellek... İnsanoğlunun eşsiz ve yapısını yeni öğrenmeye başladığımız, beyin denen mücevher biyolojik bilgisayarının olanak verdiği yeteneklerdir. Düşünme insanın en büyük yeteneğidir ama bilgiyle beslenmeden sadece hayvanlara egemen olmaya yarar. 

Beyin insan fizyolojisinin dinamosudur. Aklı üretir. Akıl da düşünceye olanak sağlar. Böylece beyin biyolojik insana, akıl toplumsal insana, düşünce de uygar insana tekabül eden, beyinsel gelişmelerdir diyebiliriz. Bu, insanın fizyolojik özelliklerinin diğer aşamalarda yok olduğu anlamına gelmez. 

Çağdaş beyin araştırmaları ve onlarla uğraşan moleküler biyoloji, olağanüstü bilimsel araştırma ve sürekli keşif alanıdır. 
Benim bu konuda söyleyeceğim bir şey yok. Beyinsel etkinliğin en üst düzeyindeki entelektüel düşüncenin Türk toplumunda- ki gösterilerine ilişkin birkaç gözlemden söz etmek istiyorum. 

İnsan kabuksuz, savunmasız bir et parçası olarak dünyaya gelir. Üç yaşına kadar ayağa kalkar ve konuşur. 10-15 yaşına kadar anasına ya da sürüye tabidir. Hayvanlar gibi bağımsız kalıp yaşayacak niteliklere sahip değildir. Akıl insanı yaşatır. 
Gözlem ve değerlendirme yapmasını, örgütlenmesini, bir toplum oluşturmasını sağlar ve insanların çoğunluğu bu aşamada yaşar. Örgütlenmiş toplumların tarihi, yazıyla başlar. Düşünce insan yaşamında toplumsal örgütlenme gerçekleştirdikten 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sonra gelişir. İnsan kendini doğaya ve hayvanlara karşı güvenlikte gördüğü zaman akıl düşünceye parendeler attırır. Uygarlık bunun ürünüdür. 

Toplumlaşmış insan, biyolojik özelliklerini sürdürür. Bunlar korunma ve yaşama içgüdüsüne dayalı yok edilmez özelliklerdir. Akıl, kişisel ve toplumsal bir kabuktur. O kabuğun oluşmasını sağlayan toplumun örgütlenmesidir. Çoğalan, barınan, avlanan, öldüren, ordu kuran, hatta imparatorluk kuran toplumlar duru akıl aşamasının ürünleridir. Fakat beyin geliştikten sonra gelişmesini durdurmaz. 

Örgütlenmiş toplum aşamasında akıl hayalle buluşur. Hayal gücü belki bütün insanlarda biraz vardır. Fakat akıl gücüne hayali katarak güncel gözlemin sınırlarını aşmak, bütün insanlar için ortak bir özellik değildir. İlk rahipler ve liderler akıl ile hayali buluşturan bir azınlıktır. Sıradan akıllı olanlar da kendileri ulaşamamış olsalar bile, rahiplerin gücünden etkilenirler. 

Bu aydınlanma, daha doğrusu insan-insan, insan-doğa ilişkilerinin üstüne çıkıldığı çağ 3000-3500 yıl öncesinden başlar. 
Erken ortaçağa kadar uzanır. Budizm, Hinduizm, Monoteist dinler, Mazdeizm, Taoizm, Konfüçyüs öğretisi, Yunan felsefesi, Stoa'cılık bu çağın mahsulleridir. 

Hayvan yaşamından yeni çıkmış genç toplumların akıl çağı (buna insan yaşamının beyinsel temeli de denilebilir) bir orman yaşamına benzer. Ormanda göklere uzanan ağaçlar vardır. Fakat onların gölgesinde kalan bodur ağaçlar da oldukça geniş bir alan işgal ederler. Yoğunluk alanları dağınıktır. 

İnsan toplumunda aklın dağılımı da bu ormanlara benzer. 
Toplumun yarısı biyolojik çağ aşamasında (buna tarihi gelişme bağlamında ön-akıl çağı denebilir) yaşamaya devam eder. 
Yüzde 40 akıl çağına ulaşmıştır. Yüzde 10'u daha ileri bir çağın, uygarlık çağının rahipleridir. Bütün bu insan grupları aynı toplumda yaşarlar. Tarih bu çağlara, aklın gelişmesi açısından bakmaz. 

Tarihin başından bu yana bu grupların oranları, bilginin yayılmasıyla orantılı olarak değişir. Akıl grubu ve bilimin 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derinleşmesine paralel olarak, uygarlık grubu büyür. Her toplum hayvandan biraz yukarıda bütün kalabalıklarla, yaşamlarına aklın egemen olduğu grupları ve çok daha az sayıda düşünürleri içerir. Burada insanlığın evrimi açısından bir handikap ortaya çıkar. İnsanları yönlendiren, beyinleri en gelişmiş insanlar değildir. Sayıca daha çok olan ve biyolojik evrim ya da örgütlü akıl aşamasında yaşayanlardır. Dahi kral pek olmaz. 
Ama Bush cumhurbaşkanı olabilir. Einstein olmaz. Kaldı ki öyle bir isteği de yoktur. 

Düşünce, insanlık tarihinde uygarlaşmanın temel bileşenidir. Uygarlık pahalı ve toplumların küçük gruplarının giyebildiği bir elbisedir. Çünkü nesnel akıl aşamasında kurulan sayısız kurum, örneğin ordu, parti, banka, okul gibi kurumlar uygarlaşmanın alt basamaklarını oluştururlar. Bu kurumlar çalışırken, akıl çağının örgütlenmesi yanında biyolojik çağ insanının ilkelliğini ve şiddetini de yansıtabilirler. 

Fakat uygarlık aşamasının insana odaklanmış davranışlarını, genelde, kurum olarak içermezler. Örneğin ordu akıl çağının evrensel bir savunma gereksinmesi sonucu ortaya çıkmış, fakat zaman içinde fetih ve yağma aracı da olmuştur. Silah kullanır. Silah, biyolojik çağda yaşayan insanın ürettiği ve daha ilkel bir yaşam aşamasının gerektirdiği bir araçtır. 

İnsanlık tarihi her zaman bu ikilem ya da üçlemler içinde yaşamıştır. Dünya ormanında insan türünün her örneği vardır. 
Bunlar beyinsel gelişme düzeylerinin özelliklerini taşımakta devam ederler. 

Günümüzde yeni bir eşikten atladık. Ulaşım ve iletişim olanakları, yakın zamana kadar birbilerinden oldukça izole edilmiş insanları evrensel yaşama ortak etti. Tarladan gelen adamın apartmanda yaşaması ve bir araba kazasında ölmesi, bu kültür çağları örtüşmesinin sonucudur. Ormandan çıkan Tarzan'ın uyum sürecinin kolay olmadığını her gün görüyoruz. 

Ekonomik ve entelektüel gelişimleri, akıl çağının ilk aşamalarında olan Türkiye gibi toplumların çağdaş yaşamla buluşmalarında aynı sorun var. Hâlâ biyolojik çağın dürtüleriyle 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yaşayan toplumlar, çağdaş yaşam trafiğinin içine girdikleri zaman doğal özelliklerine en uygun çağdaş araç olan silahlara en çabuk sarılanlardır. Bunu ellerine kalaşnikof, bomba ve füze verilen ilkel toplum üyelerinde izliyoruz. Evrensel işlevleri beyinsel gelişme düzeyine uygun olur. 

Aynı davranışı bir Heidelberg Üniversitesi ya da Paris'te Beaux-Arts öğrencisinden bekleyemezsiniz. Gerçi bu dünya Hitler gibi güzel sanat eğitimi adayları da görmüştür. Fakat bunlar ormanın bodur kalmış ağaçlarıdır. Her toplum, bol sayıda böyle üyelere sahiptir. 

İnsan toplumunun bu parçalı yapısı tarih boyunca gördügümüz bir manzaradır. Fakat bu çağımızda milyarlarca insanın, hakları olarak görülen şeylere sahip olmamalarıyla sonuçlanıyor. Dünyanın her köşesinde ve ülkesinde uygar ölçütleri, insan özgürlüğünü, karın tokluğunu, güvence yokluğunu evrensel bir hak olarak görmeğe başlayan ama onlara sahip olamayan milyarlar var. 

Kalabalıklar biyolojik insanlık düzeyinde kaldığı için baş kesen insanlar aramızda yaşıyor. Politik mevkiler işgal ediyor hatta gazetelerin baş sayfalarında resimleri çıkıyor. 

Kanımca silah üreten hiçbir ülke uygarlık aşamasının tam üyesi değildir. O düzeye nüfusunun yüzde 1’yle ayak bastığını söyleyebiliriz. İyi niyetle, biraz da insanlığa taviz vererek, uygarlık öncülerinin dünya nüfusunun onda birini oluşturduğunu varsayalım. Bunların dünyaya egemen olması olanaksızdır. 

Dünyanın uzak umudu, entelektüel akıl aşamasına gelenlerin politik, ekonomik karar mekanizmalarının başına geçmelerini sağlamaktır. Dünyanın ikinci şansı akıllıların çoğunun bilimsel, teknolojik ve refah düzeyi en yüksek olan ülkelerde toplanmış olmasıdır. Bu şansı karartan ise, ne yazık ki, bu zengin ve akıl çağında yaşayan ülkelerin kapitalizm hastalığına tutulmuş olmasıdır. 

Kapitalizm, yani gelişmiş toplumların refahının oturduğu dünya sistemi, dünyanüfusunun çoğunluğunun aynı akıl ve uygarlık düzeyine gelmemesi için büyük bir çaba sarfetmektedir. 
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Reklam, propaganda ve fakir dünyasında tüketim arzusunu canlı tutmak yaygın araçlardır. 

Çağdaş dünyanın ikilemi, ikisi de kendinin yarattığı, uygarlık ölçütleri ile kapitalist ideolojinin, dünya dengesini bozan çatışmasıdır. Bu panoramada kapitalizmi uygarlık karşıtı olarak görmek zordur. Çünkü para ve değiş tokuş çok eski gelişme araçlarıdır. Bu bağlamda çağımızın temel sorunu dünya nüfusunu ancak yüzde Vini oluşturan kapitalist sınıfın uygarlıkla savaşını sona erdirmesidir. Güçlü Batı'ya dayanmasalar dünyanın diğer ülkeleri kapitalist olamazdı. Bir başka çözüm alternatifi, fakir ülkelerin kapitalizme hayır demeleri olabilirdi. Fakat komünist Çin'in tavrı bunun da ancak bir hayal olduğunu göstermektedir. 

Son çözüm alternatifi bir catastrophe (felaket) senaryosudur. Bu yerel ve bölgesel olarak Suriye, Irak, Afganistan, Pakistan ve daha başka ülkelerde zaten sürüyor. Bunun genelleşmemiş olması, evrensel sponsorların kendi kamuoylarını ikna edememiş olmasından kaynaklanıyor. 

Biyolojik çağda yaşayan insanlarının nüfusa oranı yüksek olan ülkeler, toplumlarını daha kolay ikna ediyorlar. Herhangi bir yönde. Bu Türkiye'nin de içinde bulunduğu durumdur. 
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DÖNÜŞÜM 


Ülkenin sayısal parametrelerle okunan bir analizini toplumsal olguların niteliksel varlığını anlamak için kullanamazsak bataktan çıkamayız. 

Söylenen, yazılan ve okunanların doğru olup olmadığını sayısal analizlere dayandıkları zaman daha iyi anlıyoruz. Bu, pazara giden adamın cebindeki parayı bilmesi kadar önemlidir. Bu bir cahil megalomanisidir. Köyden kente akıp gelmiş kente daha ısınamamış insanlara yapışan bir yeni hastalık gibi. 

Türkiye'nin geçmişinde nereden nereye geldiğimizi kendi yaşamım üzerinden gözden geçirdim. Bazı sayısal ve niteliksel gözlemler bana bugünün dengesizliğini daha iyi anlatıyor gibi geldi. Sayının yaşamın, matematiğin de uygarlığın olmazsa olmaz bileşenleri olduğuna inanıyorum. 

Yurtdışına üniversite bitene kadar çıkmadığım için 1954'e kadar köylerden, yurt içinden, Ankara ve İstanbul'a, nüfus, kent, gelir, ev kirası, gıda fiyatları üzerinde bilgilerim var. Kaç lira aylıkla memurların, işçilerin, köylülerin, ustaların, mühendislerin, subayların yaşadığını biliyorum. İnsanlar ve gelenekler, okullar, öğretmenler, halk, küçük kentler, başörtüsü, çarşaf konularında da doğrudan yaşam bilgilerim var. Bugün bunlar, Cumhuriyet'in başından bu yana ilginç bir değişim süreci anlatıyorlar. Bunu benden daha iyi anlatacak pek çok insan olduğunu da biliyorum. 

1932-33'te İstanbul Cerrahpaşa'da Davutpaşa İlkokulu'nun birinci sınıfına gittim. Cerrahpaşa, Davutpaşa mahalleleri 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eskimiş, bakımsız kent köşeleriydi. En önemli öğeler Cerrahpaşa ve Davutpaşa camileri ve Cerrahpaşa Hastanesi'ydi. O sırada otomobil falan yoktu. Anneannem ve büyük teyzem çarşaflı, annemin ablası başörtülü, annem, kız kardeşi, büyük amcamın kızı, başı açıktılar. 

1933-34'te Beşiktaş Akaretler”de ikinci sınıfa gittim. Kadın öğretmenlerin ve kız çocukların başı açıktı. 

1934-35'te Elazığ'a gittik. Kentin nüfusu 10 bin civarındaydı. Bölge Şeyh Sait İsyanı'nın etkilerinin daha unutulmadığı bir dönemi yaşıyordu. Memurların eşlerinin başları açıktı. Başörtülü, çarşaflı halk normaldi. 

1935-37”de Eğirdir'de okudum. Öğrencilerin başı açıktı. 
Memurların eşlerinin başları açıktı. Kasabanın kadınları başörtülüydü. Oturduğumuz Yazla Köyü'nde Dağ Talimgâhı Kumandanı'nın evinin aylık kirası 8 lira, bir büyük Isparta halısı 100 lira, Barla nahiyesinden gelen bir eşek yükü kavunkarpuz 80 kuruş, bir okka üzüm 3 kuruştu. Eğirdir'in biri kale içinde, biri kale dışında, iki mahallesi vardı. Gölde Çapak denilen bir balıkla, Siroz denen ve yumurtasıyla birlikte yakalanan büyük balıkları hatırlıyorum. Göldeki adalardan büyüğünde hâlâ bir Rum mahallesi vardı. Ve sessiz sinemayı halka askerler ilk kez öğrettiler. 

1937-38'de Denizli'de orta mektebin birinci sınıfında okudum. Kentin nüfusu 15 bin civarındaydı. Kadın hocaların, memur eşlerinin, kız öğrencilerin başları açıktı. Yerli kadınların başörtüleri vardı. Çarşaf anımsamıyorum. Uzak yerlere, örneğin İncili Pınar denen havuzlu bahçeye, Piyade ve Topçu alaylarının kışlalarına paytonla (fayton) gidilirdi. Evler bahçe içinde, en çok iki katlıydı. Bahçeler birbirlerinden yüksek duvarlarla ayrılmışlardı. Sokaklarda açık su kanalları vardı. Kentin büyük ve o zaman Anadolu'da ünlü bir lisesi vardı. Bana matematiği sevdiren gencecik bir kadın öğretmendi. Kente futbol yeni gelmişti. 

1938-43 yılları arasında Ankara'da Samanpazarı altında, Hergele Meydanı'nda, galiba Ernst Egli'nin tasarladığı 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modem Gazi Lisesi'nde okudum. Ankara'da iki erkek bir kız lisesi vardı. Yenişehir'de Yüksel Caddesi'nde oturuyorduk. 
Bahçe içinde tek katlı bir evdi, kirası 65 liraydı. Babam albaydı, maaşı 240 liraydı. Ankara'nın Ulus'tan Kavaklıdere'ye ve Cebeci'den Maltepe'ye giden iki caddesini ve bir de Ulus'tan İstasyon”a giden üç önemli caddesi vardı. Dışkapı'dan Ulus Meydanı'na gelen büyük caddede İstasyon Caddesi kavşağında Büyük Millet Meclisi, meydanda büyük heykel, sonra Kavaklıdere'ye uzanan tek caddede Sümerbank Binası, Merkez Bankası, Maarif Vekaleti ve bir iki banka, Bonatz tarafından Opera'ya çevrilen Şevki Balmumcu'nun Sergi Evi, Belediyeler Bankası, Radyo Evi, Kız Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı, Orduevi, Kızılay, İç İşleri ve Bayındırlık Bakanlığı ve arkada Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı vardı. Sonra sefaretler geliyordu. Ankara'da sadece otobüs işlerdi. Sinema 25 
kuruştu, okul harçlığım 15 kuruştu. Liseyi bitirdiğimde kentin nüfusu 150-200 bin arasındaydı. 

1943-49”da İstanbul'da Yüksek Mühendis Mektebi ve sonra Teknik Üniversite'de yatılı okurken, ailem ayda 30 lira harçlık gönderirdi. Tramvay 3 ve 5 kuruştu. 1949'da üniversite mezunu olduğum sırada İstanbul nüfusu 800 bindi. Yüksek mühendis maaşı 175 liraydı. Asistan olarak tezimi bitirdiğim zaman maaşım 280 lira oldu. Ev kirası Anadoluhisarı'nda 100 liraydı. 
1965'te profesör olduğum zaman Anadoluhisarı'nda bir yalı kirası 500 liraydı. Boğazın üst kesimin nüfusu 50 bindi. Bunlara bir iki sayı daha eklenebilir. Doğduğum zaman Türkiye'nin nüfusu 10 milyon civarındaymış. 1933'te 15 milyondu. 1949'da üniversiteyi bitirdiğim zaman belki 20 milyon olmuştu. 

1923'te Nüfusun yüzde 90'ı köyde yaşıyordu. Bu sayılar İlk Cumhuriyet idaresi yerini Demokrat Parti'ye bıraktığı zaman Türkiye'nin ne kadar küçük bir ülke olduğunu anlatır. Türkiye İkinci Dünya Savaşı'nı, savaşa girmeden atlatmış nadir ülkelerden biriydi. 

Bugün uluslararası istatistiklerde, gelişmişlik ve öğretim performansı gibi alanlarda utandırıcı düzeylerde bulunuyoruz. 
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Türk insanı Japon insanının 250'de biri kadar kitap okuduğu için ülkeyi “ha babam” yöntemiyle idare ediliyor. 

Batmış İmparatorluk hayalleriyle yaşayan, fakat İslam", Osmanlı'yı, Cumhuriyet'i ve çağdaş dünyayı öğrenmeyen, bir toplum var. İş adamları, politikacılar ve kentleşmeyen bir halk Batı'nın yönetiminde gelişmiş bir düşünce manipülasyonuyla tüketici bir sömürge ekonomisin kurbanı. Batılı jargonda boğulmuş, kendi söylemiyle zehirlenen, bilmem kaçıncı Cumhuriyetçi, Osmanlıcı, Türkçü, laik, dinci ne idüğü belirsiz şamata söylemcilerinin yarattığı düşüncesiz, müsrif kalabalıklar oluşmuş; çoğunluğu İstanbul'da yaşayan, tek amaçları para kazanmak olan yoz ve amaçsız bir kentlileşememiş toplum var. 

Bu halk bu iktidarla örtüşüyor. Fakat sistemin celladı da yine bu halk olacak! Televizyonlarda, vitrinlerde gördüklerini alamadıkları zaman televizyonlu başörtülüler, AVM seyircileri şişirilmiş istekleri yerine gelmediği, kendilerini yolda bırakılmış olarak algıladıkları zaman, kendi iktidarlarının celladı olacaklar. 

Dünyada iki temel insan grubu var: çağdaşlar-şaşkınlar. 
Eskimiş Avrupa politik jargonu kullanan bilmem neci medya Türkiye'nin gerçeklerini aydınlatmıyor. Halkı şaşkına çeviriyor. Şaşkınlık kaynağıysa teknolojide ileri olan kapitalist ülkelerin, bu aç gözlülerin önüne sürdüğü yalancı bir gelecek cennet imgesi. 

Değişik bir sömürgecilik aşamasına geldik. Dünyada tek bir evrensellik var: Bilim ve teknolojinin tanımladığı ve herkesin ona ayak uydurmaya çalıştığı yeni bir dünya imgesi. 
Müslümanlar bunu hâlâ Hıristiyanların yarattığı bir dünya ve bir antagonizma olarak gördükleri için sürünüyorlar. Bilim ve teknoloji öğreneceklerine, Batı'nın müşterisi olarak yaşıyorlar. 
Geleceklerini Batılı kapitalistlerin kumar masalarındaki oyunlarına bağlamışlar. Kuşkusuz “ha babam” cılık ve garip bir mirasyedicilik (Bu hangi miras ise!) boş bir çabadır. 

Ama acı çeken ve çekecek halka ne olacak? 
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TÜKETİM HASTALIĞI 


Tüketim eğilimi azdırılmış oldukça fakir ve oranda cahil, geçmişi yokluk içinde ve köyde geçmiş, sonradan görme bir kent ortamında bilinçli bir tasarruf beklemek olası değildi. Fakat bunun sonunda ekonomik kriz nedeni olduğunu da güvenilir ekonomistler söylüyorlar. 

Fakat cahillerin bunu anlamadığını söylemek doğru değildir. “Ayağını yorganına göre uzat!” bizim atasözümüzdür. 
Kaldı ki gazeteleri ve ekranları dolduran, Türkiye'de yaşayan insanların çoğuna benzemeyen tiyatro sahnelerindeki gösterişli insanlar dünyada pek çok yerde rastlanamayacak bir hayal dünyasını yansıtıyorlar. Herkesin otomobili yok, herkes lüks dairede oturmuyor, herkes güvenlikli, havuzlu sitelerde yaşamıyor. Sağlıksız konutlarda oturuyor ve yaşıyorlar. Herkes lüks lokantalarda yemek yemiyor, lüks giyinmiyor; simit sarayları, ucuz lokantaları, otobüsleri, minibüsleri, metrobüsleri dolduran milyonlar var. Bunlar da tüketim sapkını, ama kredi kartı borçlarını ödeyemiyorlar. 

Bu acıklı durumun boyutunu da gazetelerde okuyoruz. 
Ama aylık geliri 1000 lira bile olmayanın 5 tane kredi kartı taşıdığını herkes biliyor. Para harcarken ilkel bir tutkuyla cebindekini harcayabilen aileler çocuklarını okutmakta zorluk çekiyorlar. Milyonlarca işsize karşın, tüketimi pompalayan bir medya var. Bunda iktidar ve muhalefet farkı yok. Bir yanda zehir zıkkım eleştiri yazıları ve iç karartan rakamlar, onların yanında lüks otomobil, havuzlu “residence” ilanları, moda sayfaları, 


154 


lüks yaşam, güzel mankenler. Muhalif gazete de aynı. O da yaşamak için, reklam almak için turistik geziler, lüks inşaat reklamı verecek, üç sayfa spor bölümü koyacak. Ayağına pabuç zor alan, fakat ikinci el araba alma kuyruğunda olan, çelişkiler içinde şaşkın ördek toplumu, kafası çalışmadığı için kendini oyalayan ve yönelten içeriksiz reklamları ve serileri izliyor. 

Herkes reklamlara göre yaşamıyor, çoğu yaşayamaz! Fakat herkes olanaklarının üstünde yaşıyor. Bunun hesapları da gizli olamıyor. Dolar fiyatı belli, Türkiye pahalı ve müsrif bir ülke, halkı akılsız, tasarruf yapmayan bir halk. Borcunun faizini vermekte zorluk çekiyor. Gazetede ödenmekte zorluk çekilen borçları eleştiren köşe yazısı yanında Boğaz manzaralı, havuzlu gökdelen reklamı var. O havuzlu gökdelen gazetenin muhalif yazarının yakındığı yaşamın reklamını yapıyor. Onu seyredenler köşe yazarının okuyucusundan fazla. Ancak geçinen insanların çocukları özel üniversitelerin o mutlu kızlı-erkekli Amerikalı öğrencilerinin yaşadığı kampüslerin fotoğraflarını gördükleri zaman ne düşünüyorlar acaba? Bizi eve hapsedecek bir koca bulsak mı derler? 

Kampüsler, AVM'ler, para çekme gişeleri, Las Vegas gibi mağazalar, Starbucks'lar! Saymakla bitmez çelişkiler, düğümler. Kuşkusuz evrensel bir geç kapitalizm manzarası. 

Kuşkusuz İstanbul bir fenomen. Kaldırımsız, köpekli-kedili, ağaçsız, parksız, otoparksız fakat lüks arabalı, gökdelenli, lüks AVM'li bir sefahat şehri. Kaçakçı, uyuşturucu, kumarbaz, mafya, seks tüccarı dolu bir sefahat ve yolsuzluk kenti. Böyle kentler dünyada dolu. Sözde gelişme simgesi bütün bu pislikler ya da azgınlıklar, abartmalar, sıkıntılı, cinayetli, hırsızlarla dolu, eleştirili, sanatsız, terbiyesiz, düşüncesiz bir dile gazete ve televizyonlara yansıyan söylemler. Sağduyuya çağıran insanlar az değil. Ama ekonomi uzmanını halk zaten anlamıyor. 
Reklamıysa herkes algılıyor. Zaten onlara göre hazırlanıyor. 

Kentlere yeni gelen taşralıyı ilk avlayan ilkel kapitalizmin en büyük tavlama silahı olan reklamdır. Siz tasarruftan söz eden bir yazı, krediden söz etmeyen bir banka, bir kumbara 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ilanı görüyor musunuz? Bizim çocukluğumuzda yerli malı söylemi, tasarruf haftası vardı. 

Türkiye 1950'ye kadar, şimdikinden kat kat fakir olduğu halde dönemi borçsuz bitirdi. O dönem, ekmek, şeker, benzin karneyleydi ama devlet borçlu değildik. Türk parası 1950'lerde Avrupa parasına göre hâlâ değerliydi. Roma'da asistan maaşıyla şimdi bir profesör maaşıyla yaşanmayacak bir rahatlıkla 1954-55'de eşimle yaşadım. Tasarruf devletten başlar. Saray yaparak, gösteriş yaparak değil örnek olmak için ulaşılamayana özendirmemek için. Fakat daha önce bilinçli halk yapar. Alman halkı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra büyük kentler dışında patates yetiştirmek zorunda kalmıştı. Bizim köylü tarlasını bırakıp İstanbul'a geldi, sürünüyor ama otomobil kuyruğunda. 
Bu gidişin sonu devlet ve halk birlikte çöküntü altında kalır. 
Almadan vermek Allah'a aittir. Bu çöküntünün fotoğraflarını dünyanın çeşitli ülkelerinde yıllardır seyrediyoruz. Saraylar, cinayetler, darlıklar ve lüks reklamların resimleri alt alta, yan yana. Bir yanda kafası kesilmiş kadın, öbür yanda eroinman avı. Altında lüks araba ilanı, dekolte modelle birlikte. Onun altında sakallı molla, çarşaflı kadın ve yeni yapılan cami. 

Bu çelişkiler içinde toplumlar iflah olur mu? 

Bizi korkudan titretecek bir şey varsa sokakları dolduran halktır. Çevrenizi saran cahillik ve kaygısızlıktır. 

Saygıdeğer, sağduyulu muhalif yazarlar, köşenizin altında ya da karşısındaki otomobil ya da residence reklamı sizin yazınızdan yüz kat daha etkili. Okuyucunuz bin ise, onları seyreden on binlerce kişi. 

Bu düzensizliği yaşadıkça belki de yeniden düşünmek yazmaktan daha değerli olabilir. 

Bu durum da bir gerçek ama bir çelişkinin varlığını kanıtlayan ve sonuçta kendini yok edecek bir gerçek! 

Toplumları yok etmek kadar olmasa bile, süründürmenin daha kolay bir yolu mu var? Baştan aşağı borçlu bir toplumu yönetenler kendi dayandıkları desteği de söken anlaşılmaz insanlardır. 
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İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük sosyal bilinçli filozof İbni Haldun'dur. Osmanlı zaten felsefeyi dışlamış bir kültür olduğu için bizimkiler onu pek tanımazlar. Adını işitmişlerdir. 

Tunuslu İbn Haldun'un feyz aldığı asıl kaynak İspanyol İslamı'dır. İslam dünyasının bütün güney merkezlerinde Kahire'ye kadar her yerde görev yapmış bir kadıdır. Timur'la görüşecek kadar ün de kazanmıştır. Onun tarihi Kitab el-Ibar’in (Örnekler Kitabı ya da İbret Alınacak Olaylar Kitabı) ünlü olan girişi (Mukaddime) tarihte devletlerin doğma ve yok olma sürecinin mekanizmasını anlatır. Doğal olarak bu devletler Ortaçağ devletleridir. Fakat bunun Ortaçağ yapısını koruyan daha yeni dönemlere de uyduğu, Osmanlı'ya bakarak anlaşılıyor. Bugünlerde İslam dünyasının haline bakarak kafası ortaçağda kalmış insanların devletlerini de kapsar mı, diye düşünmek gerek. 

İbni Haldun'un ilginç bir gözlemi var: Genelde toplumlarda göçer döneminden kaynaklanan “asabiyyah” dediği bir bütünleştirici bir dinamik özellik var. Hatta göçeri fetih yoluyla, örneğin Osmanlı devleti gibi, yerleşik bir konuma da getiriyor. Fakat birleştirici özellik olan asabiyyah, Osmanlı'nın geç dönemlerinde olduğu gibi azaldıkça ve parçalanma arttıkça, devlet yıkılıyor. Türkiye Cumhuriyeti toplumda “asabiyyah”ın güçlendiği, toplumun tek amaç için birleştiği bir ikinci dönemdir. 

Çağdaş dünyanın dinamikleri tümüyle farklı. Fakat İslam'da ve Türkiye'de asabiyyah'ın zayıfladığı ülkede içerden ve dışarıdan, bütünleştirici değil, ayırıcı bir propaganda olduğu, Müslümanların birbirlerini boğazladığı bir geçit çağındayız. Çağımızda bu parçalamanın yollarından biri ekonomiden geçiyor. Sömürenler ve sömürülenler. Zenginler ve fakirler. 

Gerçi İbn Haldun Peygamber değil ama gene de bizden biri. Şu Ortaçağcı Müslüman allameler bir okusalar iyi olur! 
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AKIL VE OY 


Hiçbir toplum, etnik olarak bu kadar karışmış bir dünyada, aptal değildir. Hele Türkiye gibi genetik çorbası sayılamayacak kadar çok öğeden oluşan, eski dünya coğrafyasının göbeğinde- ki bir ülkenin insanları için aptallık söz konusu değildir. Fakat kültürel davranış bağlamında, aptallık birikmiş ve koyulaşmış toplumsal cehaletin bir fonksiyonu olarak anlaşılırsa, zeki bir adamın aptallığı başka bir içerik kazanır. 

Bu da güncel yaşamda zeki sandığınız bir adamın, dünyanın çoktan çözdüğü sorunlar karşısında, geleneksel bir kültürel tıkanma içine hapsedilmiş olduğunun işaretidir. Geri kalmış ülkelerin dünyaya göreceli olarak az açılmış halkları bu hapishanenin mahkümlardır. Bedelini toplum olarak öderiz. 

Türkiye halkına atfedilen aptallık, geleneksel kültürün dünyaya açılmamış pencereleridir. Bu, toplumsal cehalet denilen şeydir. Televizyon, otomobil, gökdelen, telefon, AVM geleneksel kültürünün pencerelerinin bazılarının açılmasını sağlayabilir. Fakat hepsinin açılmasını sağlayamıyor. 

Tarihte bu pencereleri devrim adı verilen toplumsal depremler açmıştır. Yazıyla, dinlerle, bilimle, sanatla, teknolojiyle, felsefeyle ve örgütlenmiş toplumların insan ilişkileri bağlamında bilinçlenmeleri sonucu gelen bu devrimler, çağdaş dünyayı yaratmıştır. Fakat bu aydınlanmalar dünya toplumlarına, coğrafi, tarihi nedenlerle homojen olarak dağılmamıştır. 

Türkiye insanı aptal değil, fakat sayısız güncel konuda neredeyse kör cahil ya da kaygı veren bir vurdumduymazlık 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sergiliyor. Bunları ayrıntılı olarak sergilemek zorundayız. Toplumu ve kendimizi tanımlamaz ve davranışlarımızı yeterince kontrol edemezsek bugünkü kargaşadan kurtulamayız. Çağdaş kent uygarlığının temel ilkesi paylaştığımız yaşamda birbirinin hakkına saygıdır. Bu aynı zamanda bir insanlık ilkesidir. Kalabalıkta herkes birbirini iterek yürüyemez. 

Giderek daha karmaşık hale gelen dünyada cahil toplumların geri kalması dünyadaki değişmelere olumlu tepki verememekten kaynaklanıyor. Açılmamış kültür pencereleri dünyayı algılamalarına olanak vermiyor. Ne izleyebiliyorlar. Ne de nefes alıyorlar. Bizde bir politikacı büyük bir hata yapıyor ya da suç işliyor; bir şey olmamış gibi işine devam ediyor. Toplumdan ses çıkmıyor. Toplum kültürünün o penceresi kapalı. Aynı suçu işleyen Avrupalı işinden oluyor, ya da istifa ediyor. Oraya yasal bir yama yapıyoruz. Yama, politik bir basın kampanyasıyla unutuluyor. Bunlar çoğaldıkça toplumsal yaşam yamalı bir bohçaya dönüşüyor. Yasalar, yönetmelikler birbirlerinin yırtıklarını yamalıyorlar. Kötü planları, daha kötü planlar yamalıyor. 

Yetersizlik, toplumsal cehaletin her alana yansımasıdır. 
Ekonomik yama, hukuksal yama, eğitimsel yama, örgütsel yama, politik yama. 

Her halde bütün aklı erenlerin farkına vardığı gibi, yamasal hukuk, torba yasalardır. Torba yasa, topluma egemen olan yamalı bohça psikolojisinin yasalara yansıyan adıdır. 

Eğitim tam bir yamalı bohçadır. İlkokuldan üniversiteye kadar her eğitim kurumunun devlet, özel, vakıf türleri var. Hocalar üniversitelerin kadro alamayan, az maaşlı hocaları. Hoca başına öğrenci sayısından, ya da eğitimin niteliğinden ve yayın sayısından söz etmeyelim. Bir de eğitimin kalitesini düşüren bir virüs var: Türkçe bilmeyenlere İngilizce öğretim. 

Toplumsal kargaşa açık olarak gazete ve televizyonlara yansıyor. Hiçbir uygar ülkede bu kadar kaza, kadın cinayeti, yolsuzluk, yasadışılık, kural tanımazlık, polis baskısı, suçlu gazeteci, hiç suçu olmayan politikacı, alay edilen politikacı var mı? 
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Bunların çokluğu Türkiye'yi Avrupa'dan uzaklaştırdı. En iyi dostlarımız, Türkiye'de arsa ve bina alan petrol şeyhleri. 
Bunlar dünya basınından öğrendiğimiz kadar, dünyanın en zengin despotları. Fakir İslam dünyasının petrol ağaları, büyük dostlarımız oldu. Türkiye'nin bu büyük tuzağa nasıl düşürüldüğünü 1951 Kore Savaşı'ndan başlayarak biliyoruz. 
Ama halk ne bir şey hatırlıyor, ne de gördüğünü değerlendirecek bir bilgisi var. 

Türkiye halkı en büyük bilinçli tepkisini 7 Haziran 2015 seçimlerinde gösterdi: Menderes'ten 65 yıl sonra. Fakat verdiği “oy”un bir sonuç vermediğini de öğrendi. Bu politik oyunu anlayacak bilgisi yok. Bunca yıl oy toplama şampiyonları, halka, iktidarda onların oylarıyla oturduklarını söylediler. Ama oy alamazlarsa ne yapacaklarını söylemediler. Şimdi yamalı bohçayı bir çarşafla değiştirmeyi düşünüyor olmalılar. 

Cahil toplumun demokrasi hikâyesi son seçimde bitti. Ama daha çok dinleyeceksiniz. Biz 1950'den bu yana içini boşalttığımız demokrasi kavramını, aynı şekilde içini boşalttığımız “din”le birlikte, bu toplumun düşsel standartları olarak dayattık. Her şeyin sonu, bütün kurumların kimliklerini yitirmesiyle geldi. Her kurumun adı var, bazen görkemli yapıları var. Ama etkinliği simgesel. Toplumsal cehalet temelde bu anlama geliyor. Büyük Millet Meclisi, anayasal kurumlar, öğretim, sendikalar, demokrasi, hukuk, yasalarla ve uluslararası uygulamalarla tanımlanmış işlevlerini yerine getiremiyorlar. 

Toplumun cahil geleneğinden miras kalmış kapalı pencereleri var. Bunun en basit örneğini seçimde gördük. Partiler, yıllardır hırsız, soyguncu vb., diye suçladıkları partiyle koalisyon yapmak için kuyruktalar. Namuslu insanlar “AKP iktidarda oldukça yüzde 51 oy demokrasiydi, muhalifler yüzde 60 oy alınca demokrasi bitti mi?” demeyi akıl etmezler mi? 

Halk bu çelişkileri anlamıyor. “Demek şimdiye kadar yalan söylüyorlardı,” diye düşünebilir. Ama politikacılar gibi ince numaraları bilmez. Bu basit olgu, politika dediğimiz sözde demokratik mekanizmanın halkı yalanla avuttuğunu gösteriyor. 


160 


Bizde demokrasi, politikacılar arasında oynanan oyunun adına indirgenmiştir. Bunun sağdıçları da gazetecilerdir. 

Neden “Demokrasi” deyip duruyoruz? Demokrasi insanlar arasında eşitlik olduğunu ifade eder. Bu adaletin de tanımıdır. 
Yüzde 60 oyun gücünü Meclis'e aktarma olanağı yoksa demokrasi yoktur. Bazı yasal mekanizmalar bu gecikmeyi ya da yok etmeyi sağlıyorsa neye güvenebiliriz? 

Eğer ülkenin kurumlarının başına gelenleri incelerseniz, bugün yırtılanı yarın yamayan bir sistem, daha doğrusu, bir “ha babam sistemi” çalışıyor. Bunu en tipik örneği “torba yasa”dır. Başka yasaların ya da yasal olmayan uygulamaların açıklarını kapatıyor. 

Bu yamalı bohça mekanizması Avrupa'nın Rönesans'tan sonra yüzlerce yıl içinde, insan için daha uygun transformasyonlara yol açan gelişmeler sürecine benzer bir mekanizmadır. 
Avrupa o gelişmelerle dünya egemeni olmuştur. Onun sonucu uygarlığın son aşamasının da Avrupa'da gerçekleşmesidir. 
Bizdeki gelişme Türk toplumunu bugünkü kaosa getiren ve Cumhuriyet'in bütün kazanımlarını yok eden bir ters mekanizma sonucudur. 

Uygarlık, kişisel aklın kazanımlarının toplumsal akla dönüşmesi ve orada birikmesidir. Bu birikim zaman içinde oluyor. Uygarlık daha ulaşılmamış bir ideal. Kişiler binlerce yıl önce bugün hâlâ ulaşılmamış insani idealler tanımlamış olabilir. Çünkü modern bilimin keşfettiği gibi insan hep aklıyla değil, duyguları ve tutkularıyla da davranıyor. Örneği de uygar diye bildiğimiz toplumların son bir yüzyılda dünyayı sürükledikleri savaşlar. Böyle kaos dönemlerinde kavramlar dans etmeye başlar. Geri kalmış toplumların kaos ortamına girmeleri için savaş gerekmiyor. 

Türkiye'nin en temel kaosu, planlanamamış azman kent ve onun ayrılmaz öğesi olan otomobildir. Savaş dışında en büyük cinayet aleti otomobildir. Gerçi otomobil sahibi olmak isteği, insanın başka ilkel tutkularını karşılamaya yarıyor. Kimse insan öldürmek amacıyla otomobil almıyor. Teröristler hariç. 


161 


Fakat otomobil, insan çevresini çirkinleştiriyor, kirletiyor, gürültüye boğuyor ve mekanikleştiriyor. 

Akıl, yani uygarlık kontrol ederse, kent Berlin, edemezse İstanbul oluyor. Oy mekanizması bizim ülkemizde kaostan yana işlev görmesi planlanmış. Ama, “Yalancının mumu yatsıya kadar yanar” diyen de bizim aklımız. 
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ÖZGÜRLÜK NE DEMEK? 


Uygarlığın temel özelliği, insan hakları, düşünme ve düşündüğünü söyleme özgürlüğüdür. AKP özgürlük sözü veriyor, CHP de bunu sağlayabiliyorsa, koalisyon yapsın! Yapamazsa kilidi kendine vurmuş olacak... 

Norveç'te, ABD'de, Fransa'da terör cinayetleri oldu. İslam ülkelerinde de günlük haber. Şimdi de Türkiye'de. Yüzlerce insanı hedefleyen toplu cinayetlerde onlarca ölü! Biz bunun on katını maden kazasında, yüzlerce katını trafik kazalarında, binlerce katını iç savaşlarda gören, cinayete kanıksamış bir toplumuz. 

Dünya nüfusunun kontrolden çıkmış büyüklüğü, her olan biteni doğal olarak gösteren paraya kilitlenmiş modern kapitalizm ve bunu sürdürebilmek için harekete getirdiği mekanizmalar ve kontrol ettiği medya, cahil insanların gözlerine perde çekiyor. Vurdumduymazlık yıkanmış beyinlerin ataletinden kaynaklanıyor. 

Çağdaş tüketim politikasının kişi yaşamına sokuşturduğu çöplük, spor tutkusu, ünlü sevgililer, otomobil reklamları, televizyon, telefon günlük yaşamın bütün az gelişmiş, entelektüel olmayan içgüdülerini besliyor. Şikâyetini dile getiremeyen, kargaşa içinde bir insanlık. 

Kemal Kılıçdaroğlu “Gün suçlama günü değil!” demiş. 
Bunu, ülkenin kargaşaya düşmesinden çekinen politik bir tavır olarak kabul edelim. Diğerlerinin hiç bir açıklama getirmeyen, hedef saptıran hamasi mesajlarını da unutalım. Fakat bu 


163 


cinayetin politika dışında boyutları yok mu? Acılar gazete haberleri gibi çöp sepetine mi gidiyor? Bütün yaşam sevincini yitiren aileler, ölmek isteyen anne ve babalar var. Bu kanlı cinayette, öldürenler cennete gideceğini sanan bir ideolojiye sahip. 
Öldürülen gençler insani bir ideoloji için toplanmışlardı. Tarafların ideologları var. Bunların arasında cinayetleri kınayan ideolojiler egemen olamıyor. 

Cinayet haberi, bir takıma gelen yeni futbolcu, piyasaya yeni çıkan bir otomobil kadar etkili değil. Bu bağlamda politikacılar, politik reklamcı olarak görev yapıyorlar. İnsan, toplum, ahlak, vatan kurtarmak kadar önemli değil. 

Bütün ekonomik göstergeler yokuş aşağı gidiyor. Eğitim yerlerde sürünüyor. Türkiye, hırsız, cani, cahil, ahlaksız, sömürülen bir toplum olmaya kuşkusuz boyun eğecek bir ülke değil! Fakat suçların yoğunlaşması genetik bir patlama olabilir mi? 

Cinayet furyasının insanlıkla, dinlerle ilgisi yok. Kaynakları saf değil. Terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, kara para kaçakçılığı ile aynı düzeyde bir eylem. Canlı bomba fenomeni dışında cinayetlere alet olanlar için açlık, emperyalizm ajanlığı, güç hırsı, para kazanmak gibi motivasyonlar da söz konusu. 

Tehlike buradan başlıyor. Cinayete dönüşen hiçbir eylem insanlığı kurtarmamıştır. Din savaşları, uygarlık savaşları, sömürgecilik, kölelik, esir ticareti... Bir milyar aç insan. Barbarlarla savaş yok. Haçlı savaşları yok. Sömürge yok. Kızılderili tehlikesi yok. Ama mafya, çete, terör, hırsız, soyguncu, zorba tehlikesi var. 

Müslümanlar birbirlerini kesiyor. Tarihte cinayetler, değişik tabelalar altında, hep aynı amaçlarla yapılıyor. Kahramanlar, kendini feda edenler, genel tabloyu değiştirmiyor. Ölen ölüyor. Sömürü ve cinayet devam ediyor. Bugünkü cinayetlerin amacı da güç ve ona bağlı servettir. Romalı aristokrat, Avrupalı dük ve kral, çağdaş zengin, ya da kalantor politikacı aynı koşullarda yaşıyorlar. Aynı oranda insafsızlar. Cinayetler 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ulusların sefaletini azaltmıyor. Öldürenler ve ölenler uluslararası emperyalizmin kurbanları. Canlı bombalar bunu anlamadan kendilerini feda ediyorlar. 

Kılıçdaroğlu'nun politik tutumu bir kaygı göstergesidir. Bu önemli bir tavır. Namuslu bir politikacı olduğunu da kanıtlıyor. Fakat Suruç'taki gibi toplu ve politik cinayet bağlamında, Türkiye'de politikacıların aşması gereken bir bilinç düzeyi var. 
Bunu kişisel olarak aşmış olmaları sorunu çözmeye yetmez. 

Gazetelerdeki yorumlar ve haberlerde bir sürü sorumlu sayılıyor. Başta IŞİD. Sonra PKK, HDP, AKP. Yapan da saptandı. 
Yapan bir kişi olduğuna ve bu suç odakları ortak çalışmadıklarına göre iddialar dayanıksız. Kılıçdaroğlu'nun tutumu aydınlık kazanıyor. Ona özel bir değer de kazandırıyor. 

Fakat toplumun sorunu farklı ve bundan çok daha önemli. 
Birincisi Türkiye'den de beyni yıkanmışların katıldığı uluslararası bir terör örgütü var. Bu sorunları yaratanlarla koalisyon yapmayı düşünen bir CHP var. İşe suçlama yapmadan başlasak bile olayın nasıl geliştiğini analiz etmeyecek miyiz? Eğer AKP suçlu ise işbirliğine devam mı edecekler? Halkın politik eğilimini bu kadar hafife alan partiler politika mı yapıyor? 

Bundan daha önemli ahlaki ve kültürel bir sorun daha var: 

Suruç'a gidenlerin eylemi doğru muydu? Haklı mıydı? 
CHP ona katılıyor mu? 32 genç insanın canı, nedeni sorulma- dan, kim vurduya mı getirilecek? Burada Kılıçdaroğlu'nun, aydınların, yazarların bir görüşü neden ortaya çıkmıyor ya da vurgulanmıyor? 

Türkiye'de insanların bunu yapma hakkı var mı, yok mu? 
Bu özgürlük var mı, yok mu? Devletin burada takınması gereken tutum ne olmalıydı? Gezi olaylarında polis yedi kişi öldürürse, IŞİD de 30 kişi rahatça öldürür. Şimdi CHP bunları tartışmaz ve “Suçlu aramayalım” sloganının arkasına sığınıp, koalisyon pazarlıkları yaparsa, bu uygar ve hatta politik bir tutum olmaktan çıkar. İnsan özgürlükleri karşısında CHP'nin AKP'nin davranışlarını onaylaması olarak da yorumlanabilir. Gerçi Kılıçdaroğlu “Yolsuzlukların hesabını sormamak, 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CHP'ye kilit vurmak demektir,” de demişti. Ama bundan koalisyon nasıl çıkar? Bunu pek hesaplayamıyorum. Çünkü cahil ve kafası karışık bir toplumda poker masası blöfleriyle yaşıyoruz. Âdetim olmadığı halde, hiç sevmediğim politikadan söz ettim. Üstelik isim kullanarak. Özür dilerim. Fakat Kılıçdaroğlu en güvenilir politikacılardan biri. Ve ölenler torunlarımdan daha genç. Çok canım yandı. 

Batı uygarlığı bir kavramı aydınlattı: İnsan, toplumu idare eden politik sistemden daha önemlidir. Büyük bir sanatçı, büyük yaratıcı bilim adamı ve düşünür yanında bir politik unva- nın tarihi önemi yoktur. 

Politikacının unvanının içi ancak iki koşulla doldurulur: Birincisi insan sevgisi, ikincisi düşünür olmak. O zaman politikacı da büyük insan olabilir. Ama tarihin çöp sepeti ünlü krallarla doludur. Kimse yaptıklarını anımsamaz. Yaptıkları kötülükler bile unutulur. Sadece Yezid gibi adları kalır. İnsanlar her kötülük yapana “Yezid” demeye yatkındır. 

Başta Avrupa ülkeleri ve sonra ABD dünyanın en uygar ülkeleri. Buna şüphe yok. Fakat bu uygarlık kendi içlerinde, kendi evleri için. Dünyaya öyle davranmıyorlar. Özellikle Amerika acımasız. Olayları saymaya değmez. 

Bu uygarlığın temel özelliği, insan hakları, düşünme ve düşündüğünü söyleme özgürlüğüdür. Bu da demokrasi denen politik sistemin temelidir. Bu olmadığı zaman Batı uygarlığı yoktur. Amerikalı, Müslümanlara Amerikalı gibi davranmaz; Yahudilerin davrandığı gibi davranır. 

Şuhud'un düşündürmesi gereken özgürlüktür. Ülkeyi sağduyuya ulaştıracak tek yol koalisyondan önce özgürlüktür. 
AKP özgürlük sözü veriyor, CHP de bunu sağlayabiliyorsa, koalisyon yapsın! Yapamazsa kilidi kendine vurmuş olacak! O zaman özgürlüğün kilidini kim açacak? Özgürlük, uygarlık ve refah birbirini izler. Refahdan başlayan uygarlık yok! 

21. yüzyılın bu ilkel, ölüm ve cinayetle sonuçlanan olaylarının bilimsel bir açıklaması olabilir mi? Ünlü bir Amerikan filminde beş Amerikan komandosu bir Taliban liderini 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yakalamaya giderler. Yaşamlarını hiçe sayarak insan avına çıkanın canlı bomba ile farkı var mı? Biri dini bir ideoloji, diğeri politik bir ideoloji. Her ikisi de beyni yıkanmış, ölüme hazır, ötekini yok etmeye koşullanmış genç insanlar. Biri uygar bir ülkeden. Bu ideolojik cinayetlerin sınır tanımayan yaygınlığı çağdaş tüketim kapitalizminin insan genetiği üzerinde, olumsuz etkileri sonucu olabilir mi? 
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DÜŞÜNCE ÖZGÜRDÜR, 
“DIE GEDANKEN SIND FREI” 
MUSİKİNİN ÖZGÜRLEŞTİRİCİ ROLÜ 


Düşüncenin özgürlüğü bağlamında, gerçekten ona sahip çıkarak düşünmek bizim kuşağın içinde doğduğu entelektüel ortamın belirgin özelliği değildi. Babam üniversiteye giderken, “Politika ile zinhar uğraşmayacaksın!” demişti. Onu çok sevdiğim için düşünceyi bir kavga aracı olarak gören bir eğilimim olmadı. 

Ailece şiir seven, okuyan bir geleneğimiz oldu; aile ortamında özellikle annemin heyecanı ve babamın Osmanlı şiir sevgisiyle beslendik. Bu bazen coşkulu bir milliyetçilik ya da edebiyat sevgisiyle eşleşiyordu. Bizim ailenin şiir gecelerinin devamlı adları Akif ve Fikret idi. Bu süreç içinde, düşünce özgürlüğünün önemini yeterince anlamış olduğumu söyleyemem. 

1950'li yıllarda halk türküleri etkiliydi. O sırada Vedat Nedim Tör yeni yapılan Açık Hava Tiyatrosu'nda, yaz ayların- da halk müziği konserleri örgütlüyordu. Vedat Nedim Tör'ün “Kadro hareketi” mensubu olduğunu bilmediğim gibi halk türkülerinin politik içeriğinin özel olarak vurgulandığını da hatırlamıyorum. İlgilendiğim konu sanat ve musikiydi. 

20. yüzyıl dünyası için belki bir geç uyanma sayılabilir fakat Türkiye için doğal bir tavırdı. Biz düşüncenin dallanıp budaklanıp her davranışı yönettiği bir entelektüel çağda 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yetişmedik. Ulusal savaşın heyecanını yaşadık ve çağdaş dünyaya yetişmeye çalışan bir örgütlenme ortamına çabalarımızla ortak olduk; büyük bir heyecan vardı. Fakat entelektüel bir 
kaynama yoktu. En azından bize kadar ulaşmıyordu. 1960 
Devrimi ve Menderes-Bayar rejimine karşı bilincim ve direncimle bir özgürlük yanlısı olsam da politik örgütlenmeler beni ilgilendirmemişti. 

Düşünce özgürlüğü, temel bir insani kavramdır. Onun tarihi ve felsefi boyutlarının insan yaşamının temel sorunlarından biri olduğunu düşünsek bile, bunların yaşamsal dinamiğinin Türk kültür ortamında henüz ulaşmadığını söyleyebiliriz. 

Bu bağlamda uyanmam, yurt dışında bir şarkı ile başladı. 
1962 yılında Michigan Üniversitesi'ne misafir öğretim üyesi 
olarak gittiğim dönemin başlangıcında, o zaman Amerika'nın en ünlü halk şarkıcısı Pete Seeger'in bir Ann Arbor konserini dinledim. İğne atılsa yere düşmeyecek kadar kalabalık olan konserde çok büyük bir halk şarkıcısı ve sahne sunucusu olan Pete Seeger, “Die Gedanken Sind Frei” (Düşünceler Özgürdür) şarkısını söyledi. Şiir, musiki gibi sanatlarla politika arasındaki ilişkiyi, ondan sonra Sartre, Shaw ve başka yazarları okuduktan sonra düşünmeye başladım. 

“Die Gedanken Sind Frei” bir Alman şiiridir. Olasılıkla Alman aydınlanma felsefesinde, romantik çağın mirası bir akımın ifadesidir. Konserden sonra düşünce özgürlüğü kavramı giderek yaşamda uygarlıkla eşit bir anlam kazandı. 

Şairlerin çokça dile getirdikleri gibi, hiçbir otoritenin insanın düşünmesini engelleyecek gücü yok. İnsan beyni, düşüncenin ifadesi zincire vurulduğu zaman, onu saklamasını öğrenmiştir. Beyin insanın gizli hazinesidir, anahtarı sadece ondadır. “Düşünce Özgürdür” sözü fizyolojik bir gerçektir. 
Kafanın içini okuyan teknik henüz icat edilmedi. 

İnsanların işkence görmesinin temel nedeni zorbanın beynin içindeki dışarı çıkarmak için yaptığı fiziki işkencedir. Bunun en ünlüsü engizisyondur, araçla işkencedir. Bazen rüşvet olabilir. Ama kimse düşünce söze dökülmeden bir şey bilmiyor. 
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Düşünce özgürlüğü bir uygarlık aşamasına işaret eder. 60'lı yıllarda dünyaca ünlü başka bir şarkıcı Joan Baez'di. O soyut bir düşünceden çok devrimlerin şarkısını söylüyordu. 67 kuşağı özgürlüğün kavgası veren bir kuşaktı. 

Gerçi bu dünyaya gerçek düşünce özgürlüğünü getirmedi. 
İdeolojiler kendi söylemlerinin özgürlüğünü savunmadıkları zaman gerçek düşünce özgürlüğü gelmiyor. 

Fakat o Pete Seeger'in konserinden bu yana musikinin özgürleştirici rolünü düşünüyorum. Kilise, musiki ve koro yoluyla insanları etkiliyor. Afrikalılar Amerikan çağdaş musikisini, hatta “spiritual”larıyla Amerikan dini müziğini etkiliyorlar. Bu musiki dalgaları bazen politik renklere de bürünüyor. Musikinin insanları birleştiren bir gücü var. Bundan sonraki aşamada, İslam kültürünün mimarisi ve sanatıyla uğraşırken, resmin ve musikinin iki yasaklanmış özgür ifade aracı olduğunu gördüm. Bu yasaklarda İslam'ın geri kalmışlığının kalıpları yatıyordu. Suudi Arabistan'da ezanı özellikle çirkin söylüyorlar, makamla söylemiyorlardı. Çünkü güzel sese şeytan karışıyormuş. Oysa biz Boğaz'da, karşı sahilden gelen sabah ezanının sesini en güzel musiki gibi dinlerdik. İstanbul camilerinin ünlü müezzinleri vardı. Halk onları özel olarak dinlemeye giderdi. 

İbni Sina'nın Şifa adlı paha biçilmez büyük yapıtında musikiyle ilgili, belki de çağının en güzel matematik ve bilimsel analizi var. Bu Arap uygulamasından toplumların geri kalmışlığının mekanizmalarına uzanmak olasıydı. 

Benim için düşünsel özgürlük kavramı, son analizde, musikiye ve sanata kadar dayandı. Çünkü burada düşünce ve duyguyu birlikte içeren ve strüktür olarak matematiksel bir yapıya dayanan bir yaratma var. Musikinin insanlar üzerindeki etkisini en çok Hıristiyan kilisesi kullanmış. Burada Handel'in Halleluja'sını anımsayabilirsiniz. Ulusal marşları, askeri marşları, Amerikan filmlerindeki film müziklerini, Wagner'i, İtalyan operalarının Avrupa tarihiyle ilgili romantik, kahramanlık, vatanseverlik, aşk ve ölümle işlenmiş musikilerini, daha 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entelektüel düzeylerde, Beethoven'in senfonilerini ve 9. Senfoni"nin korosunu anımsayabilirsiniz. 

Chopin'ın Polonyalıları, Flamingo'nun İspanyolları, Çardaş'ın Macarları, Zeybek havasının da Türkleri nasıl coşturduğunu anımsayabilirsiniz. Dünyanın her köşesinde halk danslarının toplumsal etkisini ve yarattığı ruhsal anlaşmayı herkes yaşamında denemiştir. 

Avrupa'nın entelektüel olarak dünyadan kendini üstün görmesini sağlayan, sadece bilim ve teknoloji değil, sanat, musiki ve edebiyattır. Bunların tümünün insan düşüncesi ve insan duyarlığıyla ilişkileri, felsefi düzeyde buluşan sentezleri var. Tümünü birleştiren bir ağ dokusu var. Bu beynin çalışmasındaki tümel koordinasyona ve modern iletişim sistemlerinin ağlarına benzeyen bir doku olmalı. Bunun adına da uygarlık deniyor. 

Biz gençliğimizde bu büyük entelektüel dokunun farkında olmadan yaşadık. Yabancı yapıtların orasını burasını kurcalarken bazı şeylerin farkına varmış olabiliriz. 

Osmanlı'nın böyle bir birikimi olmadığını bugün Vahdettin'in yaptıklarını okuduğunuz zaman dehşetle izliyoruz. 600 yıllık bir imparatorluğun sultanı, devletin merkezini İstanbul'dan Sinop ya da Kastamonu'ya götürecek bir anlaşmayı onaylıyor. Devlet Çadırı'nı oraya taşıyacak. Padişah olarak sıfatını koruyacak. 

Onca yüzyıl yerleşik yaşadıktan sonra, Osmanlı sultanının hâlâ göçer kabile reisi gibi davranışı, Osmanlı toplumunun da temelde öyle kaldığını, onun için sanatın, felsefenin, bilimin dışlanmasını açıklıyor. Bu ortamda düşüncenin özgürlüğü gibi bir kavramın, değil halka, okumuşlara bile mal olmadan sisler içinde kaybolmasının nedeni anlaşılıyor. 

Biz ilk Cumhuriyet kuşakları özgürlük için savaşan bir toplumun içinde büyüdük. Fakat bu özgürlüğün temelde bir düşünce özgürlüğü olduğunun farkında değildik. 

Fazla düşünce üretmemiş toplum, yaşamsal, güncel düşünceyle entelektüel düşünce arasındaki niteliksel uçurumun 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farkında olmuyor anlaşılan. Bugün devlet idare etmekle yapı yapmak arasında herhangi niteliksel fark olmayan bir toplumda yaşıyoruz. 

Annemle babamın sık sık yineledikleri bir fıkra vardı: “Fakire sormuşlar: “Zengin olursan ne yiyeceksin”, “Soğanın cücüğünü, demiş.” 
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UYGARLIĞA GİRİŞ 


Bizim tiyatro açısından Yunandan 2400 yıl geride olduğumuzu hiç düşündünüz mü? Gerçi bir allame çıkıp “Bizde de Karagöz vardı,” diyebilir. Bir Karagöz oyunu tekstiyle Euripedes'i hiç yan yana okudunuz mu? 

Uygarlık kişi bağlamında ya da toplum bağlamında eğitim ve öğretim anlamına gelmiyor. Bunlar sadece bileşenler. 
Eskiden imza atabilenin okuma yazma bildiği düşünülen bir ülkede yaşıyoruz. Uygarlık bağlamında bilinç, imza atmasını bilenler kadar. 

Bu kavramın en aldatıcı yanı, uygar diye bilinen ülkelerin en büyük cinayetleri işleyenler olması. Silah en çok onlarda. 
Bir bomba ile 100 bin kişiyi öldürenler Amerikalı kahramanlar. Kahramanlık artık Leonidas dönemindeki gibi değil. Her saçma ideoloji için adam öldüren kahraman olursa, uygar olmayan kalmaz. Eğer öldürmek uygarlık bileşeni olursa, dünya kovboyların “Free country” (özgür ülke) dedikleri, hızlı çeke- nin önüne geleni soyduğu çağa dönebilir. Eskiler buna “Tut 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kelin perçeminden!” derler. 

Uygarlık, “insanca” dediğimiz sayısız davranışı içeren, kişiden başlayıp toplumlara yayılmış, sözlere, düşüncelere, atasözlerine, felsefelere, inançlara sızmış, dünyanın her köşesinde duyarlı, akıllı insanların davranışlarını yönlendirmiş, insanların birlikte yaşamalarına olanak veren toplumsal ve psikolojik davranış modelleridir. Temelde, insana saygıda temellenmiş 


olmalıdır. 
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Cinayet, yalan, hırsızlık ve sömürüyle dolu bir dünyada yaşadığımız için olasılıkla kötü örnekler iyilerden daha çok “reyting” yapıyor. Medya da onu yansıtıyor. Fakat arada bir “Uygarlık bu olmalı,” dediğiniz durumlar var. 

Hollanda'nın yeni kralını seçen törenlerde Amsterdam'da Andre Rieu Orkestrası'nın konserini dinledim. Daha doğrusu Hollanda halkının musikiyle akıl almaz coşkulu ilişkisini seyrettim. Orkestranın çaldığı şarkı ve marşların söylenmesine binlerce dinleyici katılıyordu. Kuşkusuz bu çok özel bir konserdi. Fakat musikinin temel uygarlık ölçütlerinden biri olması gerektiğini kanıtlıyordu. 

Musiki kadar hiç bir şey bu duygusal ortaklığı sağlayamaz. 
Belki aklınıza spor yarışmaları ve maçlar gelecektir. Fakat bunların uygarlık gösterisi olduğunu sanmıyorum. Örgütlenmeleri uygarca bir davranış olarak görülebilir. Konserde 15-20 marş ve şarkının büyük çoğunluğuna binlerce kişi katıldı. Musiki dinleyicisi olanlar onun kendilerini bir nehir gibi alıp götürdüğünü bilirler. 

Daha basit bir uygarlık gösterisi daha keşfettim: Sevgili ya da karı koca kalabalıkta utanmadan öpüşüyorlarsa bu bir uygar toplum gösterisidir. Öpüşme seksten çok sevginin gösterisidir. Müslüman bir toplumda yan yana bile yürümeyen karı koca ne kol kola girer, ne el ele tutuşur, ne birbirlerini öperler. 
Neden? Çünkü kadınla erkeğin birbirlerine yakınlaşmaları İslam toplumunda ancak seks olarak görülür. Kadın ve erkek arasında sevgi dışlanmıştır. Bu yorum, sosyal gerginlikler yaratmakla kalmaz, toplumun sevgi potansiyelini de azaltır. 

Dinin toplumlar üzerindeki etkisi küçümsenemez. Dünyada dinden daha güçlü olarak insanları etkileyen hiçbir ideoloji yoktur. Kaldı ki bu kadar uzun etkili olan da yoktur. Fakat bu uzun yaşam ve etkili güç, tarih boyunca politik ve ekonomik amaçlarla, dini inancın saptırılmasına ve din dışı amaçlarla yönlendirilmesine olanak vermiştir. Bunu en uygar toplumların tarihinde bulmak, insanların karakterleri bağlamında umut kırıcıdır. 
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Bütün dinler pek çok günah arasında üç tanesini büyük günah sayarlar: Öldürmek, hırsızlık, ve yalan söylemek. Dindar insanlar buna inanırlar. Dini kitaplar bunların cezasını da söyler, örneğin İslam şeriatında çalanın eli kesilir. İnsanın bu günahlara kapılmaması için öğretimli olması gerekmez. Benim dindar anneannem dahil tanıdığım pek çok iyi insan okuma yazma bilmiyordu. Dünyanın en uygar toplumları da kişi ve toplum olarak öldüren çalan ve yalan söyleyenlerle dolu. 

Din, çalmayı hukuk gibi tanımlamaz, tanım sade ve dolambaçsızdır. Hukuk ise bir kılıf bulup geçirme yöntemidir. Bütün dünya parlamentoları bu işi yapan uzmanlarla doludur. Politika da, uluslararası bir yalan söyleme ve safsata (sofizm) yöntemidir. Toplumlar geliştikçe bu bilgiler bilime bile dönüşürler. 

Yalanı doktrin haline getiren devletler var. Kısacası uygarlık- din ilişkisi suç bağlamında bir anlam taşımaz. Uygarlık daha kapsamlı bir birikimdir. Din aracılığıyla tanımlanamaz. 

Uygarlık bir milliyet de tanımlamaz. İnsanlık iyi çalanı, iyi öldüreni hangi amaçla olursa olsun mahküm ediyor. Safkan dindar olmaz, bütün dinler kazanç hanelerine yeni devşirmeleri yazarlar ve şimdiye kadar hiçbir tarih ve bilim safkan Türk, Arap, İranlı, Alman'ın daha namuslu olduğunu kanıtlamamıştır. 

Hitler, Mussolini ve dünyanın her köşesinde sayısız irili ufaklı diktatörün yaptıkları uygar toplumla diktatörlük arasında doğru ilişki olduğunu gösteren bir gerçek sergilemez. 

Cumhuriyetçilikle uygarlık arasındaki ilişki daha karmaşıktır. Herhangi bir insanın dindar ya da milliyetçi olması cumhuriyetçi olmasına engel olmamıştır. Türkiye Halk Partisi üyeleri de ötekiler gibi dindar ve milliyetçidir. Eğer yalın akıl perspektiflerinden bakılırsa dinci parti, milliyetçi parti, cumhuriyetçi parti yaftaları uygar insanlar tanımlamaz. Galatasaraylı-Fenerbahçeli-Beşiktaşlı olmak da insanı daha uygar yapmaz. 

Uygarı tanımlayan nedir? Herhangi bir parti mensubu olmak değildir. İstatistik farklılıklar olduğu zaman bunun nedeni başkadır. Bilgi, görgü, kentsel gelenek, yaşam kalitesi 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bazı farklılıklar yaratır. Fakat bunlar da doğrudan uygarlık nedenleri değildir. Dünyanın en büyük insanlık cinayetlerini Avrupalılar işlediler. Fakat toplumsal uygarlıkla ilgili en ileri düşünceleri de onlar geliştirdiler. Ne var ki insan beyni iyilik ve kötülüğü birbirine yakın oranlarda üretiyor. Yin ve Yang dengeli. Kadın erkek nüfusu da dengelidir. 

İnsanları davranışları bağlamında bazı doğru gözlemler yapılabilir. Bunlar bilimsel değil, istatistiksel gerçeklerdir. Örnegin, hırsız ya da sahtekâr politikacı ve tüccarlar arasında daha çok çıkar. Matematikçi, ressam ve müzisyenden çıkmaz. 

Olasılıkla bilim, sanat ve uygarlık arasındaki ilişki daha çok irdelemeye değer. İdama giden fizikçi ya da biyolog sayısı pek bulunmaz ama politikacı, tüccar hatta asker bulunabilir. Yani nedeni ne olursa olsun, bilim adamı daha güvenilir bir yafta gibi gözüküyor. 

Öte yandan kilise Galileo Galilei’yi mahküm eder. Sünni Müslümanlar sufi Haccac'ı yakarlar. Atina hakimleri Sokrates'e zehir içirebilirler. Bunlar daha çok geçmiş, daha uygar olunmamış dönemlerin hikâyeleridir. 

Uygarlık, insan toplumunun dini ve politik yaşamındaki insan merkezli kuralların birbirleriyle buluşarak politik özgürlük, toplumsal ahlak, adalet, estetik konularında geliştirip kurallaştırdığı insan merkezli davranışlar bütünüdür. Zaman zaman sınıfsal despotizmin, kişisel despotizmin, savaşların zorladığı gerilim ya da sömürü dönemleri yaşanmış, politik, dini, ekonomik baskılar toplumların yaşamını alt üst etmiştir. 

Bu toplumsal-evrensel süreçlerin en uzun aşaması kapitalizmdir. Günümüzde insan için uygarlıktan toplumsal uygarlığa, uygarlık için uygarlığa doğru bir gelişmenin içinde yaşayan ülkeler var. Bunun en önemli göstergesi de kişi özgürlüğünün en az kısıtlamalara tabi olmasıdır. Uygarlığın hiçbir konfor aracı ve olanağıyla ilgisi yoktur. Temeli insan güvenliği ve özgürlüğüdür ve bu yasayla değil tarihi birikimle gerçekleşiyor. Kültürler farklıdır. Fakat her kültürün kendi uygarlığını yaşadığı düşüncesi boş bir övünmedir. 
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UYGARLIK ULAŞILMAMIŞ BİR İDEALDİR 


Bir kişinin yaşamı için binlerce cilt yazılan bu dünyada, insanlık tarihi yazmakla bitmez. Uygarlık konusu bu tarihin en gözde ve uzun bölümüdür. Ne var ki birbirlerini hayvanlardan daha kanlı ve sürekli geliştirilen tekniklerle öldüren insanlar daha uygar olamadılar. 

İnsanların tarihlerini yazmaya başladıkları çağda dünyanın bütün nüfusu, 20. yüzyıl savaşlarında öldürülen insanların sayısından daha azdı. Uygarlığı tanımladık. Ama uygar olamadık. Uygar olan insanlar orada burada var. 

Tarihte başlıca insan gruplarının eriştikleri uygarlık adı verilen teknik, spiritüel ve teknolojik gelişmenin birkaç tepe noktası var: Mezopotamya ve Mısır'ı (İÖ 4000-500) izleyen Yunan yükseltisi ve ardılları (İÖ 600-15 400), Çin yükseltisi ve daha sınırlı bir Hint yükseltisi (İÖ 500-15 800); yakın ve Ortadoğu'da İslam yükseltisi, diğer adıyla Abbasi Rönesansı (İS 1000-1200); Avrupa yükseltisi ve ardılları (İS 1500'den bu yana). 

Bu aşamalar toplumların coğrafi sınırlar içinde bütünleşmeleri, kentleşmeleri, ortak dillerinin ve teknolojilerinin gelişme süreciyle örtüşür. 

İlk yoğunlaşma İndusile Nil arasında, ikincisi Çin ve Hint'te, Avrupa ve dünya için en etkilisi Kuzey Ege ve Akdeniz'de; en büyük yükseliş Avrupa'da olmuştur. 

İnsanoğlu, örgütlü ve teknolojik olarak ileri düzeyde olsa da kendi cinsini yok ettiği sürece, uygar olmakta zorluk 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çekiyor. Doğa ve diğer canlılarla (kendimizi de içeren) mücadelemizde, kan dökücü bir tür olarak sivriliyoruz. 

Uygarlık tarihi bu iki temel etkinlik üzerine kurulu bu serüveni anlatır: İlki insanın yaşamını fiziksel olarak uzatmak için ürettiği düşünceler, araçlar ve örgütlenmeler; İkincisi diğer insanları yok etme içgüdüsünün taştan, sapandan atom bombasına kadar uzanan gelişimi ve savaş ve silah bağlamında kurduğu örgütlenmeler. 

Tarihin içeriği bir yanda savaş ve fetihler, öte yanda düşünceler, keşifler, üretilen araçlar ve insanların davranışlarını akılla (beynin neokorteksinin etkinliği) kontrol eden toplumsal kurallar üzerine kuruluyor . Biz şiir yazıp, resim yapıp, musiki besteleyerek, dünyayı inceleyip öğrenerek ve sözde insanın varlığına saygı göstererek uygar boyutumuzu tanımlıyoruz. 
Fakat bu örgütlü ya da yalnız olarak, öteki insanları kurtlar gibi öldürmemize engel olamıyor. Gündüz insan, gece kurt! 
Hepsinin arkasında ilkel ideolojiler var. 

Bugün yaşamımızı sürdürmek için zorluk çekiyoruz. Yerküre büyümüyor. Fakat nüfusu geometrik olarak artıyor. Bu durumun karanlık bir gelecek hazırladığını, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını gördükten sonra, insanlar anladılar. Yazarlar, düşünürler ve bilim adamları tehlike çanları çalmaya başladılar. Fakat bilim ve teknolojinin kurtarıcılığına inanmaya devam etsek de insanlığın endişesi giderek artıyor. 

“The Club of Rome” (Roma Kulübü) kamuoyunu uyarıcı kuruluşların en ciddi ve eskilerinden biridir. 1977 yılında “The Goals of Humanity” (İnsanlığın Amaçları) adlı bir rapor yayımlamıştı (Dutton, New York, 1977). Rapor bundan 50 yıl önce bilge insanlar ve bilim adamlarının dünya toplumlarına önerdikleri davranışları kısaca özetler, eğilimler ve tehlikeleri vurgular. Bu değerlendirmede Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu neredeyse aynen anlatan gerçekler var. 

Club of Rome'un raporunda saptadığı sorunlar içinde bugün bizim ülkedeki kargaşayı haber veren sorunların bazıları şunlar: 
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Büyümenin limitleri: Dünya ekonomisi sürekli büyüsün mü yoksa bunun bir limiti var mı? Sorun önce nasıl büyüyeceğini saptamak. Sonra hangi amaçla büyüyecek? Ekonomi kendini büyütmek için büyürse bu, her zaman, insanlığın amacına uygun düşmüyor. 

Peki, insanlığın amacı nedir? Müteahhitlerin her yere gökdelen yapması, ya da buldukları her maden için doğayı delik deşik etmeleri değil! “Ekonomi insanlığın amaçlarına hizmet ettiği oranda yararlıdır,” der Roma Klubü'nün raporu. 

Bir kentin boyuna büyümesi gerekli mi? İnsanın daha iyi bir ortamda yaşamasını mı sağlıyor? Hava kirliliği, trafik kaosu, topluma kaybettirdiği enerji, zaman ve yarattığı gerginlik, neden olduğu insan kaybı, insanlıktan çıkmış, yozlaşmış, insanlara eşya gibi, hatta bindikleri otomobillerden daha az acıyarak bakan bir bürokrasi. 

Tarihimizde ilk yapılacak gözlem, Osmanlı toplumunun 12. 
yüzyılda İslam'ın yarattığı uygarlık atılımını izlememesidir. 
İslam dünyasının diğer ülkeleri de bu davranışı bizimle paylaşıyor. Onun için de bir sömürge görüntüsü veriyorlar. 

İkinci gözlem, 15. yüzyılda Osmanlı'nın Avrupa Rönesans akımına katılmamasıdır. 

Üçüncü gözlem, çağdaş dünyanın önde gelen toplumlarının uygarlık standartlarını Cumhuriyet'in mirasını da yadsıyarak, dışlamaktır. 

Bunun sonucu çağdaş teknolojiyi yaratacak örgütlenmeyi ve eğitimi gerçekleştirememek, teknolojide geri kalmak. 

Türk insanının genelde soyut tartışmaları sevmediği ve izlemediği kanısında olduğum için -aklı ermiyor, demiyorumhepimizin yaşadığı günlük yaşam deneylerini, yaşamsal kargaşanın ciddiyetini sergilemek için yineleyeceğim: 

İnsanlar otomobil icat ettiler. Biz kentleri otomobile feda ettik. Türkiye'de kent terbiye edilmemiş vahşi atlara benziyor. Trafik bu hastalığın temel semptomudur. Kayseri'den İstanbul'a bir saatte gelip, evinize üç saatte gidiyorsunuz. 
İzmir-İstanbul bir saat, havaalanı-Beşiktaş iki saat. Bu bir 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gelişmemişlik kanıtıdır. İstanbul ulaşımının ülkeye neye ve kaça mal olduğunu öğrenmekten korkuyorum. 

Bütün ülke yaşamını dağıttığımızı, iklimsel tehlike kapıdayken fiziksel çevreyi kirlettiğimizi, birbirimizi de açgözlülük yüzünden, acımazsızca soyup yok ettiğimizi bir dehşet filmi olarak güncel olaylarda seyrediyoruz. 

Açlık ve kötülük içeren, milyonlarca insanın ülkelerinden, hayvanlar gibi, ölüm tehlikesi taşıyan göçlerle yollara düştüğü bir dram tarihte var mı? Bu çağdaş dramın en büyük sahnesi neresi? Türkiye. Bunu televizyon serisi gibi seyreden bir insanlık uygar sayılabilir mi? 

Yapılan yollar, tüneller, köprülerin sayısı, bunların kimlerin cebine gittiği belli olmayan parasal yükü, yürünmesi olanaksız kaldırımlar, her tarafı otomobil parkı olmuş bir kent, nefes alınması hasta eden bir hava, tahammül edilmez bir gürültünün sersem eden ortamı bir uygarlık görüntüsü müdür? 

Ekonominin kullandığı adam başına ulusal gelir, sanayi üretimi, uluslararası ticaret endekslerinin, şişirilmiş yalanlar olmaları bir yana, halkın durumunu anlatan bir içerikleri yok. 
Yıllık adam başına gelirin yüzde 30'u nüfusun yüzde Vi tarafından cebe indiriliyorsa, bu sayıların halkın toplumun ekonomik yaşam düzeyini anlatması söz konusu değil. Büyüme endeksleri ne insanların daha refah içinde, daha sağlıklı yaşadığını, ne adalete ve insan haklarına saygı duyulduğunu, ne de gençlerin daha iyi eğitildiğini yansıtan veriler. 

Bugün 200'ü geçen üniversite sayısı Cumhuriyet'in başında sadece İstanbul'da olan iki üniversitenin yetiştirdiği öğrenci niteliğinde öğrenci yetiştiremiyor. Politik amaçlarla değiştirilen programlarla, ilk okullardan liselere, öğretmen okullarına ve meslek okullarına uzanan bir öğretim ve eğitim çöküntüsü var. 

Sayısı milyonlara varmış öğrencilerin gereksinimlerini karşılayacak yetişmiş öğretmen sayısının azlığı nedeniyle, ülkenin sorunlarına yanıt arayacak bilinçli insan yetiştiremiyoruz. 
Diploma veriyoruz. Bilgisiz diplomalı, politika uşağı adayıdır. 
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Dünya tarihinde sayının gerçeği anlatmak yerine aldatmak için kullanıldığı bu denli yalancı bir dönem yaşanmadı. 
Bu sadece Türkiye'ye özgü değil. Bu kadar kalabalık nüfusun tüketim sorunlarını, tek amacı paraya dönük bir yaşam perspektifinde çözecek bir sistem olamaz. Evrensel Kapitalizm'in teklemesi de sayılar arasında boğulmasından kaynaklanıyor. 
Türkiye'nin uygar amaçları sisler içinde kaybolmuş. 
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İSLAM 


İslam Dünyası başını geriye çevirdi. Önünü görmüyor. Yalpalıyor. Dünyanın en kötü durumda olan toplumları, Afrikalılardan sonra Müslümanlar. Yaşamlarını sürdürebilmek için ya kendi karanlıklarıyla savaşıp çağdaşlık yoluna girecekler ya da köle olacaklar. Zaten şu sırada sömürülmeyeni yok! 


BİR İSLAMLIK HİKÂYESİ 


Sosyal antropolog Jack Goody'nin Renaissances: The One or the Many (Cambridge, 2010) adlı kitabı Rönesanslar adı altında Bahar Tırnakçı'nın çevirisiyle 2015'te yayımlandı. Jack Goody'nin amacı Avrupa'ya 18. yüzyıldan sonra dünya egemenliğini sağlayan bilimsel ve teknolojik üstünlüğün, sadece kendisine özgü bir niteliğin göstergesi olmadığını ve dünya tarihinde pek çok rönesansın da bunu gerçekleştirdiğini göstermekti. 

Türk ve İslam kültürünün gelişmesi sürecinde Osmanlı tutuculuğu onu Batı'nın sömürdüğü ve yok ettiği devletler arasına sokmuş, Kurtuluş Savaşı ve devrim bu süreci durdurmuştur. Batı'nın 1950”deki ikinci hamlesiyle devriminin etkisi giderek azalmış, sömürgeleşme, değişik bir yüzle, yeniden kapımıza dayanmıştır. 

Bu durum İslam dininin doğasından kaynaklanmıyor. Pek çok Müslüman yazarın belirttiği ve bu köşede ara sıra dile getirdiğim gibi Arap medrese geleneğinin yorumundan kaynaklanıyor. 

Abbasi Rönesansı, devam etseydi, İslam dünyasının şimdiki zavallı durumda olmayabileceğini de kanıtlıyor. Jack Goody, bir bakıma, Batı megalomanisine bir şaplak atıyor. İslamlıktan bize sadece yobazlık mirası kalmadı. Abbasi Rönesansı, Cumhuriyet'in ne yapmak istediğini daha iyi değerlendirmenize yardım eder. Umut verir. Bu bağlamda tarihimize çağdaş odaklı bir gözlebakarak hamasi hikâyeler yerine, karşılaştırmalı 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bir tarih yöntemi seçmek, toplumun olanaklarının medrese kafalı bir düşüncenin çok üstünde, yeni gelecek perspektifleri sunduğunu halka göstermek gerektiğini göreceksiniz. Bu aydınlanmayı başaracak sayısız tarihçimiz olduğuna inanıyorum. 

Ülkeyi içine düştüğü yarı sömürge durumundan kurtarma şansımız, İslam'la birlikte Türkiye'nin geleceğinin de gazete edebiyatından farklı bir düzeyde tartışılması gerektiğini gösteriyor. 

Jack Goody'nin kitabının girişinde vurguladığı temel görüş Müslümanları ve özellikle bugün bizi yakından ilgilendiriyor. 

Türkiye'de bunu anlayacak, yaşlı ve genç, sayısız aydın olduğuna ve geleceğin onların çabalarıyla yeniden doğru yola gireceğine inanıyorum. 

Goody, Batı'nın kapitalizm, sanayileşme, sömürgecilik ve 
15. yüzyıldan başlayan matbaa etkinliğiyle dünyaya egemen olmasının, Avrupalılarda sadece kendilerine bir uygarlık düşüncesi yarattığını, fakat bunun irdelenmesi gereken bir varsayım olduğunu, kitabı da bu nedenle yazdığını söylüyor. 

Batının her konuda bugün var olan üstünlüğünün geçici olduğunu düşünen biri olarak, Goody'nin bu yargısının nedenlerini özetliyorum: 

Goody, Durkheim, Levi-Strauss, Joseph Needham, Gordon Childe, Max Weber, Perry Anderson gibi birçok ünlü bilim insanı ve tarihçinin, birçok sinolog ve antropoloğun bu üstünlüğü vurguladıklarını anlatıyor. Tunç Çağı'ndan başlayarak, ekonomi, yazıdan, mutfak ve çiçek yetiştirmeye kadar uzanan birçok örnekle, yüksek uygarlık sıfatının sadece Avrupa'ya ait olmaması gerektiğini savunuyor. 

Giderek güçlenen bu üstünlük savının 19. yüzyıl ortalarında Avrupa'nın ekonomi ve teknoloji alanındaki üstünlükleri nedeniyle iyice vurgulandığını, oysa daha önce başka kültürlerde de var olduğunu ve eğer sonradan Avrupa'yı güçlendiren gelişmeler olmuşsa, bunların köklerinin Avrupa dışında bulunabileceğini söylüyor. Avrupa ve Amerika'nın üstünlüğünü, 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tarihsel ve kültürel bağlamları içinde, geçici bir olgu olarak görmek gerektiği kanısında. 

Bizi en çok ilgilendiren konu “İslamda Yeniden Doğuş” adını taşıyan ve kitabın 6'da 1”ini kapsayan bölüm. Gerçi bunun ayrıntılarını biliyoruz. Üzerinde çok yayın var. Peygamberin amcasının oğlunun sülalesinden gelen Haşimilerin kurduğu Abbasi hilafetinin, İslam'ın en güçlü döneminde gerçekleştirdikleri büyük kültürel atılım “Abbasi Rönesansı” adını taşıyor. Osmanlı İslamı'nın bu aşamayla ilişkisi kesik. Avrupa Rönesansı'nın temel bileşenlerinden birini oluşturan ve en yüksek gelişmesine 11-12. yüzyıllarda varan Abbasi Rönesansı Osmanlı'ya hiç yansımamış. 

Ve günümüz İslamı'nı geri kalmış toplumlar düzeyine düşüren bu kültür politikası, daha doğrusu politika yokluğu, Osmanlı'nın cehaletini bir Türk simgesi olarak bugüne kadar yaşatıyor. Günümüzde de toplumu sarsıyor. Her alanda cehaletle burun buruna yaşıyoruz. 

Bu çok iyi bilinen tarihi gelişmeyi bilinmeyen bir iki ayrintısıyla anımsatmak istiyorum. Haşimi ailesi Halifeliği Emevilerin elinden aldı ve yeni İslam devletinin merkezi Şam'dan Bağdat'a gitti (Bağdat, Farsça Tanrı vergisi anlamına gelir). Bu kent Sasani üslubunda yapılmıştır. Başkentin adı da Sasani Tanrısına verilen vergidir. Bu, ikinci hilafet döneminin iki İslam öncesi kültür geleneğine yani Helenistik ve Roma ile Sasani geleneklerine ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. 

Abbasi dönemi Uzakdoğu ticaretinin güçlenmesi, kâğıt ve ipeğin gelmesi, Arapçanın yaygın oluşunun sağladığı iletişim, Budizm etkileri ve Türk göçerlerin, geleceğin egemen gücü olarak İslam dünyasına girmeleri gibi gelişmeleri içeriyor. Bu o zamanın Avrupasını aşan bir uygarlık performansıdır. O zaman İslam”ın bir ucu Pireneler”deydi. 

Türkler gibi Araplar da yarı göçer ve yağmacı bir toplum olarak, egemenlik alanlarında oldukları toplumların neyi varsa alıp kullandılar. Araplar göçer ve yağmacı bir toplumdu. 
Hıristiyanlar, Yahudiler, Zerdüşti İranlılar, Türkler, Kürtler, 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Berberler, hizmet ederek, sonra Müslüman olarak İlk İslam imparatorluğunu ortadan kaldırdılar. 

Abbasi çağında daha Harun Reşid döneminde başlayan çok büyük ve düzenli bir kitap çeviri dönemi oldu. Bağdat'ta Halife Memun döneminde kurulan “Beyt'ül Hikmet” ağırlığı çeviriye dayanan bir bilim enstitüsüydü. Bu enstitüde temelde Yunanca ve Latince”den, Arapça'ya 900'den fazla antik yapıt çevrildi. 
İslam tarihinde bu bağlamda uzun kavga ve çekişmeler olmuştur. Fakat bu bilginin İslam dünyasına kazandırılmasıyla birlikte İslam tarihinde matematik, fizik, astronomi, tıp ve felsefe alanında hummalı bir üretim yapıldı. İslam dünyasının dünyaca tanınan bilim adamlarının ve düşünürlerinin hemen hepsi bu dönemde yetiştiler. Bunlarla ilgili bilgi, sayısız yayında var. 

Harezmi'nin matematik mirasının önemini Avrupa 15. 
yüzyıldan bu yana biliyor. Bütün Arapça antik çevirilerinin, Ortaçağ”dan başlayarak, Arapçadan Latinceye çevrildiğini, İbn Rüşt (Averreos), İbn Sina (Avicenna), Avempace gibi filozofların yapıtlarını, 16. yüzyılda İbn Sina'nın tıp ansiklopedisinin 
22 kez basılmasını, İbn Heysemin (Alhazen) fiziğinin 17. yüzyıla kadar ders kitabı olarak okutulduğunu biliyoruz. 

Bize perspektifin Rönesans sanatçıları tarafından icat edildiği, bunun insanın çevreyi algılamasında ne kadar önemli olduğu anlatılmıştı. Jack Goody perspektifin İbn Heysem’in Kitabü'l Menazir (Optik) adlı kitabında olduğunu ve bunun çevirisini 13. yüzyıldan başlayarak okutulduğunu yazar. 

Türk İslam kültürü için acıklı olan bizim bunlardan habersiz yaşamamızdır. Matraki'nin İstanbul minyatürleriyle Floransa'nın 15. yüzyılda yapılan bir perspektifi Türklerin dünyayı algılamakta Avrupa'ya göre ne kadar geri kaldığını kanıtlar. 16. yüzyılda Yakındoğu'ya egemen olan Osmanlı Devleti bir cehalet çukurunda yaşadı. Bugün de Türkiye orada yaşam savaşı veriyor. 

Abbasi Rönesansı cahilliğimizin nedenini Müslümanlığa dayamaya olanak vermez. Osmanlı da Abbasiler gibi kozmopolit bir imparatorluktu. Abbasilerin vezirleri Belh ve 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Budist kökenli Bermekiler, Fatih'in ve Osmanlı'nın vezirleri de Hıristiyan kökenli Rum ya da başka uluslardan insanlardı. Biz Abbasi Rönesansı'nı izleyebilirdik. Fatih, Gentile Bellini'ye bir portresini yaptırarak kapıyı açmıştı. 

1726-29'da İngiltere'de yaşayan Voltaire, Newton'un toplumdaki saygın yerini öğrendiği zaman, bunun Fransa'da söz konusu olmadığını anımsayıp 14. Louis çağına esef etmişti. 
Bizde ne esef eden var, ne geriye bakan var, ne de ileriye bakan var. Ama toplum telefonlu, internetli ve televizyonlu. 
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İSLAM YÜZÜNÜ NEREYE ÇEVİRDİ? 


İslam Dünyası başını geriye çevirdi. Önünü görmüyor. Yalpalıyor. Dünyanın en kötü durumda olan toplumları, Afrikalılardan sonra Müslümanlar. Yaşamlarını sürdürebilmek için ya kendi karanlıklarıyla savaşıp çağdaşlık yoluna girecekler ya da köle olacaklar. Zaten şu sırada sömürülmeyeni yok! Gençleri Batı'ya göç etmek için ölümü göze alıyor, çoluk çocuklarıyla yollara düşüyor, insan kaçakçılarının kurbanı oluyorlar. 

Suriyelilerin Ege sularında boğulmaları dramına, kendi dramımız eklendi. Adıyamanlı, kendi ülkesinin insanlarına ölüm taşıyorsa burada İslam'ın sağlığına kimseyi inandıramazsınız. 
10 Ekim 20157teki Ankara katliamı kuşkusuz AKP'ye yaramadı. 
Bu kadar kan kimsenin işine yaramaz. Fakat olayın boş verilecek bir yanı yok! Burada vurdumduymazlık ya aptallık ya da beyni yıkanmışlık anlamına gelir. Toplum umutsuzluğa yuvarlandıkça kimilerine yine “tek dişi kalmış canavar” deyimini söyletiyor. 
Yakında “Yazılsın seng-i kabrime vatan mahzun. Ben mahzun!” 
diyenler de çıkacak. Bekçi köpeklerine ise söylecek söz kalmamış. 

Yuvarlandıkça büyüyen kartopu gibi bir tarihi gerçek kaşısındayız. Bu, günlük politika sınırlarını çoktan aştı. 1683'te Osmanlılar çözülmenin nedenlerini anlayacak kadar Avrupa'yı tanımıyorlardı. Osmanlı toplumu henüz Avrupa'yla paralel bir uygar değişim evrim sürecine girmemişti. 

Örneğin Fransız toplumu 17. yüzyılda Descartes, Fermat, Pascal diye üç evrensel matematikçi yetiştirmişti. Osmanlı tarihinin sonuna kadar bunlara paralel bir matematikçi bizde 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yetişmedi. O çağın tek okulu olan medreselerin okuttuğu mollaların en ünlülerinin biyografilerini içeren Şakayık-ı Numaniye'de adı matematikçi olarak geçen kimsenin adını işittiniz mi? Tarih okuyan birileri işitmiş olabilir. Ne yaptığını bilen bir Allah'ın kulu var mı? Avrupalılar biliyor mu? Hayır. 

Başka bir konu alanına bakalım: Burası Türkiye, belli olmaz, ama Leonardo Da Vinci'yi bilmeyen yoktur. Ressam, bilim adamı, araştırmacı ve yaratıcı bir teknisyen olarak dünya kültürü yıldızlarından. Onun herhangi dalda ürettiklerini yapan bir Türk tarihimizde var mı? Yok! 

Hadi biz resim yapmazdık, diyelim. Fakat çizdiği sayısız insan anatomisi, hayvan anatomisi, bitki anatomisine ilişkin teknik resim ve analizlerini yapmış bir Türk var mı? Yok! 

Yaptığı sayısız araç resimleri, istihkâmlar, yapılar, köprüler (İstanbul'a da Haliç üzerine bir köprü projesi yaptığı söylenir) ve sayısız geometrik eskizlere benzer araştırmalar yapan bir Türk var mı? Hiç işitmedik. 

Peki, Osmanlılar en görkemli dönemlerinde Brunelleschi gibi bir araştırmacı mimar ve heykeltıraş yetiştirmişler mi? 
Türk tarihinde mimar, ressam, heykeltıraş ve yazar olan bir sanatçı yetiştirmişler mi? Haşa! İtalya veya Avrupa'dan örnek saymaya kalkarsam, zaten okumak ve işitmek istemez, kafanızı kuma gömersiniz. Avrupa'yla aramızdaki uçurumu kapamak için ne yapmışız? Cumhuriyet başındaki duruma bakarsak hiç bir şey yapamamışız. Yavaş yavaş gemi batmış. 

Cumhuriyet'in ilk elli yılında büyük bir çabayla örgütlendik. Fakat dünya düzeyine yetişemedik. Neden? Çünkü çağdaşlık çabasının tekerine çomak sokmuşuz. Kim? Batılı emperyalistlerle işbirliği yapan ve çok kez onlara aldanan yerli politikacılar. 

Türkiye'nin çağdaşlaşma çabaları içinde yetişen bir öğretim üyesi olarak, Cumhuriyet eğitiminin her aşamasında yapılan çabaların niteliğini biliyorum. 1970'ten sonra bir gerici rüzgâra daldık. Neredeyse 50 yıldır, son yıllarda ivme çok arttığı için, giderek hızlanarak bu batağa düştük. 
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1923'te başlayan gerçekten fırtına gibi bir gelişme İkinci Dünya Savaşı ve Demokrat Parti'yle sona erdi. Osmanlı kültür mirası çağdaşlık yolunda atılması gereken hiç bir adıma olanak vermedi. Bu bağlamda dışarıdan gelen, komplo olmasa bile, olumsuz bir manipülasyon söz konusudur. Toplumun çağdaşlık karşıtı eğilimleri bu amaçla kışkırtıldı. Bu bağlamda Bernard Lewis, Huntington gibi sözcüleri anımsıyorum. Bu yöntem, kanımca, hâlâ aktiftir. Alarm sağır kulaklara erişmiyordu. Ama şimdi virüs ağaca girdi. 

Osmanlı cehaleti entelektüel kısırlık demek. 

Toplumun çürümesinin sonsuz kanıtları olabilir. Fakat bunun düşünce ve araştırma üretimine ilişki sayısal kanıtları sağlamdır. Cahil bir tüketim toplumuna bunları anlatmak zor. 
Onun için basına da yansımaz. 

2000 yılında Princeton Ünversitesi tarafından The Crest of the 
Peacock, Non-European Roots of Mathematics adlı bir kitap yayımlanmıştı. Yazarının adı George Gheverghese Joseph. Matematiğin Avrupalı olmayan köklerine ilişkin bu kitabın verdiği bilgilerde bir tek Türk adı yok. Bibliyografisinde çağdaş bir Türk yazar yok. 

Bildiğimiz tek şey Semerkant'ta Uluğ Bey dönemindeki astronomi okuludur. 70 yaşında İstanbul'a gelen Ali Kuşçu da o okulun bir üyesidir. İstanbul'a Ш. Murat'ın getirttiği Arap Takiyüddin de bir Osmanlı bilim adamı değildir. Onun da rasathanesini başına yıktılar. Kimler? Medrese mollaları. Fizik, kimya, biyoloji, tıp da yok. Mühendislik de yok. Demek Osmanlı'nın başından 21. yüzyılın başına kadar 700 yıl bilim bizim imparatorluğun semtine uğramamış. 

Peki, resim, heykel, musiki var mı? Kuşkusuz musikisiz yaşam olmaz. Güzel sese şeytan sesi diyenler dışında. Ama folklor musiki kültürünün boşluğunu dolduramaz. Resim, heykel yasak! Eh, felsefe de yasak! Düşünme de yasak! 

Onun için Türklerin kültür ve uygarlık tarihinde adları geçmiyor. Sadece kurdukları hayal devletler, şanlı süvarileri, sultanları, haremleri ve şimdi de AKP yönetimi biliniyor. Onların da nasıl algılandığını gazetelerde okuyoruz. 
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Tek Nobel bilim ödülümüz de ABD'de. Tarih 2015. Osmanlı İmparatorluğu 1300'te, Cumhuriyet 1923'te kuruldu. 

Düşünenler çoğalmadı ve utanmıyoruz. En çok ölüleri ve cenazeleri, camileri ve AVM'leri, borsaları ve gökdelenleri, yolları ve sarayları ve de otomobilleri düşünüyoruz. Bu tablo bile bir komplo görünümü veriyor. 700 yıllık bir cehalet banyosunun tarihini de yazıyoruz. Fakat okuyanların cahil kaldığını da anlamıyoruz. Neden? Çünkü dünyada sadece kendimiz varmış gibi, tarih yazıp ne yaman olduğumuzu da bu topluma belletmişiz. Kimse “700 yılda biz neden bir otomobil yapamamışız, saray yapıyoruz da telefon neden yapamıyoruz, her tarafa uçakla gidiyor, neden uçak yapamıyoruz,” demiyor. 

Acaba halk çok bilge olduğu için bunların ezelden alnına yazılmış kaderi olduğunu bildiği için mi sesini çıkarmıyor? Bu şaheser bir yorum. Parmağını oynatmayı bile gerektirmiyor. 
Eşek kaçmasın diye bir direğe bağlamak gerekli değil. Ha eşek dağa kaçmış. Ha 100 kişi ölmüş. Hepsi kader! Fakat bunları söylemek yasak. Yasaklamak da kader mi? 

Ülkenin fırtınayı atlatıp yoluna devam etmesi gerek! Bunun için insan kalitesinin yükselmesi, topluluk dayanışmasının artması, çağdaş standartlar seviyesinde insan yetiştirmemiz gerek. Din ve çağdaş davranışlar arasındaki ilişkiler bugüne kadar nasılsa öyle değişmeye devam edecek. Tanrı'ya gerçekten inanan için onun iradesine karşı çıkacak bir insan gücü olamaz. Fakat insanın Tanrı'ya kalkan olması komik ve günahtır. 

Çağdaş hiçbir ülke cahil kadrolarla idare edilemez. Bu mi- adı dolmuş bir uygulamadır. İyi bir eğitime dayalı uzmanlık bütün hükümet kadrolarının vazgeçilmez ilkesi olmalıdır. Geleceğin dünyasında yaşamanın vazgeçilemeyecek ilkesi budur. 
Kazanana ödül vadeden politik sistem çürümüştür. Öğretim çağdaş standartlara göre düzenlenmek zorundadır. Bu düzeyin altında kalan, ancak yakın geleceğin kölesi ve canlı bombası olabilir. 
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İSLAM'IN GELECEĞİ 


Batı'nın sistematik çabalarıyla İslam ülkeleri büyük felaketlere uğradılar. Türkiye her alanda dengesini yitirdi ve akıl dışı semptomlar sergiliyor. Paraya odaklı yozlaşma çöküntü getirdi. Gerçi dünya bütünüyle çürümüyor. Sağlam kalan bir dokusu, yaşama direnci var. Herkes namussuz değil kimi dış kimi iç kaynaklı, toplumu yozlaştıran virüsler var. 

Türklerin İslamlığıyla başlayan tarihle hesaplaşmamız gerek. Çünkü toplumu yozlaştıran düşüncelerin çoğu uydurma, politik amaçlı tarih yorumlarından kaynaklanıyor. 

İslam'ın iki kökeni var: Kuran ve Türk diliyle yorumlanmış İslami doğmanın özümsenme süreci. Bu yorumlar homojen değildir ve kendi iç dinamikleriyle değil, dünyayla etkileşim sonucunda değişiyorlar. Tarihimizde bunun en iyi bilinen görüntüsü, Bizans”taki ikonoklast akımından aktarılmış olan resim yasağı. Abdülmecit devlet dairelerine resmini astırmak istediği zaman tepki gördü. Bugün politikacılar duvarları resimleriyle dolduruyor, heykel yıkıyor, köpek ya da karpuz heykeli yapıyorlar. Bu, toplumun kültürel yozlaşmasını ve dini doğmayı değiştiren etkenlerin yabancı kökenini gösteriyor. 

Batı da yozlaşıyor. Batı etkisi bir bütündür. Pazardan sebze alır gibi bu iyi bu kötü diye seçmiyoruz, tümünü ithal ediyoruz. Güzel sanatlar okulu, konservatuar açmak zorundasınız. 
Dersleri İngilizce yapıyorsunuz, futbol var ama Batı musikisi yok, fotoğraf var ama resim yok, hıyar heykeli var ama insan heykeli yok demek saçmalamaktır. Bir resim, yılda on kişi 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öldüren Mercedes'ten daha önemlidir. Bir heykel bir füzeden, büyük musiki yapıtı da atom bombasından daha önemlidir. 
Bu değer yargılarını şaşırırsanız, teknoloji ithal etseniz de elinizde kalır. 

Gelecek için Türkiye'nin sorunu, silah müşterisi olmak yerine, evrensel bilim ve sanatın gelişmesine katılabilmektir. 
İslam dünyasını yıkan gericiliğin kökü kendimizde değil, cehaletimizi istismar eden Batı politikasının başının altındadır. 

İslam'ın iki dönemini iyi tanımlamak gerekir. İlk aşaması Avrupa Ortaçağı'na 12. yüzyıldan başlayarak etkili olan, Avrupa Rönesansı'nın da bileşenlerinden biri olan Abbasi Rönesansı'yla sonlandı. Buna rönesans denmesi yanlış olmaz. 
Çünkü Avrupa'dan önce, Yunan, Helenistik ve Roma kaynaklarının çevirisi üzerine kurulmuştur. 

Erken İslam, İran, Helenistik, Yakın Doğu ve Doğu Roma ülkelerini fethederek İslam inancını yaydığı dönemde, gelişen kültürünü Yunan-Roma kültürüne dayamıştır. Bütün İslam fetihleri Helenistik imparatorluklar, Roma İmparatorluğu ve Eski İran İmparatorluklarının topraklarıydı. Harun Reşid ve oğlu El Memun'dan başlayarak, sistematik olarak bütün bu kültür alanlarının ürettiği yapıtlar Bağdat'ta Arapçaya çevrildi. 

Bu, dünya tarihinin en büyük sistematik çeviri örgütlenmesidir ve İslam kültüründe gerçek çizgisini gösterir. Bu çeviri etkinliği çerçevesinde İslam Bilim ve Felsefesi gelişmiş ve 12-13. 
yüzyıllara kadar etkili olmuş, İspanya'ya egemen olan İslam kanalıyla da Ortaçağ'dan sonra 16. yüzyıla kadar Avrupa'da etkili olmuştur. 

İslam Tarihi'nin ikinci aşaması, Türklerin, İran ve giderek Yakındoğu fetihleri dönemidir. Karahanlılar'ın ve Gazneliler”in Orta Asya'ya egemen olmalarından sonra Selçuklular'ın 11. yüzyıl ortalarından başlayarak Anadolu ve Yakındoğu fetihleri ve İran'da güçlenen Şiilik, Arap İslam'ının, Abbasi döneminin tersine, koyu bir dogmatizme dönmesine neden olmuştu, bu da Abbasi döneminin Antik düşünceye açılımının sonu olmuştu. 
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Fakat Sünni Arap, çeşitli şeri yorumlarla Kuran'da olmayan yasaklar uydurmuştur. Türkler Hoca Ahmet Yesevi'nin irşatlarıyla Müslüman olmaya başladıkları zaman, Horasan Şii'ydi. 
İlk Türk tarikatları, Bektaşiler, Anadolu abdalları, Babai isyanlarını çıkaranlar Şiilikle Şamanizm”i birbirine karıştıran bu Alevi tarikatları oldu. 

Hacı Bektaş, Osmanlı döneminde en etkili Türkmen babasıydı. Orhan Bey zamanında esir edilen çocuklarından ilk devşirme askerlerin ruhani lideri olarak Hacı Bektaş uygun bulunmuştu. Ertuğrul'un ailesi de Ahilerle ve Babailerle yakın ilişki içindeydiler. Onlar da Horasan kökenliydi. İran Selçuklularına karşı başkaldıranlar Şaman geleneğini sürdüren babalardı. 
Bunların etkisi Konstantinopolis'in fethine kadar sürdü. 

Cami ve medreselerden önce Osmanlı döneminde Ahi zaviyeleri açıldı. Yıldırım döneminden başlayarak zaviyelerle birlikte cami ve medreseler yapılmaya başlandı. Fetihten sonraysa zaviye yapısı ortadan kalktı, yine de Yavuz Selim dönemine kadar Osmanlı ailesinin Alevilerle ilişkisi sürdü. Bu ilişkinin kopmasına neden olan Yavuz'la Şah İsmail arasındaki savaştır. 
İran etkisinde Şii Türkmenlere karşı Osmanlılar Arap Sünniliğini kendilerine destek aldılar. İstanbul'da Ahi zaviyesi yoktur. 
Böylece İstanbul Arap Sünniliğinin önemli bir merkezi oldu. 

Fakat 15. yüzyıldaki bu yeni gelişim, kendisiyle birlikte Abbasi açılımına son darbeyi vurdu. Osmanlılar Abbasi Rönesansı'nın bilim ve felsefedeki açılımlarına kapıyı kapadılar. Bir yandan Avrupa'yı hatta İtalya'yı tehdit ederken, Rönesans'ın Avrupa'ya getirdiği düşünsel, sanatsal ve felsefi olanakları dışladılar. 

Sonuç sadece İmparatorluğun yıkılması değil, Türkiye'nin geri kalmış eğitimi ve teknolojisinin de nedenidir. Kurtuluş Savaşı sonrası açılımıysa 1945 sonrası Batı politikasının Ortadoğu politikaları nedeniyle baltalanmış ve bugünkü kültürel ve politik kara çukura düşülmüştür. Batının ve ona eşdeş Hıristiyanlığın İslam dünyasına seçtiği gelecek, Ortaçağ'da planlanmış bir sömürge statüsüdür. İslam ülkelerinin bu tuzağa düşmüş 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olması, 18-20. yüzyıl sömürgeleşmesinin sonucudur. Sömürge olmaktan kurtulmuş görünseler de Batı'yla ekonomik ilişkileri, daha incelmiş sömürü politikalarıyla sürmektedir. 

Yeni Dünya koşullarında Doğu Asya'nın kazandığı yeni küresel statü Avrupa ve Amerika'nın politikalarında değişiklik yaptı fakat küresel egemenlik liderliğini kaptırmamak isteyen Amerika'nın İslam ülkelerini kendi patronluğu altında tutmak istediği açıktır. 

Eğer hâlâ anlaşılmamışsa, bu İslam ülkelerinin kaygısızlar, aptallar ya da ortaklar tarafından idare edildiğini düşünmek gerekir. Neredeyse Ortaçağ”dan bu yana süren bu egemenlik savaşını Müslümanların anlamamış olmaları, hâlâ çok ilkel, 11. 
yüzyıldan bile geri bir düşünce seviyesinde yaşayan kalabalıklar olduğunu kanıtlıyor. 

Cahil halklar, gelişmişlik tekerlemeleri ve teknolojik oyuncaklarla aldatılıyorlar. Kolay aldanacak kadar az gelişmişler. 
Otomobil, televizyon, ve telefon sahibi olunca yeni oyuncak verilen çocuklar gibi ağlamayı kesip susuyorlar. Kardeşleriyle kavga ediyor ve küçük, yapay ordular ve hayallerle İslam devletleri kuruyorlar. Bütün İslam dünyası yeni İslam mücahidlerinin eline geçse, dünya karşısındaki statüleri daha mı güçlü olur? İsrail'i ortadan kaldırabilirler mi? Yoksa tümel olarak yeniden sömürge mi olurlar? 

İslam toplumlarını bu çırpınma ortamında tutmanın en güzel aracı silah satmak, parçalamaktır. Cehalet, entelektüel cılızlık ve gelişmemişliği, parçalanmışlığı ayakta tutmaktır. Ben de Hıristiyan ve Batılı olsam daha iyi bir yöntem bulamazdım. 
IŞİD ve El Nusra yeni bir devlet kurarlarsa Suudi Arabistan saltanatı ayakta kalmak için ne yapar? 

Türkiye Ortaçağ kalıntısı kurumlara karşı çağdaş kurumlaşmayı gerçekleştirmek zorundadır, bu bilimselleşmektir, bunu Uzakdoğu gerçekleştirdi. 

Her ülkenin stratejisi farklı olmak zorunda. 

Bizim de şansımız var. Çünkü o yola 1923'de girdik. Kısa zamanda çok yol aldık. 
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İSLAM'IN GELECEĞİ ÜZERİNE 


Doha'da Dünya Yüzme Şampiyonası'nı seyrettim. Salon- da Doha'dan seyirci yoktu. Burası içki düşmanlarının işlettiği bir meyhaneye benziyordu. Müslüman ya da Katarlı sporcu da yoktu. Bir ülke kendi halkının katılmasının söz konusu olmadığı ve mayolu Hıristiyan kadın yüzücüleri sergileyen bir uluslararası yarışma neden düzenler? 

Bir kaç yıl önce çöl ortasında kış olimpiyatları türünden komediler de sergilediler. Zengin Müslümanlar bu çelişkileri neden yaşıyorlar? Araba satarlar, kadınlar şoförlük edemez. Fotoğraf makinesinin en son modelini satarlar. Fotoğraf çekmeyi yasak ederler. Bunları Arabistan'da, Avrupa ve Amerika'da gördüğüm için biliyorum. Petrol satan, fakat bir şey üretmeyen ülkeler, kendi ülkesinin polisi olan ordular, bilimsiz, sanatsız toplumlar. Bu altı kaval üstü şeşhane kültürünün nasıl sonlanacağını hayal edemiyorum. 

Cumhuriyet döneminde, Atatürk'ün ölümünden önce Roma'da süvarilerimiz, Berlin'de güreşçileriömiz dünya birincilikleri kazandılar. Savaş yıllarında İstanbullu kürekçiler Avrupa şampiyonlarında derece aldıkları zaman Türkiye nüfusu 
20 milyonu bulmamıştı. Türkiye'nin çağdaşlaşma programın- 
da spor önemli bir ağırlık taşıyordu. 

Ben sporun spor için yapıldığı yıllarda yaşadım. Günümüzde Türkiye'de futbol, basketbol ve voleybol varlık gösteriyor. 
Fakat sadece para ve prestij getiren etkinlikler var. Atletizm yok. Oysa atletizm, çok boyutlu, çalışma ve disiplin gerektiren, 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sağlık kazandıran toplumsal bir spor dalı. Spor, eğitime entegre edilmiş ve devletin sorumluluk taşıdığı bir örgütlenme alanı. Atletizmde Türk atletlerinin başarısızlığı bu anlayışın Türkiye'de anlaşılmadığını anlatıyor. İdari kadro tamam ama sonuç yok! 

Doha'da ev sahipsiz yarışları seyrettikten sonra, tesadüfen, Leipziger Gewandhaus'da, karizmatik orkestra şefi Riccardo Chailly”nin yönettiği Mahler'in ikinci senfonisini dinledim. 
Onun on senfonisinin dünyayı değiştirdiğini yazan bir kitap okumuştum. İkinci senfoninin çok büyük bir korosu var. Bunun 1000 kişiyi bulduğu söylenir. Leipzig'deki konserde de olağanüstü büyük bir koro vardı. Berlin ve Leipzig”den gelen korolar birleştirilmişti. İkinci senfoni, Beethoven'in 9. Senfoni'si gibi koroyla bitiyordu. Olağanüstü bir dikkat ve disiplin içinde çalan Avrupa orkestralarını hep hayranlıkla dinlerim. Onlar Avrupa kültürü denen disiplin mekanizmasının en etkili göstergeleridir. Türkiye'de Mahler'in adını işiten çok kimse olabilir ama dinleyen olasılıkla azdır. Dinleyenlerden kaçı hoşlanır, anlar, onu da bilmiyorum. 

Ama çıplak kadın yüzücüleri misafir eden Dohalı garip Arapların orada bir konser salonu inşa edeceklerini ve Mahler'i kadın ve erkek korosuyla çaldıracaklarını hayal etmiyorum. Doha'da, Dubai'de, Abu Dabi'de, Suudi Arabistan'da ne orkestra ne müzik ne de konservatuar var. Acaba yüzücü olmaması da aynı kültür saplantısından mı kaynaklanmıyor? 

Doha'da dünya çapında ne üniversite var ne, de bilim adamı. Bunlar yokluk zincirleri. Doha'da filozof da yok, matematikçi de yok. Bütün İslam tarihinde, eğer sultanlar için uğurlu günleri saptamak ilmi olan İlm-i Nücum (Astroloji) olmasaydı, 12. yüzyıldan sonra İslam'da ne bilim var ne matematik olacaktı. 

Bu gözlemler sadece Doha'da değil İslam ülkelerinde de aynı. 220 milyon nüfuslu Endonezya'ya bakın. 19. yüzyılda sömürge döneminde Hindistan'dan İngiltere'ye, Kuzey Afrika'dan Fransa'ya gidip bilim öğrenen Müslümanlar vardı. 
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Doha yarışlarında babası Hollanda'ya yerleşmiş ve Hollandalı bir kadınla evlenmiş Hollandalı bir yüzücü vardı. Dünya birincisi oldu. Sihir Hollanda'da mı acaba? 

Türkiye Cumhuriyeti 15 yılda her tür bilim adamı yetiştirmeye başladı ama Atatürk ölüp İkinci Dünya Savaşı Amerikalıların egemenliğiyle sonlanınca çıktığımız yükseklikten geriye kayarak bugünlere geldik. Doha'da Türk yüzücü, İstanbul'da Mahler konseri olamıyor. 

Türkiye'de bunları konuşan var. Fakat bir Türk gazetesini okumak, içeriği açısından çoğu kez utandıracak kadar ilkel bir kültür çorbasına düşmek demek. İslam dünyası Mercedes alıyor, yüzme havuzu satın alıyor ve dekolte yüzücüler sergiliyor. Sporla ilgisi yok. Gökdelen, alışveriş merkezi, İngilizce öğretim, ama gerisi boş. Çağdaş dünya sofrasında benim de tuzum olsun diye, çelişkiler içinde kıvranıyor. Alay konusu oluyor. 

1.55 milyar Müslüman, dünyanın sadece müşterisi. Türkiye ekonomisi, petrol satıcı değil petrol alıcı. Biz de Doha'daki çelişkileri yaşıyoruz. Aramızda kimileri Afganistan, Pakistan, Yemen ya da Endonezya gibi olacağımızı düşünerek yas tutuyor. Bir bölümü de Türkiye'nin bu ilkelliğin üstesinden geleceğini düşünüyor. Ben de bu ikincilere katılıyorum. Çünkü biz benzer bir durumdan yüz yıl önce geçtik. Ve petrol satarak geçinmiyorduk. Ne var ki bunu saptamak sorunları çözmüyor. 
Ama gazeteler ya da politikacılar gibi yazı-tura atarak geleceği bekleyemeyiz. 

Bu gözlemleri yazarken Ali Akurgal'ın Osmanlıca ve Arapça eğitimiyle ilgili düşündüklerimi yazmamı istediği iletildi. 
Toplumun kültürel tutarlılığı kalmadığı için söylenen sözler ve alınan kararlar üzerinde fazla düşünmüyorum. Ama İngilizce konusunda olduğu gibi, Osmanlıca ve Arapça konusunda da düşündüklerimi özetleyebilirim. 

Dünyada üç gelişmiş dilin sözcüklerini bir torbaya atarakbir kültür dili yaratmış toplum yok. Hele bu toplumun yüzde 90'ı okuma yazma bilmiyorsa. Şimdi Osmanlıca öğreteceklermiş. 
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Bence önce TBMM'den başlamalı. Bunlara Tursun Bey'in “Tarih-i Ebu-l Feth” adlı kitabını verin. Farsça bilmedikleri için anlamazlar. Kaldı ki Arapça bildiklerinden de emin değilim. 
Osmanlıca, Osmanlılar da bilmiyordu. Yeniçeriler mi öğrendi, Sokollu mu öğrendi? Devşirme ağalar mı öğrendi? Harem kadınları mı öğrendi? Yüzde doksanı okuma bilmeyen köylüler mi öğrendi? Padişah mı biliyordu? 

Osmanlıcayı sadece Arapça alfabe bilmek sananlar var. Osmanlıca bir dil değildir. Esperanto gibi başarısız, uzun süreli bir denemedir. Sevdiğimiz bir şiir dili geliştirmişti fakat bir edebiyat, bir tarih ve bir felsefe dili olmamıştır. Dünya Firdevsi, Hayyam ya da Mevlana'yı bilir ama Fuzuli ya da Baki'yi öğrenmeye değer bulmamıştır. Aruz vezniyle birkaç şiir klişesi yazmak bir Osmanlı yazını yaratmadı. Ne Arap'ın ne de Osmanlı'nın bugünün insanına söyleyeceği bir şey var. Arapça yazılmış, çağdaş dünyaya ilişkin bir şey okumak söz konusu da değil. 

Cehaletin Türkiye'nin eğitimini allak bullak edeceğini yakında göreceğiz. Bakalım 500 yıl Osmanlı esperantosunu (pardon kimine göre Osmanlı Türkçesi) 100 kişiye öğretecek 100 
hoca çıkacak mı? Karagöz oyununun parçası olanlar, şimdiden kimsenin bir şey öğrenmeyeceğine emin olabilirler. Ama toplumun boşa gidecek çabaları ne olacak? 

“Nizam-ı yaften-i mevadd-ı ticaret ba-Rusya ve mübadele-i temessükat ve icmal-i in keyfiyeti umur-ı mükaleme...” Ahmed Vasıf Efendi'nin Mehasinü”l asar ve Hakaikü”l Ahbar kitabından... 

Kuran öğrenmek istiyorsak, Arapça yüzlerce yıl anlayamadığımız kutsal kitabın Türkçesi var. Herkese İngilizce de öğrettiğinize göre, Arapçadan daha iyi anlayabileceğiniz İngilizcesi var. 

Bu, eğitimin iflası olacaktır. Ne Osmanlıca ne de Arapça okunacak bir şey var! 
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KENT 


Beyoğlu, Büyükdere Bulvarı, Ataköy, İstanbul değil. Biçimsel olarak İstanbul denilen bir yerleşmenin heterojen parçaları. Ataköy olmazsa, Maslak Caddesi olmazsa, onlara benzer onlarcası yarın oluşabilir. Fakat Beyazıt, Sarayburnu, Galata giderse İstanbul da eksilir. 


KENT BİR YIĞILMA DEĞİLDİR 


Anadolu halkıyla birlikte herhalde köpekler de İstanbul'a göç etmiş olmalılar. 

İstanbul'un sokak köpekleri 19. yüzyılda Avrupa yazarlarının ilgisini çeken bir konuydu. Fakat İkinci Dünya Savaşı yıllarında Beylerbeyi İskelesi'nden Küplüce'ye çıkarken önüme köpek çıktığını hatırlamıyorum. Anadolu Hisarı'nda kale etrafında, hatta 1960'lı yıllarda serbest gezen köpeklere rastladığımızı da hatırlamıyorum. 

Kentin nüfusuyla birlikte köpek nüfusu artmakla kalmadı, köpekler çeteleşti. Korudukları alanlar var. İnsanlardan öğrenmiş olmalılar. Birkaçı birden bağırarak üzerinize geliyorlar. 
Bazı mahallelerde aç da kaldıkları için havlayarak geçenlerin üzerine koşuyorlar. Geçenlerde akşamüstü fakir bir ihtiyar kadına saldırdılar. Kadıncağız korkudan çığlıklar kopardı. Köpekleri kovaladık. Bu ihtiyarın geçtiği yoldan yürüyerek bir belediye başkanı, bir general, bir milletvekili çıkmaz. Kenti istila eden köpekleri belki bilmiyorlar. Geceleri sabaha kadar ortalığı yaygarayla dolduran köpek çetelerinden haberleri yok. 
Ama Boğaz'da lüks bir lokantaya gittikleri zaman, otomobil- den inince yerde uyuyan koca bir köpeği görüyorlardır. Yakınından geçemezler. 

Gerçi köpekle tanışmamış bir Türk olamaz. Fakat İstanbul'u, bir Anadolu köyü gibi bir köpek cenneti olarak hayal edemezdim. Belediyeler bunu başardılar. Bununla ilgili bir insan-köpek ilişkisini anlatmak isterim. 
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Köpek çeteleriyle işbirliği yapan genç yankesiciler var. Onlar köpeklerden korkmuyor, olasılıkla onları besliyorlardır. Bu hızlı gençler yalnız başına geçen kadınlara takılıp çantalarını çalmaya çalışıyor. Önce köpekler gelen geçene korku salıyor. 
Sonra korkudan ayakların bağı çözülmüş kadınların çantası alınmaya çalışılıyor. Bu serseriler Namık Kemal'in “İnsafsız avcıya hizmet eden köpektir” dizesini kuşkusuz bilmezler. Ama o dizenin hatırlanması gereken bir çağda yaşıyoruz. 

Avrupa ve Amerika'da köpek sevgisi bizden çok fazladır. 
Köpeklerini evlerinde besler, onları sokaklarda dolaştırırlar. 
Bu modayı izleyen vatandaşlarımız çoğaldı, köpekli çağdaş oldular. Fakat bu modayı izleyenler gerçekte köpek sevmiyorlar: Köpekli gösteriş bitince, köpeği yeni bir marka ayakkabı gibi kullanıp sonra sokağa bırakıyorlar. Sokaklardaki lüks köpek sayısının artışına bakınca, buna inanmak gerekiyor. Sokak köpekleri arasında Golden Retriever'ler, cins kurt köpekleri var. 
Büyük güzel bir kurt köpeğinin bir sürü sokak köpeğinin lideri olduğunu izledim. 

Türkiye'deki gibi kulakları işaretli özgür köpek görmedim. 
Biz insanlara özgürlük veriyoruz derken, köpeklere öncelik tanıdık anlaşılan. İnsan hakkından ve hukukundan çokça söz edilen şu günlerde, hukukçularımız köpeklerden fazla söz etmediklerine göre, köpeklerin yasal hakları korunuyor. Bu bağlamda Viyana, Londra, New York ya da Dallas'la karşılaştırınca Türkiye'de köpeklerin daha ileri gittiği anlaşılıyor. Acaba sıra insanlara geldi mi? 

Bu özgür köpekler bizi ileri bir uygarlık aşamasına mı ulaştırıyor? Bir köpek İstediği yerde uyur, istediği kadar geniş çete kurabilir, kaldırımı keser, geceleri sabaha kadar bağırabilir. Aç kalırsa insanlara da saldırabilir. Bu özgürlüğün işareti kulaklarına takılan rozet. Yani belediye onaylı bir kimlik! 

Biz özgürlüğe insandan önce köpekle mi başlıyoruz? İnsanlara haksızlık yapılıyor. Ben çarşıda dükkanların önünde yatağımı serip yatma özgürlüğüne sahip miyim? İnsanları bağırarak kovalayabilir miyim? Sabaha kadar sokaklarda kapınızın 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önünde davul çalabilir miyim? Köpeklere bu özgürlüğü düşünerek vermediler. Fakat düşüncesiz, plansız hesapsız yapılan bütün işler böyle bitmiyor mu? 

Birkaç kez insanlar, korku, saldırı, paralel soygun nedeniyle sakin sokakları cehenneme çeviren bu durumu belediyelere şikâyet etmişler. Yanıt şuymuş: Hayvanları Koruma Dernekleri çok gürültü çıkarıyormuş; köpek barınakları yetersizmiş. 
Onun için belediye idareleri köpekleri aşılayıp, ya da iğdiş edip sokağa bırakıyorlarmış. Ne var ki kent sokaklarında hiçbir alanda yeterince kontrol edemeyenlerin köpekleri kontrol edemediği açık. 

Türkiye kültürünün niteliği ve yapısı ülkenin büyümesiyle ortaya çıkan neredeyse sayısız sorunları çözecek nitelikte zaten değildi. Buna parti yandaşlığı da katılınca sorunlarla çözümlerin arası aşılamayacak kadar büyüdü. Büyük kent boyutları kırsaldan gelen insanlarımızca gelişme olarak görünür. Değişmeyi köyleriyle karşılaştırırlar. Kuşkusuz dünyayla karşılaştıramazlar. Cahili en çok etkileyen, büyük boyuttur. Kargaşayı hemen anlamazlar. Onu büyük boyutun normal özelliği gibi görürler. Uygar ülkeler bu kargaşayı ve riskleri aşmak için Rönesans'tan bu yana yol alıyorlar. Bunun örnekleri uçakla iki saat uzaklıkta. Viyana kaldırımlarında köpek sürüleri uyumuyor. 

Uygar ülkelerde insanlar fiziksel çevreyi planladılar. Doğanın olanaklarını kentlerini güzelleştirmek için kontrol ettiler. 
Yapılarını estetik kontrol altına aldılar. Kentlerini uzmanlar planlıyor. Ve onlar uygulanıyor. İnsanlara da hayvanlardan önce özgürlük verdiler. 

Hayvanlara insanı rahatsız etme, hatta tehlikeye sokma özgürlüğünün uygarlıkla ilgisi yok! Kontrolsüzlüğün tehlike sınırlarına gelmesine işaret ediyor. Plansızlık ve kontrolsüzlük trafikte, kaçak inşaat bağlamında vardı. Zaten bunları inkâr eden ne hükümet var, ne de belediye. 

Ülkelerin gideceği iki yön var: Hâlâ Tanzimat taki gibi: 

1- Uygar Batı, yani Avrupa, 
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2- Gelişmemiş doğu, ya da haydut ya da haydutsu devlet. 

Türkiye'de hatırı sayılır bir terör var. Büyük bir uyuşturucu trafiği var. Her çeşit mafya var. Silahlı zorbalık var. Silah terörü, kadınlara terör, trafik terörü, köpek terörü, eğitim terörü. 
Parantezin içine daha pek çok şey doldurabilirsiniz. Hoş gel- din Columbia, pardon Yeni Dünya! 

Bu Kaos'a uygarlık adına değil, binlerce yıllık bir tarih adına hayır demek gerek! Kanımca Türkiye'de o kadar bilinçli adam var. 
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İSTANBUL'DA KENT YAĞMASI 


Bozkır göçerlerin yağmalarıyla atsız göçerin kent yağması arasında fazla bir şey değişmedi. Atlı göçerler fethettikleri toprakları yağma ederler, halkını esir alırlardı. Kente göçen Anadolu halkı da kent toprağının yağma mekanizmasını harekete geçirdi. Halkını esir almadı, ama halkın yaşamını kent esaretine çevirdi. Buna kentleşmek ve hatta çağdaşlaşmak deniyor. 
Ne var ki bu sadece bize özgü bir tanımlama. 

Atlı göçer yağmayla yaşardı. Biz de kendi kentlerimizi yağma ediyoruz. Fakat bu bozkırda olduğu gibi değil. Kenti çirkinleştiriyor ve içine de kendimizi hapsediyoruz. Bu bir uygarlaşma dönüşümü değil. İstanbul gecekondu boyutunda kalan mahalleleriyle olduğu kadar sözde çağdaş yapılarıyla çirkin. 
Üst üste yığılmış yüksek yapı sitelerinde utandırıcı bir planlama yoksulluğu var. 

Bunların tümü toplumsal yapılaşma işlevinin deformasyonudur. Biyoloji terminolojisiyle kanserdir. Bunu saklama olanağı da yok! Toplumsal dengesizliğin fakirliği ve sefaletidir. Gecekondular, İstanbul'da ve Ankara'da ilk ortaya çıktıklarında kentlere iş aramaya gelen halkın gerçekten bir gecede, bir iki günde, yasal olmayan arsalarda, ıssız topraklarda, derleme malzemeyle yaptıkları derme çatma barınaklardı. Gecekondu tam bir yamalı bohçaydı. İnsanın hayvansı yuvasıydı. Kentliler bundan utanırlardı. 
Fakat Türkiye'nin bir bunalımının işaretiydi. Varlıkları toplumun çaresizliğinin, kentin kendini savunamamasının işaretiydi. Bu epidemi kentlerin en zengin mahallelerine de sıçramıştı. 
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Kuşkusuz kentsel yapı ve toplum yapısı için bir epidemi olarak görülecek gecekondu onu yapan ve sığınanlar için bir hastalık değildi. Köyünde de fakir bir aile aynı konut koşullarında yaşıyordu. Bir bakıma gecekondu, hele kent içinde boş alanlara yapıldığı zaman geldikleri köylerdeki durumdan daha iyi koşullardadır. Kısa sürede bir çeşmeleri, suları, kaçak veya değil, elektrikleri, işlerine gidecekleri bir yol, çocukları için okul ve çalışacakları bir iş olanağı vardı. 

Ne var ki giderek nüfusu artan gecekondu halkının o günlerden kalan arsa işgal etme ve izinsiz inşaat yapma tutkusu sonunda bir politik yöntemin temeli oldu. Göçer nüfus arttıkça kentin yerlileri azınlıkta kaldılar. Nüfus artışıyla oranlı olarak, muhtarlık, belediye başkanlığı parti üyeliği, millet vekilliği gecekondu halkının oyuna muhtaç olmaya başladı. Yeni politik dinamikler oluştu. Bunlar yeni oy bağlantıları ve popülizmle buluştular. İşgal edilmiş arsa, ya da peşkeş çekilmiş devlet arazisi, ruhsatsız inşaat, ruhsatsız yapı, kaçak elektrik ve suya yollar açıldı. İstanbul kaçak, plansız, yasasız inşaat cenneti oldu. 

Sonra bu hastalık yurda yayıldı. Yüzde 60 oranını politikacılardan öğrendik. Bu davranış iktidar politikasına dönüşüp, sayılar milyonlara yükselince, bu başlangıç dinamiğinden yeni kent düzenleri (daha doğrusu düzensizlikleri) ortaya çıktı. 
Bunlar adeta katlanarak kentlerin yeni büyüme parametreleri oldular. Kargaşa düzenin yerini aldı. Entropinin artması, kaosun çaresizliğini getirdi. 

İktidara kendisi gelen Anadolu halkı, adı İstanbul olan bu kentte, göçerin yağmacı kimliğini benimsedi. Boş ve ucuz toprak, devlet arazisinin peşkeş çekilmesi, yağma örgütlerinin oluşmasına olanak verdi. Kontrol edilen bilinçsiz nüfus sayısı örgütlü grupların, belediyelerden başlayarak devlet kurumlarını ve partileri de ele geçirmelerine olanak verdi. Türkiye'de 1950'den önce olması maddi olarak imkânsız bir toplumsal ekonomik ve politik kompozit gelişme bugünlere kadar geldi. 

Tarihte atlı göçerin uygar ülkeleri işgali nasıl sonuçlanmışsa İstanbul ve Anadolu göçeri tarafından işgali de öyle ölümcül 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amaçlarla olmasa, hatta bir tür sığınma niteliği taşısa da, kenti azmanlaştıran fakat aynı zamanda niteliğini değiştiren bir onulmaz epidemi olarak bir kent katliamına dönüşmektedir. 

Beyoğlu, Büyükdere Bulvarı, Ataköy, İstanbul değil. Biçimsel olarak İstanbul denilen bir yerleşmenin heterojen parçaları. 
Ataköy olmazsa, Maslak Caddesi olmazsa, onlara benzer onlarcası yarın oluşabilir. Fakat Beyazıt, Sarayburnu, Galata giderse İstanbul da eksilir. 

Planlanamayan, ölü dokusu her gün artan, bütün derisi çirkin lekelerle dolu, gecekonduyla modern cam cepheli yüksek yapıları yan yana koyan, arterleri tıknefes kenti, politik yolsuzluk, yasasızlık, plansızlık ve ekonomik soygun kemiriyor. 
Bu durum insanların canını alarak yaşıyor ve acı çekenlerin “ah”larını depoluyor ve işitmezden geliniyor. Bunlar hastalığın ilk semptomları. 

İstanbul, ülke nüfusunun yüzde 25'ini, ekonomisinin yüzde 50'sini kendinde taşıyan yani Türkiye'nin monopolünün sahibi olan bir kent. Başka bir deyişle, ülkenin geleceği onun elinde. İstanbul, şirketleri, basını ve yayınıyla bu monopolün temsilcisidir. Bu monopol, demokrasi ve adaletin rafa kaldırıldığı bu ülkede, uygarlık karşıtı gelişmeleri güçlendiriyor. 

Bu deformasyonların toplumu nasıl yozlaştırdığını analiz etmek zordur. Bunlar ayrıntılı bilimsel araştırma konularıdır. Bu bağlamda ilk gecekondulardan bugünkü gökdelenlere kadar etkili olan eğilimlerin yanı sıra, toplum eğitim ve ahlakta evrensel standartların altına düşülmüş ve toplumda umutsuzluk artmıştır. 

Türkiye, tarihi hastalığı olan cehalet ve yolsuzlukla savaşıyor. Bu savaşı halk kendine karşı yapıyor. AKP'nin övünmesi gerekmez. AKP toplumsal bir davranışı kolaylaştıran herhangi bir partidir. Fakat göçer düşünceli halka en yakın partidir. Bu gelişmenin sonucu acıklı olabiliyor. Acımasız ve insan sevgisi olmayan biri, birkaç yüz kişinin yaşamıyla oynayabiliyor. 
Bunu şu olayı öğrenen kadar bilmiyordum: 

15 bin metrekarelik bir arsa 50 hisselidir, arsada 40 yapı var. 
Bunlarda yaklaşık 300 kişi yaşamaktadır. 900 metrekarelik bir 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arsa sahibi arsasını bir yabancıya satar. Alan hemen “İzale-i Şuyu” davası açar. Bir iki yıl önce bir yasanın sağladığı bir olanak olarak bu 900 metrekare alan, 14 bin 100 metrekarede, 40 
tane, tapulu konutta oturan 300 kişiyi yapılarından atmakla tehdit edebiliyor! 

Kentin yerleşik ve yapılanmış bir bölgesinde, 40 yapı sahibini 15 yıllık topraklarından etme cüretini veren bir yasa, 21. 
yüzyıl Türkiye'sinde nasıl ortaya çıkıyor? Bu kadar insanın yaşamı, evi barkıyla oynamak Osmanlı İmparatorluğu'nun herhangi bir döneminde olmamıştır. Bunun ne çağdaş hukuk ve insan haklarıyla ne de İslam Şeriatı'yla ilgisi vardır. Lütfen bir hukukçu vatandaş bunun bu ülkede olası olmadığını söylesin! 
O zaman umutsuzlara katılacak bir aday daha olmayabilir. 

Hangi koşullarda olursa olsun bu toplumda insanlık için düşünüp çalışacak çok insan olduğunu Kurtuluş Savaşı'nda öğrendik. Günümüzde de varlıklarıyla geleceği hazırlayan milyonlar var. Sesleri az ya da çok çıkabilir. Düşünceleri de bulanık olabilir. Ama çağdaş dünyanın ortaklarıdır. 

Bu ülkenin dünyayla er geç buluşacağı tek yol çağdaş uygarlık yoludur. Buna ulaşmanın hızlanması halka ulaşacak söylemin yaratılmasındaki hıza bağlı. Bu da entelektüel olduğunu düşünenlerden biraz özveri ve çaba bekliyor. 
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İSTANBUL BİR SİMGEDİR 


Sadece İstanbul değil, bütün kentler hasta. Bacakları pantolonlarından uzun, ceketlerinin kolları kısa. Pabuçları ise (yani otomobiller) birer salapurya. İşte bildiğiniz bir imgeye indirgenmiş bir Şarlovari İstanbul karikatürü. 

Kent insan gibi organik bir varlık olmadığı için hasta olup ölmez. Kentler terk edilerek ya da eski dokularını değiştirerek yok olurlar. Ahşap konağın yerine betonarme apartman gelir. 
Toplum bunu hastalık olarak değil yenilik olarak algılar. Fakat bu doğal değişim süreçlerinin yanında, insanlığın uygar gelişmesine paralel olarak, varlığı tarihi süreç içinde tanımlanmış ve bütün dünyanın bildiği bir kent daha var. Bu insanlık belleğinin unutmadığı, biçimler, anılar, simgeler, kültürel kimlik ifadeleri olarak temsil edilen ikinci bir kenttir; bu kent, var olan maddi kentle örtüşen, fakat ondan daha uzun ömürlü olan evrensel bir imgedir. 

Bizantium, Constantinopolis ve Osmanlı İstanbul'u bugün yok. Bazı maddi kalıntılar ve Müslümanlar için Konstaniyye -İstanbul, Avrupalılar ve dünya için bir Constantinopolis- var. 
Tarihçiler ve arkeologlar için de bir Bizantion var. 

Bu ikinci ve gerçek İstanbul, Bizantion'u bir Yunan kolonisine, Constantinopolis'i surlara ve Ayasofya'ya, bir takım cahillerin ise camilere indirgediği bir İstanbul değil, insanlık tarihinin iç içe giren, yer yer birbirini izleyen, maddi ve simgesel verilerini birlikte içeren bir insanlık öyküsü; uygarlığı tanımlayan anılardan bir kümedir. 
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Her şey yıkılır, yerine yenileri yapılır. Ahşap konak, yalı yıkılıp başka üslupta, başka malzemelerle yenileri yapılır. 16- 
17. yüzyılın kötü kopyası 100 bin cami yapılabilir. Bunların İstanbul-Constantinopolis denen ünlü tarihi kentle ilgisi yoktur. 
Bunlar uygarlık mirası değildir. Eski mirasın kopyaları bazı kültürel davranışlardır. Rönesans gibi devrimci ve uzun nefesli yorum içermediği zaman yozlaşmış bir kültür göstergesidir. Onun için gökdelen, AVM ve 17. yüzyıl camisi yan yana otomobil tutkalıyla yapıştırıldığı zaman, İstanbul yerine kent ucubeleri ortaya çıkar. Bunlar tarihi miras konusu değildir. 
İstanbul'u değil bir politik iradeyi temsil eder. 

Bu kentte 5. yüzyıl surunun yanına gökdelen diker, Sinan Camisi adlı bir beton maketi, bir gökdelenin önüne, bir caminin avlusundaki şadırvan gibi koyarsanız, bunun tarihi İstanbul'la ilgisi yoktur. Sadece toplumun yaratıcı gücünün yok olduğunu gösterir. 

Tarihte kentlerin en kalabalık yerlerinde, çarşılardaki esnaf ve zanaatkârın kolayca ulaşacağı sultan camileri yapıldı. 
Bursa'da Ulu Camii, Edirne'de Eski Cami, Üç Şerefeli, Selimiye hepsi çarşının yanındadır. İstanbul'da Fatih, Beyazıt, Şehzade, Süleymaniye, Yeni Camii, Sultanahmet, Nur'u Osmaniye de çarşının yanındadır. İlk Fatih külliyesiyle birlikte çarşılar da yapılmıştı. Çağdaş otomobil yollarından örülmüş motor gürültüleriyle süslenen çıplak tepeler üzerinde yapılan camiler, gökdelen ve AVM'ler ne kadar İstanbulluysa o kadar İstanbulludur. Ama tarihi kentle ilgileri yoktur. Bunlara tarihi imgenin kanserleri denir. 

Megalopolis fakir, az okumuş, kökten cahil toplumlara işaret eder. Almanya'nın nüfusu Türkiye'den fazla ama İstanbul Berlin'den en az beş kez büyük. İstanbul bir kargaşa örneğidir. Kentteki 15-18 milyon arasındaki nüfus, şikâyet etseler de kentten ayrılmazlar. Gecekondularda yaşıyor, kötü apartmanlarda yaşıyor, işlemez yollarda işlerine gidiyor, kirli hava soluyorlar. Türkiye'nin beşte biri İstanbul'da yaşıyor, ama kimse köyüne, kasabasına регі dönmüyor. Çünkü geldikleri yer daha 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kötüydü. Kentler kötü ama köyler geri gidecek kadar iyi değil. 
Karın doyuracak iş de kalmamış. Tarlalar sürekli nadasta. 

Son yarım yüz yılı özetlersek: Eski İstanbul yok oldu. İstatistiklere göre adam başına gelir arttı. Dev bir kentte, ithal araçlar, televizyonlar, telefonlar, maskeli polisler, oteller, saraylar arasında, ışıklı yollarda yaşıyor eski köylüler. Kente göçenler böyle bir dev değişmeyi değerlendiremezler. Bu kaleydoskopik yaşamla büyülenmiş durumdalar. Dilenerek ya da zekâtla yaşasalar bile İstanbul köyden iyi. Otolar, dükkanlar, dolu vitrinler, cam cepheler, göklere çıkan yapılar, gürültü, kalabalık. 

Bu kent cahil ve fakir için bir bayram yerine benziyor. Hele televizyonun halkın önüne serdiği dünya şaşırtıcı. Ona ulaşamıyor, ama orada yasakların bile seyri özgürce. Yeter ki televizyon satın alsın. Bankaya gidiyor, para veriyorlar. Eskiden kapısından geçmemişti. Hastane bedava, doktor reçete bile veriyor. Daha önemli bilgilere ne ulaşıyor ne de onları merak ediyor. Hatta kente bile sahip çıkmaya başladı. Kenti köye benzeten şeyler var: Kuralsızlık, sokaklarda dolaşan köpekler, kendisi gibi olanların iktidarı. Cahilliğin bir tür mutluluk olduğuna inanmak gerek! 

İstanbullu kentlileşemedi. Çünkü çağdaş kent görmedi. 
Halka çağdaş kentsel konforun ne olduğunu anlatmak olanaksız. Sobadan zehirlenmek, araba kazası, işsizlik, onların alınlarına yazılı kaderler. Namık Kemal “Ne efsunkar imişsin ey didari hürriyet. Esiri Aşkın olduk, gerçi kurtulduk esaretten” demişti. Çankırı'nın köyünden gelen, İstanbul'da hangi özgürlükten hangi esarete düştüğünü nasıl anlayacak? İstanbul her zaman Çankırı'nın köyünden iyi. Yol, su, elektrik, otobüs, okul, kredi kartı var. Ben de olsam İstanbul'a bir cennet olarak bakardım. Saf ve cahil oldukları için davranışları Tanrı katında affedilecektir. Onları suçlamak aklımızdan geçmesin. Eğer içlerinden biri yüksek mevkilere geldiyse onu suçlamak da yanlış olur. Çünkü her şey alınlarında yazılı. 

Bu düşüncelere dalıp İstanbul'un ne kadar kırılgan olduğunu unutmayın. Halkın hiçbir şeyden haberi yok. Belediye ve 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hükümet ise görmezden geliyor. Geçen gün dehşet verici bir haber vardı. Halkın ani tepkisiyle geri alındığı söylendi. Eğer öyleyse, belediye de her aklına geleni yapamayacağını yavaş yavaş öğreniyor demektir. Alıştırıp ya da uyutup yine yaparlar ama içlerine bir endişe düşer. Olay şu: 

İstanbul'un Anadolu yakasında 90 saat süresince sürekli su kesintisi halka duyuruldu. Milyonlarca kişini suyunu dört gün keseceğini düşünebilen bir belediye olabilir mi? Ömerli Barajı'nın trafosunun elektrik sorunu varmış. Demek ki bir alternatifi yok. Peki kentin her köşesi böyle alternatifsizse bir depremde ne yapacağız? Ulusun yarı ekonomisini içeren ve nüfusunun 5'te 1”inin yaşadığı İstanbul'da işler 15 günlük bir kesintiye uğrarsa Türkiye ne olur? Lükse, toprağa spekülatif yapıya, köprüye, saraya yatırılan paralar, insan odaklı projelere yönlendirilseydi. hem halkı hem de politik geleceği daha sağlıklı düşünmek olanağı bulunmaz mıydı? 

Çağdaş bir dev kentte bu kadar plansızlık ve vurdumduymazlık deliliktir. Eğer herkesin yaşamından kötü trafik planlaması nedeniyle günde yarım saat çalınıyorsa, bu, bir günde Türkiye'ye kaça mal oluyor? Bir yerde hesabını gördünüz mü? 
Ve araba sahibi olma deliliğinin size ve ülkeye kaça mal olduğunu düşündünüz mü? Eğer Türkiye'de Almanya'ya göre, yol uzunluğu ve araç sayısıyla orantılı olarak, 50-100 kat fazla kaza olduğunu bilirseniz, bu sizi düşündürmez mi? 

Bunu idrak edemeyen toplumun cahil ve geri olarak betimlenmesi için başka bir şey yapması gerekmez. İmam Hatip sayısını çağdaş bilgi kaynağını genişletmek için arttırıyor olmalılar! 
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GÖKSU TARİHİ MESİRESİ'NE NE OLDU? 


Ülkenin, İstanbul'un ve yaşamınızın her gün nasıl doğrandığını anlamak istiyorsanız, bu en ünlü tarihi mesirenin başına gelenleri öğrenmek yararlı olabilir. Bu süreci okumak zahmetine lütfen katlanın! Bunun İstanbul, Türkiye ve sizin için ne denli yanlış ve çirkin olduğunu ve toplumun kayıtsızlığının nedenlerini düşünün! 

Türkiye'de para kazanma hırsıyla ters düşen en önemli ulusal miras, kentlerin 500 yıl içinde birikerek kültürel varlığını kanıtladığı mimari ve onların oluşturduğu kent dokusu ve kent içi ve dışı siluetlerdi. 

1970'den başlayarak bu mirası yok ettik. Bu olgu Türkiye'nin uygar ülkeler arasındaki konumunu olumsuz etkileyen önemli bir cehalet katsayısıdır. Toplumun kendi tarihini öğrenmek için hiç bir motivasyonu olmadığının kanıtıdır. Tarihi miras düşmanı eğilim, toplumu ekonomik bunalıma mahküm eden eğilimlerle örtüşür. 

Bu toplumun mimari kültürünün temel yaratıcı gösterisi, Bizans kubbeli mimarisinin varyasyonları olan camiler değil kent dokusu, evler, konaklar, yalılar ve sahil saraylardır. 17. yüzyıldan başlayarak Türkiye'nin özellikle batısında ve İstanbul'da gelişen bir ahşap ve onun yarattığı mimari ortamdır. 

Ev bütün toplumlarda yaşamı doğrudan yansıtan en temel yapı türüdür. Toplumun sosyal dokusunu, yapı teknolojisini, halkın kendi evini yaratırken sergilediği estetik duyarlılığı, toplumun ekonomik olanaklarını açıklayan en önemli sosyal, 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ekonomik ve kültürel veri birikimi konut yapıları ve onlara bağlı kent mekânlarıdır. Bugün ikide bir sözü edilen ulusal kültürün en önemli öğesi, ahşap evlerimiz ve kent dokularıydı. Şimdi otomobilli sokaklarda ve yüksek yapılarda oturanların, yabancı markalar peşinde koşanların, yapılara, işyerlerine yabancı adlar takanların ulusal kültür ve gelenekten söz etmeleri sahtekârlıktır. 

2-3 katlı ahşap ve genelde dünyanın kagir konut geleneğiyle karşılaştırılınca, küçük boyutlu bu konut mimarisi, Anadolu'nun pek çok yöresinde, sade, alçak gönüllü, fakat insancıl boyutlarıyla güzel ve etkileyici bir Türk kenti yaratmıştı. 
Şimdi Safranbolu dışında örnek gösterecek kentimiz yok. İstanbul bu ahşap mimari geleneğinin en geç, biraz da yabancı üsluplardan etkilenmiş, fakat daha büyük ölçekli bir aşamasını temsil eden görkemli bir mimari gelenek ve kent yaratmıştı. 

Dünya uygarlık sıralamasında başta olan bütün ülkeler bu tarihi mirası ulusal kimliklerinin başlıca imgesi olarak korumuşlardır. 

Türkiye'deki insafsız inşaat pazarında yok ettiğimiz bu konutlar ve kent dokuları geleneksel kültürün en büyük mirasıydı. Bu mimari ve kent dokusunu örnekleri 1970'lerden ve özellikle 1980'den sonraki göç dalgalarında yok edilmiştir. 

Ulusal kültürün neredeyse tek yaşayan mirasını yok eden toplum kesiminin geleneksel kültürden söz etmesi de umut kırıcı bir cehalet göstergesidir. 

Camiler ve diğer anıtsal yapılar, milyonlarca insanın yaşamına ilişkin bilgi vermezler. İnsanlar evlerde yaşar. Uygarlığının üst düzeyinde çağdaş dönemi temsil eden ülkeler tarihlerinin maddi mirasını kentleriyle birlikte koruyan Avrupa ülkeleridir. 

İstanbul Türk kültürünün tacıdır. Bunu 2700 yıllık tarihine, Doğu Roma İmparatorluğu'nun merkezi olmasına, Osmanlı kültürünün merkezi ve imparatorluk merkezi olmasına ve bütün bunlar kadar önemi olan ve onu bir dünya kenti yapan en güzel doğal konuma sahip olmasına borçludur. Bu sit kenti, her yönde kavrayan deniz kolları arasında Osmanlı Çağı”nın ahşap mimarisiyle buluşarak, dünya mimarisinin en görkemli özgün ahşap mimari üsluplarından birini yaratmıştır. 
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İstanbul halkının, hükümetlerin ve İstanbul belediyeleri- nin Türk kültür tarihine en büyük darbeleri bu dünya güzeli kentin, bugünkü dev aglomera içinde sadece 5000 hektar tutan (Bugünkü kentin ancak binde 9”u) alanını korumamış, vurdumduymazlıkla yok etmiş olmalarıdır. Bu akıl almaz bir hoyratlık, cahillik, ulusal tarihe saygısızlık, idari ve teknik deneyimsizlik ve kent toprağı üzerinde tarihin en ünlü kenti üzerinden yapılan büyük ve spekülatif bir plansızlıktır. Bugün sade mimarlık ve tarihi sit değil Boğaziçi'nin doğal yeşil örtüsü de büyük ölçüde yok olma yolunda. 

İstanbul'un cehalet ve açgözlülüğe kurban olan yeşil alanlarının son ve acıklı örneklerinden biri olan Küçuksu-Göksu Mesiresi'nin günümüzdeki tarihi, sitlerin yok edilişinin çarpıcı örneklerinden biridir. 

Anadoluhisarı'nda 65 yıldır yaşayan bir İstanbul tarihçisi ve koruma uzmanı olarak, yaşadığım çevrenin yok oluşunun benim için acı verici bir olay olduğunu tahmin edebilirsiniz. 
İstanbul ve ülkenin başına cehalet ve görmemişlikten gelen büyük felaketlerin bir simgesi olarak Küçüksu-Göksu tarihi mesiresinin yok edilme sürecini özetliyorum. Kargaşa ve çirkinliğini de gözlemleyin. 

İstanbul'un en eski, en güzel ve tarih boyunca en çok resimlenen mesiresi, son on yılda, uygar bir duyarlılığın kabul etmesi olanaksız, çirkin bir kargaşa mekânına dönüştü. 

Anadoluhisarı İstanbul'daki ilk Türk egemenliği simgesidir. Bu küçük kale olağanüstü güzel ve özgün bir Ortaçağ yapısıdır. Girişi de vaktiyle Göksu Deresi'ne açılıyordu. Göksu ve Küçüksu derelerinin çevrelediği bu alan başkentin en büyük ve kente en yakın mesiresiydi. Boğaz'da başka eşi yoktur. 
Burada L Mahmut bir sahil saray yaptırmıştı. Yalının büyük bir bahçesi vardı. Orada dikilen ağaçların arasından 250 yıllık bir çınar son zamanlara kadar yaşıyordu. 

III. Selim, annesi Mihrişah Sultan için I. Mahmut'un sahil sarayı yandıktan sonra, bahçesine güzel bir çeşme yaptırdı. Bu çeşme mesire yerini güzelleştirmek ve gelen halka içme suyu 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sağlamak için inşa edilmişti. Eski yalının suyu olasılıkla bu çeşmeyi besliyordu. Daha sonra Sultan Abdülmecit yanan ahşap sahil sarayının yerinde ve çeşmenin karşısında bugünkü kasrı yaptırdı. Bu alanda Göksu Köprüsü'ne kadar hiçbir yapı yoktu. 

Boğaziçi'nin en güzel yeşil alanı olarak Cumhuriyet'ten sonra halk hafta sonları buraya dolardı. Orta oyunları oynanır, cambaz gösterileri yapılırdı. Sultan Mahmut'un yalısının bahçesinden kalan büyük ağaçlar altında, deniz kenarında halk gruplar halinde oturur, yemek yer, çocuklar denize sokulur, boş kalan çayırlarda top oynanırdı. Mesirenin özelliklerinden biri kaynayan mısır kazanlarıydı. 

İstanbul yaşamının Avrupalı ressamların yaptıkları en güzel sahneleri arasında Asya kıyısının dereleri (Les Eaux Douces de L”Asie) ve bu mesirenin resimleri vardır. Halk buraya kayıklar, arabalarla gelir, piknik yapardı. 

Önce yeşil alan içine bir futbol antrenman sahası yapıldı. 

1980 yılından sonra askeri hükümet bu büyük yeşil alanın 
kuzey bölümünü Marmara Üniversitesi'ne verdi. Buraya öğrenci yurtları ve bir futbol stadyumu yapıldı. 

Aradan Hisar'a gelen yol genişletildi. Hisar halkı bu tecavüzleri durdurmak için bir ağaçlandırma kampanyası yapıp yol kenarına pek çok ağaç dikti. Bugün bunlar da yok edildi. 
Kıyılar restoran ve kahvelerle doldu. Günde bir ağaç daha kesilerek, tarihi mesire otopark oldu. Göksu yılda 1-2 ay bile kullanılmayan motor ve yatlar için marina oldu. Göksu Deresi biribirinin üstüne yığılmış, arabaların zorlukla girip çıktıkları çirkin otoparklara benziyor. Aralarından bir sandal geçirmek bile olası değil. Artık Göksu safası, mesiresi yok. Boğaziçi ve İstanbul da yok! Planlama ve çağdaş uygarlık da yok! 

Kapitalizmin çıldırmış ortamında cehalet ve kalabalık tasavvur edilebilecek en kötü yol arkadaşlarıdır. Topluma kolay gelsin! 
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KAOS 


Toplum neden korkuyor? Ülkenin parçalanmasından, ülkeyi saran terörizmden korkuyor. Karnı ancak doyan, oraya buraya borçlu fakir ya da orta halli halk işsizlikten, çocuklarını yetiştirememekten korkuyor. 
Genel bir ekonomik krizden korkmaları için neden yok. Çünkü zaten hep krizde yaşıyorlar. 


PLANLAMANIN ÇÖKÜŞÜ 


Kent planlaması ve mimarlık tasarımının son yarım yüzyılı bir çöküş sürecidir. Her şeyi paraya indirgeyen bir ortamda bu yargı, bu işlerden anlamayanlara garip gelebilir. Kaldı ki inşaat arasında iyi niyetli insanların yaptırdıkları ve yetenekli mimarların tasarladıkları yapılar da var... 

Bu yazıda ülke için gelecek bir felaket işareti olan yapılaşma furyasının doğasını anlatmaya çalışacağım. Kent ve mimarlık, toplumun içinde bulunduğu bilinçsiz sözde gelişimin hemen her alanda çaldığı tehlike çanlarıdır. Onlara kulak tıkamayın! 

Daha kentlileşememiş Anadolu halkı, gökdelenler, büyük yüksek yapılardan oluşan konut siteleri, alışveriş merkezleri, her yanı dolduran otomobiller, lüks mallar karşısında çok etkileniyor. Bundan elli yıl öncesinin Anadolu insanı için bu yeni kent çevresi bir Walt Disney dünyasıdır. İki katlı taş, ahşap kerpiç evinden, toprak ve kaldırımlı sokaklarından bir cennete geldiler! Çok sıkıntı çekseler de İstanbul gibi bir kent, bütün boyutlarıyla şaşırtıcıdır. Beni bile şaşırttığını itiraf ederim. 

Halk deyiminin içinde partiler, hükümet, üniversiteler, sanayi kuruluşları, turizm işletmecileri, müteahhitler... Herkes var. 

Bugün 60 yaşında olan bir insan 1980'den sonra bilinçlenen bir insandır. Adı üniversite olan kurumların yüzde 40'ı da 2006'dan sonra kuruldu. 

Ülkenin bütün kurumlarıyla tepetaklak gitmesi Anadolu halkının suçu değildir. Toplumsal bir deformasyondur. Nedenleri de sayısızdır. Temelleri Osmanlı toplum yapısından 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kaynaklanır. Fakat genç mimar başarısız bir uygulama yapmışsa, bunu kişisel bir yeteneksizlikten çok, toplumsal bir yoksulluğun, bir hamlığın sonucu olarak görmek daha doğru olur. 
Projeyi yaptıran mal sahibi, yetiştiren hoca, kabul eden belediye, o sokakta oturanlar ortak ve az gelişmiş bir kent kültürünün ortak temsilcileridir. 

Bu olumsuz ve bugünün İstanbul”unun çirkinliğinden söz ederken, “1930 İstanbul'u daha güzeldi,” diyemeyiz. 

İstanbul'a 1930'da 100 mimar ancak vardı. Nüfus 500 bini geçmiyordu. Kurtuluş Savaşı'ndan yeni çıkmış, işgalden yeni kurtulmuş fakir ve harap bir kentti. Tek üniversitesi yeni açılmıştı. Sanayi diye fazla bir şey yoktu. Boğazda elektrik olmayan çok mahalle vardı. Bugün kurumlar daha geri, öğretim daha kötü, İstanbul halkı daha ilkel değil. İstanbul halkı daha yobaz değil. 

Bu başka bir İstanbul. Değerlendirme sadece bugün için geçerli evrensel parametrelerdir. Tarihin hiçbir çağında bugünkü iletişim ve ulaşım olanakları olmadı. Bugüne göre 20. yüzyıl başında dünya kentleri birbirlerinden soyutlanmış olarak yaşıyorlardı. O İstanbul'u Paris, Londra'yla karşılaştırmak anlamsızdı. Ne Cambridge'le karşılaştırılacak bir üniversite, ne Louvre'la karşılaştırılacak bir müze, ne de bir konser salonu vardı. Son saraylar da Versailles'la ya da Buckingham'la karşılaştırılacak yapıtlar değildi. 

Bu değerlendirme nüfus boyutlarıyla Paris ve Londra'yı geçmiş, Türkiye ekonomisinin yarısını bünyesinde toplamış, üniversitelerinde İngilizce öğretim yapılmaya çalışılan bir “megapolis”in, gökdelenleri, alışveriş merkezleri, 5 yıldızlı otelleri, lüks yaşamıyla kendini dünya markası olarak sunan bu dev kentin megalomanisini irdelemek için yapılıyor. 

Bu bir yapılar karşılaştırması değil. Tarih karşılaştırması da değil. 21. yüzyılda ülkenin yüzde 25”inin yaşadığı bu en gelişmiş en ünlü Türk kentindeki insanların yaşam kalitelerini ve uygar niteliklerini irdeleyen bir değerlendirme. Fiziksel yaşam koşulları, öğretim, sanat ortamı, tarihi ve estetik çevre, entelektüel 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çevre, planlama, ulaşım. Toplumun uygarlık düzeyi, başka bir deyişle, insan davranışlarının kentin uygarlık düzeyini yükselten ya da düşüren nitelikleri. 

İstanbul tarihi boyunca, Türkiye'nin Avrupa'dan uygarlık ve bilgi havası aldığı açık pencereydi. Bugün bu olanak neredeyse sonsuz. Fakat pencere ne kadar açık? Kuşkusuz bunu kapamaya hiçbir güç yetmez. Ne var ki Türkiye'de ekonomik, politik ve kültürel iç ve dış mekanizmalar, kentsel değişimi etkileyen parametreler olarak, kentin çağdaşlaşma hızını kesiyor. 

Bunların başında ulusal kültür, öğretim düzeyi ve politik ve ekonomik yozlaşmanın olumsuz etkileri geliyor. İstanbul'a göçle kent nüfusu neredeyse 20 milyona çıkacak. Halkın kentlileşmesi daha gerçekleşmedi. Bunun eğitimle ilgisi var. İstanbul halkı, dünyanın benzer Avrupa kentleriyle karşılaştırılırsa, daha kentli değil. 

Bunun en temel eksikliği insan saygısının eksikliğinden kaynaklanıyor. Kalabalık bir kentte insanlar arasındaki ilişkiler sayısal olarak, köy ve küçük kente göre çok fazla. Kalabalığın uymak zorunda olduğu kurallar çok artmış. Kalabalık bir kentte başka türlü yaşamak olanağı yok. Anadolu insanı bunu memleketinde, evinde, okulda ve sokakta görmemiş. Birbirinin hakkını yeme nüfusun yarısı için bir kabadayılık ya da bir açıkgözlük. Fakat bu davranışların sonucu bazen yaşamsal bir önem taşıyabilir. Hastanız arabada, sıkışık trafik, ya da dikkatsiz bir şoförün kaygısızlığı yüzünden ölebilir. Türkiye'de kentleşemeyen halkın dikkatsizliği ya da kaygısızlığı nedeniyle kaybedilen zaman, para ve yaşam kuşkusuz hesap edilmiyor. 
Fakat bunun toplum yaşamına ödettiği bedel çok ağır olmalıdır. 

Türkiye, halkın ülkesi olmak açısından olağanüstü üniform bir ülkedir. Halk iktidardadır. Halk ne kadar cahilse iktidar da o kadar cahildir. Türkiye'de sınıflaşma yoktur. Aristokrasi olmamıştır. Kentlere göçten sonra toprak ağası da yoktur. Entelektüel, güç sahibi değildir. Büyük şirketler güç sahibi olmak için politik iktidarla iyi geçinmek zorundadır. Politik iktidar halkın yol açtığı iktidardır. Fakat bu iktidarların uluslararası 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güçlerden ne derecede bağımsız olduğu belli değildir. Halkın politik yönlendirilmesi de aynı şekilde karanlıktır. Uluslararası konjonktürün nasıl etkili olduğunu, doğru olarak anlayacak özgürlüğe sahip değiliz. 

Bu politik koşullarda halk desteğiyle oluşan iktidarlar, içinden çıktıkları halkın tavırlarıyla davranırlar. Bu tavırların iki bileşeni cehalet ve kaygısızlıktır. Tarihi temele oturan toplumsal koşullarda cehaletin okumuşlukla değil toplumun entelektüel ataletiyle ilişkisi vardır. Cehalet sözcüğü, okumuş ve yazmışlıkla ilgili bir değerlendirme olarak anlaşılmamalıdır. Fakat çağdaş dünyada, gelişmiş ülkelerle eşit koşullarda yaşamak için bilgisel, entelektüel ve insana saygıda temellenmiş davranışsal birikimlere sahip olmak gerekir. 

Bu bağlamda herhangi bir politikacıyla halk arasında bir fark yoktur. Halk, kendi evinin sorunuyla uğraşırken nasıl davranırsa, bakan ve belediye başkanı da kent sorunlarına o perspektifle yaklaşmaktadır. Bu tutum devlet idaresinde uzmanlığı saf dışı etmiştir. Belediye, kendine gökdelen dikmek için uğraşan arsa sahibi gibi, bir tünel açmak, bir parkı ortadan kaldırmak, köprü yapmak, tarihi bir sit alanını ortadan kaldırmak için hiçbir uzman görüşüne iltifat etmemektedir. Uzmanı dışlamak plansızlıktır. 

Plan yapamamanın bir başka nedeni daha var: İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerin düzenlemek zorunda oldukları sorunların verilerini toplamak bu kurumlar için olanaksızdır. 
Bunu gerçekleştirecek yetişmiş uzman kadrosu belediyelerde barınmamaktadır. Kaldı ki büyük boyutlar, sürekli göç, hızla değişen veriler bunu, bizim koşullarımızda olanaksız kılmaktadır. 

Buna, Türkiye'nin dengesini bozan temel hastalığı olan bütün sanayileşmenin yapı yapmaya feda edilmesini de eklerseniz, karşınıza plansız ve kaotik, tarihi dokusu yok edilmiş bir kent ve çirkin bir mimari çıkar. Otomobil denilen çekirge istilasını da unutmayalım. Her şey kötü değil. Ama büyük kent İstanbul bir iflastır. 

Olumsuzluk da bir birikimdir. 
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KAOS DEVLETTEN BAŞLAR 


Halkın devletle ilişkileri yasalar, yönetmelikler ve kurallarla düzenlenir. Yasalar yaşamın her alanını kontrol eden kurumları ve onların halkla ilişkilerini tanımlar. Devlet ve halk, iki taraflı bir sorumluluk bağlamında, yasa ve yönetmeliklerle tanımlanmış kurallara uyarlar. 

Bu karşılıklı ilişkide emir alan ve veren yoktur. Devlet memuru üst, halk alt değildir. Halk bir hak satın almaz. Yasanın kendine verdiği hakkın gereğini yerine getirilmesi için gerekli işlemi sorumlu memurla birlikte yapar. 

Demokratik olmayan, halkın ve memurun, görgüsüz ve eğitimsiz olmalarına bağlı olarak, birbirlerini veren ve alan olarak gördükleri az gelişmiş ülkelerde, yani henüz uygar olmamış toplumlarda, vatandaşlar kendilerinin yasal haklarını, işi bu hakkı vermek olan sorumlulardan, muhtardan, polisten, gümrükçüden, belediye ya da bakanlıktan alırken, bunu bir lütuf olarak görüyorlarsa, o ülkede bazı mekanizmalar çalışmıyor demektir. Bu da despotizmin, nepotizmin ve sonunda diktatörlüğün işaretidir. Gelişmemiş toplumlarda buna paralel sayısız kuralsızlık, sorumsuzluk ve hepsinden kötüsü, rüşvet yerleşir. 

O zaman hiyerarşinin başından başlayarak, jandarma çavuşuna kadar herkes zorba olabilir. Kuşkusuz her insan zorba değildir. Bu olasılık toplumsal gerilimi azaltır. Fakat dejenere olmuş bir sistem bu eğilimi her an gösterebilir. Kavram olarak zorbalık devlet kontrolünün bir güç (eski deyimiyle tahakküm) aracına dönüşmesidir. 
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Bugün Türkiye'de pek çok bürokratik işlem, halk için ürkütücü ve panik uyandırıcıdır. Zorbalık küçük memurdan başlamaz. Çok daha yukarılarda başlar. Aşağıya iner. Halkın yasal hakkının gasp edilmesi anlamı taşır. Bu dejenerasyon akımına kapıldığı zaman her sistem rüşvet, yeğencilik, torpil, iltimas vb. kötülüklerle dolar. Yani sağlıklı çalışmaz. 

Toplumun kültür ve uygarlık düzeyi yükselmedikçe özellikle halkı yüzyıllar sürmüş dayatıcı sistemler içinde yaşamış ülkelerde, devlet zorbalığı, hepimizin bildiği bir korku ortamı yaratır. Bu korku ortamı zorbalığın besleyici aşıdır. Korku, düşüncenin özgür ifadesini, kendiliğinden, kısıtlar. Köyde muhtarı eleştirirsen o da sana gerekli bir yazılı belgeyi vermez. 
Özgür düşüncenin kısıtlanması zorba idarenin başta gelen özelliklerinden biridir. 

Bürokrasinin bu özelliği kendiliğinden kaos doğurmaz. 
Bazı hallerde bir düzenin devamına yardım eden otoritenin sağlanması için yararlı olduğu da düşünülür. Fakat bu sadece otorite kurallara saygılı olmak anlamına gelirse doğrudur. 

Bürokrasinin, zaman içinde, devletin halka zorbalık etme aracına dönüştürülmesi zorba devleti oluşturur. Bu toplumun yavaş yavaş kendine güvenini yitirmesine neden olur. Çünkü her işiniz önünüze çıkan devleşmiş bir zorbanın iki dudağı arasından çıkacak söze bağlı olacaktır. Bu ezilmiş halk ürkek bir sürü gibi davranır. Türkün kentlere yeni göçmüş ezik halkıyla 18- 19. yüzyılların devrimler yapmış eğitimli Avrupa toplumları arasındaki temel fark budur. 20. yüzyılda uygar Alman toplumunun zorbalığa nasıl boyun eğdiğini düşünürseniz, Türk halkının bugünkü ezik, boyun eğişi şaşırılacak bir durum değildir. Kul toplumunun torunları az eğitimli ve fakir oldukları zaman zorba bir yönetime karşı çıkamazlar. 

Türk toplumu tepeden gelen çoğu şeye boyun eğmiş, iyi ya da kötü diye genellikle direnmemiştir. Avrupa'daki hiçbir devrim Osmanlı tarihinde olmadı. Savaşlarda ölen halk, Kurtuluş Savaşı'nı yapan halk, cumhuriyet devrimlerine katılan halk, bunlarla beslenen halk, bunlar sahip çıktığına ilişkin hiçbir 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işaret vermeden 1950'de iktidarı Bayar-Menderes ikilisine vermiştir. Kulluktan daha yeni kurtulmuş olan halkın kendi tarihinin bilincinde olmadığının bundan daha açık kanıtı olamaz. Kore'ye asker olarak gönderilmesi de doğru yorumlanması gereken garip bir olgudur. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki bu gelişmelerin sadece bir iç karar sonucu olduğunu kabul etmek olanaksızdır. 

1950 sonrasındaki 50 yıllık toplumsal gelişme bugünkü durumu yaratmıştır. Bu gelişmeler analizi zor ekonomik, politik ve kentleşmeye bağlı sayısız kültürel komplikasyon içeren olgulardır. Ve bunlarda Ortadoğu politikasını uygulamaya koyan ABD etkisi kesindir. 

Irak Savaşı ve AKP iktidarı bu gelişmelerin arkasındaki gücün kim olduğunun kanıtlar. Bu değişim bugüne kadar süren bir iç montajın, bugün paralel denen ve olasılıkla başlangıcında da aynı adla kurulan ikili bir dış kökenli iktidar komplosunun Irak Savaşı'ndan önce ayrıntılı olarak kurulduğuna işaret ediyor. Ordu içinde ve dışında, gazeteciler ve aydınlar arasında yapılan acımasız müdahale ve buna yandaş olan kalemlerin birdenbire ortalığı sarması bunun kesin gösterisidir. Son günlerde o davaları gören savcıların yurt dışına kaçması ise tarihin bir onayıdır. Hatta bugün çok eleştirilen devlet üyelerinin savunma tedbirleri kişisel paranoyadan çok paralel yapıya, yani dolaylı olarak ABD korkusuna bağlanabilir. 

Fakat bu sualtındaki politik gelişmelere paralel, başka bir iç paralel politika yapısı ortaya çıkmıştır. Bu sınır tanımaz bir keyfilik ve yasa dışılıktır. Bu en tahrip edici etkisini kentleri ve özellikle İstanbul'u yok eden inşaat sektöründe göstermiştir. 
Bunun ülke için öldürücü sonucu sanayi gelişmesini kösteklemesi, kent planlamasını yok etmesi, meclis otoritesini sıfıra indirmesi, eğitim sistemine getirdiği ağır bir ortaçağ vurgusudur. Kaos bugünkü iki taraflı bir korkuya dayanan, oraya buraya yalpalayan sistemin durumudur. 

Bu gelişmelerin yurda getirdiği kargaşanın farkına varanların tepkileri ise ancak Gezi olaylarında ortaya çıkmıştı. Halkın bu değişiklikten haberi olduğunu da 2015 Haziran seçiminde 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öğrendik. Bir Osmanlı subayı olan babam Türk halkının olaylara tepki hızını hem komik hem acıklı bir hikâye olarak yineleyip dururdu. 

Bu bağlamda Türk halkını suçlamak doğru olmaz. Çünkü köyden kente ancak son elli yılda gelen bu halk yeni uyanan bir İslam toplumudur. Aydını, politikacısı, üniversite hocası da dahil çağdaş uygarlık düzeyinde olmayan bir 20. yüzyıl ürünüdür. Sayıları az olmasa da bu tablonun dışına çıkabilecek aydınların sayısı ülke nüfusuna göre çok sınırlıdır. 

Avrupa'nın 500 yılda gerçekleştirdiği devrimleri 1923-1938 arasında 15 yıla sığdırdık. Kuşkusuz bu, “toplum devrim yaptı” anlamına gelmez. İslam dünyasında, sömürge aşamasından geçmeden, devrim yapan tek ülke olan Türkiye, cumhuriyet, halk egemenliği, demokrasi, laiklik, çağdaş eğitim, sanat ve müzik eğitimi yapan tek ülkedir. Mustafa Kemal, onun için, sadece İslam dünyasının değil dünya tarihinin de en büyük devrim lideridir. Buna en hızlısı sıfatı da eklenmelidir. Anadolu halkının buna katılan gencecik insanları da benim Anadolu okullarında öğretmenlerimdi. 

Halk satıldığının farkında olmaz. Müslüman halkların o düzeyde çağdaş kültürü sınırlıdır. Kentsel çevrenin görkemi Batı ürünü, beyin yıkama yerli üründür. Bu durum yeni sömürgeciliğe ve despotizmin cehalete yaslanan düzenine uygundur. 
Milyarlarca insan kimsenin umurunda değil. Tarih boyunca sadece bir sürü olarak bırakılanlar “Tüm İnsanlık” kategorisine üye olamamışlar. İnsanların çoğunun yaşamı, şimdi biraz daha iyileşmiş olsa da bir sürünmeydi. Fakat iletişim uyuyanları uyandırdığında fırtına olacak! 

Olasılıkla bu dünya düşünemeyen canlılar için yaratıldı. 
Akıl, evrimin yanlış attığı adımlardan biri olabilir. Ama düşünenler sorgularlar, eleştirirler, direnirler. Tarih boyunca farkında olmayan milyarlara değil aydınlanmaya başlayanlara yardım edin. Onlar da yüzlerce milyon. 

Asıl insani dayanışma budur. 
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ENTELEKTÜEL PARADİGMALARA UYUM YA DA KAOS 


Çağa ayak uyduramayan toplumların temel sorunu, çağdaş yaşam deneylerinin yüzeyselliği nedeniyle dünyanın geleceği ve potansiyelleri bağlamındaki cehaletlerinden kaynaklanıyor. 

Çağdaş yaşam yeni teknoloji satın almak, otomobil, televizyon, telefon satın almak, lüks yapı yapmak, dünyanın öbür insanları gibi yaşamaya özenmekle elde edilmiyor. Kent trafiğini kontrol edemeyen, kaldırım yapamayan, çöpünü temizleyemeyen, yılda ortalama bir kitap bile okumayan, sanatı ve felsefeyi dışlayan, okullara ortaçağ medrese programları dayatan, bilimi körleten, fakat nüfusu yüz milyona yaklaşmış toplumların yaşamaları zor, gelecekleri karanlık. Böyle toplumların kalabalıkları yollarda ve inşaatlarda verilen kurbanlara acımayı da unutuyorlar. 

Türk kültürünün entelektüel bir çekirdeğe gereksinimi var. 
Entelektüel çekirdek, bilgi birikimden varılacak bir düşünsel aydınlanmadır. İnsanlara daha bilinçli ve duyarlı olmayı öğretecektir. Batıdaki bilgi birikimi bu aydınlanma olanağını o toplumlara sağlıyor. Dünya entelektüelleri gelecek sorunlarının içeriğini toplumlarına anlatmak için mücadele veriyorlar. 
Bizdeyse ilkel bir politik söz dalaşının yanında birleştirici bir söylem oluşmuyor. 

Türkiye gibi Ortaçağ rozetli üyesi çok olan toplumlarda bu aydınlanma çabasına nereden başlamalı? Kanımca birleştirici bir aydınlanma olanağı sahip çıktığımız geçmişin doğru degerlendirilmesinden başlıyor. Bu gerçekleşmedikçe uydurma 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tarih üzerine bina edilen hayaller topluma kendinde olmayan güçler hayal ettiriyor. Gerçek potansiyelini anlamasına olanak vermiyor. Ve yalana inanıyor. 

Batıyı fetheden Türkçe konuşan göçerlerin uzun ve kimliği saptanmış bir tarihi var. Bizim halk bunu masal olarak bile bilmiyor. Bu tarihin bir aşaması olan Osmanlı tarihini bir reklam konusu ve yanlış bir güç imgesi olarak kullanılıyor. 2000 yıllık bu süreci süreci günlük politikanın böbürlenme hastalığından kurtarmak entelektüel bir zorunluluk ve tarihe karşı bir saygı borcudur. 

Osmanlı tarihi halk için sultan, yeniçeri, harem imgeleriyle dolu fantastik zaferler dönemidir. Ne var ki Osmanlı ordusu Moskova kapılarına gitmedi. Ama Ruslar Bakırköy'e geldiler. 
Biz Rus donanmasını Karadeniz'de yakmadık. Fakat onlar Baltık Denizi'nden gelip “Çeşme”de Osmanlı donanmasını yaktılar. Biz Venedik'e bile gitmedik, fakat Venedik Donanması, 17. 
yüzyılda Çanakkale Boğazı'nı kapattı. Kırım Tatarları Hanlığı yok olunca, bizim Ruslara karşı savunmamız kalmadı. Ruslar Doğu illerini 1917'ye kadar ellerinde tuttular. Biz Viyana'yı alamadık, ama Avrupalılar İstanbul'u işgal ettiler. Gönlümüze göre tarih yazamayız. 

Türk tarihini, Osmanlı dönemi dışında, yerleşmiş toplum tarihi olarak, ya da göçer tarihi olarak, imparatorluklar tarihi olarak, uygarlık tarihi olarak yazmak olanaksızdır. 

Fakat Türkçe konuşan halkların ve Türkçenin sürekli tarihini yazmak olasıdır. Bu sürekliliğin nedeni göçer Türklerin büyük alanlara yayılan egemenlik aşamalarıdır. Bu tarihin bugün için en önemli yanı, Türkçenin günümüze uzanan sürekliliğini sağlamış olmasıdır. Türk diyalektleri Avrasya'nın neredeyse 
2500 kilometre uzunluğundaki bir bölümünde Lingua Franca 
olarak kullanılmıştır. Birçok devletin ulusal dili olarak da yaşamaktadır. 

Osmanlı Devleti'nin İstanbul fethinden önceki büyümesi de göçer Türk tarihinin devamıdır. Osmanlı bu uzun göçer tarihinde temellenir. Osmanlı İmparatorluk dönemi, Türk dilli 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göçerlerin kısa egemenlik tarihlerinden farklıdır. Fetheden ve devleti kuran halk Türk'tür. Osmanlı İmparatorluğu Bizans coğrafyasına oturur. Toplum Bizans halklarıyla bütünleşir. 
Uzun ömürlü karmaşık bir yapısı vardır. Göçer dönemiyle yapısal bütünlüğü yoktur. Osmanlı çağını anlamak, yeni paradigmalar yaratmayı gerektirir. 

İslam ve Türklüğün Osmanlı tarihini yönlendirecek temel çerçeveler olmasından hareket edince kozmopolit Osmanlı toplumun tarihini yazmak olanaksız hale gelmiştir. Osmanlı Doğu'da ve Batı'da İslam için kavga eden bir güç olarak takdim edilmiş, kendi yapısının gereği olan bir yorum yapılmamıştır. Türklük de, devşirme askeri, devşirme bürokrasisi, esir haremi, Türk olmayan sultanlarıyla kendisi için çizilen kalıpla çelişmiştir. Oysa Osmanlı İmparatorluğu, var olan kalıplara giremeyecek kendine özgü bir politik yapıdır. 

Osmanlı tarihinin göçer geçmişiyle iki sürekliliği var: Biri Türk Dili, ikincisi göçerlerin fethettikleri toplumlarla simbiyotik yaşantı kurma yetenekleri ve gelenekleri. Bu simbiyoz, 16. 
yüzyıl sonuna kadar başarılı olmuş, Osmanlı tarihinin sürekliliğini de sağlamıştır. Bu olgu insan toplumlarının ortak yaşama potansiyelinin olduğunun da kanıtıdır. 

Anneannem Midillili, annemim babası Orta Asyalı bir aileden Erzurumlu, babam Çerkez olan ben, İstanbullu bir Türküm. Bizim aileden herkes İstanbullu Türk'tü. Değişik dilli, dinli insanlar Türk diliyle belirli, fakat değişik kimlikler taşımışlar, aynı topraklarda 800-900 yıllık bir süreç içinde örtüşen ortamların ürünü olarak ortak davranışlar kazanmışlardır. 
Çerkez'i, Giritliyi, Bosnalıyı, Laz'ı Gürcü”yü, Kürt'ü kökenin- den dolayı dışlayan bir kültür, Osmanlı çağında oluşmadı. Ben bunun İngiliz emperyalistlerin başlattığı bir durum olduğuna inanırım. Kaldı ki kimi cemaatler kendilerini Türk görmeseler bile, dünya bizi hep Türk olarak bildi. Biz dünyanın bildiği kimlik altında varız. Bunu tartışmak anlamsızdır. 

Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan toplum kültürünün niteliğine ilişkin en önemli kavram Türk-İslam sentezidir. 
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Allah'ın sözü insanın sözüyle eş olamayacağına göre, Kuran'ın emirleri, insanların tefsiriyle bir sentez oluşturmaz. Burada İslam Arap ya da Fars kültürüyle sentez anlamına gelebilir. Öte yandan Kuran'a bağlı farzlar dışında, Hintliyi, Çinliyi, Endonezyalıyı, Afrikalıyı ve Türk'ü birleştiren bir kültür olmadığını, antropoloji okuyan herkes bilir. Çinli, Hintli, Afrikalı Hıristiyan oldukları zaman da Avrupa kültürünün parçası olmazlar. 
Ama Farabi ve İbni Sina'nın Hellen-Fars, İbni Rüşt'ün Yunan-Arap sentezinden söz edilebilir. Osmanlı Şiiri ağırlığı Fars edebiyatı olan bir sentez olarak görülebilir. Fakat Osmanlı Divan şiirine halk sahip çıkamazdı, çünkü anlamıyordu. 

Türkler çeviri yaptılar, ithal ettiler. Özgün kültür üretmediler. Bu göçer tarihinin doğal uzantısıdır. Göçerin güç gösterisinin bedeli uygarlık tarihine Türk olarak bir şey katmamış olmamızdır. 

Bizim kültürümüz dilimizdir. Onunla ürettiğimiz bir şiirimiz var. Bunun Anadolu'daki ilk kurucusu Yunus Emre'dir. 

Osmanlı İmparatorluğu var olan eski toplum yapısını yok etmeyip kullandığı için yaşamıştır. Fakat bunun da bedelini ödemiştir. 19. yüzyılda dine dayalı sistemlerin gücü azalınca Rus ve Osmanlı imparatorlukları çöktüler. Rus devrimi, Türk devrimi bu çöküşlerin sonucudur. Devletin laik oluşu da bu sonucun parçasıdır. Dinler de yok olmadılar. Laiklik bilimsel düşüncenin egemenliğidir. 

Türk devrimi, İslam dünyasının tek gerçek sosyal devrimidir. Dil, harf, laik toplum devrimlerinin İslam tarihinde başka eşi yok. Biz onun için en çağdaş İslam toplumuyuz. 

Bu yazıyı tarihi bir yorumla bitirmek istiyordum. Fakat daha aydınlatıcı bir kanıt buldum. Alman Devlet Balesi'nin Berlin'de verdiği Çaykovski'nin Fındıkkıran balesini seyrettim. Osmanlı ordusunun Moskova'ya gidememesi, Rusların İstanbul'a dayanmalarının nedeni bu performansın doğasında saklıydı. Musiki yapmak savaştan daha zor ve yaratıcı. Bir bale koreografisi savaş taktiği saptamaktan daha karmaşık. Dans performansı silah atmaktan daha zor, daha çok disiplin istiyor. 
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Atatürk bunu anlayabilen dahi bir devlet adamıydı. “Bulgarlar neden mi Çatalca'ya geldiler? Çünkü Sofya'da bir Opera var!” demişti. 

Bilime dayalı bir entelektüel düşünce topluma egemen olmadan, sanat ve musiki toplum yaşamında yerlerini almadıkça uygarlık dağın berisinde kalacak. Her gün patlayabilecek bir sosyal ve ekonomik patlamanın korkusu ile yaşayacağız. 
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BOŞ KONUŞURSAK ÇUKURUN DİBİNİ BULACAĞIZ! 


En aptal insan bile her zaman boşuna konuşamaz. Yaşam buna elvermez. Fakat günümüzde içeriği söze feda etmiş, temcit pilavı gibi her gün dinlediğimiz tekerlemeler var. Bunlar temelde sömürü ekonomisinin ve onun politik uzantısının propaganda söylemleridir. Bu Türkiye'ye özgü değil. Dünyanın her köşesinde, değişik kalitelerde de olsa, aynı nitelik ve amaçlı bir beyin yıkama “esperanto”su konuşuluyor. Bu çağdaş kapitalizmin dili. Zaten başkası yok. Araçları temelde televizyon, radyo ve gazete. Adı M-E-D-Y-A. 

Bu yazı tümel bir değerlendirmedir. Her gazete ya da yazarı dışlamıyor. Haftada bir kez bile olsa, uzun yıllar bir dergi yazarı olduğum ve dünyanın hali üzerinde gözlem ve yorumlar yazdığım için, dünya ve yerli medyayı izlemek gereğini duyuyordum. Hepsini okuma olanağım olmayan yazıları kesip yıllarca dosyaladım. Bunlar birkaç lisanda binlerce kupür oldu. 
Tasnif edildi. Hatırı sayılır bir alan işgal ettiler. 

Bir süre önce, başta bizimkiler olmak üzere, dünya medyasının sadece boşa, sanki önceden belirlenmiş çerçeveleri güncel olarak doldurmakla mekanik bir etkinlik yaptığına inandım. İzlediğim yabancı dergi ve gazeteleri bıraktım. Aldığım iki Türkçe gazeteyi almaya devam ettim, fakat okumayıda bıraktım. Televizyonları zaten dinlemiyordum. Nihayet o kadar emekle biriktirdiğim kupürlerin de bazılarını seçtikten sonra, binlercesini çöpe attım. Genelde medyayla ilgimi kestim. 
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Montaigne Denemeler adlı ünlü yapıtının üçüncü cildinin başında İÖ 2. yüzyılda yaşamış Romalı komik şair Publius Terentius'un bir dizesini koymuş. Şair bir adam tanımlıyor: 

“Bu adam bu kadar saçmayı yazmak için amma çaba sarfetmiş” diyen bir dize. 

Ben de medyada aynı şeylerin yinelenmesini gördükçe aynı hislere kapıldığım için evi bu fazlalıklardan temizledim. İçi boş ve giderek içeriği kötüleşen bir karabasan söylemi! Ve onu yineleyip duran haber ve yorumlar. Çok haber hiç haberle neredeyse eşit oldu. 

İnsanların dünyayı çöplük haline getirmelerini bilgi olarak algılamak insan aklına yakışmıyor. Gerçi her gün insanların başına uygarlık dışı bildik felaketler geliyor: Savaş, cinayet, yolsuzluk, çirkinlik, plansızlık, vurdumduymazlık, seks ticareti, ticarileşmiş spor. Dünyanın her köşesinde çürümüş bir yaşamın sürüp gittiğini kafamıza kakıyorlar. İnsanın entelektüel gücü bunları izleyip anımsamaya yetmiyor. Duygularımız da bu kadar kara habere dayanamıyor. Çağdaş kurumsal propagandanın amacı bu pisliği örtme tekniklerini geliştirmek üzerine kurulu. 

Bu kötümserliğin yaygın olduğunu neredeyse bütün yaşamım boyunca biliyorum. Büyük çoğunluğun tepkisi, cehalete dayalı olarak zaten fazla değildi. Fakat medyaya ilişkin şikâyetin 19. yüzyıl ortalarında başladığını yeni öğrendim. 

Bugünlerde çok gözde olan İngiliz yazarlarından Alain de Botton The News, A User's Manual (Haberler, Kullanıcı için El Kitabı, 2014) adlı yapıtında ünlü Fransız yazarı Gustave Flaubert'in kütle gazeteciliğinin başladığı 1850'lerde gazetelerin saçma sapan şeyler yazdığından söz etmiş. Demek 160 yıllık bir tarihi var. Fakat insanların daha akıllı ve dengeli olduklarına ilişkin bir işaret yok. Giderek çok bilgi hiç bilgiye mi dönüştü? Halka ulaşan bilgiyi kim seçiyor? Kanımca bilgi verenin amacı para kazanmak olunca, çağdaş medya saçma üretiyor. Toplum da aptallaşıyor. 

Büyük kalabalıkların bu mekanizmaları sorgulayacakları bir zaman gelecek mi? 
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Medya sadece cehalet ve vurdumduymazlığı yayıyor. Gazetede bir milyarlık kâr ilanı, yanında bir cinayet, onun yanında güzellik yarışması aynı sütun ya da sayfada. Çağdaş dünyanın sunduğu yaşamsal ve temelde yalancı çevrenin, toplumun yaşadığı çevreyle ilişkisi yok. Biz hiç Türk'e benzemeyen şık bir ailenin oturduğu lüks apartman katını, kaldırımsız dar bir gecekondulaşmış apartmanın karanlık odasında oturan seyircilere sunduğumuz zaman, insanı gerçekten kandırıyor muyuz? 
Yoksa uyutuyor muyuz? 

Politik klişeler, hangi yönden gelirse gelsin, aynı olaydan söz ediyor. Kaldı ki yalan olmasa da yinelenen her şey sonunda halkı bıktırıp vurdumduymaz yapıyor. İnsanları aptallaştıran moda, politika, tüketim, ulaşım haberleri dünyanın sadece küçük bir bölümünün varlığını yansıtıyor: Ama insanlar çaresizlik içinde, her haberi bir masal gibi dinliyorlar. Hayallerinde, kendilerine ait olmayan bir dünyanın parçası oluyorlar. Her şeyi gazeteden öğrenen ve her habere doğru diye bakan bir cahil için gazete neredeyse güncel şeriat kitabına dönüşüyor. 

Geniş toplum katlarının olumsuz tepkisi kafalarını duvara vurdukları zaman patlıyor. Dünyanın sorunları toplumları zorluyor. Medyanın aç, işsiz, korkan insanları sözle uyutamayacağı sınırlara olasılıkla ulaşıyoruz. 

Küçükken Grimm'den okuduğum bir Alman halk masalı vardı: Fareli Köyün Kavalcısı. Hatırladığım kadar, bir köyü farelerin baskınından kurtarmak için kaval çalan onlara yardım etmiş. Fareler kavalcının arkasına dizilip, biri dışında, nehirde boğulmuşlardı. Bu hikâyenin sonu daha değişik. Köylü parasını tam vermediği için kavalcı köyün çocuklarını da kavalıyla büyüleyip arkasına dizmişti. Bunu medyanın kavalcı, halkın fare rolünde olduğunu anlatan bir metafor olarak anımsadım. 

Bu durumun ilginç bir özelliği var: Kavalcılar da fareler de birlikte boğulacak! 

İnsanların cahilliği bilginin hazmedilemez çokluğundan, parça parça oluşundan, amaçsız, sınıflanmamış olmasından kaynaklanıyor. Toplumun her katı anlamadığı, yaşamına 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uygulayamadığı, teknolojik, ideolojik, yamru yumru bilgi sağanağı altında, korunma olanağı olmadan yaşamını sürdürmeye çalışıyor. 

Bu aptal davranışlar aklıyla övünen insanın özel bir durumu mudur? Aklımız bazen duruyor mu? Dante cehenneme giden kibirli insanlardan söz eder. Kibirli adam kendi aklından başkasına güvenmeyen zorbalar olmalı. Küçük görmek ya da büyüklük taslamak ve bu tavırlardan başlayan zorbalık biçimi- ne bürününce Dante'nin cehennemini boyluyorsunuz. 

Oysa bütün bu bilge tavsiyelerin neredeyse insanlık tarihi kadar uzun bir geçmişi var. Akıl dirhemle kullanılacak bir şey. Çabuk köpürüp sarhoş yapan bir içki gibi. Çinli, Hintli, Müslüman tarihinin bütün akıllı insanları bunu yinelemişler. 
Müslümanların iyi bildiği ve söyleyip durduğu “Hayr el-umur evsatuha” annemin söyleyip durduğu bir davranış formülüydü: “İşlerin hayırlısı orta yol” anlamına gelir. İtidal, hoşgörü, tutarlılık ve bunların gerektirdiği sabır, israf etmemek, gösteriş yapmamak. Bunlar insanlık tarihini neredeyse her aşamasında dile getirilmiş erdemler. Bu davranışlara insanları severek, hor görmeden, acıyarak ve bağışlayarak ulaşıyorsunuz. 

Gazetelerin sayfalarında, televizyon ekranlarında, politikacıların, hatta din adamlarının sözlerinde, birbirlerini kafasını kesen, eşlerini öldüren, herkesi düşman ilan eden söz ve söylemlerde bunlara rastlıyor musunuz? Hatta alışveriş bile bir savaş ortamı değil mi? 

Daha çok tüket, başarmak için ne yaparsan yap, para kazan, hakaret et, boynunu kes, gözünü çıkar, vur öldür diyen bir öğretiyi kim nerede öğretiyor? Bunun farkına varmadan kurbanı olan cahiller hangi ortamda yetişiyor? Bunu sorgulamayan adamlar hangi uygarlığın mensuplarıdır? Bütün bunların açılan okullar, yükselen Türk toplumuyla ilişkileri hangi kanallardan geçiyor? 
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AZ MI, ÇOK MU? 


Bu soru çağdaş insanı uyutan Batı kökenli “sürekli büyüme” hayalini irdelemeyi amaçlıyor. Batı uygarlığı dediğimiz ve bugün, dünyanın her köşesinde, rejimi ne olursa olsun, borsası, bankası, büyük küresel şirketleri, sözde demokrasisiyle sermayeyi ayakta tutmaya çalışan, hatta savaşlar düzenleyen bir dünya düzeninin yalana oturan söylemini sorguluyor. 

Dünyanın 7'de 17 resmen aç. Fakat Amerika'da, Türkiye'de, Çin'de, Hint'te, Brezilya'da, gelişmiş-gelişmemiş her ülkede, sanki mutlu bir geleceğe yelken açmışız gibi bir yalan gelecek reklamı var. Model ülke Amerika'da 50 milyon işsize yemek karnesi veriliyor. Komünist Çin'de aç ya da işsiz sayısını zaten öğrenemezsiniz. 
Türkiye'de güvenilecek İstatistik yok! İşsizlik diz boyu. Boynu testereyle kesilen kadınların mutlu geleceği mi söz konusu olan? 

Az ve çok ikilem olması gerekmeyen bir eşitsizlik. Kimine az, kimine çok. Doğa da aynı. Büyük balık küçüğü yiyor. 
Eğer, çok eski “Doğayı izle” bir davranış ilkesi olarak kabul edilirse eşitsizlik doğaldır. Yin ve Yang, iyi-kötü, güzel-çirkin, şişman-zayıf, güçlü-güçsüz... Sonsuz karşıtlık belki de evre- nin yaşamı kuantum kuramındaki gibi bazı şeylerin kesinleşememesine bağlı. Termodinamiğin ikinci yasası olan entropi de öyle. Entropi arttıkça kaos da artıyor. Bu ölüm, yok olmayla sonlanıyor. Evrendeki kara delik gibi. 

Burada insan aklı araya giriyor. Karşıtlık doğal. Fakat bir denge olmazsa sonu kaos oluyor. Bu denge “Hep bana, hep bana!”, yada “Daha çok, daha çok!” diyerek gerçekleşmeyecek. 
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Sınırlı dünyada insan nüfusu sınırsız artamaz. Bu, açlık, küresel ısınma, savaş, cinayet, eşitsizlik ve dengesizlik demek. Öyleyse uygar ülketler) gerçekleri insanlardan saklamak için bin bir yalan neden uyduruyorlar? Teknoloji bu kadar ilerlediği için mi aç sayısı artıyor? 

İnsanlar, hayvan ve bitki yaşamının eşitliğine ulaşamadılar. 
Dünya daha zengin olmadı. Dünya sınırlı. İnsan nüfusunun artışı ve aç gözlülüğü sınırsız. 

Bu yalan propagandanın en ilginç araçlarından biri, insan başına yıllık gelir rakamlarıdır. Suudi Arabistan'ın adam başına geliri 23 bin dolarmış. Borsa da, insan soyanlardan, para ticareti yapanlardan başka kimseyi ilgilendirmeyen ve hiçbir gerçeği yansıtmayan bir yalandır. Suudi Kralı'yla Mısır kökenli işçinin geliri, haşmetli iş adamı ile maden işçisinin adam başına yıllık geliri aynı mı? 

Bu listeler koca bir yalanı resmileştiren belgeler. Bankada doları olan dışında, TL / Dolar paritesinin anlamını, sürekli enflasyon kazığı yiyen sokaktaki adam anlamaz. Uygarlığın bir anlamı olacaksa, eşitsizliği insanların farkına vardıkları ölçüde azaltmaktan başlamalı. Eşitsizlik doğuştan, sömürü doğuştan değil. Bu çarpıklık doğa kurallarına aykırı. 

Batı uygarlığı denilen şey otomobil, uçak, füze, buzdolabı değil. İnsana saygı, açlığı, barınaksızlığı doğa ve insan tehdidini ortadan kaldırmak amacı içermeli. Halkın ortak aklı biraz sağduyudur. Fakat daha çok aç gözlülüktür. Az sefalet, çok hırsızlık olduğu zaman dünya dengesi yitirilir. Kişi katında sömürü, devletler katında emperyalizm başlar. Sömürü ve emperyalizmin sürdürmenin yolu, bütün dünyanın da uyguladığı gibi, “neo-kapitalizm” dir. 

Az ve çok, varlık ve yokluk kavgasının önsözüdür. Çinli bunu ilk söyleyen ve adlandıran. Ahlaki sınırlar içinde bir eşitsizlik kabul edilebilir. Bu denge uygarlık bilgelerinin söylemlerinde var. İnsanların farkına varmaları gereken şey, eşitsizliğin hangi yanında kalırsa kalsınlar, aç ve barınaksız kalmamaktır. 
Denge işareti budur. 
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ÇAĞIN GERİSİNE DÜŞTÜK 


Seçim ateşi içinde bir karalama ortamında yaşıyoruz. Kirli çamaşırların ortaya dökülmesi Türk toplumunun imgesini, hem kendi sağ duyumuzda hem yurt dışında küçük düşürüyor. Ağzından çıkanı kulağı duymayan politikacılar çağında yaşıyoruz. 

Fakat artık alıştığımızı sandığımız bu kargaşanın yanında 
2015 yılının nisan ayında Türkiye elektrik sistemi 10 saat iflas 
etti. Halk pek sorgulamadı ama bu bir savaşa girme tehlikesi kadar ciddi. Çünkü milyonlarca vatandaşın yaşamını karartacak, milyonlarca vatandaşı tedirgin edecek enerji aksamaları devreye girerse, bu ülkenin yaşamını tehdit edecek bir kırılganlık işaretidir. 

Bu ciddi teknolojik gerilik işaretinin politikacıların sözleriyle kamufle edilecek tarafı yok. Nedenlerini hükümet sorumlularından öğrenemiyoruz. Ne de ülkede var olduğunu sandığımız teknisyenlerimiz ve akademisyenlerimiz anlatıyor. Bu kaynaklar olmayınca, en iyi medya da yetersiz kalıyor. 

Seçim yarışı için sokağa dökülmüş muhalefetin olması gereken uzmanlarından, ne yüzlerce üniversitedeki bilim adamlarından (pardon akademisyenlerden!) bir şey öğrenebildik. Ciddi bir idarede sorumlu bir enerji bakanlığı uzmanı hemen nedenini söyler. Bunu yapamayan bir toplum umutsuz bir durumdadır. 
Kanımca ülkenin başında bundan daha büyük bir dert yoktur. 
Bu Türkiye'nin teknolojide uçurumun kenarında dolaştığını gösteriyor. Ne var ki bu işin doğasındaysa yağmur duası gibi 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teknoloji duasına çıkmamız teknolojik geriliği ortadan kaldıramıyor. Türkiye bu marifeti hangi nedene borçlu. Bütün ülkeyi karanlığa ve kargaşaya boğan bir enerji krizinin neden olduğununu halka açıklayamayan bir devletten söz ediyoruz. 

Bir savaş ya da deprem olursa halk ne yapacak? Kışın birkaç günlük bir elektrik kesintisinin neye mal olacağını, açlığı hastalığı, gıda ulaşımını ve dağıtımını, hastaneleri hayal edebiliyor musunuz? 

Bu geçirdiğimiz teknolojik felaket, bir terör olayı (onu da anlayabilene aşk olsun!) Bay Erdoğan'ın üniversitesi, güncel ölümler ve demokrasiden daha önemli! Bu toplumun yaşamını doğrudan tehdit ediyor. 

Gelişmemiş bir kent kalabalığı oluştu. Kentte yaşayan milyonların Kentlilik yani ortak yaşama ve insana saygı bilinci yetersiz. Bilinçli çağdaş, bu kalabalığın belki yüzde Vi. Kentlerde her şey var. Fakat adıyla var. Gerçek varlığıyla yok! Ne belediye sarayıyla belediye, ne adalet sarayıyla adalet. Bütün bu saraylarla demokrasi eşdeşleşmiyor. Üniversite adı altında üniversite yok, okul adı altında okul yok. Ekonomi adı arkasında belirsizlik, işsizlik ve fakirlik var. 

Bizim bundan yarım yüz yıl önce var olduğunu savladığımız ve onlara güvenip övündüğümüz bütün kavramlar yozlaştı. Sözlüklerde duruyorlar. Bunların en acıklısı insanlara olan güvensizlik. Biz öğretmene, namuslu mahalle imamına, orduya, millet meclisindeki bazı üyelere, bazı bakanlara, üniversite hocalarına, hatta polis ve bekçiye bile güvendiğimiz bir ülkede yaşadık. Fakir, fakat sağlam köylümüz yok oldu. 
Bugün senin gibi konuşan adama bile inanmıyorsun. Toplumların toptan yozlaştığını kabul edemem. Çünkü güvendiğim adamlar tanıyorum. Fakat bu şüphe yaygın. 

Bu durumu kendimize kabul ettirmek için “Bütün dünya böyle oldu,” diyoruz. Bu kendimizi aldatmadır. Sadece “Sürünenlerle birlikte sürünüyoruz” anlamına geliyor. Toplum ne kadar kırılgan olduğunun farkında değil. Herkes çıplak ama üzerinde sahte bir kaftan var. Medya hediye ediyor. 
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Toplum 10 saatlik elektrik kesintisinin dehşetini fark etmedi, ekonomiye zarar 1.55 milyar. Hükümet nedenini açıklamıyor. Bu kendi başına dehşet verici bir tutum! Kimse bir sayısal sonuç çıkardı mı? Yollarda kalanlara ne oldu? Hastaneler de ne oldu? 

Sebebini açıklayamadığımız ülke çapında bir elektrik kesintisi 4 gün sürerse ne olacak? Karda ve kışta 18 milyonluk, 5 milyonluk bir kentte deprem olsa ve elektrik kesilse İstanbul'da, Ankara'da ne olabileceğini düşünmek ister misiniz? Yoksa ölmeyi mi tercih edersiniz? İhtiyarlar, çocuklar, okullar, fakirler, yıkılmış saraylar... Türkiye ne olur acaba? Bu İkinci Dünya Savaşı'nda Berlin bombardımanından kötü olabilir. 

Bizim insanlar terörle meşgul, çünkü gündem şiddet ve kafa kesmek gibi reyting yapan konularla dolu. Zaten seçim de şiddet hikâyesiyle bulandırılmak isteniyor. 

Bu senaryo bir hayal değil, bu senaryo kapıda. Okul açılmış, AVM açılmış, tören yapılmış, kadınların-erkeklerin boğazı kesilmiş, bilmem ne partisi seçilmiş, bilmem kim başkan ya da milletvekili olmuşl Yıllardır entelektüel içeriği olmayan, malayaniyle günlük politikanın politik olmaktan çıkmış hikâyeleriyle bu cahil toplum uyutuldu. Bunun temel ajanı, ödevi bu propagandayı yapmak olan gazeteler bile olsa, daha ciddi gazeteler, muhalif partiler de söylemlerini içi boş konuların deşifre edilmesi üzerinde yoğunlaştırdılar. Okuma yazması kit olan halk için ülke haberi demek, partilerarası ağız dövüşü anlamına gelmeye başladı. Hırsızlık, soygun mu? A böyle dedi, B böyle dedi. Cinayet mi, B böyle dedi, A böyle dedi. Kötü idare mi? A böyle dedi, B böyle dedi... 

Ülke sorunları safsatalar üzerinde tartışmaya dönüştü. 
Okumayan bir toplum için kahve konuşmasının en ekstrasını medya sağladı. Köyden gelmiş fakir fukara için cinayetin elektrik kesintisinden daha fazla ilgi çekeceği açık. Devlet de halkı böyle uyutuyor. Politika da buna indirgendi. 

Oysa bir deprem nedeniyle elektrik kesintisinin ülkede yaratacağı sıkıntı ve dehşet toplumu yıllarca sarsabilir. Güya 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yüzde 70'i kentlerde oturan halkın bu denli vurdumduymaz olması malayaniyle geçen yıllardır. Bunun da politikacıdan kaynaklandığını artık herkesin öğrenmiş olması gerek! 

İpini koparmış olana çağrıda bulunamıyorum. Toplumu ve kendimizi yeniden “akla” davet etmek gerek. Bu çok zor bir görev. Yıllardır bu toplumun, tepeden tırnağa, akılla ilgisi kesik. 

Elektrik kesintisi, fırtınadan önceki korkutucu gök gürültüsüydü. Bunun Türkiye için önemi, toplumun her gün azar azar akıtılan kanından, seçimden, bilmem ne sarayından daha önemlidir. Bu bir ölüm kalım çanıdır. 

Eğer toplum bunun farkına varamayacak kadar sersemlemiş ise bunun üzerinde alimane ya da hakimane makaleler döktürmek anlamsızdır. Cahil toplumun safsataları her şeyden tehlikelidir. Bu kayıtsızlık, alarm veren bir durum. Geleceği güvene almak için yapılacak şeyleri konuşan insanlar, uzmanlar, akıllı insanlar, okurları inandırabilecek iyi niyetliler halka ülkenin geleceğini açıkça anlatmak zorundalar. 

“Elle gelen düğün Bayram!” diyenler egemen olacaksa, tezgâhı kapamak daha doğru olabilir. 

İyimserliğin sınırına ulaştık! 
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BOŞLUĞA YUVARLANMAK 


Toplumlar geçmişlerini anımsamadıkları zaman bugünlerini de anlamıyorlar. Bu davranış yönetenler katında olursa bu o toplum için bir felakete dönüşebilir. Sözcü gazetesinde “Peşmerge Koridoru” adlı makalesinde Yılmaz Özdil, Mehmet Akif'in yazdığı İstiklal Marşı'nın topluma önerdiği milliyetçi ve vatansever davranışları anımsatmış. Kimilerine modası geçmiş gelebilir. Ama bana çok doğru geldi. 2200 yıllık Türk tarihinde dünyanın haklı bulduğu iki savaş var: Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş Savaşı. Bunlar son 
100 yıl içinde oldu. Oysa bugünkü hükümetin sözlü müdahaleleri 
bile dünya kamuoyunda olumsuz tepkilerle karşılanıyor. 

İstiklal Marşı, Hyung-Nu'lardan 2100 yıl sonra, Türkiye çağdaş bir devlet olarak kurulduğu zaman, Türk adını taşıyan bu ilk devletin arkasındaki ülke ve ulus bilincini vurgulayan büyük bir vatansever şairin yapıtıdır. Bugün ülkenin bunlara çok gereksinimi var. Ancak böyle sözler birleştiricidir. 

Bugünlerde annemin bize Mehmet Akif ve Tevfik Fikret'ten şiirler okuduğu ilkokul günlerime yeniden döndüm. Çünkü 1945'den bu yana cumhuriyet idealinin içini boşaltmak için uğraşıyorlar. Bu kemirilmeyi üniversite yıllarımdan bu yana biliyorum. Bu söylemler İkinci Dünya Savaşı sonrasının Türkiye üzerine düşen gölgesinde gelişti. Giderek geleceği tehdit eden bir amaç boşluğuna dönüştü. Bugünlerde alarm veren haberler halkı paniğe düşürüyor. 

Toplum neden korkuyor? Ülkenin parçalanmasından, ülkeyi saran terörizmden korkuyor. Karnı ancak doyan, oraya 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buraya borçlu fakir ya da orta halli halk işsizlikten, çocuklarını yetiştirememekten korkuyor. Genel bir ekonomik krizden korkmaları için neden yok. Çünkü zaten hep krizde yaşıyorlar. Fakat toplumu sürekli olarak rahatsız eden iki olgu var: Biri fakir halkın “ucuz ölüm”ü olgusu, ikincisi Mehmet Akif'in büyük insan özelliği olan ve bize de çocukluğumuzda en çok anlatılan “namus” kavramı. Toplumsal yaşamın iki can acıtan yarası bunlardır. Bunları iyi irdeler ve yorumlarsak fakir insanları köle gibi çalışmaya zorlayıp ölümlerine neden olmanın dindarlıkla ilgisi olmadığını, tanrısal rahmet ve insani yardım ve acıma kavramlarına hiç yaklaşmadıklarını görürüz. 

İş verenlerin Afrika'dan Amerika'ya köle ticareti yapanlardan tek farkı işçileri yurtlarından kaçırmamaları. Ama topraktan kopmuş fakir insanlar çalışmaya mahkümlar. Bu insanlar Çin'den de geliyorlar, Afganistan'dan da Suriye'den de. Ekonomik konjonktür deyince sömürünün doğası değişmiyor. Bu ayrıntıları yeteri kadar biliyoruz. Maden ve iş kazaları, Kürtlerin bağımsızlık istemeleri, hatta gökdelen ticareti ve toprak spekülasyonu, kamu malının ucuza elden çıkarılmasıyla ilgili değil. Toplumun cahilliği ve beyninin yıkanmışlığı, üniversite öğretiminin kalitesizliği ve adaletsizlik de birinci nedenler değil. Türkiye 2000'e insan yetiştirmeye sırt çevirerek gelmedi. Bizi Kurtuluş Savaşı'nda Osmanlı dönemindeki kararsızlıktan ve geri kalmışlıktan kurtaranlar cahil ve köle kafalı insanlar, ya da ortaçağ otokratları değildi. 

Ucuz ölüm, ilkel bir kapitalizm göstergesidir. İnsan saygısı gelişmemiş, ona kul muamelesi yapan din toplumunun davranışlarını sergiler. Uygarlık tarihi insana saygı tarihidir. 21. yüzyılda bunları tartışan toplum ilkel bir toplumdur. 

Bütün geçmişini unutacak kadar yozlaşmış hiç bir toplum yoktur. İçeriden ya da dışarıdan aklımızı başımıza getirecek müdahaleler olacaktır. Bütün bu eğrilikler, çekilen acılar, suçsuz insanların ölümleri bizim gibi geri kalmış ve geri kalmakta direnen toplumlara dayatılan neo-kapitalist tüketim hastalığı- nın semptomlarıdır. En ağır hastalar bizim gibi olan toplumlar. 
Çünkü müşteri statüsünde kalmışız. 
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Cahil toplumlar en kolay aldanan, en kolay yönlendirilenlerdir. Ama aramızda karun olanlar var. 80 milyonluk toplumda sayıları devede kulak ama güçleri parayla orantılı. Kapitalist mekanizma böyle çalışıyor. Gerçi eskiden de böyle çalışırdı. 
Fakat iletişim teknolojisi ve küresel ekonominin gelişmesine bağlı olarak büyük finans şirketleri devletler kadar güçlendiler. Gücün zorbalığı, herhalde insanın yeteri kadar uygar olamaması nedeniyle, devam ediyor. Her ülkenin nüfusunun yüzde VI kadar olan kapitalist sınıf, diğer sınıfları az ya da çok sömürüyor. Artık bu bilgiyi bakkalların bile bilmesi gerekir. 
Komünistlikle ya da dinsizlikle ilgisi yok. Uygarlık sömürünün kesin ilacı değil ama, önemli bir bağışıklık sağlıyor. 

Almanya'da madenciler toprak altında kalıp gömülmüyor. 
İnşaat asansörleri düşmüyor. Bilimsel araştırmalar dünya sıralamasında en arkadan gelmiyor. Bizim öğrenciler yurt dışına gidiyor. Onlarınki bize gelmiyor. Yükselen Türkiye'yi Güney Kore'yle karşılaştırabiliyor musunuz? Sevgili dostumuz Amerika'daki demokrasi neden bizde yok oldu? Bu kadar açık farkları görememek için cahillik bile yetişmez. Bu bir körleşmedir. 
Bunun nedeni cahillik, onun da sonucu uygarlık düzeyinin alt basamaklarında oturmaktır. Bu kadar basit mi? Evet, bu kadar basit. Tarihçiler nedenlerini anlatmak için araştıradursunlar, fakat sonuçları yaşıyoruz. 

Bu toplumun bir “namus” sorunu olduğuna kendi yaşamım kadar eminim. Benim büyüklerim ve bizim kuşak için en kutsal insan özelliği “namus” kavramıydı. Bu sözcük de Arapça kökenlidir. İslam'da “Namus-u Ekber” Cebrail'dir. Çünkü Allah'ın sözünü peygambere iletir. 

Bu olgudan şu düşünce silsilesi çıkar: Kuran ne kadar doğruysa Cebrail o kadar doğrudur. Cebrail ne kadar doğruysa Peygamber o kadar doğrudur. Doğru inanılması gerekli olandır. 
Namus doğruluk demektir. Temiz adam, lekeli olmayan adam, sözüne güvenilir adamdır. Toplumun bir doğruluk daha doğrusu bir eğrilik sorunu var. Eğriyi doğru sanana da cahil diyoruz. 
Onların ağırlık oluşturduğu toplum cehalet toplumudur. 
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Tevfik Fikret, bizim gibi, sıkıntılı günlerde yaşayan bir Türk şairiydi. O günlerde şunları yazmış: “Bugün hürriyetin, milliyetin, namus-u ümidin masun kaldıysa bil, zair, rehakarın bu heyettir.” Bugünün diliyle “Bugün özgürlüğünü, bağımsızlığını, ulusunun namusunu, umudunu yitirmediysen, ey ziyaretçi, bil ki senin kurtarıcıların bunlardır.” 

Bugünkü boşluk, özgürlüğün, bağımsızlığın, namusun, umudun kalmadığını düşünmekten kaynaklanan boşluktur. 

Kendi yaşantımda hissetmediğim için bana hala şaşırtıcı geliyor ama devletin yapısını kemire kemire cumhuriyet idealini boşaltmışlar, 80 milyonluk koca ülke 1923 günlerine dönmüyor ama ruh ve ahlak bakımından sönmüş bir balona benziyor. 

Biz kimliğini koruyarak 2000 yıldan fazla yaşamış bir toplumuz. Bu bir övünme değil, tarihi bir gerçek. Çağdaş dünyaya eşit olarak katılma şansımız cahillerin tahminlerini boşa çıkaracak kadar güçlü. Kurtarıcı ilkeleri de Tevfik Fikret yüz yıl önce söylemiş: Özgürlük, bağımsızlık, namus ve umut. 
Özgürlük, bağımsızlık için savaşmak, namussuza direnmek, umudunu yitirmemek, gerekli mücadele ilkeleri. Mücadele edeceklerimiz içeride ve dışarıda. Bu mücadelenin etkili olması için söyleminin toplumun cahil kesimine ulaşması ve bunun için halkın anlayacağı bir dil ve kavramlarla yapılması gerek. 

Halkın aydınlık kesiminin bu bağlamda mümkün olduğu kadar geniş bir konsensusa ulaşaması gerek. Bunlar kolay degil ama temel bir uygarlık çabası gereğidir. Eğer bu düzeye gelmedikse mücadele de daha uzun sürecek! Bu arakesitte dünya konjonktürünün olumlu bir katkısı olabilir. Binlerce yıl yaşayan bu toplumun başına bu dertler binlerce kez geldi. Ama bugünlere ulaştık. Umut yitirmemek kurtarıcı eylem ilkelerinden biridir. Son örneği de Kurtuluş Savaşı'dır. 

Not: Tevfik Fikret'in sözlerini Mustafa Nihat Özön'ün Osmanlıca-Türkçe Sözlüğü'nden aldım. Yılmaz Özdil'e teşekkürler. 
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CUMHURİYET 


Cumhuriyetin amacı 20. yüzyıla kadar bağımsız yaşamış bir halkı, tarihi kimliğini koruyarak çağdaş dünyanın bir üyesi yapmaktı. Bu amaç yaşlı, genç, İstanbullu, Anadolulu ve kökeni ne olursa olsun, bunu kendi iradesiyle kabul eden iyi niyetli ve namuslu insanlarının çabalarıyla gerçekleştirdi. Dilimiz Türkçeydi. Dünya da bizi Türk olarak tanıyordu. 
0 gün, dün, bugün bunu hâlâ anlamamış olanlar tarihin 100 yıl dışında 
kalmış olanlardır. Ama tarihi değiştirecek güçleri de olmayacak! 


ANNELER VE ÖĞRETMENLER 


8 Mart, Dünya Kadınlar Günü'ymüş. Yıldönümlerini insanların en güzel anılarıyla birleştiren, yalancı ve hediyeli sevgi günlerini, zorlama sempati gösterilerini, tüketim dürtülerini hiç sevmedim. 

Bizim çocukluğumuzda böyle günler yoktu. Baba günü, ana günü, kadın günü, sevgili günü görüp işitmeden büyüdüm. Ama annemle birlikte Dar ül-muallimat'tan çıkan başları örtülü mezunların 1917 tarihli fotoğrafının koca bir kopyasını saklıyorum. 

6 yaşında Davutpaşa İlkokulu'na birinci sınıfa kaydolduğum zaman bu fotoğrafın farkına vardım. Annem ile 1-5 yaşlarım arasında birçok fotoğrafımız var. Bunlardan ne kadar etkilendiğimi anımsamıyorum. Fakat 1932-1933 yıllarında ilkokulun birinci yılını Davutpaşa İlk Mektebi'nde ve ikinci yılını Beşiktaş Akaretler'de okurken annemin öğretmen olan genç arkadaşlarıyla tanışmıştım. Adlarını artık çok az anımsıyorum. Aralarında çok sevdiklerim vardı. Asıl anımsadığım onların kadınlıkları değil öğretmenlikleriydi. Anadolu kentlerinin ilkokullarında okurken gencecik kadın öğretmenler bana annem gibi göründüler. O Anadolulu genç kadınların, birisi hariç, fotoğrafları yok. Yüzlerini, kadın olarak hiçbir özelliklerini anımsamıyorum. Zaten o sırada kadınların en sevimli ve güzelleri bile seks nesnesi olarak algılanmıyordu. Ya da ben o hislerin henüz farkında değildim. Ben onları hep öğretmenler ve annem olarak algıladım. 
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Yaşlanıp çocukluk günlerimi anımsadığım zaman Anadolu köylerinde, kasabadan büyük olmayan kentlerindeki o gencecik öğretmenleri annem olarak düşünmeye devam ediyorum. 
Fakat o uzak ve dumanlı imgeleri kendi iradesiyle gelmiş genç Anadolu kızları olarak düşününce, içimi büyük bir devrim sevinci dolduruyor. Onlar Anadolu'da yeni filizlenen öğretim seferberliğinin savaşçılarıydı. 

Bugün çalışan kadına, çocuğunu evine bırakıp kentin dört bir köşesine para kazanmak için giden fakir kadınlara saygım ve genelde sevgim fedakâr öğretmenlerden ve annemden kaynaklandığını da artık biliyorum. Onlar Cumhuriyet'in Anadolu ilkokullarında açmış en güzel çiçekleriydi. Otorite olarak değil sevgi kaynağı olarak bildim. 

1930”un Anadolusunda onların toplum tarafından nasıl algılandığını da tam olarak bilmiyorum, ama oralara kadar gittiklerine göre daha kara çarşaftan tam çıkmamış bir toplumda (benim anneannem 1930'larda kara çarşaftan çıkmıştı) o başörtüsüz genç öğretmenlerin cesaretlerinin bir savaş kahramanlığı olduğunu düşünüyorum. Eski kuşaklardan biri olarak Reşat Nuri Güntekin”in Çalıkuşu romanın anımsıyorum. Bugün milyonlarca genç öğrencinin, öğretmenlerine o gözlerle baktığını sanmıyorum. Olasılıkla yeni öğretmenler de dünyayı ve insanları başka türlü algılıyorlar, ama öğrencilerin öğretmenlere saygısı hala benim küçüklüğümdeki gibi devam etmiyor. 

O zamanlar bu fidan gibi Anadolulu genç kızlar için belki sadece o meslek vardı. Geçen gün Cumhuriyet'in unutulan kurucuları arasında vurgulamadığım için bu yazıyı yazmak istedim. Onların en önemli Cumhuriyet kurucuları olduğuna inanıyorum, çünkü simge olarak başka bir kadını, gelecek kuşakları müjdeliyorlardı. Onun için onlar Cumhuriyet'in anneleriydi. 

Bu geçmiş gözlemlerin ve değerlendirmelerin duygusal olduğunu biliyorum. Öyle olmalarından da memnunum. 

Kadın öğretmenler, Anadolu kadınlarına örnek oldular, cesaret verdiler. Belki yalnız başlarına o ıssız köy ve kasabalara 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gitme cesaretleri, Anadolu kadının içten bir desteğine dayanıyordu. “Onlar olmasaydı Cumhuriyet olur muydu?” diye düşünüyorum. Bu Cumhuriyet'i sadece askerler, sadece erkekler kurmadı. Belki de hepsinden çok çağdaşlığın daha vurucu gösterisi olan kadın katılımı, kadın öğretmenler kurdu. Bugün bunun duygusal bir abartma olduğunu düşünen birçok budala olabilir. 1930'lar Anadolusunda bir genç kız öğretmeniniz olsaydı o gün farkına varmamış olsanız bile sonradan onun bir kahraman, fedakâr cesur bir toplum kurucusu olduğunu düşünebilirsiniz. 

Biz küçükken, Ankara'nın köylerinden eşekle pazara mal getiren köylü kadınlar vardı. Anadolu roman kahramanları arasında Yaşar Kemal'in “Meryemce” gibi roman kahramanlarını okuyanlar anımsarlar. O genç öğretmen kızlar o roman kahramanları, Anadolu kadınlarının çocuklarıydı. Bugünlerde kadınlar için yaygara koparan ve Anadolu kadınını “cahiliye dönemi” kadınına benzeten ilkel insanları düşündükçe, Türk kadınının başka bir kökten geldiğine inanasım geliyor. 

Kadın bir seks objesi olarak algılanabilir. Erkeğin aptalı da kendini damızlık bir boğa olarak algılayabilir. Ama kimse anasını bir seks objesi, babasını bir boğa olarak görmez. Gerçi bu duygular dışında daha karmaşık, olasılıkla psikologların sınıflandırdıkları davranışsal adlar vardır. Bunlar bizim anne ve babalarımızı bir üreme ve seks şeması içinde değerlendirmemizi gerektirmiyor. Öyle de algılamıyoruz. Anne ve babaya kısrak ve aygır diye bakmıyoruz. 

Aileyi temel bir sosyal kategori olarak tanımlayıp onları tarih boyunca yüceltmişiz. Sosyal kategoriler içinde öğretme- nin de özel bir konumu ve saygınlığı var. Kanımca bundan da öte Cumhuriyet'in gelişmemiş Anadolusunun kültür fukarası, tutucu ortamında genç kadınlar azize nitelikli inanç savaşçılarıdır. Onların bu ülkeye kazandırdıkları insancıl niteliği 90 yıllik Cumhuriyet tarihinde hiçbir kurum kazandıramamıştır. O fedakâr, insanlık dolu genç kadın öğretmenler kadar güçlü bir Cumhuriyet simgesi bir daha olmayacak. Onlar Türk tarihinin 


255 


yıldızının parladığı yerde açan çiçeklerdi. Ne kadar övsem onlara bu ülkenin borcunu ödeyebileceğini sanmıyorum. 

Bugünkü utanç verici düşünsel yozlaşmayı onlarla birlikte düşünemeyiz. Cumhuriyet'in aydınlığının bugünlere uzanan çok ışığını onlar yaktı. Eğer bu gün hâlâ umudumuzu yitirmemişsek, bunu kadın, erkek, fakat özellikle kadın öğretmenlere borçluyuz. Çünkü gericilikle savaşmak zorunda olanların başında onlar vardı. Kentli olup, çalışkan olup yurt dışındaki uygar ortamlarda Türk kızı olarak okumak da bir onur olabilir. 
Fakat bir köy okulunda öğretmenlik yapan genç kadın gerçek bir savaşçıydı. Onlar halkın önünü görmesinin, umudunu canlı tutmasının yanan meşaleleriydi. 

O günleri aydınlatan duyarlı, bilgili insanları mutlu edecek çok hikâye olmalı. Kuşkusuz o güzelim kuşakların temsilcileri çok kalmadı. Fakat kitapçı raflarını dolduran roman ve çeviriler yanında daha kendimize ilişik dolduracağımız çok boş sayfa var. Bunlar uydurma televizyon destanları değil. Yaşar Kemalleri, Rıfat Ilgazları, Orhan Kemalleri, Nazım Hikmetleri izleyen genç yazar kuşaklarının Anadolu'yu aydınlatan cesur, fedakâr, sevecen, alçak gönüllü, vatansever ve fakir öğretmenlere çok selam göndermeleri gerek. 

Daha ulaşılacak çok gönül ve akıl var. “Ana gibi yar olmaz!” demişiz. 

O fedakâr kurucular için de bir özdeyişimiz olmalı! 
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YAŞAR KEMAL, 
EN BÜYÜK CUMHURİYETÇİ YAZARDIR 


Başlıktaki yargı sadece bana aittir ve kendi kuşağıma olan saygıya bağlı olmadığını söyleyebilirim. Bunu, Yaşar ölmeden söyleyememiş olmaktan üzgünüm. Bu yargının nedenlerini ve Türkiye için düşünmeye başladığım yıllarda onun iki romanından nasıl etkilendiğimi bu yazıda bulacaksınız. Ayrıca onunla tanışma ortamına ilişkin bu öykü onun gelecek biyografisine bir dip not olarak da girebilir. 

Yaşar Kemal ün kazanmış ve pek çok insan tarafından sevilen bir yazar olarak yaşamından memnun olarak öldü. 
Onun sadece yazar olarak tanınması ve günün yel gibi değişen modalarıyla raflarda sadece edebiyatla uğraşanları ilgilendiren bir eski yazar olarak anılması yanlış olur. Tarih bilmeyen bu toplumun “blue jean”, “araba”, “süpermarket” arasında belki hatırlayacağı bir yazar olması da yanlış olur. 
Bu toplum Anadolu'yu bilmiyor, kendi tarihini, “Kurtuluş Savaşı”nı inkâr ediyor; yeni emperyalist ekonominin oyuncağı oluyor. 

Oysa Yaşar Kemal'in temsil ettiği ve anlattığı bir çağ ve ülke var. Bir dil var. Bir irade ve politik gösteri var. Bunların yaşamı ve yapıtıyla birleştirilerek Türkiye'nin doğru bir Cumhuriyet tarihinin yeniden yazılması gerekir. Kuşkusuz bu sadece onun için yapılmayacak. Bu yolda yapılacak şey sonsuz. Fakat ölümü de bu yönde düşünmeyi teşvik etmeli! 
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Yaşar Kemal niçin en büyük Cumhuriyetçi yazar? Nedeni kanımca şu: Şeyh Said İsyanı döneminde büyüyen bir Kürt çocuğu, ama Anadolu'yu ve Anadolu insanını en güzel Türkçeyle anlatan bir Cumhuriyet yazarı. Sevgi dolu, kin taşımayan bir Türkçeyle o dilin en güzel romanlarını yazan ve Cumhuriyet'i savunan bir Kürt! Onu böyle olmayan Türklerle karşılaştırabilir misiniz? Onun için Yaşar Kemal Cumhuriyet'i yüceltenler arasındadır. 

Cumhuriyet'i savunanlar çağdaşlığı savunanlardır. Benim yaşıtlarım arasında benim en iyi arkadaşlarımın başında olan -Yaşar Kemal gibi, Cumhuriyet'i, çağdaş uygarlığı savunanlar içinde, olasılıkla Ankara'nın en yetkin belediye başkanlarından biri- Vedat Dalokay da Dersimliydi. Sorun, bu bağlamda çağdaş olmak ya da olamamaktır. Yaşar bana yine bunları düşündürdü. 

Yaşar Kemal'le ilk kez Sabahattin Eyüboğlu'nun Maçka'daki evinde tanıştık. Biz de onun yakınına taşınmıştık. İ.T.Ü.'de aynı kürsüde hocalık yapıyorduk. Magdi Rufer (Eyüboğlu) İsviçreli bir piyanistti. Melek gibi bir kadındı. Kızımın piyano hocasıydı. 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve Demokrat Parti döneminde Eyüboğlu'nun evi aydınlanma ruhunun fokur fokur kaynadığı ocaklardan biriydi (Bazen tekke de derdik. Çünkü Sabahattin Bey derviş ruhlu ve davranışlı, gösterişsiz bir insandı. Bir Yunus Emre hayranıydı). Aydınlanma ruhu, ya da Cumhuriyet'e hareket getiren çağdaşlık eğilimi partilerde degil, küçük aydın gruplarındaydı (Zaten ondan sonra partilere nüfuz edemedi). Eyüboğlu evimin devamlı ziyaretçileri arasında olan Yaşar Kemal o sırada Cumhuriyet gazetesine muhabir olarak girmişti. 

Bu ev yolumun üzerindeydi. Bazen üniversiteden beraber çıkardık. Küçük apartmanın zemin katındaki gösterişsiz dairesinin, renkli fırıldaklarla süslediği terasında otururduk. 
Yaşar”ın sesi bütün sesleri bastırarak dalgalanırdı. 

Fakir ortamda -bizim ev de daha fazla bir şey değildi-Azra Erhat, Vedat Günyol ve Eyüboğlu'nun her şeyi unutarak 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Herodot çevirisi yaparkenki tartışmalarını dinlerdik. O günler Türkiye'de yıldızın parladığı günlermiş. 

Yaşar Kemal'in Anadolu röportajları benim sürekli okuduğum tek gazete yazılarıydı. O dönemin en iyi Anadolu muhabiri olduğuna inanırım. Hem konuların Cumhuriyet'i ilgilendiren can damarının üzerine basar, hem gerçek bir insanı olarak anlattıklarını iyi bilir hem de gerçekten güzel yazardı. 

Sonra İnce Memed romanını okudum. Yerli romanlar içinde en çok etkilendiğim ve eşimle birlikte birkaç kez okuduğumuz bu roman, bana sanki bildiğim şeyleri yeni bir üslupla yeniden anlatıyor gibi gelirdi. Çünkü ben de yaşamımın 1934-1943 yılları arasını Anadolu'da köyde küçük kentlerde ve nüfusu 200 
bini geçmemiş, bürokrasi ve köylü Ankara'sında geçirdim. Bu bildiğim bir dünyaydı. Ama bu kadar güzel olduğunu bana anlatan olmamıştı. Yabancı edebiyat yazarları içinde Tolstoy, Gogol, Çehov okuyucusu olarak, Yaşar Kemal'le övünüyordum. 

Bu aradatoplumun tutuculuğuyla onun insanlarını sevmek arasında bir ilişki olmadığını da öğrendim. 

Sonra Orta Direk romanını okudum. İnce Memed bir insandan, Orta Direk koca bir göçten söz ediyordu. Onu her zaman en büyük çağdaş Türk destanı olarak görürüm. 

Yaşar Kemal'in pek çok romanını okudum. Her zaman yetenekli, yaratıcı, gözlemci olarak büyük bir yazardır. Fakat ilk okuduğum ikisi benim Anadolu ve Anadolu insanı sevgimi pekiştirdi. Hatta Amerika yollarında Anadolu'yu özlettiğini de anımsıyorum. 

“Meryemce” kanımca Anadolu köy kadının en büyük simgesidir. Bence bugün, bütün kadınlar o roman kahramanının yanında çok küçük kalıyorlar. 

Cumhuriyetin dil vurgusunun ürünü sadece Yaşar Kemal bile olsaydı, yeterdi. Ama o dil pek çok yazar ve düşünür yetiştirdi ve düşünenlere bir araç sağladı. Yaşar Kemal gibi büyük yetenekler de dil reformunun ne kadar önemli bir devrim olduğunu kanıtladılar. 
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BİRİNCİ MEŞRUTİYET'TEN GÜNÜMÜZE 


Uygarlık tanımını, değişen fiziksel çevre ve araçlar üzerinden yapıyoruz. Tren, otomobil, Uçak, apartman, gökdelen, telefon, televizyon vb. Bunlar fiziksel çevreyi, insan yaşamının çerçevesini değiştiriyorlar. Kentler değişiyor. Geç Osmanlı döneminin monokl takan ve Fransızca konuşan monşerleri, eski sarıklı Osmanlı efendileri gibi hırsız ve yağmacı olmaya devam ediyorlardı. 

İstanbul'un fethinden bu yana yağmacı yetiştirmeye devam ettiğimizi anlatan tarih, anılar var. Yok oluş çağının tanıklarıysa daha çok. Kurtuluş Savaşı'nı yapanların düşüncelerini anlamak için 1870'den sonra bizim yazarları okurken “Fecri Ati” (Geleceğin Doğuşu) yazarlarının en ünlüsü Hüseyin Rahmi'nin ilk romanı Şık'tan bazı pasajlar okudum, bugünkü gazeteleri okuyorum sandım. 

Biz Birinci Dünya Savaşı'nı, Çanakkale'yi, İstanbul'un işgalini gördük imparatorluk battı. Kurtuluş Savaşı yaptık. 
Cumhuriyet'i kurduk. Mustafa Kemal Atatürk öldü. İkinci Dünya Savaşı'na girdik. 65 yıldır CHP tek başına iktidara gelmedi. Dünya savaştan kırıldı. Irak, Suriye, Afganistan işgal altında parçalandı. Anadolu köylüsü kentlere göç etti. İstanbul nüfusu 18 milyona yaklaştı. 1950'den bu yana 100 bin cami yaptık. İmam hatip öğrencisi milyonu buldu diyorlar... Kimin hayrına bilmem. 

Otokratik saltanat rejiminden ve yarım yamalak bir meşrutiyetten, İttihat Terakki yoluyla Anadolu istilasına ulaştık. 
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Hüseyin Rahmi İkinci Meşrutiyet, İstanbul, sultanlar ve İttihat Terakki hakkında bir şeyler yazıyor. Onun genç yaşta yazdığı romanından aldığım paragrafları yineliyorum. 

İkinci Meşrutiyet'i anlatıyor: “Meşrutiyet, müsavat, uhuvvet, (Meşrutiyet rejimi, eşitlik, kardeşlik) diye herkesin ağzına bir parmak bal çaldılar. Bizde kolay karın doyurmanın esas kaidesi evvela çalmak, sonra çalmaktır. Mutlakiyette buydu, meşrutiyette budur, çalmayan aç kalır. Daima kanun üstünde bir hükümet ya da cemiyet peyda olur. Subaşlarını zorbalar tutar. Boynunu eğer, kanunu, insaniyeti, vicdanı çiğneyerek gittikleri yoldan gidersen yaşarsın. Aksi halde ekmeğinden mahrum kalırsın.” 

İttihat Terakki iktidara geldikten sonra Beyoğlu'nu anlatıyor: “Beyoğlu'nda Irad ve Akar'ın (gelir ve mülk) mühim bir kısmı Sultan Abdülhamit dalkavuklarının tasarrufları altındadır. Meşrutiyet fırtınasını da kedersizce geçirdikten sonra mallarının sahibi kaldılar. Hele bu ittihatçı kafarozcuların yağmacılıklarından sonra, Devr-i Saltanat soyguncuları adeta vilayet payesine yeniden kavuştular (...) İttihatçılar çıkarları için toplumun çürümüş, ahlaksızlaşmış katlarından külhanbeyi, kabadayı ve hatta mücrimlerden faydalanmışlardır. Masumları ezmek, kötüleri yükseltmek, kabahatsizleri cezalandırmak, kabahatlileri mükâfatlandırmak cemiyetin baş prensibiydi.” 

Fakat İttihat Terakki'nin bir özelliğini beğenir: “Onların inkâr edilemez bir gayreti, bir kadir bilirliği, bir civan mertliği, bir efendiliği vardır. Çevirdiği entrika dolabının kulbuna yapışanlarını korur, gözetir, çapullara gark ve adamakıllı ihya eder.” 

Bana “tarihin tekerrürü” tekerlemesini anımsatıyor: Mehmet Akif'in dediği gibi, “Ders alınsaydı, tekerrür mü ederdi!” 
demek için tarihin bilinmesi gerekli. 

Hüseyin Rahmi romanda, II. Abdülhamit gibi nefret edilen bir despotu devirenlere bundan fazla söz söyleyemezdi. Fakat soygun sisteminin aynen sürdüğünü vurguluyor. O dönemin aydınları, özellikle çoğu Fransız kültürünü izledikleri için, 20. 
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yüzyıl başındaki sosyalist düşüncelerden ve sınıf sorunlarından haberlidirler. Fakat Hüseyin Rahmi gibi sosyalizmin ütopyası ve felsefesiyle ilgili olanların, sınıfsal kavgalarla, devrimcilikle ilgileri yoktur. 

Doğrusu istenirse Türkler boğazlarına sarılmadıkça 600 yıllık bir kulluk tavrından bugüne kadar da uzaklaşmamışlardır. 
Bizim gibi ülkelerde demokrasinin gelişmemesi, cehalete oturan bir kulluk geleneğinin sonucudur. 

Savaş sırasında ordunun iaşesi sorunu çeşitli yolsuzluklar yapanlarca gereğince yerine getirilmemişti. Hüseyin Rahmi, Abdülhamit dönemi çapulcu tüccarlarının İttihat Terakki döneminde de işlerine devam ettiklerini romanında anlatır. 
Bunlar romandaki yeni zengin burjuva sınıfının temsilcileridir. Kimisi partide görevlidir. Harp koşullarında aç kalan ve fakirleşen halkla bu yeni burjuvazi arasındaki çelişkileri de romanda buluruz. 

Çocukluğumuzda bu zengin tüccarların başlayıp bitirmediği Cerrahpaşa Camisi yakınında “Bulgur Palas” diye bilinen koca bir yapı kalıntısı vardı. Salonları o kadar büyüktü ki annemin yeğeni heykeltıraşın büyük boy alçı çalışmaları içlerinde küçücük kalırdı. Bunlar bugünkü büyük boyutlu spekülasyona dayalı yapılaşmanın prototipleridir. 

Ekonomik koşullar ötesinde, bizim insanımızın büyük boyutlu yapı merakı, yüzyıllarca tek katlı ya da iki katlı evde oturan insanlarının bir açlığı ya da görmemişliğinin ifadesi olabilir. 

Hüseyin Rahmi'nin romanının kahramanlarından biri Nüzhet Ulvi'dir. Onun ağzından sosyalizmin ana temalarını anlatır. Bunu en basit olarak “Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar!” özdeyişine indirgemiştir. Sosyalist kuramı üzerinde açıklama beklemeyeceğimiz yazar, toplumun temel sorununun hâlâ Ortaçağ'da yaşaması olduğu kanısındadır. Bunu dini mitolojiyi ortadan kaldırarak gerçekleştirmeyi düşünür. Yasaların küçük bir azınlığın saadetini sağlamak için yapıldığını söyler. Yazar egemen sınıfları güvenilir bulmaz. Paranın bütün ilkelerden daha güçlü olduğuna inanır. 
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İşitilmedik Bir Vaka adlı romanı başarılı bir yapıt sayılmaz. 
Fakat o çağın İstanbul toplumunun Ortaçağ'da kalmış, tutucu bir toplum olduğunu açıkça tanımlar. Politika ve ticarete bulaşık olanların insafı yoktur. İlerici bir politikacı olan ve zengin olmak isteyen Mehdi Bey bir Anadolu dervişini şöyle tanımlar: “Böyle süprüntü yiyen, yattığı yere pisleyen, kokudan yanına varılmayan, insanların mukaddes tanıdığı şeyler üzerine küfreden, hayvandan daha mundar bir deliye dervişlik payesi vererek ondan keramet beklemek bir hastalıktır.” 

Romanın bir temasını yazar Nüzhet Ulvi bir komiserle konuşur: “İnsanlığın hangi şeyden kurtulmasını istiyorsunuz? Yine insanlardan!” 

1910 yılında kurulan Osmanlı Sosyalist Fırkası, işçide sınıf bilincini uyandırmayı amaçlayan bir politik partiydi. 105 yıl sonra Türkiye'de sendikaların neredeyse yok olduğu, sosyalist olduğunu söyleyen bir takım kişilerin bir dinci partiyle işbirliği yaptığı, sosyalist parti oylarının yüzde 2-4 arasında oynadığı, Marksist düşüncenin hapis kapısında beklediği, dünya çağdaşçılık standartlarından uzak ve Abdülhamit dönemi gibi yaşayıp, öyle düşünen insanlar iktidarında, belleği olmayan bir toplum muyuz? 

Yunanistan'da Komünist Parti'nin en çok oyu aldığı bir dünyada yaşıyoruz. Sorun kanımca politika sorunu değildir. 
Toplumun henüz politik doktrin kavramının modern dünyanın yapılanmasında önemini de kavramış da değildir. Televizyonlu, telefonlu, internetli bir dünyada büyük partiler ve toplumun büyük çoğunluğu Robinson Crusoe gibi yaşıyor ve Hüseyin Rahmi'nin Osmanlı İmparatorluğu sonunda bir yüzyıl önce anlattıkları katlanarak yaşanıyor. 

Bunun üzerine bir gelecek hayal etmek olanaksız. Yüzyıl önce Ortaçağ, din demişler, 100 yıl sonra mühendisten çok imam var. Türkiye'de insanların aklı iki şey için çalışıyor: Birileri için para, diğerleri için yarını çıkarmak. Seçim bir miras dağıtma yasası mıdır? 

Not: Hüseyin Rahmi ile ilgili ayrıntılı bilgi, Seyit Sütüven'in Türk Edebiyatı üzerindeki 4 ciltlik yapıtından yararlanarak yazıldı. 
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CUMHURİYET DEVRİMİ'Nİ KİM YAPTI? 


Devrimler değişik bağlamlarda ve tarihi konumlarda her zaman bir yerlerde vardır. Fakat çağdaş tarih içinde ve bildiğimiz Türk tarihi bağlamında bir tane Türk Devrimi var: Bu, batmış bir imparatorluğun Türkçe konuşan halkının Kurtuluş Savaşı sonunda gerçekleştirdiği, Birinci Dünya Savaşı sonrasında ayakta kalma savaşıdır. 

Bunu yapanların çocukları henüz yaşarken ve bu uğurda yaşamını yitirmiş ya da sonuna kadar bir şey beklemeden yaşamış milyonlar yanında, son 20-30 yılda, bu devrimin hiçbir aşamasına katılmamış, bu bağlamda hiçbir fedakârlık yapmamış, hatta olan bitenleri bile öğrenmemiş, ama onun sayesinde köle olmadan yaşayan, kimi sonradan yetmeler, Cumhuriyet Devrimi dediğimiz, İslam dünyasında başka eşi olmayan olağanüstü tarihi olguyu yadsıyan bir söylem ürettiler. Ve bunu çoluk çocuğa gerçek diye belletmeye çalıştılar. Bu fiyaskoyla sonuçlandı ama toplumun geleceği için umut kırıcı bir politik sonuç doğurdu. 

Sadece iyi niyetli, namuslu ve biraz insan sevgisi taşıyanlara, bu nitelikleri yerin dibine indirmek için çalışan birçok soysuz olmasına karşın, 1923-1938 arasındaki yıllarda Anadolu halkının Cumhuriyet'i nasıl kurduğunu anımsatmak gerek. Bunlar sıradan insanların çaba ve fedakârlıklarının saf öyküleridir. 

Cumhuriyet'in kurucusu, bir simge olarak, Kurtuluş Savaşı'nı kazanan ordunun başkumandanı Mustafa Kemal'dir. 
Ama onun komutasında çarpışan ordu, onunla birlikte 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savaşan Osmanlı ordusunun asker ve komutanları, Kurtuluş Savaşı'nda ölenler, Anadolu'ya gelen Osmanlı bürokratları, o ordunun inandıkları düşünceleri onlara anlatmış hocaları ve yazarları ve burada dile getireceğim hikâyede görüleceği gibi Anadolu'nun en umulmadık köşelerinde uygarlık davranışları örnekleyen aydın ve çalışkan insanlar, Cumhuriyet'in kurucularıdır. 

Karşı çıkanlar da kuşkusuz oldu. Mustafa Kemal'in dehası var olan bu ulusal potansiyeli yönlendirmek, yeni devlet örgütünü kurmak oldu. 

Bugün aptal bir politik tartışmanın konusu olan Atatürkçülük (ya da Kemalizm) Kurtuluş Savaşı'nın yönelim ve amacı değildir. Kurtuluş Savaşı'nın amacı Mustafa Kemal'i peygamber yapmak da olmadı. Öyle olduğunu sananlar ya söylediklerini anlamamış, ya da başka nedenlerle çarpıtanlardır. 

Mustafa Kemal ilk kurulan partinin lideridir. Arkadaşlarına başka partiler de kurdurmuştur. Ama 10 yıllık bir devrimi engellemeye çalışanları hoş göremez, devrimi ya da ülkenin bağımsızlığını politik oyunlara kurban edemezdi. Kaldı ki dünya tarihinde böyle aptal bir hoşgörü yoktur. 

O sırada Türkiye yüzyıllarca süren bir uykudan çıktıktan ve kendini yok olmaktan kurtardıktan sonra, çağdaş dünyaya katılmak için örgütlenmeye çalışan bir toplumdu. 2000 yıllık bir göçer ve cehalet çağından çıkan ilk Türk devletiydi. Bunun bugünkü parti söylemleriyle ilişkisi yoktur. Cumhuriyet yanlısı olarak CHP'yi görerek AKP'yi de bir demokrasi partisi gibi görmek türünden yorumlar, temelsiz ve yozlaşmış düşüncelerdir. 

Cumhuriyet'in amacı 20. yüzyıla kadar bağımsız yaşamış bir halkı, tarihi kimliğini koruyarak çağdaş dünyanın bir üyesi yapmaktı. Bu amaç yaşlı, genç, İstanbullu, Anadolulu ve kökeni ne olursa olsun, bunu kendi iradesiyle kabul eden iyi niyetli ve namuslu insanlarının çabalarıyla gerçekleştirdi. Dilimiz Türkçeydi. Dünya da bizi Türk olarak tanıyordu. O gün, dün, bugün bunu hâlâ anlamamış olanlar tarihin 100 yıl dışında kalmış olanlardır. Ama tarihi değiştirecek güçleri de olmayacak! 
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Anadolu insanı Cumhuriyet'in kuruluşuna nasıl katıldı? Bunun bir örneğini genç bir doktora öğrencisinin (Çiğdem Bilgen, Erken Cumhuriyet Dönemi'ne Ait Bir Kitap Taslağı: Tokat Kent Tarihi Çalışmaları Tokat Müzesi Örneği) yaptığı çalışmadan öğrendim. 

Bu olgu Tokat Müzesi'nin kuruluşu ve halen bu müzede bulunan, 1931 yılında (Harf Devrimi'nden sadece 3 yıl sonra) Latin alfabesiyle yazılmış bir müze defteriyle ilgilidir. Bu defteri yazan Sivaslı hattat Mehmet Besim Karagülle 1889 doğumludur ve 1928 yılından 1937 yılına kadar Tokat Kütüphanesi ve Tokat Müzesi Müdürlüğü'nü yürütmüştür. Karagülle Tokat”taki tarihi yapılara ilgi duymaktadır ve şehirdeki Selçuklu döneminden kalan binaları, bezemeleri, yazıtları, mezar kitabelerini fotoğraflayıp, bazı yapıların planlarının çizip, bahsi geçen müze defterinde belgelemistir. 

Cumhuriyet hükümetinin 1926 yılında kurduğu küçük bir kent müzesi olan Tokat Müzesi'nin iskeleti birkaç kişinin çabasıyla ortaya çıkar. Türkiye'de bu şekilde birçok müze kurulur. 
Bunları üniversite mezunu uzmanlar kurmaz. Uygarlığa inanmış yerel halk kurar. Müzenin ilk müdürü Halis Cinlioğlu'ndan sonra Sivaslı hattat Karagülle kendini bu işe adamıştır. Bu insanlar Cumhuriyet'in kurucularıdır. 

Bugün bilmem ne partili, bilmem ne üniversite mezunu sözde uzman, araştırma yapanlara müze arşivlerini açmıyor, bakanlık yöneticileri gerekli çalışmalara ellerinden gelen yardımı yapmıyorlarsa, bu sözüm ona yeniler, ilk Cumhuriyet'in mütevazi başarılarını kendi çabalarıyla bir araya getiren amatörler kadar uygar ve Cumhuriyet amaçlarına daha doğrusu ülkeye yardım etmiyorlar. O alçak gönüllü öncüler bizim cumhuriyetimizin kurucularıydı. 

Benim kuşağımın yarısından çoğu küçük Anadolu köylerinde geldiler. İlkokulun üçüncü sınıfını Elaziz'de okudum. 
Mamuret-ül-Aziz, Sultan Abdülaziz'in Harput Dağı'nın eteğinde ovada kurduğu yeni bir kentti. Orada sadece bir ilkokul olduğunu hatırlıyorum. 1934 yılında o okulda çok genç kadın öğretmenler vardı. İlkokul dördüncü ve beşinci sınıflarını 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Eğirdir'de okudum. Orada da gencecik, Anadolulu genç kadın öğretmenler vardı. Ortaokulun birinci sınıfını Denizli'de okudum. Orada da bir kaç kadın öğretmenimiz vardı. Onlar da Cumhuriyet'in kurucularıdır. 

Subaylar, memurlar, hakimler, hekimler, ilk görevlerini Anadolu'nun bütün köşelerine, köylerine kadar giderek yapanlar da yurdun her yöresinden geliyorlardı. Köy Enstitüleri mezunları, onlar da Cumhuriyet'in kurucularıdır. Gazi öldüğü zaman ağlayanlar Cumhuriyet'in kurucularıydı. 

Cumhuriyet'iönce cephede savaşan ve ölenler, sonra da halk kurdu. Cumhuriyet'in okuma yazma bilmeyen kurucu halkı, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın elinden yeni Cumhuriyet'in alfabesini öğrendi. 

Halk Partisi politik bir örgüttür. Fakat Cumhuriyet düşmanlığının temellerini ilk kez kendi milletvekilleri, hatta kendi partlerinden gelenler attılar. Bundan dolayı Cumhuriyet'e bir şey olmadı. Fakat Cumhuriyet'i halka yazı-tura gibi bir seçim oyunu olarak sundular. Halk bunun yaşamsal bir tedavi olduğunu anlamadı. 

1950'de İkinci Dünya Savaşı galipleri, Ortadoğu İslam dünyasında, Yahudi devletini kurdukları zaman, “tavşana kaç, tazıya kovalal” oyununun İslam'ın uluslaşamamış halklarını birbirine katan mezhep kavgası manivelasını öğrendi. Buna zorbalık da eklendi. İslam ülkelerinin yöneticilerini de ortak ettiler. Sovyet emperyalizmi de öcü ödevi gördü. Emperyalizmin en büyük başarısı bu oyunların demokrasi maskesi altında sunulması oldu. 

Bunun ilk örneği Demokrat Parti”dir. Ham halkların partileride ham oluyor. Demokrasiyi yazı tura olarak görmeye devam ediyorlar. Fakat yeni bir şey öğrendiler: Cahil halkları büyüleyen oyuncakları ithal edip halka satıyorlar. Bu Osmanlı'nın esir ticaretine benziyor. Seferden birkaç esirle dönersen, köşeyi de dönüyorsun! Biz Batılı kumarbazlara kumar masaları döşüyoruz. Onlar gelip para kazanıp gidiyorlar. İşin acıklı tarafı bunun propagandasını yerli çevirmenlerin yapması. 

Ne güzelmiş Anadolu'nun o alnı öpülesi, alçak gönüllü, inançlı ve dürüst halkı! 
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CUMHURİYETİN İÇERİĞİ 


Osmanlı, her bağlamda geri kalmış olduğunu 19. yüzyılda öğrendi. Cumhuriyet onun zayıf altyapısı üzerinde kuruldu. Olağanüstü bir çaba ve gerçekten şaşırtıcı bir hızla, çok geri kaldığımızın bilinci içinde, çağdaş bir kurumsal örgütlenmeye giriştik. 
İmparatorluk batmış, biz Birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmıştık. Cumhuriyet savaştan sonra, Osmanlı çağının 200 yılda yapamadığını, fakir Anadolu'da çeyrek yüzyılda gerçekleştirdi. 

700 yıl Tanrı ve sultanın kulluğunu yapmış Anadolu halkı 
27 yıl sonra kendilerine o statüyü kazandıran hükümeti devirdiler. Bunun nedeni sadece erken bir sosyal bilinçlenme değildi. İkinci Dünya Savaşı'nı kazanan müttefiklerin Ortadoğu politikası ve Türklerin Rus korkusuydu. Orta Asya'da yaşarken bile Kore'ye gitmemiş Türkler, Kore Savaşı'na katıldılar. Bu, dünyaya uyum sağlanmak için yapıldı. Fakat temel sorun bizim Soğuk Savaş'ta Amerika'dan yana olmamız gerekliliğiydi. 
İktidara gelenlerin karakterine göre tavizlerin boyutu değişmiştir. Fakat 1980'e kadar çarpık da olsa demokratik bir rejimi sürdürdük. 

Cumhuriyet'in ilk döneminde üniversiteyi bitirdim. Nitelikleri ne olursa olsun babalarımızın amaçları ve gururları ve bir ölçüde ahlak ölçütleri, fedakârlıkları bizim kuşakta devam etti. Bugün de bu ülkede yetişen namuslu, inançlı milyonlar var. Bunlar partilere ayrılmış değil. Sadece namuslu, vatansever sağduyulu, cahil ya da okumuş insanlar. Türkiye ayakta, hükümetler, generaller, her biri başka telden çalan parti ve 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politikacılar, başkanlar, bakanlar sayesinde değil o dürüst insanlarla ayakta duruyor. 

İç huzursuzluk çevre savaşları, emperyalist komplolar sonucudur. Giderek zayıflayan kapitalist bir dünyada, cahil bir Müslüman ülkenin 35 yıl ayakta durması bir mucizedir. Bunu Cumhuriyet yapısının doğru kurulmuş olmasına olduğu kadar Türk halkının güvenilir bir dokusu olduğunun kanıtı olarak da görmek gerek. Ülkenin alt yapısını da üst yapısını da 1980'den bu yana kemiren ilkel bir sömürü sistemi var. Dış nedenleri açık. İç nedenlerin temel kaynağı yüzyılların cehaletidir. Bu sadece kentleşememiş halkın cehaleti değildir. Acele okutulanın da cehaletidir. Toplumun sorunu zekâ değil. Toplumsal kültürün, entelektüel birikimin yetersizliğidir. Bu 700 yıllık bir cehalet birikimidir. 

Son 35 yılda toplumun tarihi yapısından kaynaklanan karşıtlıklar, kent nüfusunun artışı, emperyalizmin her gelişen ülkede örgütlediği sömürü ağları, dünyayla iletişimim getirdiği çağdaş teknoloji imgesinin kentlere doluşmuş fakir ve cahil kalabalıklar üzerindeki sarhoş eden etkisi, lümpenden kendilerine göre burjuvalığa terfi eden az eğitilmiş toplum katlarının politikleşen gruplarına, henüz demokratik yaşamın anlamını kavramamış ülkede, Cumhuriyet'in idaresini ellerine geçirme fırsatı verdi. Bu gelişme 1950'de başladı. Kentlere göçle güçlendi. 1980'de demokrasinin altını oydu. 

Yeni kentliler politikanın parasal güç kazanmaya dönük boyutuyla ilgilendiler. Buna, özel bir yorumla, bilinçsiz bir sınıf kavgası olarak bakılabilir. Bu gelişme içinde kendilerine dinsel, ulusal hatta sosyal adlar taksalar ve aralarında bilinçli örgütleyiciler olsa bile, bunların politik örgütleşmeleri basit menfaatleri aşıp entelektüel ideolojik boyutlara hiç ulaşmadı. 
Kuşkusuz bugün milyonlarca bilinçli insan var. Fakat çoğunluğu hâlâ bir politik ya da sosyal ideolojinin değil basit güncel parasal menfaatlerin, ilkel ilişkilerin yan yana getirdiği politik elbiseli futbol takımlarıdır. Arkalarında da onları görünmez iplerle oynatan yerli ve yabancı emperyalist ve kapitalist olmak zorunda. 
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Dünya düzeni öyle işliyor. Kuşkusuz bu mekanizma oldukça karmaşık. Giderek daha da karmaşık oluyor. Medyada okuduğumuz da bu karmaşık mekanizmanın analizleri. Bazen içeriği öğretici. Çok kez yüzeysel. Çoğu da cahili yöneltme amaçlı. Genelde güncel tarihin yazımı yüzeysel bir polemiğe dönüşüyor. Ciddi çabalar olsa bile, tartışma entelektüel düzeye çıkamıyor. Burada bir birikim yokluğu var. Felsefi içeriği olmayan bir kültürün düşünce üretmesi felsefesiz olmak zorunda. Felsefe varlık üzerinde, en üst düzeyde, polemik boyutu olmayan bir anlama çabası. Bizdeki tartışmaların polemik karakterleri felsefi düzeyin altında kalmalarından. 

Ülkenin sorunlarına bugünden yarına çözüm getirmek amacıyla değil, fakat tartışmayı halka inebilecek bir olgunluğa kavuşup aydınlanana ve sadeleşene kadar sürdürmek gerekiyor. 

Türkiye'de entelektüel düşüncenin güncel politikada boğulup kalması toplum yapısının ilkelliğinden kaynaklanıyor. Düşüncenin yükselmesini engelleyen bir sarmaşık ve ot yoğunluğu yüksek ağaçların gelişmesine olanak vermiyor. Bu metafor entelektüel yoksulluğu anlatmaya yetmiyor. 

Kitap yayımlamaya 19. yüzyıla 100 kitap basmış olarak giren Osmanlı'nın yüzde 10'u okuma bilen bir İstanbul'da Avrupa'yla boy ölçüşememesi doğaldı. 1800-2000 arasında bu toplumun sayı olarak değil, kavram olarak ne yapabildiğini bir gözden geçirince durum aydınlığa kavuşuyor. 

Kanımca tarih alanı toplumun en üretken olduğu alan. 
Çünkü kendi kimliğini tanımlamak ancak tarih bağlamında söz konusu. Osmanlı toplumu tarihinde dini ön plana koyup, kendini Müslümanlıkla eşdeşleştirdiği için bugün öteki olarak gördüğü Hıristiyan aleminin entelektüel düzeyiyle kapsam ve içerik olarak kendini tartmak zorundadır. Çünkü karşımızda bize egemen olan Hıristiyan bir Avrupa ve Amerika var. 

İslam Dünyası'nın 12 ve 13. yüzyıllarda bu sorunu yoktu. 
Abbasi dünyası Antik bilim ve felsefeyi 9. yüzyıldan başlayarak, Bağdat” ta halifelerin kurduğu Beyt al-Hikma”da, Yunan, Hellenistik ve Roma yapıtlarını Arapçaya çevirerek onların 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üzerinde gelişen bir İslam bilimi ve felsefesi inşa etti. Bu Abbasi Rönesansı Avrupa'yı Rönesans'a kadar etkileyen bir kaynak oldu. Osmanlı bunu hiç izlemediği için hem İslam" hem kendisini Avrupa'yla baş başa olmaktan uzaklaştırdı. Hıristiyanların kaynak olarak kullandıkları Arap yapıtlarını Osmanlılar dışladılar. Aslında Avrupa'yı değil kendi zengin entelektüel geleneklerini reddedip Arap Ortaçağı'na geri dönmüşlerdi. 

Türkiye'de, fazla kalabalık olmasa da entelektüel var. Bir sınırlı birikim de var. Fakat Türk genel düşünce tarihinin entelektüel birikimi yok. Çünkü bu akıl yürütme ve bilgi sahibi olmanın üzerinde felsefi açılım ve yorumdur. Osmanlı tarihinde, Fatih Sultan Mehmet'ten sonra dışlanmış. Aslında böyle bir gelişim ancak kelam felsefe düzeyinde yorum yapılabilse, beklenebilirdi. Ne İbni Sina ve İbn Rüşt gibi filozoflar ne de felsefi açılımın teşvik edeceği bilim adamları Osmanlı medreselerinde yetişti. Çok söylenmiş ama hâlâ direnilen bir gerçek. 

Türkiye'de bu entelektüel boşluğun topumun yaşamında nasıl bir vurdumduymazlık, bilinçsiz bir sorumsuzluk, korkunç bir bürokrasi yarattığını anlamak istiyorsanız ünlü Japon 
rejisör Akira Kurosawa'nın (1910-1998) İkuru (Yaşam) adlı 1952 
tarihli başyapıtını seyredin. 

Türkiye'nin temel sorunu partiler, hırsızlıklar, karmakarışık kentler, yalan dolan değil. Bunlar her cahil toplumun tarih boyu hastalıklarıdır. Bunların tartışılması da çözüm için yeterli değildir. Sorun önce bunların tanımını, bilimsel analizini yapmak, sonra, onlar üzerinde yapılacak entelektüel tartışmanın durulaşmasıdır. Bu arada 19. yüzyıldan kalan klişeler, uydurma tarihi yorumlar, emperyalizmin klişeleri de temizlenerek vitrinden indirilmelidir. Fakat yerleşmiş bir neo-kapitalist dünya imgesini yok sayarak işe başlayamaz. 

Türkiye nüfusu 10 değil, 80 milyondur. Gerçi dünyanın hızlı değişimi, toplumları uyandırmaktadır. Fakat ulaşılan çözüm yollarının, politikaya bulaştırılmadan, halkın anlayacağı bir dile indirgenmesi için büyük bir çaba gerekmektedir. Bu yeni bir Kurtuluş Savaşı'dır. Birincisinden daha zor. Parası da yok. 
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